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Protestantse gemeente Breukelen

Wijkgemeente Pieterskerk & Wijkgemeente Pauluskerk

KERKDIENSTEN

Protestantse wijkgemeente Pauluskerk

ZONDAG 3 MEI 2026

10.00 uur: Ds. M. Kraak-Verdonk, Wilnis

Collecten: 1. Kerk in Actie — Noodhulp Myanmar
2. Wijkkas Pauluskerk

ZONDAG 10 MEI 2026
10.00 uur: Ds. A.W. Aarnoutse
Dienst van Schrift & Tafel
Collecten: 1. Kerk in Actie — Zending Kenia
2. Wijkkas Pauluskerk

DONDERDAG 14 MEI 2026 Hemelvaart
09.30 uur: Ds. A.W. Aarnoutse
Collecten: 1. Werkgroep Oecumene 2. Wijkkas

ZONDAG 17 MEI 2026
10.00 uur: Ds. B. Aalbers, Zwolle
Collecten: 1. Stichting Tabitha 2. Wijkkas Pauluskerk

ZONDAG 24 MEI 2026 Pinksteren
Oecumenische viering in park Boom & Bosch
11.00 uur: Voorgangers van de deelnemende kerken
19.00 uur: Taizéviering
Collecten: 1. Compassion Nederland

2. Bestrijding van de onkosten

Coventrygebed, voor Vrede en Verzoening
Iedere vrijdag van 12.15 tot 12.35 uur, Pauluskerk

Protestantse wijkgemeente Pieterskerk

ZONDAG 3 MEI 2026

10.00 uur: Ds. F.J. van Harten, Den Haag

Collecten: 1. Kerk in Actie — Noodhulp Myanmar
2. Wijkkas Pieterskerk

Autodienst: Fam. Wijnen, tel. 0346-161837

Kinderkerk: Groep 1 t/m 3

ZONDAG 10 MEI 2026

10.00 uur: Ds. M. Rodenburg — Splint

Bevestiging en afscheid ambtsdragers

Collecten: 1. Kerk in Actie — Zending Kenia
2. Wijkkas Pieterskerk

Autodienst: Jan den Hartog, tel. 06-54302974

Kinderkerk: Alle groepen

DONDERDAG 14 MEI 2026 Hemelvaart
Gezamenlijke viering in het Witte Kerkje
09.30 uur: Ds. G.J. Zwarts, Maarssen
Collecten: 1. Leger des Heils

Autodienst: Frans Atsma, tel. 06-16924549

ZONDAG 17 MEI 2026
10.00 uur: Ds. M. Rodenburg-Splint
Collecten: 1. Stichting Tabitha

2. Wijkkas Pieterskerk
Autodienst: Jan den Hartog tel. 06-54302974
Kinderkerk: Groep 1 t/m 6

ZONDAG 24 MEI 2026 Pinksteren
Oecumenische viering in park Boom & Bosch
11.00 uur: Voorgangers van de deelnemende kerken
Collecten: 1. Compassion Nederland

2. Bestrijding van de onkosten
Autodienst: Frans Atsma, tel. 06-16924549
Kinderkerk: Alle groepen

WEEKSLUITINGEN IN DE DRIESTROOM
Vrijdag 1 mei 16.45 uur: Mw. L. van den Hoven
Vrijdag 8 mei 16.45 uur: Ds. J.J. van der Meulen
Vrijdag 15 mei 16.45 uur: diaken H.C.J. Hendriks
Vrijdag 22 mei 16.45 uur: ds A.W. Aarnoutse

De volgende editie van Kerknieuws verschijnt over 4
weken. Kopij inleveren uiterlijk maandag 25 mei
voor 18.00 uur.

AGENDA

Maandag 4 mei, 18.45 uur, Pauluskerk
Herdenkingsbijeenkomst
Aansluitend dodenherdenking

Woensdag 6 mei, wandelen en ontmoeten
Verzamelen 10.00 uur bij de Pieterskerk

Maandag 18 mei 12.00 uur, Bonifatiushuis
Seniorenlunch, inloop vanaf 11.45 uur

Woensdag 27 mei, 20.00 uur, Pauluskerk
Samen duurzaam en de groene kerk

Zondag 31 mei, 16.00 uur, Pauluskerk
Choral Evensong




MEDITATIE

Van Pasen naar Pinksteren

In het Johannesevangelie spreekt Jezus soms
raadselachtige zinnen, die tegelijk vol van eenvoud zijn.
Zoals: ‘Als je mij liefhebt, houd je dan aan mijn geboden.
Dan zal ik de Vader vragen jullie een andere
pleitbezorger (‘parakleet’, van: ‘erbij roepen’) te geven,
die altijd bij je zal zijn: de Geest van de waarheid. De
wereld kan hem niet ontvangen, want ze ziet hem niet en
kent hem niet. Jullie kennen hem wel, want hij woont in
Jullie en zal in jullie blijven.’

In Johannes 14 gaat het voortdurend over het gebod van
de liefde: elkaar liethebben, eclkaar dragen, elkaar
verdragen, elkaar verder dragen. Het is de onzichtbare
band die het verschil maakt, die alles wat uiteen ligt weer
bij elkaar kan brengen, het is de onzichtbare band tussen
God als ‘vader-zoon-geest.” Zonder liefde geen
vertrouwen en geen goede toekomst.

Als ik soms onderweg ben op zondagmorgenvroeg naar
een dienst in een andere gemeente luister ik graag naar
Radio 1, Vroege vogels, of naar Radio 4, de klassieke
zender. Een zeer aangenaam en stil moment. Waarom
doe ik dat thuis ook niet, eigenlijk...? Op een van beide
zenders hoorde ik een keer de volgende bijzondere uitleg
van dat mysterieuze dogma van de ‘Drie-eenheid’. En
opeens scheen het licht volop.

Wie meent dat het in het leven enkel en alleen om God
gaat, loopt onvermijdelijk het risico de ander te vergeten:
Christus is het gezicht van die ander, wie ook maar
(Matteiis 25). Het kan niet alleen om God gaan, wat ook
telt is de menselijke relatie.

Wie echter meent, dat het alleen om Christus gaat, loopt
gemakkelijk voorbij aan zichzelf. Je hoeft je niet op te
offeren voor de ander, de andere mens, de anderen. Altijd
maar weer klaar staan, altijd maar weer geven en geven
en geven. Je bent 60k zelf waardevol, een geliefd
mensenkind, een geliefd kind van God. Je telt mee, je
mag ook van jezelf houden.

En wie meent, dat het uiteindelijk toch vooral gaat om de
Geest, dat ‘goddelijke vonkje in jezelf” (geloofstaal is
metaforisch, zonder poézie geen geloofstaal, je zou een
kale bijbel vol gaten overhouden... - wel makkelijk) doet
aan navelstaren: zonder de ander (Christus ...) en zonder
God. Niet direct vol egoisme, dat niet zozeer, maar wel:
zonder relatie, ongebonden. Nu ja, sommigen in deze
wereld zijn wel heel erg vol van zichzelf, overtuigd van
eigen visie en waarheid ... zulken beginnen conflicten en
oorlogen.

De kunst van het geloven is om bij alles van het leven de
balans in deze drievoudige relatie te bewaren: God als
“vader, zoon en geest’ & ik. Zo zijn wij mens, naar Gods
beeld en verlangen. Uit deze bron mogen wij putten om
tot vernieuwing te komen, vermoeidheid en weerstand
voorbij, tot een nieuwe vrijheid. Immers: ‘Christus heeft
ons bevrijd, opdat wij in vrijheid zouden leven.’ (Galaten
5:1).

—

A
Salam
Peace
Pax
Friede
Paix

1 Paz
Vrede

Want zij is de Geest, een met God in wezen,
gift van de Verlosser aan zijn aardse bruid;
de sleutel is zij, toegang tot de Schriften,

vogel uit de hemel, witte vredesduif.

Liedboek 701: 4, vertaling Joke Ribbers

Ds. Bram-Willem Aarnoutse

WIUKGEMEENTE
PIETERSKERK

Predikant: ds M. Rodenburg-Splint
Kerkplein 17, 3621 BA Breukelen
email: predikant@pieterskerk.info;
bereikbaar per mail tijdens kantoor-
uren, m.u.v. woensdag;

in geval van crisis bereikbaar op

06 34 93 43 93 (ook whatsapp)
Inloopspreekuur: vrijdagmorgen
tussen 11.00 en 12.00 uur
(consistoriekamer Pieterskerk)

Scriba: vacant

email: scriba@pieterskerk.info
Ledenadm.: W. Mur, tel. 266842,

email: noortje-wim.mur@planet.nl
Website: www.pieterskerk.info

Bij de diensten

Deze maand hebben we vele bijzondere diensten nu we
de hemelvaart van onze Here Jezus en de uitstorting van
de Heilige Geest gaan gedenken.

Zondag 3 mei hoopt ds F.J. van Harten uit Den Haag ons
voor te gaan.

Zondag 10 mei is het

moederdag. Onze wijk-
10 mel predikant ds M. Rodenburg-
10:00 8 Splint hoopt voor te gaan. In
Zondag deze dienst zullen we

afscheid nemen van John van
de Bosch als ouderling en zal
Bertine Oosthoek bevestigd
worden in het ambt van
ouderling. Medewerking
wordt verleend door het koor
"Sparks  of  Joy"  uit
A Westbroek.

J) Anders

Een kerkdienst die nét een
beetje anders is dan anders

Samen met koor
\ @  “SparksofJoy”
Pieterskerk Breukelen

v




Donderdag 14 mei is het Hemelvaartsdag en hebben we
een gezamenlijke dienst in het Witte Kerkje en dan zal ds
G.J. Zwarts uit Maarssen ons voorgaan, deze dienst zal
beginnen om 9.30 uur.

Zondag 17 mei wezenzondag dan zal onze eigen
wijkpredikant ds M. Rodenburg-Splint ons voorgaan.
Zondag 24 mei ecerste pinksterdag hebben we een
oecumenische dienst in “Boom en Bosch” en deze dienst
begint om 11 uur.

En na de diensten hopen we dat u nog even blijft om
gezellig nog even te genieten van een kop koffie of thee
en van elkaar!

Uit de gemeente

We leven mee met het grote verdriet van de familie
Bouthoorn, met Bert en Tiny. Zij verloren op 31 maart jl.
hun geliefde dochter Marieke, moeder van Yort en
Senna. Het gemis valt niet met woorden te beschrijven.
Marieke werd 39 jaar. Op Paasmorgen werd zij tijdens de
dienst herdacht in een moment van stilte. Velen uit de
gemeente zullen een beeld bij haar hebben uit haar jeugd.
Wij bidden de nabestaanden van Marieke troost en
sterkte toe, en rust.

Met Jan Pieter gaat het op dit moment goed! We zijn
dankbaar dat hij zich beter voelt en we hem weer
regelmatig ontmoeten en kunnen horen in de diensten.
We hopen dat hij zich gedragen weet door onze gemeente
die hem zo het beste gunt.

Voor Janneke Vonk komt langzaam maar zeker het einde
van de behandelingen in zicht, maar de laatste loodjes
vallen zwaar door de bijwerkingen. We bidden dat de
behandelingen hun werk zullen doen. We bidden om een
toekomst vol van hoop.
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Vanuit de kerkenraad

De vergadering van 28 april werd geopend met een
overdenking over 1 Johannes 4, waarin de nadruk lag op
het vertrouwen dat God sterker is dan wat ons bedreigt.
Een bemoediging die ons mag dragen in de uitdagingen
van deze tijd. Een belangrijk onderwerp was het
meerjarenbeleidsplan waar de kerkenraad mee bezig is.
Het concept bevat waardevolle elementen, maar vraagt
nog om verduidelijking van de missie en visie. Wat voor
kerk willen we zijn? Wat beweegt ons? Van daaruit
kunnen beleidskeuzes helder gemaakt worden. Er is
bewust gekozen voor een traject waarin de gemeente
actief wordt betrokken. Tijdens de gemeenteavond op 16
juni zal hiervoor onder andere een interactieve werkvorm
(brown paper sessie) worden ingezet. Het verlangen is
om in september een gedragen plan te kunnen

presenteren. Er werd dankbaar teruggeblikt op de Stille
Week, Pasen en andere activiteiten. Vooruitkijkend wordt
gewerkt aan de Zondag Anders dienst op 10 mei waar
Bertine Oosthoek bevestigd zal worden in het ambt van
ouderling, en John van de Bosch afscheid neemt, en de
gemeenteavond, waar onder meer het onderwerp
‘kinderen en avondmaal’ besproken zal worden. De
gemeente wordt hierover vooraf geinformeerd. Ook
praktische zaken kwamen aan bod, zoals de wijkindeling
voor pastoraat. Bertine Oosthoek zal wijk Noord doen en
Roelien Mellema wijk Zuid. Ook werd er gesproken over
het koor van de kerk die in de avond verlicht zal worden
en de voortgang van diverse acties. De diaconale maaltijd
werd positief ge€valueerd, al was het zeer
arbeidsintensief. Het opgehaalde bedrag voor stichting
Tabitha is nog niet bekend. In de kerkenraad werd de
vraag gesteld of de kerkklokken geluid zouden kunnen
worden voor de landelijke actie ter steunbetuiging van de
familie Babayants in Kampen (kerkasiel). In lijn met wat
besproken is op de laatste gemeentevergadering ten
aanzien van maatschappelijke of politiecke uitingen
namens de gemeente en het belang van de onderlinge
verbondenheid en primaire identiteit in Christus is
besloten hier vanaf te zien. Dit blijft een ingewikkeld
spanningsveld omdat de kerkenraad zich bewust is van
hoe verschillend er over politick en geloof wordt gedacht
en hoezeer deze thema's mensen aan het hart gaan. We
bidden hierin om wijsheid en leiding van Gods Geest.

ds. Mari€lle Rodenburg-Splint
Over samenwerking
Op 7 februari jl. kwamen de kerkenraden van het Witte
Kerkje en de Pieterskerk bijeen voor zowel een bezinning
op diaconaat in het huidige tijdsgewricht, als een open
gesprek over de stand van zaken van onze samenwerking.
Het betrof een evaluatie enerzijds en een verkenning van
punten waarop de beide gemeenten elkaar mogelijk
kunnen versterken door meer samen te werken
anderzijds. De leden van beide kerkenraden kregen de
gelegenheid middels een “brown paper sessie” hun
gedachten over deze samenwerking in openbaarheid te
brengen. In drie ronden konden =zij anoniem hun
gedachten op post-its schrijven. Deze ronden hadden de
thema’s: 1) welk gevoel roept de samenwerking bij je op,
2) ideeén of kansen qua samenwerking, 3) welke
obstakels zijn er voor nadere samenwerking. De
gedachten werden vervolgens verzameld en geordend.
Veel post-its bevatten positieve boodschappen. Het
jeugdwerk en diaconale activiteiten werden genoemd als
punten waarop de samenwerking goed verloopt en
mogelijk zou kunnen worden uitgebreid. Uit de positieve
post-its klonken tevens theologische motieven en een
duidelijk gevoel van verbondenheid en broederschap in
de naam van Jezus met oog op Gods Koninkrijk richting
de tockomst. Grofweg een vijfde van de post-its was
uitgesproken negatief. Deze kerkenraadsleden vrezen
kort samengevat dat samenwerken “samengain” zou
worden en dat daarbij de eigen identiteit en cultuur van
de gemeente verloren zou gaan, met alle gevolgen van
dien. De moderamina van beide kerken hebben de
opbrengst van deze middag met elkaar besproken en



vervolgens ook ingebracht als onderwerp in de
kerkenraden. De moderamina zijn van mening dat een
dergelijke sessie bij nader inzien al veel eerder plaats had
moeten vinden. Hoewel de gevoelens en gedachten van
kerkenraadsleden niet per definitie een afspiegeling zijn
van de mate waarin de verschillende sentimenten in de
beide gemeenten aanwezig zijn, geeft de uitkomst wel
een duidelijk signaal. De beide moderamina zijn tot de
conclusie gekomen dat er geen aanleiding is de
samenwerking verder te intensiveren. De samenwerking
in huidige vorm zal worden gecontinueerd, niet
uitgebouwd. Dat houdt in dat het jeugdwerk op deze
wijze wordt voortgezet en de gezamenlijke diensten die
gepland staan worden gehandhaafd (te weten Goede
Vrijdag, Hemelvaart, Bid- en Dankdag, sluiting en
opening activiteitenseizoen, om en om zeven zondagen in
de zomerperiode, Kerstnacht en Oudjaarsavond). Deze
uitkomst zal in de beide gemeenten zowel leiden tot
teleurstelling als opluchting. We hopen op wederzijds
begrip voor de hoop en het verlangen, maar ook de angst
en weerstand, bij de ander. De moderamina zien graag
dat de verbinding en goede verstandhouding tussen beide
gemeenten blijft. Per slot van rekening zijn en blijven we
aan elkaar verwant als geestelijke broeders en zusters:
één in Christus. Namens de beide moderamina,

Jan van der Klis & Frans Vonk

Update project missionaire bakfiets

Er is hard gewerkt aan de bakfiets die ds. Mari€lle zal
gaan gebruiken tijdens haar inloopspreekuur. We hopen
dat (bij goed weer) de primeur bij de Pinksterdienst zal
zijn. Alleen de belettering moet nog gedaan worden, en
dan is het project klaar. De bedoeling is dat mensen zich
op laagdrempelige wijze uitgenodigd voelen een
gesprekje aan te knopen over geloof of levensvragen. Het
mooiste zou zijn als we daar een (lekker) bakje koffie bij
kunnen aanbieden. Mocht het zo zijn dat u bijv. nog een
oud nespresso apparaat over heeft? Laat het weten aan ds.
Mariélle!

Gedachteniskapel

Op Paasmorgen is de gedachtenisplek in de kerk onthult
waar het kunstwerk van Jan Korver te vinden is, een
prachtige verbeelding van de levensboom uit het paradijs.
Onze broeder Jan zei heel eerlijk dat hij hoopte dat de
vruchten aan de boom maar lang op zich zouden laten
wachten, iets dat we allemaal kunnen beamen. We hopen
desalniettemin dat het een plek van verstilling en

vertroosting mag zijn, een plek van rouw en een plek van
hoop. Voelt u zich vrij de zijkapel te bezoeken na de
dienst.

Mededeling intrede nieuwe predikant Witte Kerkje
Op zondag 7 juni om 11.30 uur zal na de morgendienst
ds. Johannes van der Heide intrede doen in het Witte
Kerkje. Als zustergemeente zal ook een afvaardiging van
onze kerkenraad bij deze dienst aanwezig zijn om de
jonge predikant te verwelkomen en feliciteren. Wij hopen
op een prachtige dienst voor de nieuwe predikant. Een
dienst die hem lang bij mag blijven en mag dragen in de
weg die voor hem ligt in Breukelen, waarvan wij bidden
dat het een weg vol zegen mag zijn!

Vooraankondiging Gemeenteavond

Zet vast in uw agenda: 16 juni gemeenteavond, 19.30 uur
in het Bonifatiushuis! Zodat we met een grote groep
betrokken gemeenteleden kunnen zijn. Verdere berichten
volgen in volgende Kerknieuws.

Giften.
Via Mieke Lodder ontvingen we van Amerikaanse
bezoekers uit Huntington Beach, California welke de
Pieterskerk bezocht hebben, een gift van $ 100.
Hartelijk dank hiervoor.

Jan Winkel

WIUOKGEMEENTE
PAULUSKERK

Predikant: ds A.W. Aarnoutse,
Keizerskroon 5, 3621 RS Breukelen,
0346 249878 of 06 20024393,
ds.aw.aarnoutse@xs4all.nl

V. Contact pastoraat: Henk Bomas,
) ‘ Schepersweg 202, 3621 JR

Breukelen, tel. 06 83602282,
hcbomas. 1 @kpnmail.nl

vacant
scriba@pauluskerkbreukelen.nl
Kerkelijk buro: H. de Kruijff, tel. 06 23700853
ledenadministratie@pauluskerk
breukelen.nl
pauluskerkbreukelen.nl

Scriba:

Website:

Vieren

Zondag 3 mei verwelkomen wij ds. Marijke Kraak uit
Wilnis, ons welbekend.

Zondag 10 mei vieren wij een dienst van Schrift & Tafel.
Bij de lezingen uit Jesaja 41: 17-
20 ‘Ik plant in de woestijn ceder
en acacia, mirte en olijf ...” en
Johannes 14: 16-26 ‘... maar
vraagt het en je zult ontvangen.
Dan zal je vreugde volmaakt
zijn klinkt ook Lied 659: ‘Kondig het jubelend aan ...
God heeft ons wedergeboren!” Een paaszondag op naar
Pinksteren, kortom, een zondag waarin wij in het licht
van Gods liefde mogen verkeren, vriendelijk en goed
licht voor onze levensweg.




De Hemelvaartsdag van 14 mei om 9.30 uur, vieren wij
weer samen met onze rooms-katholicke broeders en
zusters. Een inspirerend samenzijn rondom die
wonderlijke boodschap van Handelingen 1, waar Jezus
voor de ogen van zijn leerlingen omhooggeheven en
opgenomen werd in een wolk ... verwijzingen naar de
verborgen aanwezigheid van God in alle dingen.
Tegelijkertijd klinkt de boodschap: ‘Galileeérs, wat staan
jullie naar de hemel te kijken...?” De betekenis van
Hemelvaart is Gods koningschap over alles en allen,
opdat wij met al onze zintuigen betrokken zijn op het
samenleven op aarde — nu en hier, deze wereld. Altijd
geloven met twee voeten op de aarde, open armen en
zonder stijve nek. Welkom!

Bij de dienst van 17 mei — Ds B. Aalbers

Het zal zo ongeveer 1995 geweest zijn dat Cors
Stekelenburg mij belde met de vraag of ik in de
Gereformeerde kerk van Breukelen wilde voorgaan. Daar
zijn vele jaren op gevolgd waarin ik regelmatig
terugkeerde in die kerk, later de Pauluskerk. Na mijn
emeritaat in 2011 werd de frequentie wat hoger, leidde ik
ook af en toe de seniorengroep, verzorgde leerhuizen en
werkte ik mee aan de cantateconcerten. Mede daardoor
ging ik mij steeds meer thuis voelen in jullie
wijkgemeente. Met name in de liturgische vormgeving
van de vieringen voelde ik mij als een vis in het water.
Van maart 19 tot juli 20 was ik werkzaam als consulent,
waardoor er ook in het pastoraat banden ontstonden. Ook
na onze verhuizing naar Zwolle ben ik nog een aantal
keren voorgegaan. Omdat ik binnenkort 80 word, leek
mij dat een goed moment om wat minder zondagen voor
te gaan — zeker als die diensten wat verder van huis zijn.
Er staat voor dit jaar nog een dienst in de Pauluskerk en
dat zal mijn laatste dienst bij jullie zijn.

Als tekst koos ik een Bijbelverhaal waarover ik al vaak
gepreekt heb, maar waar ik nooit over uitgedacht raak:
De Emmaiisgangers. Al studerend ontdekte ik onlangs
een nieuwe invalshoek. Die ervaring wil ik a.s. zondag
met u delen. En daarna nemen we afscheid van elkaar.
Dank voor alle contacten rond de diensten, de gesprekken
in het pastoraat en nog zoveel meer. Het ga jullie goed!

Ds Bert Aalbers

De oecumenische viering van Pinksteren op 24 mei in
Boom & Bosch is gezamenlijk voorbereid. Naar
aanleiding van de lezing uit Ezechiél 11: 19 en Johannes
3 is het thema ‘een levend hart’. Bijzonder dat deze
dienst weer plaats kan vinden. 1k heb geprobeerd na te
zoeken wanneer deze oecumenische dienst voor het eerst
plaatsvond, al voor 2000? ... nog niet ontdekt, maar
volgens mij doet sinds 2021 de Pieterskerk mee en ook
het Witte Kerkje (NGK). Hopelijk blijft het weer ons nu
goedgezind en kunnen we buiten, in de open lucht vieren;
maar anders, net als vorig jaar, in de rooms-katholicke
kerk, waar ook ruimte genoeg is. Dank aan alle
vrijwilligers/gemeenteleden die zorg dragen voor een
gastvrije ontvangst, laten we elkaar ook helpen bij het
opruimen na de dienst en het veld in goede en schone
orde achterlaten. Schone aarde: goede toekomst.

Op zondag 31 mei, de zondag van de Drie-eenheid
(zondag Trinitatis), om 16 uur is er een Choral Evensong
met medewerking van onze Pauluskerkcantorij o.l.v.
Arnoud Heerings.

In en uit de gemeente
In de vroege morgen van 24 april in De Aa overleed ons
gemeentelid Rita Groenenberg, zij werd 94 jaar oud. Zij
is in Breukelen alom bekend als zuster Groenenberg,
werkzaam in de wijkverpleging en meer. Velen bewaren
goede herinneringen aan haar trouwe zorgzaamheid. Op
vrijdag 1 mei om 14 uur nemen wij dankbaar afscheid
van haar in de Pauluskerk. Vanaf 13.30 uur is er
gelegenheid tot condoleren. Wij wensen broer Anton en
familie de zegen van Gods nabijheid.
We feliciteren Henk Hansman met kleindochter Flore,
dochter van Lieke en zoon Paul en zusje van Maartje.
Flore werd geboren op 6 april en alles gaat goed.
Dankbaar voor het wonder van leven.
Meerdere gemeenteleden herstellen van lichamelijk
ongemak en zorgen, zoals Tonny van Leeuwen (Gerrit
van Doornikstraat 85, 3621 HW). Wij wensen u allen bij
deze nieuwe lente, de ‘primavera’ nieuwe kracht en frisse
moed. Laat het lengende licht u goed doen!

Ds. Bram-Willem Aarnoutse

In Herinnering Foke Oudhof-Boukes
(Nijemirdum, 27 maart 1942 — Nieuwegein, 29 maart
2026)

Hear, wés mei us oant in oare kear.
Wol oant wersjen oer us weitsje,

lit gjin kwea us rigen reitsje.

Hear, wés mei us oant in oare kear.

Op vrijdagmorgen 3 april namen wij in een overvolle
Pauluskerk afscheid van Foke (Fokeltje) Oudhof-Boukes,
echtgenote van Evert, (schoon)moeder van Annelies en
André, Henriétte en Armando, oma van Lisanne en
Janine, van Liseth, Norah en Tristan. Foke overleed op
84-jarige leeftijd, vlak na haar verjaardag, haar
gezondheid was lang broos. De hoop op herstel bleek
tevergeefs, het ging anders. Annelies en Henriétte
deelden elk hun herinneringen aan moeder en aan thuis.
Hoe Foke en Evert elkaar leerden kennen, hoe het leven
werd aangegaan door te werken en te wagen, het wonen
in Breukelen en in Nieuwer ter Aa. Later in Maarssen
(Vondelstraat 77, 3601 EX), waar Foke elke dag wel iets
te doen had. Het leven was mooi en goed, de zorg en
betrokkenheid op elkaar warm en liefdevol. Zo
waardevol is het oprechte meeleven met elkaar. Wij lazen
uit Spreuken 31, ‘een sterke vrouw, wie zal haar vinden?’
Ook Norah deelden haar herinneringen, en het Onze
Vader werd in het Fries voorgelezen door nicht Geeske.
Groot was de liefde, groot is de leegte en het gemis. Laat
dan het onderlinge omzien naar elkaar een teken zijn van
Gods trouw.

Ds. Bram-Willem Aarnoutse

Memorabel. Historisch Tijdschrift PKN
In april verscheen het eerste nummer van Memorabel.
Een tijdschrift dat zich wijdt aan de geschiedenis van de



PKN en de drie kerken waaruit zij ontstond, de
Evangelisch Lutherse Kerk, de Hervormde Kerk en de
Gereformeerde Kerken in Nederland. Daarin onder meer
een prikkelend interview met prof. Fred van Lieburg over
het belang van — ook: lokale — kerkgeschiedenis. In de
theologische opleiding werd flink gesnoeid op kennis van
de Nederlandse kerkgeschiedenis in de 19° en 20° eeuw,
onze wortels, en dat is een spijtige ontwikkeling. Ook is
er aandacht voor het Coventrygebed voor Vrede en
Verzoening (Bert Kuipers). Sinds enkele jaren maak ik
met plezier deel uit van de redactie. Een nummer ter
kennismaking ligt in de Pauluskerk. Wie een gratis
nummer thuis verlangt, kan zich melden via
aw.aarnoutse@xs4all.nl.

Naar Gouda... op zaterdag 6 juni vertrekken we naar het
nabije Gouda om deze bijzondere historische stad en de
Sint Jan met de 72 beroemde ‘Goudse glazen’ te
ontdekken. Het duurt nog even, maar ik noem het alvast.
Het is wellicht het makkelijkst om te verzamelen bij het
station voor de trein van 9.48 uur. In het volgende
Kerknieuws meer informatie!

Bram-Willem Aarnoutse

Wandelen en ontmoeten ... woensdag 6 mei maken we
onze laatste reguliere wandeling door de prachtige
omgeving van Breukelen. We treffen elkaar om 10 uur
bij de hervormde kerk. Natuurlijk weer van harte
welkom.

Bram-Willem Aarnoutse en Jan Boonacker

Een hartelijke groet uit de ziekenboeg
Lieve gemeenteleden,
Graag wil ik jullie heel hartelijk bedanken voor de mooie
kaarten en e-mails met lieve woorden die jullie mij
stuurden. Het doet mij veel goed. Ook mocht ik een
prachtig boeket bloemen uit de dienst ontvangen, dit alles
is hartverwarmend. Zo voel ik mij toch met jullie allen
verbonden, ook al zit kerkbezoek er niet meer in. De
mobiliteit is minimaal, maar met de nodige
pijnbestrijding kan ik mij redelijk redden. Ik krijg veel
hulp en steun van mijn lieve familie, vrienden en buren.
En ondanks de turbulentie in de wereld die ons allen
zorgen baart, blijf ik genieten van de ontluikende natuur.
Alle goeds toegewenst en nogmaals dank!

Met hartelijke groet, in verbondenheid,

Corinth van Schaik.

Dank
ledereen hartelijk dank voor het meeleven bij het
overlijden van mijn lieve partner Ellie Kruitbosch. Een
kaart met veel namen en ook veel die individueel zijn
verstuurd. Heel veel met liefdevolle teksten. Woorden als
spontaan, kleurrijk, sprankelend en energiek geven weer
hoe zij was. Ellie hield van mooie teksten; van anderen,
maar ze bedacht ze ook zelf.

Ik wil niet ontsnappen aan het aardse bestaan,

ik ga pas als het echt moet.

En tot die tijd wil ik deel uitmaken van het leven,

wil mij er aan overgeven, met alle ellende die erbij hoort.

Herman Rabbers

DIACONIE

° Laagdrempelige hulp
I p bieden of vragen?
STICHTSE VECHT hiphelpt.nl/stichtsevecht

Helpdesk: 0346-263800 (maandag, woensdag en vrijdag van
9.00 tot 10.00 uur)
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Kledingbank
Stichtse Vecht

Diaconale collecte 3 mei - KiA - Noodhulp Myanmar
Kliniek biedt noodhulp aan viuchtelingen uit Myanmar

In Myanmar vindt een vergeten ramp
plaats. Door het voortdurende
geweld zijn miljoenen mensen op de
vlucht geslagen: in eigen land of net
over de grens in buurland Thailand.
Veel vrouwen en kinderen komen
ondervoed aan op de nieuwe plek.
Ze verbouwden ~ hun eigen  voedsel. Nu dat
gebombardeerd is, is er niets meer te eten. Ze moeten
elders een nieuw bestaan opbouwen. In Thailand, net
over de grens, biedt Naw Padoe Paw in de Mae Tao-
kliniek hulp aan vluchtelingen. Ze behandelen hier 300
mensen per dag. Mensen die zonder geld aankomen,
krijgen toch medische zorg. Vanuit mobiele posten biedt
de kliniek hulp bij bevallingen, medische noodhulp,
fysiotherapie en gezondheidsvoorlichting.

Vincent (19) verloor zijn oog en been toen hij op een
landmijn stapte. Hij kreeg een kunstbeen en hoopt op een
nieuw oog. leder jaar
leren 18 studenten
protheses maken voor
alle gewonden.
Vluchtelingen uit
Myanmar kunnen hun
eigen taal spreken in
de kliniek. Ze hoeven
niet bang te zijn
opgepakt te worden.
Ze krijgen ook hulp om hun pas geboren baby te laten
registreren. Kinderen zonder registratie- papieren krijgen
een geboortebewijs. Dat is heel belangrijk, want daarmee
krijgen ze recht op gezondheidszorg en onderwijs. Met
de opbrengst van deze collecte steun je het werk van
Kerk in Actie.

Deze collecte wordt van harte bij u aanbevolen.

kerk

in actie




Diaconale collecte van 10 mei — KiA — Zending Kenia
Meer vrouwelijke predikanten in het ambt in Kenia.
Vanwege traditionele rolpatronen is het voor Keniaanse
vrouwen een stuk lastiger om theologie te studeren dan
voor mannen. Kerk in Actie financiert een studiefonds
waardoor elk jaar 34 vrouwen een studiebeurs ontvangen
om theologie
te kunnen
studeren. Eén
van deze
vrouwen is
Mary Mwangi.
Mary groeide
op bij haar
ouders, haar
oma’s en woonde drie jaar in een kindertehuis. Ze had
geen makkelijke jeugd vanwege geldgebrek en ruzies
tussen haar ouders. Maar op school blonk ze uit. Dat gaf
haar zelfvertrouwen. Haar oma vond haar een echte
pastor en stimuleerde haar theologie te studeren. Dat ze
met hulp van het studiefonds haar roeping kan volgen,
ziet ze als Gods leiding. Ze krijgt ook trainingen in
vredesopbouw en conflictoplossing. Ze leert hoe ze
vrouwen kan versterken en hoe ze huiselijk geweld kan
tegengaan. Predikantes als Mary kunnen de positie van
vrouwen verbeteren. Mede dankzij het studiefonds
studeren steeds meer vrouwen theologie en groeit het
aantal vrouwelijke predikanten in Keniaanse kerken.
Kerk in Actie steunt via het programma Zending het
werk van kerken in Kenia en allerlei andere landen. Deze
collecte wordt daarom van harte bij u aanbevolen.

Diaconale collecte van 14 mei — Werkgroep Oecumene
— Pauluskerk -

De werkgroep Oecumene =zet zich in voor de
samenwerking  tussen de  diverse geloofs-
gemeenschappen in Breukelen. Door elkaar te ontmoeten
en samen op te trekken, wordt gewerkt aan verbinding
tussen christenen van verschillende tradities. De
werkgroep organiseert gezamenlijke vieringen en
activiteiten, waarin ontmoeting, geloof en onderlinge
betrokkenheid centraal staan. Deze samenwerking draagt
bij aan een zichtbare en levende geloofsgemeenschap in
de gemeente, waarin ruimte is voor iedereen. Met de
opbrengst van deze collecte steun je het werk van de
werkgroep Oecumene. Deze collecte wordt van harte bij
u aanbevolen.

Diaconale collecte van 14 mei — Leger des Heils
— Pieterskerk -
Hulp aan mensen zonder helper
Het Leger des Heils biedt
Lﬁg:rs Doen wat we geloven hulp aan mensen die
Heils tussen wal en schip zijn
geraakt. Denk aan dak- en
thuislozen, mensen met schulden, verslavingsproblemen
of eenzaamheid. Zij kunnen terecht voor opvang,
praktische hulp en begeleiding naar een nieuwe toekomst.
In de opvang is er ruimte voor een praatje, een warme
maaltijd en een veilige plek om tot rust te komen. Van

daaruit wordt gewerkt aan herstel en perspectief. Met
aandacht, zorg en respect helpt het Leger des Heils
mensen om weer perspectief te krijgen. Vanuit een
christelijke motivatie
zetten medewerkers
en vrijwilligers zich
dagelijks in voor de
meest kwetsbaren in
onze samenleving.
Met de opbrengst van
deze collecte steun je
dit waardevolle werk.

Diaconale collecte van 17 mei — Stichting Tabitha
Nederland (diaconaal jaarproject)

TABITHAGEZ NEDERLAND

Humanitaire & Sociale Projecten

Het was een mooie bijeenkomst afgelopen vrijdag 24
april, waar we samen konden genieten van een Bulgaarse
maaltijd. De kebabs en Shopska salade smaakten ook
echt zoals we die in Bulgarije eten. Alle lof voor hen, die
deze maaltijd hadden voorbereid! Daarnaast was er een
presentatie van het werk van Tabitha en werd er iets
verteld over de huidige situatie in Bulgarije. Het blijkt dat
er nog steeds een groot verschil bestaat tussen Nederland
en Bulgarije als we denken aan de economische - en de
democratische ontwikkeling in Bulgarije. Er is nog veel
corruptie en het is nog steeds een moeilijk proces om het
welvaartsniveau te verbeteren. Veel ‘gewone’ burgers
ondervinden hiervan de gevolgen. Het minimum
pensioen ligt op € 346,00 per maand en vele ouderen
moeten hiervan rondkomen, terwijl de prijzen in de
winkels nagenoeg gelijk zijn aan die in ons land. Dit is
vooral de situatie op het platte land. Daarom was het
goed iets meer te vertellen over het Baba project (baba is
oma in het Bulgaars), waar u als gemeente aan meedraagt
in het onderhouden van een tweetal baba’s in Roman. Zjj
ontvangen met uw steun elke maand € 250,00 extra
boven op hun pensioen. En bovendien, zoals we in een
vorige stukje schreven, geeft het de baba’s ook een
meerwaarde. Daarnaast wordt het personeel ontlast in
hun taak in de tehuizen.

= Baba Asja heeft sinds een
jaar weer drie nieuwe
kinderen toegewezen

gekregen; Dessa 8 jaar,
Galina 6 jaar en Vasil, 7
jaar. Alle drie uit één gezin,
waarvan de moeder
weggelopen is en de vader
drinkt en niet voor de
kinderen kan zorgen. Met
name Vasil was een rebelse
jongen toen hij in het tehuis

4 kwam wonen, geen respect
naar ouderen en zijn omgeving. Nu, na een jaar, is het
vertrouwen tussen Asja en Vasil aan het groeien en kan



er gewerkt worden aan de emotionele-, intelligente- en
fysieke ontwikkeling. Er ontstaat bij hem een houding
van respect naar de ouderen en zijn omgeving in het
tehuis.

Ook baba Marianna heeft
drie kinderen onder haar
hoede. Het zijn Hristika,
10 jaar-, Galina 5 jaar- en
Jesus 7 jaar oud. In
tegenstelling tot Asja is
zij geen onderwijzeres,
maar zij heeft economie
gestudeerd en is altijd
betrokken geweest op
kinderen. Ze geeft aan dat
ze eerst het vertrouwen
al _ : moet winnen van de
kinderen, waarna ze hun verder kan helpen in hun
ontwikkeling. Dat doet ze om met hen te praten over de
dagelijkse dingen, die ze meemaken. Bijvoorbeeld met
dingen, die op school gebeurd zijn. Jesus was erg
verlegen, toen hij in het tehuis kwam, maar nu is hij
vrijer geworden schrijft ze. Het belangrijkste voor de
kinderen is het versterken van hun “emotionele”
gezondheid. Dat betekent aandacht geven aan gezonde
gewoontes, zoals bijvoorbeeld tanden poetsen en niet
roken. Maar ook zorg voor je eigen spullen, goed omgaan
met je zakgeld en het bijbrengen van respect voor
ouderen en je onderwijzer(es). Dit zijn allemaal dingen,
die de kinderen in een gewoon gezin en familie worden
bijgebracht, maar waar zij nagenoeg niet mee in
aanraking komen. Veel van deze (Roma)kinderen zijn
één ouder wees of worden uit huis geplaatst omdat thuis
geen veilige omgeving voor hen is.

Diaconale collecte van 24 mei — Oecumene
Zie onder de algemene berichten voor informatie over de
collectedoelen met Pinksteren

Y, Oikocredit

Wat doet Oikocredit en waarom investeert onze
diaconie erin?

Veel gemeenteleden weten misschien wel dat onze
diaconie investeert in Oikocredit, maar niet wat deze
organisatie precies doet. Daarom vertellen we daar hier
graag wat meer over. Oikocredit is een internationale
cooperatie die in 1975 werd opgericht door de
Wereldraad van Kerken en de Raad van Kerken in
Nederland. Het verlangen van de kerken was om niet
alleen iets goeds te doen via giften en
ontwikkelingssamenwerking, maar juist ook via
investeringen bij te dragen aan een rechtvaardige
samenleving. Oikocredit richt zich vooral op toegang tot
financiéle diensten, landbouwcooperaties en duurzame
energie in landen in Latijns-Amerika, Afrika en Azié. Het
gaat daarbij niet om liefdadigheid, maar om eerlijke

D

leningen en ondersteuning, zodat mensen zE&lf een
leefbaar bestaan kunnen opbouwen. Dat sluit naadloos
aan bij bijbelse begrippen zoals verantwoordelijkheid,
gerechtigheid en rentmeesterschap. Door te investeren in
ondernemende mensen in gebieden waar reguliere
banken geen kansen zien, draagt Oikocredit bij aan
waardigheid, zelfstandigheid en duurzame ontwikkeling.
Voor onze kerk betekent de investering in Oikocredit dat
we wereldwijd een positief verschil kunnen maken. We
dragen bij aan een rechtvaardiger wereld, terwijl de
investering zorgvuldig wordt beheerd. Zo laat onze
gemeente zien dat geloof ook handen en voeten krijgt in
de keuzes die we maken voor onze financi€éle middelen

) VOEDSELBANKEN. L.

Stichtse Vecht

Voedselbank

Iedere week deelt de voedselbank Stichtse Vecht voed-
selpakketten uit. Daarvoor zijn veel goederen nodig. Het
zou prachtig zijn als u iedere week bij het boodschap-
pendoen één artikel extra koopt voor de voedselbank. Dat
kan van alles zijn, tandpasta, rijst, jam, wasmiddel, etc.
Behalve versproducten is alles welkom. U kunt de spul-
len in de manden in/bij de Pieterskerk en de Pauluskerk
stoppen. Alles komt bij de voedselbank terecht, die het
weer over de pakketten verdeelt.

Namens de voedselbank vast onze hartelijke dank.

Giften
Voor KiA - werelddiaconaat Moldavié: € 38,90
AT
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Ve wene
4 mei is de dag waarop we in het hele land alle
Nederlandse oorlogsslachtoffers herdenken. Herdacht
worden allereerst al diegenen die tijdens de Tweede
Wereldoorlog zijn omgekomen of vermoord.
Herdacht worden ook de Nederlanders die zijn
omgekomen in oorlogssituaties en bij vredesoperaties na
de Tweede Wereldoorlog. De Tweede Wereldoorlog staat
in de herdenking centraal gezien de omvang en impact
van deze oorlog voor ons land en onze samenleving.
Mensen hadden op heel verschillende wijzen te maken

met de Tweede Wereldoorlog, athankelijk van wie ze
waren, waar ze voor stonden, wat ze deden of waar ze




woonden. Al die verschillende ervaringen worden
weerspiegeld in verschillende herdenkingen door het jaar
heen. Op 4 mei tijdens de Nationale Herdenking komen
die verschillende ervaringen samen en worden
gemeenschappelijk de doden herdacht. In Breukelen
vindt de jaarlijkse herdenkingsbijeenkomst,
georganiseerd door de Werkgroep Oecumene, op
maandag 4 mei 2026 plaats in de Pauluskerk, Straatweg
37 te Breukelen. Aanvang 18.45 uur. Hierna kan men de
dodenherdenking bijwonen, waarvoor om 19.30 uur in
Park Boom en Bosch verzameld wordt.

Werkgroep Oecumene

Oecumenische Pinksterdienst 24 mei Boom & Bosch
g
Y

rfem e ne
Dit jaar hopen wij het Pinksterfeest weer samen met u en
met velen te kunnen vieren in het park Boom en Bosch te
Breukelen. Centraal staat de gave van Gods geest die ons
in beweging zet om vrede en recht te verspreiden, dat
Gods goedheid en liefde ons bezielen mag met nieuwe
adem en moed! Onze Oecumenische Openluchtdienst
begint zondag 24 mei a.s. om 11 uur. De dienst wordt
geleid door voorgangers uit de deelnemende kerken. We
starten gezamenlijk, vervolgens is er voor de kinderen en
jongeren een eigen Pinksterprogramma. We hopen dat we
prachtig mooi weer hebben. Zo niet, dan zal de dienst
verplaatst worden naar de H. Johannes de Doperkerk

(RK), Straatweg 146 in Breukelen. U bent van harte
welkom.

Werkgroep Oecumene

Woorden van Vrede
In een klein boekje met de titel 'Woorden van Vrede' tref
ik de onderstaande gedachte aan van Etty Hillesum:

'Uiteindelijk hebben we slechts een morele plicht: het
terugwinnen van grote ruimten van vrede in onszelf, meer
en meer vrede, om haar te laten weerspiegelen op
anderen. En hoe meer vrede er in ons is, hoe meer vrede
in onze onrustige wereld'.

Met een vriendelijk groet, Hans Hendriks

Uitnodiging lunch voor senioren.
Op maandag 18 mei is er in het Bonifatiushuis een lunch
voor senioren. De lunch begint om 72.00 uur en vanaf
11.45 uur bent u van harte welkom. In de kerk ligt vanaf
3 mei een lijst waar u zich kunt opgeven, ook kunt u zich
tel. opgeven bij Ida Stam tel. 06-31365996. Wilt u
gehaald worden dan kunt u dit ook aangeven.
We hopen op een gezellige maaltijd!
Namens het team,
Ida Stam, Marianne Veder, Ineke Kroon,
Gerie van Voskuilen, Marlies Wijnen

Oranjeconcert met Urker Mannenkwartet in de
Pieterskerk in Breukelen

Naast de jaarlijkse marktconcerten organiseert De
Stichting Vrienden van de Pieterskerk met enige
regelmaat een andere activiteit of concert in de
Pieterskerk. Afgelopen zaterdag 24 april was er een
optreden van het Urker Mannenkwartet onder leiding van
organist en pianist Gerwin van der Plaats. Het eerste
gedeelte van dit Oranjeconcert bestond uit Geestelijke
liederen en orgelspel en het 2° gedeelte uit bekende
(Oud)Hollandse liederen welke ook in samenzang door
de aanwezigen enthousiast werden meegezongen. Het
optreden werd afgesloten met het gezamenlijk zingen van
het Wilhelmus en een traditionele Oranje bitter met
Oranje koeken. Het was een zeer geslaagde middag met
veel belangstelling. Mocht u de Stichting Vrienden van
de Pieterskerk financieel willen ondersteunen zodat we
deze concerten ook voor de toekomst kunnen blijven
organiseren of draagt u de Pieterskerk met zijn prachtige
Batz orgel een warm hart toe? In de Colofon van
Kerknieuws vindt u de bankgegevens om ons financieel
te ondersteunen. Wij beschikken over een ANBI status
welke uw gift fiscaal aftrekbaar maakt.

Namens de Stichting Vrienden van de Pieterskerk,
Dita van Muiswinkel en Jan Winkel

Samen duurzaam en de Groene Kerk

Wat kunnen wij doen vanuit de Paastijd - Tijd voor
groen & vrolijk leven

Met ds. Corinne Groenendijk

Datum: woensdag 27 mei. Tijd: 20.00 — 21.30 uur

Plaats: Pauluskerk (zaal 7) Onze leefstijl heeft een
enorme invloed op de planeet. De keuzes die we
dagelijks maken zijn van wezenlijk belang. Ongeveer
twee-derde van de wereldwijde uitstoot van
broeikasgassen komt voort uit huishoudelijk gedrag.
leder van ons kan bijdragen aan het beperken van de
opwarming van de aarde. Door bewust te kiezen voor
duurzamere alternatieven kunnen we samen het verschil
maken. Jij bent deel van de oplossing.

Uitnodiging

Stichting Educatie en Herdenking WO II Nederlands-
Indié (Stichtse Vecht)

Sommige geschiedenissen liggen achter ons — en zijn
tegelijk nog altijd onder ons. Zij leven voort in verhalen,
in families, en in de gemeenschap waarvan wij deel
uitmaken. Misschien geldt juist hier wat zo treffend is



verwoord: het leven wordt voorwaarts geleefd en
achterwaarts begrepen. In het licht van herinneren,
ontmoeten en doorgeven nodigen wij u van harte uit voor
een bijzondere en indringende avond over een gedeeld
verleden dat nog altijd doorwerkt in het heden — en dat
ons, juist in het delen ervan, met elkaar verbindt.

Datum en bijeenkomst

Op woensdag 3 juni aanstaande organiseert de Stichting
Educatie en Herdenking WO II Nederlands-Indié
(Stichtse Vecht) haar tweede interactieve
dialoogbijeenkomst.

Thema: ‘Van Nederlands-Indié naar Nederland: sporen
van een gedeeld verleden’

In het kader van 81 jaar Vrijheid staan wij stil bij de
geschiedenis van oorlog, dekolonisatie en ontheemding
— en bij wat het betekent om opnieuw een thuis te
vinden. Door terug te kijken, zoecken wij naar begrip —
van het verleden, van elkaar, en van onze plaats in het
geheel. Persoonlijke verhalen vormen het vertrekpunt.
Verhalen die raken, die verbinden, en die ruimte
scheppen voor ontmoeting. In die ontmoeting kan iets
ontstaan wat verder reikt dan het individuele verhaal: een
besef van gemeenschap, van samen dragen, en — waar
mogelijk — van verzoening en doorgeven. Na deze
verhalen gaan wij met elkaar in dialoog. In kleine
groepen delen deelnemers hun ervaringen, perspectieven
en vragen. Niet als toeschouwer, maar als deelnemer.
Jong en oud — iedereen doet mee.

Terugblik en context

Vorig jaar, op 18 juni, organiseerden wij een
vergelijkbare bijeenkomst rond een ander thema. De
avond was volledig uitverkocht en bracht een breed en
divers publiek samen. Wat vooral opviel: mensen deelden
open en ruimhartig hun persoonlijke verhalen. Juist die
openheid gaf de avond zijn diepgang en onderlinge
verbondenheid. Het liet zien hoe gemeenschap kan
groeien waar mensen werkelijk naar elkaar luisteren.
Deze bijeenkomst vormt tevens een inhoudelijke opmaat
naar de herdenking op 15 augustus in de Pauluskerk,
waar ditzelfde thema — het leven wordt voorwaarts
geleefd en achterwaarts begrepen — centraal zal staan.

Voor wie?

Voor iedereen die zich betrokken voelt bij de
geschiedenis van Nederlands-Indié¢ — of daar juist meer
van wil begrijpen. Wij nodigen nadrukkelijk ook nieuwe
deelnemers uit, en in het bijzonder jongeren, om deel te
nemen aan dit gesprek en hun stem te laten horen.

Programma

18.45 uur — Inloop en ontvangst met koffie

19.00 — 19.30 uur — Opening en introductie

19.30 — 21.00 uur — Dialooggesprekken in kleine groepen
21.00 — 21.30 uur — Plenaire terugkoppeling: wat nemen
21.30 — 21.45 uur — Afsluiting en informeel samenzijn
Locatie

Bonifatiushuis Kerkplein 8, Breukelen (naast de
Pieterskerk) Uw verhaal doet er toe.

Uw verhaal, uw vragen en uw blik dragen bij aan wat wij
samen gemeenschap noemen.
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Aanmelden

Wilt u voor 29 mei 2026 laten weten of u aanwezig zult
zijn? Aanmelden kan via: info@indiewo2sv.nl

Neemt u gerust iemand mee; vrienden, familie en andere
geinteresseerden uit de gemeente Stichtse Vecht zijn van
harte welkom. Wij zien uit naar uw komst.

Met vriendelijke groet, namens het bestuur van de
Stichting Educatie en Herdenking WO II Nederlands-
Indié (Stichtse Vecht) Renie Vis.

Beste Pieters-broers en zussen

Ook dit jaar gaan we weer met een groep uit Breukelen
naar de Zomerconferentie van New Wine. Op de website
van New Wine kun je er meer informatie over vinden.
Mocht je je aan willen sluiten bij onze groep “Brooklyn
Wees welkom! Neem dan contact op met
Hans Zekveld (06-51589992).

Kleine waarschuwing; als je eenmaal een keer naar New
Wine geweest bent is de kans groot dat je daarna elk jaar
wil gaan &

Groetjes, Marit van Voornveld en Hans Zekveld

KLEIN COLOFON

Kerknieuws: kerknieuws@msn.com
Kopij dient op maandag voor 18.00 uur te zijn ingeleverd.

Kopij: als bijlage in Word, Times New Roman, 11 pt.

Bezorging: kerknieuws@msn.com, tel. 06 16924549, F.Atsma;
W. Mur, Bonifatiuslaan 8, 3621 DH Breukelen, tel. 266842,
email: mur00021@planet.nl;

Bankrekeningnummer Kerknieuws: Protestantse gemeente
Breukelen: NL51 RABO 0310 6764 60

Kostprijs: € 32,50

Kollektemunten bestellen: overmaken op NL60 INGB
0007231648 t.n.v. Protestantse gemeente Breukelen

0.v.v. uw naam en aantal zakjes groene (a € 20) en/of witte
munten (2 € 20) - minimaal 2 zakjes per bestelling
afhalen: 1° zondag van de maand na de dienst

Kerkdiensten via internet: www.kerkdienstgemist.nl

Administrateur: J. Winkel, Fuut 13, 3628 CR Kockengen,
tel. 0346-241144, email: j.winkel@hetnet.nl;

bankr.nr. NL16 INGB 0000 3103 26;

Administratie Kerkbalans NL84 RABO 0373 7045 26, t.n.v.
Protestantse gemeente Breukelen

Diaconie: bankrekeningnummer NL26 RABO 0310 6367 52
t.n.v. Diaconie Protestantse gemeente Breukelen

Een veilige kerk: contactpersoon Hilma Atsma-Thijs,

06 45626553, hilmathijs@hotmail.com en vertrouwenspersoon
Cornelis Jan Karsemeijer, 06 24456003,
cjkarsemeijer@gmail.com (Pauluskerk)

Protestantse wijkgemeente Pauluskerk
ZWO-commissie: NL27 RABO 0336 9183 99 t.n.v. ZWO-
commissie Pauluskerk, email henkhansman@ziggo.nl

Protestantse wijkgemeente Pieterskerk
Zendingscommissie: bankr.nr. Diaconie gebruiken

Reservering en agendabeheer Pauluskerk, Pieterskerk en
Bonifatiushuis: K. Andreae, tel. 06 42281589
of verhuur@pknbreukelen.n




