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Zaterdag 14 juni 2025, 25e jaargang no. 9 
 

KERKNIEUWS 
Protestantse gemeente Breukelen 
 

Wijkgemeente Pieterskerk & Wijkgemeente Pauluskerk 
 

K E R K D I E N S T E N 
 

Protestantse wijkgemeente Pauluskerk 
 

ZONDAG 15 JUNI 2025 

10.00 uur: Ds. A.W. Aarnoutse 
 

Collecten: 1. Kerk in Actie Zending Myanmar  

         2. Wijkkas Pauluskerk  

 

ZONDAG 22 JUNI 2025 

10.00 uur: Ds. L. Schoonderbeek, Amersfoort 

19.00 uur: Taizéviering 
 

Collecten: 1. Kerk in Actie Binnenlands Diaconaat 

                  2. Wijkkas Pauluskerk 
 

ZONDAG 29 JUNI 2025 

10.00 uur: Ds. A.W. Aarnoutse 

        12+ dienst 

Collecten: 1. Kerk in Actie – Werelddiaconaat Moldavië 

                  2. Wijkkas Pauluskerk 
 

Coventrygebed, voor Vrede en Verzoening 

Iedere vrijdag van 12.15 tot 12.35 uur, Pauluskerk 
    

Protestantse wijkgemeente Pieterskerk 
 

ZONDAG 15 JUNI 2025 Voorber. Heilig Avondmaal 

10.00 uur: Ds. M.F van Schoonhoven, Nieuw Lekkerland 

Collecten: 1. Pinkstercollecte GZB - Bulgarije  

                  2. Wijkkas Pieterskerk 

Autodienst: J. den Hartog tel. 06-54302974 

Kinderkerk: Alle groepen 
 

ZONDAG 22 JUNI 2025 Viering Heilig Avondmaal 

10.00 uur: Ds. M. Rodenburg - Splint 

Collecten: 1. Kerk in Actie Binnenlands Diaconaat 

                  2. Wijkkas Pieterskerk 3. Hospitium 

Autodienst: J. den Hartog tel. 06-54302974 

Kinderkerk: Groep 1 t/m 6 
 

ZONDAG 29 JUNI 2025 

10.00 uur: Ds. K. Hage, ‘s-Gravezande 

Collecten: 1. Kerk in Actie: Werelddiaconaat Moldavië    

                  2. Wijkkas Pieterskerk  

         3. Wijkkas Pieterskerk      

Autodienst: Fam. Wijnen tel. 0346-261837 

Kinderkerk: Alle groepen 

WEEKSLUITINGEN IN DE DRIESTROOM 

Vrijdag 13 juni 16.45 uur: Dhr. H. Vonk 

Vrijdag 20 juni 16.45 uur: Ds. A.W. Aarnoutse 

Vrijdag 27 juni 16.45 uur: Dhr. J. van Os 

 
 
 

De volgende editie van Kerknieuws verschijnt over 3 we-

ken. Kopij inleveren uiterlijk maandag 30 juni voor 18.00 

uur. 
 

 

A G E N D A 
 

15 juni vanaf 13:30 uur Oecumenisch liedfestival, 

Domkerk Utrecht 

29 juni 16:30 uur, Choral Evensong, 

Pieterskerk 

 

M E D I T A T I E 
 

‘Pelgrims van de Geest’. Pinksteren voorbij … 

‘Trinitatis’ 

 

Zondag 15 juni vieren wij de zondag van de Drie-

eenheid, ‘Trinitatis’: God, de Vader, de Zoon en de 

heilige Geest. Het goddelijke geheim dat de aarde draagt 

van schepping tot voltooiing. In het kerkelijke jaar is het 

de zondag die Kerst, Pasen en Pinksteren bekroont. 

Het dogma – grondwoord van geloof, niet ‘bevel’! – 

inspireert en intrigeert tegelijk. Is God ‘één in drie 

personen’? We moeten direct erkennen: onze taal schiet 

te kort om de Eeuwige te vangen in menselijke woorden. 

Persoon stamt van ‘persona’, wat oorspronkelijk Latijn is 

voor ‘masker’. Het begrip komt uit de theaterwereld. De 

‘stem’ klinkt door het masker, het aangezicht heen. Gods 

Stem klinkt in Christus, en door de Geest, tot ons. 

 

In de kerkelijke traditie vallen we terug op metaforen: de 

zon die haar licht en warmte schenkt, één verschijnsel in 

drie manifestaties. Of, in de poëzie van Lied 306 (Huub 

Oosterhuis), ‘Ere wie ere toekomt’: ‘Vader, Zoon en 

Geest, bron, water en stroming, liefdes eerste begin, 

liefdes weg, liefdes volharding’. 

Wie het beter wil weten, leest de Schriften. Maar dan! 

Johannes 20: 19-23, van die Paasavond werd op 

Pinksteren gelezen, geeft dat Jezus aan zijn leerlingen de 

heilige Geest schenkt, als ‘adem’. Maar Lucas 3: 21-22 
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geeft dat Jezus na de doop in de Jordaan door Johannes, 

de Geest ontvangt, de ‘duif’. En begint Genesis 1 al niet 

met ‘In het begin schiep God, de hemel en de aarde. De 

aarde was nog woest en doods, en duisternis lag over de 

oervloed (koningin Beatrix las in 2004 per ongeluk 

‘overvloed’), maar Gods geest zweefde over het water’. 

Wie het dogma logisch, rationeel wil benaderen, geraakt 

onherroepelijk in de knoop. Wie was er nu eerst: God, de 

Geest, Jezus …? In de kerkgeschiedenis en de 

theologiegeschiedenis is er rondom het  ‘filioque’, ‘en de 

zoon’ een eeuwenlange discussie geweest, die ik u liever 

bespaar. 

 

Geloven is een ‘ander weten’ dan dit. Geloof zoekt 

wijsheid en inzicht. Zo bevraagt Nicodemus Jezus in de 

nacht (Johannes 3). De nacht geeft soms ruimte aan een 

dieper inzicht dan het handelen van het alledaagse, 

wonen, werken, zorgen, piekeren. Geloven is ‘cirkelen 

om het geheim’, zoals de titel van een boek van 

godsdienstpsycholoog H. Faber luidde (1972). In dit 

‘cirkelen’, ‘zoeken’, wijst de Geest de gemeente de weg. 

Zo worden wij Pelgrims van de Geest. 

 

In de auto op weg naar een dienst in Ouderkerk a/d 

Amstel, hoorde ik vorig jaar op Radio 1 het ‘dogma’ van 

de Drie-eenheid zo uitgelegd: 

 

Wie zich absoluut fixeert op wie ‘God’ is, loopt het risico 

de ander, de medemens uit het oog te verliezen. In die 

ander gaat ‘Christus’ verborgen: wees er voor de ander, 

de minste der mensen!  

 

Wie echter zichzelf verliest in het ‘leven voor anderen’, 

steeds druk zichzelf wegcijferend, te weinig rust neemt, 

niet op adem komt, doet haar eigen ziel tekort. Dat 

vlammetje van Geest in jezelf – ik noem het niet ‘het 

goddelijke’, dan komen we te dicht bij gnostiek, de 

ketterij uit de eerste eeuwen. Daar heerste de gedachte: 

de aarde/de schepping is slecht, wij zijn als mens 

(‘vonk’) bestemd om verlost te worden van dit aardse en 

in de hemel pas vrij te zijn. 

 

Wie dus ‘vooral zichzelf’ zoekt, de eigen ‘vonk’, en aan 

anderen voorbij leeft in woord en daad, miskent en 

onderwaardeert Gods schepping en het samen leven, 

zoals Christus ons dat heeft voorgedaan. 

 

Het gaat dus om balans, tussen deze drie: de Eeuwige, 

Christus | ‘de ander die is als jij’, en de Geest. Balans is 

een modewoord, mij te economisch, evenwicht voelt al 

iets beter. De bijbelse schriften reiken ‘ontzag’ aan voor 

deze God, of ook ‘eerbied’. 

 

Kom Schepper, Geest, daal tot ons neer, houd Gij bij ons 

uw intocht, Heer;  

vervul het hart dat U verbeidt, met hemelse 

barmhartigheid. 

 

Zo kijk ik naar deze wereld, zo onvredig en vol haat en 

geweld. Niet vermoeid, of moedeloos. Maar het de zegen 

van de hoop, dat mensen zullen begrijpen wat Gods wil 

is: ‘bevrijding’ en dan ook ‘bevrijdend leven voor 

elkaar’. Dan vallen Pasen en Pinksteren op één dag, de 

nieuwe dag van Gods schepping. Een toekomst vol van 

vrede en veiligheid voor ieder eenzaam mensenkind. 

Ds. Bram-Willem Aarnoutse 

 

‘Vlam van liefde, hoop die ons doet leven, hoor ons lied, 

een lofzang uit ons hart. 

Gij, de bron van vrede en eeuwig leven, laat ons veilig 

voortgaan aan uw hand.’ 

 

 

 
 

 
 

     W IJ K G E M E E N T E  

       P I E T E R S K E R K 
 

Predikant: ds. M. Rodenburg-Splint 

Kerkplein 17, 3621 BA Breukelen 

email: predikant@pieterskerk.info; 

bereikbaar per mail tijdens kantoor-

uren, m.u.v. woensdag;  

in geval van crisis bereikbaar op 

06 22 888 505 (ook whatsapp) 

Inloopspreekuur: vrijdagmorgen 

tussen 11.00 en 12.00 uur 

(consistoriekamer Pieterskerk) 

Scriba:                    Noortje Mur 

                                email: scriba@pieterskerk.info 

Ledenadm.:           W. Mur, tel. 266842, 

                                email: noortje-wim.mur@planet.nl 

Website:                 www.pieterskerk.info 

Kerktelefoon:        John van den Bosch,  

                                email: john.vd.bosch@kpnmail.nl, 

                                tel. 266843 (na 18.00 u.)  
 
Bij de diensten 

Na een bijzondere oecumenische Pinksterdienst, wegens 

de broodnodige regen in de Johannes de Doper,  gaan we 

nu als “pelgrims van de Geest” op weg richting de zomer. 

Op zondag 15 juni verwelkomen we ds. mw. M.R. van 

Schoonhoven uit Nieuw Lekkerland en is er 

voorbereiding op het Heilig Avondmaal.  

Zondag 22 juni gaat uw wijkpredikant voor. In deze 

dienst wordt een nieuwe ouderling-kerkrentmeester 

bevestigd en worden twee andere ambtsdragers 

mailto:noortje-wim.mur@planet.nl


 
 3 

(her)bevestigd. We zijn dankbaar dat Herman 

Hoogendoorn zich geroepen heeft gevoeld ambtsdrager te 

worden, en dat Frans Vonk en John van den Bosch zich 

beiden als pastoraal-ouderling te willen laten 

(her)bevestigen. Ook wordt er deze dienst Heilig 

Avondmaal gevierd. In verband met de lengte van de 

dienst heeft de kerkenraad besloten om ditmaal lopend 

avondmaal te vieren.  

29 juni zal ds. K. Hage uit ’s Gravenzande de dienst 

leiden. Maar er is meer te doen die zondag! Ouders van 

jonge kinderen opgelet: Nathan en Désirée van het Kids 

Music Project komen met hun koor naar de kinderkerk 

om met hen een concert voor te bereiden. De kinderen 

moeten dan om 9:45 in de kinderkerk zijn zodat er 

genoeg tijd is om te oefenen. Na de dienst zal het concert 

in het Witte Kerkje rond 12:15 uur beginnen. 

Op 29 juni zal er in de namiddag tevens in de Pieterskerk 

om 16:30 een Choral Evensong van het Evensong 

Projectkoor uit Huizen o.l.v. Eric Bakker zijn, dit keer 

met hun eigen organist Ies Nijman. ds. Rodenburg zal 

voorgaan in deze dienst. We hopen op een mooie 

opkomst! (zie uitgebreide aankondiging onder 

“Gezamenlijke berichten”). 

Op 6 juli zal ds. Rodenburg de gezamenlijke dienst voor 

de afsluiting van het activiteitenseizoen (de eerdere term 

“winterwerk” is toch een beetje opzienbarend in juli) 

voorgaan. Vorig jaar vond deze gezamenlijke dienst in de 

Pieterskerk plaats, dit jaar in het Witte Kerkje. Hierbij 

nemen ook weer een aantal kinderen afscheid van de 

gezamenlijke kinderkerk. Samen luiden we de zomer in!  

Wees altijd welkom voor een gezellig kopje koffie of 

thee met wat lekkers na de dienst. 

 

Uit de gemeente 

Er zijn ons geen nieuwe berichten van lief of leed uit de 

gemeente ter ore gekomen voor in Kerknieuws. Toch 

komt het dan nog wel eens voor dat iemand naderhand 

zegt: “Wisten jullie het dan niet van die en die?” In onze 

gemeente doen de predikant, ouderlingen en 

bezoekdames huisbezoeken. We hopen dat de lijnen kort 

zijn en dat u geen drempel ervaart om te melden als u zelf 

of iemand uit de gemeente mogelijk behoefte heeft aan 

een bezoekje of geestelijke steun. Zo zien we naar elkaar 

om. Ook als u liever niet genoemd wil worden in 

Kerknieuws!  

 

Afwezigheid en vakantie 

In verband met een intervisie bijeenkomst vervalt vrijdag 

13 juni 11:00 a.s. het inloopspreekuur van ds. Rodenburg. 

Van 17-21 juni zal de fam. Rodenburg voor het eerst met 

de tent in de omgeving op een camping bivakkeren: 

hopelijk met een zonnetje erbij! Een paar dagen relatieve 

rust is broodnodig, maar voor noodgevallen en afspraken 

die niet verzet konden worden pendelt ds. Rodenburg op 

en neer. 

Op 23 en 24 juni verblijft ds. Rodenburg weer op 

Hydepark in verband met de verplichte primaire 

nascholing. 

De eerste drie weken van augustus is ds. Rodenburg vrij 

en neemt van 2 t/m 21 augustus ds. Peter Zaadstra (06-50 

81 92 02) uit Kockengen de werkzaamheden voor de 

gemeente waar. In de gehele maand augustus is er geen 

inloopspreekuur in de consistorie. 

 

Het is nog even spannend… 

want op moment van schrijven weten Floris Bakker en 

Abe Heemskerk nog niet of zij geslaagd zijn voor hun 

eindexamens! We hopen dat al het harde studeren, het 

opofferen van hobby’s, vrije tijd (en soms, catechisatie) 

zijn vruchten af heeft geworpen en zij nu beiden 

ontspannen kunnen gaan genieten van een lange zomer. 

Mocht het toch onverhoopt op een paar puntjes zijn 

misgegaan, dan bidden we ze de kracht tot om nog éven 

door te zetten om na hun herexamen alsnog hun rugzak 

aan de vlaggenstok te kunnen hangen. Nog even…Toi toi 

toi! – ook namens Peter de Noo en Corina Zagt,  

ds. Mariëlle Rodenburg 

 

Uit de kerkenraad 

Dat al eeuwenlang de lof tot God wordt bezongen is ons 

wel bekend. Bijzonder is het dan toch dat er soms 

vondsten zijn die verbazen. In het bezinningsmoment van 

de kerkenraadsvergadering van 19 mei jl. kwam zo’n 

oude tekst ter sprake. Een oud lied (3e Eeuw) van 9 

regels in het Grieks; uit Egypte. Het staat zelfs op 

muziek. Een waardevol historisch document van 5 x 13 

cm dat in Oxford wordt bewaard. In de vergadering 

hebben Corina en Peter verteld over alle activiteiten in 

het kinder- en jeugdwerk. Over het kindermoment is wat 

langer doorgepraat. Het kinderlied in de liturgie van de 

eredienst is van waarde vonden we allemaal. Ook al zijn 

er soms weinig of geen kinderen. Het kinderlied (–

moment) benadrukt dat kinderen van belang zijn. Onze 

God kijkt niet naar het getal. Er kunnen bovendien 

gastgezinnen in de dienst zijn. En wie KerkTV met 

kinderen kijkt, kan zien dat er aandacht is voor de 

kleintjes. Er zijn ook ouderen die de toegankelijke taal 

prettig vinden om te horen. De PKN-Kids-Sirkelslag 

komt dit jaar als afsluitende activiteit te vervallen. In de 

plaats daarvan komen op zondag 29 juni Nathan en 

Désirée van het Kids Music Project met hun koor naar de 

kinderkerk om met de kinderen een concert voor te 

bereiden. De kinderen moeten dan om 9:45 in de 

kinderkerk zijn zodat er genoeg tijd is om te oefenen. Na 

de dienst zal het concert in het Witte Kerkje rond 12:15 

uur beginnen. De afsluiting van het activiteitenseizoen en 

het jeugdwerk is op 6 juli a.s.  in het Witte Kerkje. Het is 

een gezamenlijke dienst. Vanuit twee kringen zal daarin 

door een kring-lid over het afgelopen seizoen worden 

verteld.  Corina en Peter krijgen een dankbetuiging voor 

alle activiteiten die zij voor de jeugd van de gemeente 

ondernemen. In de ruimte voor vrijwilligers worden in de 

volgende vergadering vertegenwoordigers van de 

schoonmaakploegen uitgenodigd. 

De liturgiecommissie komt met een jaarprogramma van 

onderwerpen dat zij aan de kerkenraad zal voorleggen. 

Voor de audiorondleiding in de Pieterskerk wordt 

gedacht aan het vragen van vrijwilligers ook van buiten 

de gemeente. Historie is nl. voor veel mensen interessant 

en erover vertellen leuk om te doen. De bevestigings- en 
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verbintenisdienst van 22 juni a.s. is een dienst waarin 

tevens avondmaal gevierd wordt. Besloten is het 

avondmaal die dienst in lopende vorm te houden. De 

viering is volgens het om en om-schema die zondag juist 

zittend ingepland. Dit keer wordt van het schema 

afgeweken. Voor alle elementen in de liturgie van de 

bevestigingszondag is op deze wijze voldoende tijd en 

aandacht. Er is een verlangen ontstaan om op een andere 

manier vorm te geven aan het gedenken van 

gemeenteleden die we moeten missen. De gedenkwijze 

zou ritueel geïntegreerd kunnen worden bij de 

afkondiging van overlijden tijdens de zondagse eredienst 

en de viering op Eeuwigheidszondag. Voor wie benieuwd 

is, ligt er een mooi ontwerp van de gedachtenisboom ter 

inzage klaar in de consistoriekamer. Onze oud-diaken Jan 

Korver zal zijn ambacht inzetten om de gedachtenisboom 

te maken. Dit zal in het najaar gebeuren. De bedoeling is 

de boom uiteindelijk te plaatsen in de kapel van Cliquet 

(in het schip van de kerk). De tijd gaat snel: de 

vergadering heeft zich al gebogen over de concept-

jaarplanning 2025-2026. Dit concept kan nog aangevuld 

worden met andere activiteiten die worden geïnitieerd 

(extra gesprekskring? /wijkavonden? / lezingen?). Heeft 

u zelf een idee, laat het de kerkenraad weten! De 

jaarplanning werd alvast aangevuld met 2 

preekbesprekingen nl. op 7 december 2025 en 17 mei 

2026. Er zullen VOG’s gevraagd worden aan de te 

bevestigen nieuwe ambtsdrager en aan vrijwilligers die in 

LRP (Ledenadministratie) werken (verplicht per 1 juli 

a.s.). Alle kerkenraadsleden en gemeenteleden 

(vrijwilligers) met een vertrouwelijke positie hebben 

inmiddels een Verklaring Omtrent het Gedrag ingeleverd. 

U heeft het vast gezien er zijn op het Bonifatiushuis grote 

letters met de naam van het gebouw geplaatst. Op de kerk 

wordt een blauw schildje aangebracht, de duiding van het 

gebouw als monument is daarmee helder. De vergadering 

werd gesloten met een gebed waarin de zorgen 

doorklonken over de turbulente tijd waarin wij leven. 

Noortje Mur, scriba 

 

Zending 

Aanstaande zondag, 15 juni hoopt Foka van de Beek in 

onze dienst aanwezig te zijn. Zij zal iets vertellen voor 

haar werk. Na de dienst is er gelegenheid om haar te 

ontmoeten tijdens de koffie in het koor. Gast voorganger 

deze zondag is ds. M.F. van Schoonhoven.  Het zou fijn 

zijn als we met velen haar weer  verwelkomen.   

 

Hieronder stelt Foka zichzelf 

wat nader aan u voor: 

Wie ben je? 

Mijn naam is Foka van de 

Beek en ik ben in 2019 door 

de GZB uitgezonden naar 

Bulgarije. Na mijn studie 

theologie heb ik onder 

andere op het kantoor van de GZB gewerkt, was ik 

docent aan het Hongaarse Theologisch Instituut in 

Roemenië en daarna stafmedewerker bij de Nederlandse 

Zendingsraad. 

Wat doe je? 

Door evangelisatiewerk van vrouwen zijn er in ongeveer 

tien dorpen rond Burgas in Zuid-Bulgarije huisgemeenten 

ontstaan. Mijn taak is om deze gemeenten verder toe te 

rusten op het gebied van Bijbelkennis en 

gemeenteopbouw. Ook ben ik betrokken bij diaconaal 

werk in deze gemeenten. Ik leg contacten met andere 

kerken om te zien welke vragen en mogelijkheden er zijn 

op het gebied van toerusting. In Bulgarije behoort slechts 

ongeveer één procent van de bevolking tot een 

protestantse kerk. Veel kerken zijn klein en kwetsbaar. In 

samenwerking met de mensen daar proberen we op deze 

manier bij te dragen aan versterking van de gemeenten op 

theologisch en organisatorisch gebied. 

Wat drijft je? 

Van jongs af aan wilde ik in de kerk en zending werken, 

omdat ik het Evangelie van Gods liefde en vergeving in 

Jezus Christus door wilde geven aan anderen. Dat is de 

reden van mijn studie theologie. Ik ben dankbaar dat ik 

de mogelijkheid heb om samen met andere christenen te 

werken in evangelisatie en toerusting. 

Wij hopen dat u haar blijft steunen via gebed, de 

collecten, giften en zendingsbusje en de jaarlijkse 

zendingsactie. 

Pieter Wijnen 

 

5 juli a.s. om 09.00 uur schoonmaken Pieterskerk 

Zaterdag 5 juli willen we de Pieterskerk weer 

schoonmaken. Ook zin een keertje mee te helpen? Weet u 

welkom op 5 juli om 09.00 uur De koffie en thee staan 

klaar.  Met alvast onze hartelijke dank!   

Jan Winkel tel. 0346-241144 

 

     W IJ K G E M E E N T E 

        P A U L U S K E R K 
 

Predikant:  

ds. A.W. Aarnoutse,  

Keizerskroon 5, 3621 RS Breukelen, 

0346 249878 of 06 20024393, 

ds.aw.aarnoutse@xs4all.nl 

Contact pastoraat: Henk Bomas, 

Schepersweg 202, 3621 JR 

Breukelen, tel. 06 83602282, 

hcbomas.1@kpnmail.nl 
 

Scriba:  vacant 

 scriba@pauluskerkbreukelen.nl 

Kerkelijk buro:  H. de Kruijff, tel. 06 23700853 

 ledenadministratie@pauluskerk 

 breukelen.nl 

Website:  pauluskerkbreukelen.nl 

Kerktelefoon:  John van den Bosch,  

 email: john.vd.bosch@kpnmail.nl, 

 tel. 266843 (na 18.00 u.) 

 

Vieren 

De Pinksterviering vond geen doorgang in 

Boom&Bosch, het zo nodige frisse hemelwater was te 

overvloedig deze dagen. We vonden gelukkig onderdak 
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in de rooms-katholieke Johannes de Doperkerk. Het was 

een bijzondere viering, voorbereid door de Werkgroep 

Oecumene, met parochie en gemeentes samen. Hoe 

eenvoudig toch om samen die canon te zingen ‘Dona 

nobis pacem’. 

 

Zondag 15 juni, de zondag van de Drie-eenheid, lezen we 

over de Wijsheid, Spreuken 8, en de Farizeeër 

Nikodemus, die Jezus bevraagt, over het ‘opnieuw 

geboren worden’. Wanneer ontstaat het geestelijke leven 

in het hart van een mensenkind…? De cantorij o.l.v. 

Arnoud Heerings en Diederik Bos verleent medewerking.  

 

Die zondagmiddag 15 juni is er in de Utrechtse Domkerk 

het ‘Oecumenisch Liedfestival’, rondom Sytze de Vries 

zijn 80e verjaardag, aanvang 13.30 u.: 

Deze middag staat een selectie liederen van Sytze de 

Vries centraal, die alle ‘de kracht van ons gezang’ tot 

thema hebben. Het lied van de zingende pelgrims, dat ons 

ook door het donker gaande houdt. Zoals ‘Als geloven 

vleugels krijgt’, ‘Ga maar gerust’ en uiteraard ‘Zolang 

wij ademhalen’. 

 

Zondag 22 juni hoopt mevr. Lenie Schoonderbeek bij ons 

voor te gaan. Die avond is er ook een Taizéviering, waar 

u van harte welkom bent. 

 

Zondag 29 juni is een bijzondere dienst. We ontvangen 

dan Lian van Dijk als nieuw diaken en nemen afscheid 

van diaken Frieda Stoof. Even een moment om terug te 

kijken op haar ambtsperiode, Frieda was bereid om 

tijdelijk ook als voorzitter van de kerkenraad te fungeren 

in de vacante periode. In het evangelie van die morgen, 

Lucas 9: 51-62 wordt óók een andere toon aangereikt. 

Die van het zien op de toekomst. Jezus drukt zich sterk 

uit: ‘Wie de hand aan de ploeg slaat en achterom blijft 

kijken is niet geschikt voor het koninkrijk van God.’ Wat 

zou hij daarmee bedoeld hebben? 

 

Pastoraal 

Minder dan ik hoopte kon ik de voorbije weken aandacht 

besteden aan het pastoraat, in de zin van ‘het gewone 

contact’. Daar hoop ik nu, Pinksteren voorbij, meer tijd 

voor beschikbaar te hebben. Gerrit de Ridder 

(Alexiastraat 20) alsook Gerda de Haan (Bernhardstraat 

44) vierden hun 90e verjaardag. Van harte gefeliciteerd. 

Ook in andere huizen waren er feestdagen. In andere 

huizen zijn er zorgen. Mogen wij onze hartelijkheid en 

bewogenheid tot zegen laten zijn. 

 

Bericht van de kerkenraad. 

Er zijn wat wisselingen in de kerkenraad. De termijn van 

Frieda Schoof – van Ewijk is afgelopen en Frieda zal 

aftreden als dienstdoende diaken. Frieda was graag 

doorgegaan in het ambt, maar haar gezondheid laat dat op 

dit moment niet toe. Wij zijn haar dankbaar dat ze het 

nog zo lang heeft volgehouden, maar een beetje meer rust 

zal haar goeddoen. Frieda zal nog wel behulpzaam zijn 

bij de afwikkeling van administratieve en financiële 

zaken van de diaconie. Wij zijn blij en dankbaar dat Lian 

van Dijk -Geelhoed zich gemeld heeft als nieuwe diaken. 

Indien daartegen geen bezwaren zijn zal de bevestiging 

van Lian, en ook het afscheid van Frieda, plaatsvinden in 

de dienst van zondag 29 juni a.s. 

Ook Marielle de Jong- Vijn moet een stapje terug doen 

voor wat betreft het kerkenraadswerk. Soms komt alles 

tegelijk op dezelfde schouders terecht en dan is het nodig 

om even pas op de plaats te maken. Wij wensen het gezin 

de Jong veel sterkte en kracht toe. 

Jeroens Singels was enige tijd aangesloten bij de 

kerkrentmeesters, maar heeft de conclusie moeten 

trekken dit niet te kunnen combineren met de hectiek van 

werk en privé. We zijn dus op zoek naar vervanging voor 

hem op korte termijn. Wilt u daar actief in meedenken? 

Op woensdag 11 juni is er een extra 

kerkenraadsvergadering waarin we met de blik naar 

voren gericht gaan spreken over de toekomst van de 

Pauluskerk. Eerlijk gezegd hadden we verwacht hierin 

samen op te kunnen trekken met de Pieterskerk, als 

Protestantse Gemeente Breukelen, maar het is duidelijk 

geworden dat dit voorlopig niet gaat gebeuren. Gelukkig 

kunnen we voort en zijn we als gemeenschap krachtig 

genoeg om onze eigen (lange termijn) toekomstvisie 

vorm te geven. Uiteraard betrekken we daar ook onze 

gemeenteleden op zeker moment bij: wordt vervolgd!     

 

D I A C O N I E 
 
Diaconie collecte Pieterskerk 15 juni  

GZB - Bulgarije 

 
Onlangs was er een regionale studiebijeenkomst in 

Straldzha, een kleine drie uur rijden van Varna. Er waren 

ongeveer 40 mensen uit meerdere gemeenten. In deze 

regio behoort de meerderheid van de gemeenteleden tot 

de Roma gemeenschap. Wat altijd opvalt, is hun grote 

gastvrijheid (we zijn overladen met eten!) en de 

saamhorigheid. 
 

 
 

Net als bij de eerdere studiebijeenkomsten in andere 

regio's was het thema "Gemeente van Christus zijn" aan 

de hand van Hand. 2:42. Ik mocht een lezing houden over 
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het "volharden in de leer van de apostelen.... en in de 

gebeden". 

Sinds februari is er in de landelijke Methodistenkerk een 

periode van gebed en vasten ter voorbereiding op Pasen 

en de synode eind mei. Elke dag is er één gemeente die 

hier speciaal bij stil staat (er zijn 24 gemeenten, dus alle 

komen meerdere keren aan de beurt), maar iedereen 

wordt opgeroepen om mee te bidden voor de geestelijke 

vernieuwing van de kerk. 
 

 
 

Gemeenten zijn klein en het ontbreekt aan mensen en 

middelen; ook is het moeilijk om jongeren te bereiken en 

vast te houden. In deze situatie willen we ons dus juist in 

deze periode vóór de synode speciaal tot God wenden in 

gebed en Zijn zegen vragen op het kerkelijk werk. Wilt 

u/jullie met ons mee bidden? 

 

Diaconie collecte Pauluskerk 15 juni  

Kerk in Actie – Zending Myanmar 

Kerken Myanmar bieden traumahulp aan jongeren en 

aardbevingsslachtoffers 

Myanmar lijdt sinds de militaire coup die in 2021 

plaatsvond, onder voortdurend geweld en ernstige 

voedseltekorten. Het land werd eind maart ook nog eens 

getroffen door een zware aardbeving. Veel kinderen en 

jongeren zijn door al het (natuur)geweld getraumatiseerd, 

maar praten over wat je meemaakt is in Myanmar een 

groot taboe. 
 

 
 

De Raad van Kerken wil dit doorbreken en traint kerk- en 

jeugdleiders in psychosociale zorg, zodat zij jongeren 

kunnen helpen bij traumaverwerking. Deze getrainde 

vrijwilligers bieden ook traumahulp aan slachtoffers van 

de aardbeving. De Raad van Kerken stimuleert en 

ondersteunt ook ouders om aandacht te hebben voor de 

geestelijke gezondheid van hun kinderen. Met dit werk 

verspreidt de Raad van Kerken Gods troost en hoop 

onder jongeren in Myanmar. 

Kerk in Actie steunt via het programma zending de kerk 

in Myanmar. Hartelijk dank voor je gift.  

Meer lezen: kerkinactie.nl/jongerenmyanmar 

 

Diaconie collecte 22 juni  

PKN – Binnenlands Diaconaat 

20 juni is het Wereldvluchtelingendag. Daarom deze 

zondag extra aandacht voor vluchtelingen in ons land. 
 

 
 

Hulp en perspectief voor mensen zonder papieren In 

Nederland verblijven enkele tienduizenden migranten 

zonder verblijfsvergunning en geldige papieren. Zij 

hebben nauwelijks rechten en leven vaak onder moeilijke 

omstandigheden. Ze mogen niet werken en hebben geen 

recht op sociale voorzieningen. Kerk in Actie ondersteunt 

kerkelijke initiatieven zoals de Pauluskerk in Rotterdam, 

Villa Vrede in Utrecht en het Wereldhuis in Amsterdam, 

die ongedocumenteerden helpen met informatie, advies 

en scholing. Maar ze kunnen er ook terecht voor een 

warme maaltijd, worden geholpen met ingewikkelde post 

en als er een medisch probleem is. Steun het werk van 

Kerk in Actie voor mensen zonder papieren. Help je mee 

om deze collecte tot een succes te maken? Hartelijk dank. 

 

Diaconie collecte 29 juni  

Kerk in Actie – Werelddiaconaat Moldavië 
 

 
 

Door de economische situatie in Moldavië zien veel 

mensen geen andere mogelijkheid dan een baan te zoeken 

in het buitenland. Dat heeft desastreuze gevolgen voor de 



 
 7 

samenleving. In sommige dorpen wonen alleen nog 

ouderen en jongeren. Kerk in Actie ondersteunt kerken 

die hen stimuleren om voor elkaar te zorgen. Jongeren 

helpen zieke en eenzame ouderen. Ouderen zijn blij met 

de hulp en aandacht en bieden jongeren, die opgroeien 

zonder ouders, een plek waar ze met hun verhaal terecht 

kunnen. 

Met de opbrengst van deze collecte steunt Kerk in Actie 

het werk van kerken voor kwetsbare mensen in 

Moldavië. Helpt u mee?  

Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken? 

Hartelijk dank! 

 

K E R K R E N T M E E S T E R S 
 

Bericht van het College van Kerkrentmeesters (CvK) 

Met dit bericht willen we de beide wijkgemeenten 

informeren over enkele  financiële zaken. 

We zijn inmiddels halverwege 2025, we kunnen u op 

twee terreinen actuele informatie geven over de 

financiële situatie van de Protestantse Gemeente 

Breukelen. 

2024 jaarrekening Dit voorjaar is de jaarrekening 2024 

opgemaakt, met een controle door de kascommissie is in 

mei dit verslag door de Algemene Kerkenraad 

geaccordeerd.   

Het verslag is nu ingeleverd bij PKN, die het ook zal 

bekijken.   

De eisen die PKN stelt worden steeds zwaarder, waarmee 

het maken van een verslag steeds moeilijker wordt en 

waarschijnlijk duurder (als een accountantsverklaring 

geëist wordt -waar wij op tegen zijn-, zullen we dit 

moeten betalen). 

We kunnen terugkijken op een mooi financieel jaar. Aan 

onderhoud van de kerken is veel aandacht besteed en er 

konden vele reparaties worden uitgevoerd. Dit werd 

bekostigd vanuit de Centrale Kas, met de verkregen 50% 

subsidie en 50% uit de eigen onderhoudsreserve (o.a. 

opgebouwd vanuit de huuropbrengsten die worden 

ontvangen). Het resultaat in de Centrale Kas was iets 

positiever dan begroot en dus kon meer worden 

afgedragen aan de twee wijkgemeenten. 

Bij de wijkgemeenten ging het ook beter dan begroot: bij 

beide gemeenten was het resultaat een klein beetje beter 

dan verwacht in de begroting. 

Dank aan de mensen die betrokken zijn bij het rond 

krijgen van deze taak: administratie, kascontrole en 

vraagbaken. 

Indien u meer inzicht wilt hebben kunt u de jaarrekening 

opvragen bij één van de kerkrentmeesters. 

2025 Kerkbalans. De ingeleverde toezeggingen geven 

weer een hoopvol beeld. Voor de wijkgemeente 

Pieterskerk is het doel inmiddels bereikt, bij de 

wijkgemeente Pauluskerk is er op dit moment een klein 

tekort van bijna € 2.000,- 

Met deze stand gaan wij als CvK het jaar verder in en 

verwachten te kunnen doen wat is afgesproken door de 

beide kerkenraden. 

Ook hier dank aan de verschillende ondersteuners. 

Een mooie zomer toegewenst 

College van Kerkrentmeesters  Paulus- en Pieterskerk 

 
Herkenbaarheid Bonifatiushuis 

Misschien was het u al opgevallen maar sinds een paar 

weken is het Bonifatiushuis voor iedereen herkenbaar 

door de letters boven de ingang. S. Avonds zijn de letters 

ook verlicht. Het Bonifatiushuis wordt elke dag door veel 

mensen bezocht en soms ook wel door mensen van 

buiten Breukelen. Aan de buitenzijde was dat nooit 

zichtbaar. Mede dankzij Freek van Rossum (voor het 

ontwerp) en Jan Korver (voor het maken en plaatsen) is 

daar nu verandering in gekomen en is het Bonifatiushuis 

vanaf nu “letterlijk” herkenbaar voor iedereen. 

 Jan Winkel 
  

 

 

C O L L E C T E N 
  

 Pauluskerk Pieterskerk 

Zondag 4 mei 2025 

KIA Noodhulp Soedan 179,30 173,10 122,01 

Kerk 99,55 156,00 

Zondag 11 mei 2025 

KIA Zending Bangladesh 281,95 141,50 

Kerk 110,65 128,00 

Zondag 18 mei 2025 

PKN Missionair werk 174,70 119,60 

Kerk 86,80 139,00 

Zondag 25 mei 2025 

Leger des Heils 221,45 156,35 

Kerk 97,50 347,00 

Taizeviering Wilde Ganzen 15,00 

Donderdag 29 mei 2025 

Jeugd met een opdracht Belo Horizonte  186,30 
 

 
 

Bijbelkring Pieterskerk heeft €115,- ingezameld voor 

Beautiful Kidz Namibia.  

 

Er is een gift binnen van € 100,- binnen voor ZOA (het 

collectedoel van de Stille Week. Beide bedragen zijn 

inmiddels overgemaakt. 
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G E Z A M E N L I J KE 

B E R I C H T E N 
 

De expositie ‘Tussen hemel en oorlog’ in het 

Catharijneconvent is nog te bezien tot 15 juni. 

 

Kom genieten van de mooiste moderne kunst uit het 

interbellum! Aan de hand van topstukken van onder meer 

Wassily Kandinsky, Charley Toorop, Carel Willink en 

Max Beckmann ontdek je hoe kunstenaars in de jaren '20 

en '30 van de vorige eeuw zochten naar vernieuwing en 

zingeving. Een zoektocht die de moderne kunst voorgoed 

veranderde. De indrukwekkende kunst vertelt het verhaal 

van een wereld die zichzelf opnieuw moest uitvinden. 

Een verhaal met onmiskenbare parallellen met onze 

huidige tijd. 
 

Choral Evensong Pieterskerk 29 juni 2025: verstilling 

en muziek op de grens van dag en avond 

De bijzondere combinatie van Engelse koormuziek, 

gebeden en stilte trekken in Nederland steeds meer 

bezoekers, zowel kerkelijk als niet-kerkelijk. Ook in 

Huizen en Breukelen zijn deze Evensongs inmiddels een 

terugkerende activiteit geworden.  

Een Evensong is een 

gebedsviering vol 

muziek. De teksten 

zijn grotendeels 

afkomstig uit het Book 

of Common Prayer en 

bestaan uit Psalmen, 

Bijbellezingen, vaste 

gebeden en twee 

lofzangen. Wanneer 

deze teksten gezongen 

worden door een koor, 

spreekt men van een 

Choral Evensong.  

Muziek staat centraal: 

ingetogen en 

verstillend, maar ook krachtig en gedragen. De 

koorwerken zijn vaak meerstemmig en worden a capella 

of met orgel gezongen. De bekende Engelse hymnes 

nodigen iedereen uit om mee te zingen. Tijdens deze 

Evensong hoort u onder meer het prachtige Psalm 84 

(Parry), het Magnificat en Nunc Dimittis, en het 

indrukwekkende Ubi Caritas van Ola Gjeilo. Klassieke 

hymnes zoals Holy, Holy, Holy en O Praise Ye the Lord 

worden afgewisseld met verstilde gebeden en lezingen. 

In de Pieterskerk is de tweede Evensong in 2025 op 

zondag 29 juni om 16:30 uur onder leiding van ds. 

Mariëlle Rodenburg. Het Evensong projectkoor o.l.v. 

Eric Bakker werkt mee en Ies Nijman bespeelt het orgel. 

De toegang is gratis. Iedereen is welkom om even los van 

de dag stil te worden, adem te halen en zich te laten 

dragen door prachtige muziek.  

 
Een aanrader! 

Onlangs verschenen op de website 

https://GereforrmeerdeKerken.info het eerste en tweede 

deel van het historisch overzicht betreffende de 

voormalige Gereformeerde Kerk te Breukelen. De link 

naar deel 1 is:  

https://gereformeerdekerken.info/2025/06/04/de-

gereformeerde-kerk-te-breukelen-1/ 

Onderaan deel 1 kan je doorklikken naar deel 2. Deel drie 

(slot) verschijnt binnenkort. Ook in deel 1 en 2 komen al 

bekende namen voor: Oussoren, Karsemeijer, Vervat, etc. 

Het is de volledige historie van het ontstaan van de 

Gereformeerde Kerk Breukelen, aangevuld met grappige 

anekdotes. Erg leuk om te lezen! 

Hetty Veneklaas 

 

 
 

Goed Nieuws - Amnesty International schrijfacties. 

Er wordt mij wel eens gevraagd of de schrijfacties van 

Amnesty International (A.I.) effect hebben. Ik geloof 

zeker van wel. Feit is dat A.I. maandelijks een mail naar 

mensen in heel Nederland stuurt met diverse schrijfacties. 

Daar kies ik er dan één van uit voor in de beide PKN-

kerken. Omdat veel mensen die mail krijgen en daarop 

reageren krijgen de bestemde regeringen veel post binnen 

voor één bepaalde gevangene. Dan weten de regeringen 

dat er aandacht voor die persoon is, dat die persoon niet 

anoniem gevangen zit en wordt er een signaal afgegeven. 

In sommige gevallen worden mensen dan inderdaad 

vrijgelaten. Omdat er via mijn mail veel acties van A.I. 

binnen komen weet ik niet meer welke acties ik voor de 

kerk heb gekozen. Als voorbeeld kreeg ik afgelopen keer 

informatie over de volgende zaak. 

Onterecht opgesloten Saudische leraar is vrij!  

Op 13 februari 2025 is de 47-jarige leraar Asaad bin 

Nasser al-Ghamdi vrijgelaten uit de gevangenis in Saudi-

Arabië. Na een oneerlijk proces voor de Gespecialiseerde 

Strafrechtbank had hij twee jaar lang vastgezeten 

vanwege berichten op sociale media. Amnesty bedankt 

de 36.949 mensen die vanuit Nederland meededen aan 

een actie voor zijn vrijlating. Asaad bin Nasser al-

Ghamdi werd op 20 november 2022 gearresteerd na een 

inval in zijn huis. Hij werd aanvankelijk veroordeeld tot 

20 jaar gevangenisstraf, wat later werd verminderd tot 15 

jaar. De reden? In berichten op X (voorheen Twitter) 

uitte hij kritiek op het beleid van de Saudische regering. 

https://gereformeerdekerken.info/2025/06/04/de-gereformeerde-kerk-te-breukelen-1/
https://gereformeerdekerken.info/2025/06/04/de-gereformeerde-kerk-te-breukelen-1/
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Ook sprak hij er zijn medeleven uit met het overlijden in 

de gevangenis van de prominente mensenrechten-

verdediger Abdullah al-Hamid. Volgens betrouwbare 

bronnen werd Asaad bin Nasser al-Ghamdi de eerste drie 

maanden van zijn detentie in eenzame opsluiting 

gehouden. Hij lijdt aan epilepsie en kreeg volgens 

betrouwbare bronnen in de gevangenis hiervoor geen 

adequate medische zorg. Ook werd hem de eerste negen 

maanden rechtsbijstand geweigerd. Hierdoor werd hij 

zonder aanwezigheid van een advocaat ondervraagd, wat 

in strijd is met zijn recht op een eerlijk proces. Later 

kreeg hij een door de staat toegewezen advocaat. Maar 

die weigerde Asaad bin Nasser al-Ghamdi vóór de 

zittingen te ontmoeten om zijn verdediging voor te 

bereiden. De beproeving van Asaad bin Nasser al-

Ghamdi herinnert ons aan de voortdurende bedreigingen 

en lange gevangenisstraffen voor Saudiërs die online 

kritiek uiten op de regering. Asaad bin Nasser al-Ghamdi 

is de broer van Mohammad bin Nasser al-Ghamdi, een 

56-jarige gepensioneerde leraar die tot 30 jaar 

gevangenisstraf is veroordeeld op basis van valse 

beschuldigingen van terrorisme, uitsluitend omdat hij 

kritiek op de autoriteiten had geuit op X en YouTube. 

Broer ook onterecht vast. De broer van Asaad bin 

Nasser al-Ghamdi, Mohammad, werd vijf maanden 

eerder dan hij gearresteerd. In juli 2023 werd hij ter dood 

veroordeeld, uitsluitend vanwege zijn berichten op 

sociale media. Later werd dat vonnis vernietigd. Hun 

andere broer, Saeed bin Nasser al-Ghamdi is een 

islamitische geleerde en criticus van de regering die in 

ballingschap leeft in het Verenigd Koninkrijk. Dit past 

binnen een patroon: Amnesty International 

documenteerde tientallen vergeldingsacties tegen 

familieleden van dissidenten, activisten en 

mensenrechtenactivisten in ballingschap. Amnesty 

International blijft de Saudische autoriteiten oproepen tot 

de onmiddellijke vrijlating van Mohammad bin Nasser 

al-Ghamdi en alle anderen die onterecht worden 

vastgehouden omdat zij gebruikmaakten van hun recht op 

vrijheid van meningsuiting. 

Ria van Voskuilen 

Amnesty International: Doe Goed, Zoek Recht – 

MOZAMBIQUE – MOORDAANSLAG OP ACTIVIST! 

Op 29 JUNI kunt u in beide wijkgemeenten vóór en na de 

dienst uw handtekening zetten voor de volgende zaak:  

Op 13 april 2025 was Joel Amaral op weg van de kerk 

naar huis, toen hij werd neergeschoten. Eén kogel trof 

hem in zijn hoofd, maar hij overleefde het 

ternauwernood. Amarals artiestennaam is MC Trufafá. 

Hij is zeer bekend geworden door zijn politieke songs, 

waarmee hij actievoert voor de oppositie. Mogelijk is dit 

de reden voor de moordaanslag. Sinds de massale 

protesten tegen de uitslag van de verkiezingen in oktober 

2024, waarbij de zittende partij de macht behield, treedt 

de overheid keihard op tegen de oppositie. Duizenden 

werden gearresteerd en verschillende leden van de 

oppositie werden vermoord. Wij gebruiken een 

voorbeeldbrief van Amnesty International aan de 

president van Mozambique. Wij roepen hem op om een 

onafhankelijk onderzoek in te stellen naar de aansalg op 

Joel Amaral. Als u meer wilt weten kunt u naar de site 

van Amnesty: www.Amnesty.nl. Bij de lopende acties 

kunt u makkelijk een voorbeeldbrief downloaden en zelf 

versturen. Door onze handtekening te zetten werken we 

mee aan een klein stukje meer rechtvaardigheid. Ik hoop 

op uw medewerking. 

Ria van Voskuilen   

 

 
 

Voedselbank 

Iedere week deelt de voedselbank Stichtse Vecht voed-

selpakketten uit. Daarvoor zijn veel goederen nodig. Het 

zou prachtig zijn als u iedere week bij het boodschap-

pendoen één artikel extra koopt voor de voedselbank. Dat 

kan van alles zijn, tandpasta, rijst, jam, wasmiddel, etc. 

Behalve versproducten is alles welkom. U kunt de spul-

len in de manden in/bij de Pieterskerk en de Pauluskerk 

stoppen. Alles komt bij de voedselbank terecht, die het 

weer over de pakketten verdeelt. 

Namens de voedselbank vast onze hartelijke dank 

 

Opstaan 

 
er blijft 

altijd iets om 

op te hopen 

altijd iets om 

van te dromen 

altijd iets om 

naar uit te zien 

altijd iets van 

visioen 

 

hoe duister 

het duister 

ook lijkt 

 

er is 

altijd licht  

nieuwe morgen 

 

sta dus op 

hoopvol 

vastberaden 

 

net als Hij 

 

Moniek van Dam 
 
(overgenomen uit Kerkvaart, Mijdrecht) 

https://www.amnesty.nl/actueel/saudi-arabie-doodstraf-al-ghamdi-ingetrokken
http://www.amnesty.nl/
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C O L O F O N 
Inleveradres: Hr. J. van Muiswinkel, Broekdijk Oost 13, 3621 LM Breukelen, tel. 263108, emailadres: kerknieuws@msn.com 

Kopij dient op maandag voor 18.00 uur te zijn ingeleverd op bovenstaand inlever- of email-adres. 
 

EMAILS: KOPIJ S.V.P. ALS BIJLAGE IN “WORD”, LETTERTYPE TIMES NEW ROMAN, PITCH 11, UITGEVULD. 
 

Betalingen, financiële bijdragen, bestellingen etc. bij voorkeur via site.skgcollect.nl/495/ of de APPostel-app 
 

Bezorging: mw. M. Versluys, tel. 261814, 

W. Mur, Bonifatiuslaan 8, 3621 DH Breukelen, tel. 266842, email: mur00021@planet.nl; 

Bankrekeningnummer Kerknieuws: Protestantse gemeente Breukelen: NL51 RABO 0310 6764 60 

Kostprijs: € 32,50 
 

Kollektemunten bestellen: overmaken op NL60 INGB 0007231648 t.n.v. Protestantse gemeente Breukelen o.v.v. uw naam en 

aantal zakjes groene (à € 20) en/of witte munten (à € 20) - min. 2 zakjes per keer; afhalen: 1e zondag v.d. maand na de dienst 
 

Kerkdiensten via internet: www.kerkdienstgemist.nl 

Administrateur: J. Winkel, Fuut 13, 3628 CR Kockengen, tel. 0346-241144, email: j.winkel@hetnet.nl 

bankr.nr. NL16 INGB 0000 3103 26; Administratie Kerkbalans NL84 RABO 0373 7045 26, t.n.v. Protestantse gemeente 

Breukelen 
 

Diaconie: email: diaconie@pknbreukelen.nl  

bankrekeningnummer NL26 RABO 0310 6367 52 t.n.v. Diaconie Protestantse gemeente Breukelen 
 

Een veilige kerk: contactpersoon Hilma Thijs, 06 45626553, hilmathijs@hotmail.com;  

vertrouwenspersoon CornelisJan Karsemeijer, 06-24456003 cjkarsemeijer@gmail.com (Pauluskerk) 
 

Reservering en agendabeheer Pauluskerk, Pieterskerk en Bonifatiushuis: 

K. Andreae, verhuur@pknbreukelen.nl of tel. 06 42281589 

Bonifatiushuis: tel. 266899 
 

Protestantse wijkgemeente Pauluskerk 

ZWO-commissie: NL27 RABO 0336 9183 99 t.n.v. ZWO-commissie Pauluskerk, email henkhansman@ziggo.nl 

Adres Pauluskerk: Willink van Collenstraat 1, 3621 CK Breukelen, tel. 261270 
 

Protestantse wijkgemeente Pieterskerk 

Zendingscommissie: bankrekeningnummer Diaconie o.v.v. Zendingscie. Pieterskerk 
 

Adres Pieterskerk: Straatweg 59, 3621 BH Breukelen, tel. 262332 (consistorie) 

Koster: A. van der Dussen, Looijersdijk 29, tel. 264228, bert.vd.dussen@gmail.com 
 

Stichting Vrienden van de Pieterskerk Breukelen 

p/a Rietland 9, 3621 GZ Breukelen, bankr. NL27 RABO 0324 2763 89 
 

 

http://www.kerkomroep.nl/
mailto:cjkarsemeijer@gmail.com

