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Zaterdag 24 mei 2025, 25e jaargang no. 8 
 

KERKNIEUWS 
Protestantse gemeente Breukelen 
 

Wijkgemeente Pieterskerk & Wijkgemeente Pauluskerk 
 

 
 

K E R K D I E N S T E N 
 

Protestantse wijkgemeente Pauluskerk 
 

ZONDAG 25 MEI 2025 

10.00 uur: Ds. G.M. Speelman 

                 12+ dienst 

19.00 uur: Taizéviering 

Collecten: 1. Leger des Heils  2. Wijkkas Pauluskerk 
 

DONDERDAG 29 MEI 2025 HEMELVAART 

Oecumenische dienst in de St. Johannes de Doperkerk 

09.30 uur: Ds. A.W. Aarnoutse en Jos van Os 

 

ZONDAG 1 JUNI 2025 

10.00 uur: Ds. C. Groenendijk, Maarssen 

Collecten: 1. Werk van de diaconie 

                  2. Wijkkas Pauluskerk 
 

ZONDAG 8 JUNI 2025  PINKSTEREN 

11.00 uur: Voorgangers van de deelnemende kerken 

Oecumenische Openluchtdienst in park Boom & Bosch 

Collecten: 1. Beautiful Kidz Namibia 

                  2. Werkgroep Oecumene 
 

Coventrygebed, voor Vrede en Verzoening 

Iedere vrijdag van 12.15 tot 12.35 uur, Pauluskerk 
 

Protestantse wijkgemeente Pieterskerk 
 

ZONDAG 25 MEI 2025 

10.00 uur: Ds. R. Werrie, Bunschoten-Spakenburg 

Collecten: 1. Leger des Heils  2. Wijkkas Pieterskerk 

                  3. Wijkkas Pieterskerk 

Autodienst: fam. Atsma, tel. 06-16924549 

Kinderkerk: groep 1 t/m 6 
 

DONDERDAG 29 MEI 2025  HEMELVAART 

Dienst met de NGK in de Pieterskerk 

09.30 uur: Ds. M. Rodenburg-Splint 

Collecten: 1. Belo Horizonto  2. Wijkkas Pieterskerk 

Autodienst: fam. Wijnen, tel. 261837 
 

ZONDAG 1 JUNI 2025 

10.00 uur: Ds. Th. Wegman, Zeist 

Collecten: 1. Werk van de diaconie  2. Wijkkas Pieterskerk  

Autodienst: fam. Atsma, tel 06-16924549 

Kinderkerk: alle groepen 

ZONDAG 8 JUNI 2025  PINKSTEREN 

11.00 uur: Voorgangers van de deelnemende kerken 

Oecumenische Openluchtdienst in park Boom & Bosch 

Collecten: 1. Beautiful Kidz Namibia  

                  2. Werkgroep Oecumene 

Autodienst: fam. Atsma, tel. 06-16924549 

Kinderkerk: alle groepen 

 

WEEKSLUITINGEN IN DE DRIESTROOM 

Vrijdag 30 mei 16.45 uur: Hr. F. Langeraar 

Vrijdag 6 juni 16.45 uur: Zr. M. Raassen 

Vrijdag 13 juni 16.45 uur: Hr. A. Simons 
 
 

De volgende editie van Kerknieuws verschijnt over 3 we-

ken. Kopij inleveren uiterlijk maandag 9 juni voor 18.00 

uur. 
 

 

A G E N D A 
 

Zondag 25 mei, Pauluskerk 15.00 uur 

“Fluitende verhalen” 

Fluit- en pianoconcert 
 

Zondag 1 juni, Pauluskerk 15.00 uur 

Orgelconcert Jan Pieter Karman 
 

 

M E D I T A T I E 
 

Een nieuwe mens 

“Daarom ook is iemand die één met Christus is, een 

nieuwe schepping. Het oude is voorbij, het nieuwe is 

gekomen,” schrijft Paulus in 2 Korinthe 5:17. In de brief 

aan de Efeziërs schrijft hij daarnaast ook: “Dat u uw 

vroegere levenswandel moet opgeven en de oude mens, 

die te gronde gaat aan bedrieglijke begeerten, moet 

afleggen,dat uw geest en uw denken voortdurend 

vernieuwd moeten worden en dat u de nieuwe mens moet 

aantrekken, die naar Gods wil geschapen is in 

waarachtige rechtvaardigheid en heiligheid.” 

Wanneer we deze teksten lezen lijken ze op te roepen tot 

een radicale afwijzing van de volledige persoon die je 

was voordat je gelovig werd en de Heilige Geest kwam 

wonen in je hart. Alles voorafgaand aan je “bekering” 

was verkeerd. Je moet je eigen persoon, je eigen identiteit 
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opofferen, om bij Jezus te kunnen horen. Het is alles of 

niets. Misschien kent u wel iemand die op latere leeftijd 

“tot geloof gekomen is” en zijn of haar leven volledig 

heeft omgegooid. Aan de ene kant kunnen we het 

benijden, de vaste overtuiging waarmee iemand de 

keuzes maakt en de gelukzaligheid die we daarbij 

bemerken. Aan de andere kant roept het vragen op.  

Wanneer Jezus zijn discipelen roept, laten ze “terstond” 

alles achter wat hen bezig hield. In het evangelie van 

Markus laten Simon en Andreas direct hun netten vallen, 

en Jakobus en Johannes laten hun schip en hun vader 

Zebedeüs achter om Jezus te volgen (Mark. 1:16-20). 

Jezus vraagt zijn volgelingen hun familie achter te laten 

(Lucas 14:25-34) en hun bezittingen te verkopen en aan 

de armen te schenken (Mat. 19:16, 21-22).  

Zelfs het begraven van je overleden vader moest maar 

wachten als je Hem wilde volgen, “laat de doden hun 

doden begraven” (Lucas 9:59-62). We moeten 

concluderen dat discipel zijn van Jezus behoorlijke offers 

van ons vraagt. Dat we inderdaad bereid moeten zijn, als 

puntje bij paaltje komt, álles op te geven. Toch is er ook 

een “maar”. Bereid zijn om afstand te doen van de 

begeerten van de “oude mens” en diens belangen en 

bezittingen, betekent niet dat je wanneer je op een dag in 

de spiegel kijkt, je jezelf niet meer zult herkennen.  

Wanneer we lezen van een nieuwe schepping (καινὴ 

κτίσις) heeft het begrip “kainè” voor “nieuw”  

verschillende betekenissen, ook in de Nederlandse taal. 

Volgens Van Dale betekent “nieuw” (bijvoeglijk 

naamwoord, bijwoord) drie dingen: 1. nog niet lang 

bestaand; pas gemaakt, pas verschenen enz. 

(tegenstelling: oud), 2. Vers, 3. tot nog toe onbekend. 

Mijn Griekse woordenboek voegt daar aan toe: nieuw is 

iets dat “ongewoon” is. Er is sprake van een trendbreuk.  

De weg inslaan van wat “ongewoon” voor je is – zeg, je 

kiest voor een steil en grillig bergpad terwijl je normaal 

gesproken kiest voor de bredere wandelpaden die je in de 

gelegenheid stellen nog wat van het uitzicht te genieten 

in plaats van alleen maar te kijken waar je je voeten zet – 

betekent nog niet dat je nu je dat steile pad bent 

ingeslagen je ineens een volstrekt ander persoon bent. Je 

bent nog steeds dezelfde mens, met hetzelfde karakter, 

dezelfde hobby’s, bezigheden en talenten. De eerste 

discipelen bleven vissers, maar werden vissers van 

mensen. Ook op dat steile pad mag je af en toe stilhouden 

om van het uitzicht te genieten  

Vergis je niet, wat Jezus van ons vraagt als zijn 

discipelen is en blijft radicaal: te breken met wat 

“gewoon” voor je was, voordat je Hem kende. Maar we 

moeten ons realiseren dat dit breken niet een doel is op 

zich. Het is Jezus ook ergens om te dóen. Hij wil niet dat 

we mínder onszelf worden, Hij wil dat we juist méér 

onszelf worden.  

Nu snap ik dat u denkt: ik ben even de draad kwijt. 

Klinkt dit niet heel tegenstrijdig met alles wat Hij in de 

Bijbel van Zijn volgelingen vraagt? Ja en nee.  

Zie je; wij hebben God lief, omdat Hij ons het eerst heeft 

liefgehad (1 Joh. 14:19). Jezus kwam op aarde om ons te 

verzoenen met de Vader naar wiens beeld wij met liefde 

geschapen zijn. Ieder van ons is anders, een eigen 

persoon met eigen talenten. Allemaal dragen we iets van 

dat beeld van die alomvattende God, zo heeft Hij het 

bedoeld. Maar dat beeld is bedekt en vertroebeld. Alsof 

we naar onszelf kijken in een antieke spiegel waar het 

“weer” in zit. Sommigen vinden dat juist de charme. We 

raken er aan gewend, het is “gewoon” geworden, 

misschien ben je er zelfs op gesteld geraakt. Maar God 

kijkt naar ons en denkt als het ware: “Onder dat “weer” 

zit de prachtige mens die Ik geschapen heb en op Mij 

lijkt! Hoe mooi is het als iedereen, inclusief jijzelf, weer 

kan zien wat Mijn bedoeling was?” 

U weet misschien dat zo’n spiegel niet oppervlakkig te 

herstellen is. Of je kiest ervoor ermee te leven, óf je 

brengt de spiegel weg, laat de oude zilverlaag 

verwijderen en opnieuw een andere laag aanbrengen op 

het glas. De radicale weg van Jezus vraagt ons te breken 

met wat “gewoon” is voor ons, om terug te vinden wat 

“gewoon” was voor God. Een groot deel van Zijn beeld 

is zichtbaar. Een groot deel van wie jij bent mag er 

helemaal zijn. God wil daar niets aan veranderen! Maar 

waar zit bij jou het “weer”? Wat vraagt het van u en jou, 

om méér jezelf te worden?  

ds. Mariëlle 

 

 

     W IJ K G E M E E N T E  

       P I E T E R S K E R K 
 

 

Predikant: ds M. Rodenburg-Splint 

Kerkplein 17, 3621 BA Breukelen 

email: predikant@pieterskerk.info; 

bereikbaar per mail tijdens kantoor-

uren, m.u.v. woensdag;  

in geval van crisis bereikbaar op 

06 22 888 505 (ook whatsapp) 

Inloopspreekuur: vrijdagmorgen 

tussen 11.00 en 12.00 uur 

(consistoriekamer Pieterskerk) 

Scriba:                    Noortje Mur 

                                email: scriba@pieterskerk.info 

Ledenadm.:           W. Mur, tel. 266842, 

                                email: noortje-wim.mur@planet.nl 

Website:                 www.pieterskerk.info 

Kerktelefoon:        John van den Bosch,  

                                email: john.vd.bosch@kpnmail.nl, 

                                tel. 266843 (na 18.00 u.)  
Bij de diensten 

Op zondag 25 mei gaat voor ds. R.Werrie uit Bunschoten 

- Spakenburg. 

Hemelvaartsdag donderdag 29 mei om 9:30uur is er een 

gezamenlijke dienst met het Witte Kerkje in de 

Pieterskerk o.l.v. ds. Rodenburg-Splint.  

Zondag 1 juni verwelkomen we ds. Wegman uit Zeist. 

Op 8 juni vieren we met elkaar het Pinksterfeest in de 

oecumenische viering in Boom en Bosch. De 

oecumenische vieringen worden gedragen door een 

verlangen om ondanks alle veelkleurigheid één kerk te 

zijn met Christus als fundament. Voorgangers en 

afgevaardigden van de verschillende Breukelse kerken 

mailto:noortje-wim.mur@planet.nl
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hebben een aandeel in de dienst, waarbij ds. Aarnoutse de 

overdenking zal verzorgen. Wees altijd welkom voor een 

kopje koffie of thee met wat lekkers na de dienst!  
 

Uit de gemeente 

We leven mee met oog op het onwaarschijnlijk 

verdrietige nieuws van de familie Versteegh. Zij verloren 

hun zoon Theo (48), plotseling overleden in zijn slaap. 

Wij bidden voor Piet en Dicky, voor Willem, voor 

Theo’s vriendin Selma en zijn zoon Jeroen. Dat zij wat 

onuitsprekelijk verdrietig is bij God mogen brengen en 

Zijn troostende nabijheid mogen ervaren.  

Ook denken we aan Mieke Lodder (Alexiastraat 18, 3621 

DX Breukelen). Na een nare val enkele weken terug heeft 

zij alsmaar meer pijn gekregen, waardoor het dagelijks 

leven niet meevalt. We bidden dat er zicht komt op 

herstel en voor verlichting van de pijn.   

We gedenken ook Ina Deen (zie In Memoriam). Ina 

overleed op 30 april na een ongelukkige val in de leeftijd 

van 81 jaar. Op vrijdag 9 mei vond de 

afscheidsplechtigheid plaats. We bidden voor allen die 

haar moeten missen.  
 

In Memoriam 

Ina Deen-Vierbergen werd op 20 januari  1944 in Den 

Haag geboren. Ze verhuisde naar Amsterdam in verband 

met het werk van haar man Piet. Toen Piet militair werd 

in Nieuwersluis verhuisden zij in 1973 naar Breukelen. 

Ina was kraamverzorgster in de regio Breukelen en 

werkte later als verzorgster in de ouderenzorg in ’t 

Kampje in Loenen. In 2002 overleed Piet na langdurige 

ziekte. Van huis uit was Ina protestants, maar met Piet 

ging ze mee naar de Rooms-Katholieke kerk. Ina voelde 

zich niet zozeer verbonden met een bepaalde 

kerkstroming maar met ménsen. Ze was dan ook een 

bekende bij de verschillende kerken in Breukelen. Ook 

zong ze indertijd bij verschillende koren: Zang en 

Vriendschap, en later Credo. Ina was gek op klassieke 

muziek en ging jaren naar de Matteüs Passion. Ook 

vakantie was een hobby. Weekendjes weg of een verre 

reis, daar was ze altijd wel voor in. Met diverse 

vriendinnen trok ze erop uit. Ina was een zorgzaam en 

bescheiden mens en zette zich veel in voor een ander. Ze 

speelde piano bij de weeksluiting, zette koffie in de 

Pieterskerk en Joh. De Doper, en wist ook andere mensen 

te bewegen zelf hun steentje bij te dragen als dat nodig 

was. Ina overleed op 30 april na een ongelukkige val in 

de leeftijd van 81 jaar. Wij denken aan haar kinderen en 

familie en haar vrienden en bidden dat zij steun mogen 

ontvangen in deze moeilijke tijd, in het vertrouwen dat 

Ina, die altijd voor een ander zorgde, nu mag rusten in de 

zorgzame handen van God onze Vader.  
 

Een plek voor jongeren! 

Misschien dacht u bij de 

jeugddienst afgelopen zondag: 

wat doet die statafel daar met die 

“gesprekspot” met vragen over de 

preek? Vanuit de jeugdleiding 

ontstond het idee om voor onze 

jongere kerkgangers een plek in te richten om na de 

dienst wat na te praten en wat lekkers te eten en te 

drinken. Leuk om te zien hoe daar meteen  

gebruik van werd gemaakt! De tafel staat naast de 

preekstoel, aan de zijde van en het kleine orgeltje. 

 

Herinnering Wijklunch Noord 

Heeft u zich al opgegeven voor de wijklunch zondag 25 

mei a.s.? Nee? Er is nog plek! Wees van harte welkom! 

Neem ook gerust een buurman/ vrouw mee!  

Ook namens wijkouderling Jeroen van Scherpenzeel,  

hartelijke groet ds. Mariëlle 

 

     W IJ K G E M E E N T E 

        P A U L U S K E R K 
 

Predikant:  

ds A.W. Aarnoutse,  

Keizerskroon 5, 3621 RS Breukelen, 

0346 249878 of 06 20024393, 

ds.aw.aarnoutse@xs4all.nl 

Contact pastoraat: Henk Bomas, 

Schepersweg 202, 3621 JR 

Breukelen, tel. 06 83602282, 

hcbomas.1@kpnmail.nl 
 

Scriba:  vacant 

 scriba@pauluskerkbreukelen.nl 

Kerkelijk buro:  H. de Kruijff, tel. 06 23700853 

 ledenadministratie@pauluskerk 

 breukelen.nl 

Website:  pauluskerkbreukelen.nl 

Kerktelefoon:  John van den Bosch,  

 email: john.vd.bosch@kpnmail.nl, 

 tel. 266843 (na 18.00 u.) 
 

 

Vieren: ‘pelgrims van hoop’ 

Op de komende zondagen zullen Gé Speelman (25 mei) 

en Corinne Groenendijk (Maarssen, 1 juni) voorgaan. We 

zien naar u uit! 

Aan de oecumenische viering van Hemelvaartsdag 

verleent Jos van Os graag zijn medewerking. Deze dienst 

vindt plaats in de rooms-katholieke kerk om 9.30 u. Na 

afloop is er gelegenheid elkaar te ontmoeten. 

Hemelvaartsdag kan in het kerkelijk jaar niet gemist 

worden. Het heeft grote betekenis en waarde. Het is de 

bekroning van Christus’ werk. Zijn levenstijd van leren 

en onderwijzen is voorbij. Allerlei getuigenissen uit het 

evangelie berichten daarvan, ieder naar eigen wijze. Bij 

Matteüs 28: 16-20 klinkt het ‘doopbevel’, ook bij Marcus 

16:15 klinkt de opdracht: ‘Trek heel de wereld rond en 

maak aan ieder schepsel het goede nieuws bekend’. 

Lucas beschrijft dat ‘zegenen’ het laatste werk van 

Christus is (24: 51), dit werkwoord keert terug in de 

toespraak van Petrus (Handelingen 3: 26). Bij Johannes 

21 lijkt er sprake van een onduidelijk open einde … Hoe 

dan ook, Hemelvaartsdag (afscheid) wijst al vooruit naar 

Pinksteren: de geloofsgemeente aan het werk. Naar de 

hemel kijken heeft weinig zin – Handelingen 1: 11 – het 

moet op aarde gebeuren! 
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In de viering van Pinksteren, in Boom & Bosch op 

zondag 8 juni om 11 uur krijgt dan ook de Hymne voor 

het Jubeljaar 2025 een plaats: ‘Pelgrims van hoop’: 
 

 ‘Vlam van liefde, hoop die ons doet leven, hoor 

ons lied, een lofzang uit ons hart. 

 Gij, de bron van vrede en eeuwig leven, laat ons 

veilig voortgaan aan uw hand.’ 

 

 
 

De viering van Pinksteren is voorbereid door de 

Werkgroep Oecumene Breukelen. Vele vrijwilligers 

maken het weer mogelijk, de stoelen, de tafels, de koffie, 

kortom – de ontmoeting vanuit meerdere kerken. Weet u 

welkom! Gezegende Pinksterdagen! 

Ds Bram-Willem Aarnoutse 
 

‘Habemus papam’: paus Leo XIV 

Na het sterven van de geliefde paus Franciscus was al 

onverwacht snel het moment van de keuze van de nieuwe 

paus daar: Leo XIV (Robert Francis Prevost, Chicago 

1955), de 267e opvolger van Petrus. De apostel Petrus is 

herkenbaar aan de ‘sleutels’ – in de Pieterskerk te Utrecht 

zie je sleutels als ornament op het orgel. Dit is naar 

Matteüs 16: 19, waar Jezus tot Petrus zegt: ‘Ik zal je de 

sleutels van het koninkrijk geven’. De uitleg van die 

symbolische sleutels is de boodschap van het evangelie, 

verzoening en vergeving. Daarom is Johannes 21 ook 

zo’n aansprekend gedeelte, als de verwijdering tussen 

Christus en Petrus langs de weg van de liefde – heb je 

Mij lief?, tot drie keer toe – ongedaan wordt gemaakt. 

Aan verzoening gaat de weg van inkeer vooraf. 

In de duiding van de Heidelberger Catechismus (zondag 

81) volgt op die uitleg – de verkondiging – nog de tucht. 

Zouden de reformatoren willen zeggen: ‘kerk, bekeer 

eerst jezelf, en dan de wereld…?’ Laten we de nieuwe 

paus zegen op zijn werk toebidden, in deze wereld zo vol 

onvrede, oorlog en mensonterende haat.  

Ds Bram-Willem Aarnoutse 
 

Wie is voor u een inspirerende persoon? 

In de preek van zondag 18 mei noemde ik Mariann 

Budde, de Episcopaalse bisschop van Washington, die 

het lef had om president Trump direct aan te spreken. 

Inmiddels is er al een uitzending van De Verwondering 

(Annemiek Schrijver) met haar voorbij gekomen, nog te 

zien via NPO Start. En uitgeverij Kok Boekencentrum 

(Utrecht) vertaalde in rap tempo haar boek. Het komt 

volgens haar aan op drie fundamentele waarden: 

‘menselijke waardigheid’, ‘eerlijkheid’ en ‘nederigheid’. 

Waarden die wij allen kunnen nastreven, lijkt me. 
 

'Durf moedig te zijn op beslissende momenten' van 

Mariann Budde is een krachtig en inspirerend boek dat je 

uitdaagt om je angsten te trotseren en op te komen voor 

wat écht belangrijk is. Mariann Budde haalde wereldwijd 

de media door haar moedige confrontaties met president 

Trump en zijn beleid. Ze nam een standpunt in, zelfs toen 

het tegen de heersende politieke macht inging, en wees 

openlijk op de tekortkomingen van zijn leiderschap. 

Mariann Budde laat zien dat moed geen aangeboren 

talent is, maar een bewuste keuze die je elke dag opnieuw 

maakt. Of het nu gaat om je mening uiten, grenzen stellen 

of tegen de stroom in durven gaan, echte moed zit vaak in 

de kleine, dagelijkse beslissingen. Met persoonlijke 

verhalen, prikkelende inzichten en voorbeelden uit de 

geschiedenis en popcultuur laat Budde zien hoe je de 

confrontatie aangaat zonder jezelf te verliezen. Dit boek 

biedt niet alleen motivatie, maar ook praktische 

handvatten om authentiek en moedig te leven, ongeacht 

de uitdagingen die op je pad komen. 
 

Uit de omgeving 

Ondertussen is de Ringbijeenkomst Breukelen in de 

Classis Utrecht voorbij gekomen, dinsdag 13 mei in de 

Ark te Maarssenbroek. Met als onderwerp: ‘pastoraat bij 

de achterdeur’. Nynke Dijkstra hield een verhaal over de 

waarde van het onderlinge pastoraat, collega Aarnoud 

van der Deijl (PG Abcoude) en Johan Barth (HG 

Vinkeveen) deelden enkele ervaringen, waarna we als 

kerkelijke vrijwilligers en professionals met elkaar in 

gesprek gingen. Een bemoedigende avond, opnieuw. 

Ook was ik bij het symposium ‘Transgender en geloof’, 

te Utrecht, door de werkgroep Wondermooi’. 
 

Collega Ronald Blokland (De Ark, Maarssenbroek) nam 

op zondag 18 mei afscheid vanwege emeritaat. Op 

zondag 16 maart werd collega Marco Schut bevestigd in 

Maarssen, wijkgemeente Ontmoetingskerk. Collega 

Rineke van Ginkel zal einde augustus afscheid nemen 

van de PG Vreeland, na een verbintenis van vijf jaren. Zo 

raken er toch wel wat gemeentes in de omgeving vacant, 

de PG Nigtevecht (sinds december), PG Vreeland (per 

augustus), HG Loenen is op zoek naar een predikant en 

tegelijkertijd in gesprek met de Gereformeerde Kerk te 

Loenen (collega Pieter Pronk) over samengaan. Des te 

prangender wordt de vraag, wat wij als protestantse 

kerken en collega’s voor elkaar kunnen betekenen. Dat is 

één. Maar daarbij óók: dankbaarheid voor ieders 

bereidheid, inzet en tijd om binnen de gemeente de taken 

op te pakken: ‘samen kerk’. En in het verlengde dáár van: 

waaraan zou u willen meedoen …?  

Ds Bram-Willem Aarnoutse 
 

Even praktisch 

Het komt wel eens voor dat een vaste telefoonlijn niet 

meer gebruikt wordt. Mensen stappen over op alleen een 

06. Dat is een begrijpelijke kostenbesparing. Mocht dit 

voor u zo zijn, wilt u dan uw 06 nummer doorgeven? 
 

Op fietsen! 

De Hemelvaartsdag en ook de Pinksterdagen nodigen uit 

tot een aangename fietstocht. Ik deel graag de volgende 

aangename bestemmingen in de nabije omgeving: 
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‘Paviljoen de Grote Sniep’ (Veenkade 1), in de 

weilanden richting Wilnis, alsook ‘Land- en Boschzigt’, 

een biologisch-dynamische zelfoogsttuin en winkel 

(Leeuwenlaan 34, ’s Graveland). 
 

Emeritaat ds. Joep Dubbink op 15 juni 2025  

(oud predikant Hervormd Noord) 

Wij ontvingen het bericht vanuit Uithoorn dat ds. Joep 

Dubbink op 15 juni a.s. met emeritaat gaat en dat wij 

vanuit Breukelen hiervoor zijn uitgenodigd om daarbij 

aanwezig te zijn. Er zijn twee samenkomsten: 

- een gespreksavond op 23 mei  

- een afscheidsdienst op 15 juni  

Voor deze afscheidsdienst dient u zich aan te melden. U 

kunt zich aanmelden via: 

coordinatie@pauluskerkbreukelen.nl of mondeling bij 

Hans Schriever 

Op vrijdagavond 23 mei a.s. is er een speciale editie van 

Uithoorns KerkCafé: in gesprek met predikant Joep 

Dubbink. Tijdens dit extra feestelijke KerkCafé gaat Joep 

in gesprek met zijn naaste collega ds. Sibilla Verhagen, 

over verleden, heden en toekomst. Diepte- en 

hoogtepunten, anekdotes, motivatie, groeiende inzichten, 

en hoe het genoeg kan zijn. Een unieke kijk achter de 

schermen van het predikantschap in het algemeen en in 

Uithoorn in het bijzonder, met ruime gelegenheid voor 

het stellen van vragen aan Joep. De avond vindt plaats in 

kerkgebouw De Schutse en begint om 20.00 uur, koffie 

en thee staan klaar vanaf 19.45 uur.  

Op zondag 15 juni a.s. neemt ds. Joep Dubbink na 15 jaar 

afscheid als predikant van De Schutse gemeente. Hij gaat 

dan met emeritaat. Het afscheid vindt plaats in een 

bijzondere kerkdienst in De Schutse, die begint om 10.00 

uur. Na afloop van de dienst kunt u Joep persoonlijk de 

hand schudden tijdens de receptie in de 

ontmoetingsruimte van de kerk. Opgave graag vóór 6 

juni via coordinatie@pauluskerkbreukelen.nl of 

mondeling bij Hans Schriever, zodat wij op tijd door 

kunnen geven met hoeveel wij komen. Als u Joep kort 

wilt toespreken, geeft u dat dan gelijk aan bij u 

aanmelding aub. Het adres is: De Schutse, De 

Mérodelaan 1, 1422 GB Uithoorn. Bij het nabijgelegen 

winkelcentrum Zijdelwaard kunt u gratis parkeren. 
 

 

D I A C O N I E 
 

Diaconie collecte 25 mei - Leger des Heils –  

Collecte tegen eenzaamheid 

In Nederland voelt 1 op de 10 mensen zich eenzaam, en 

dit aantal zal helaas verder toenemen door de corona-

crisis. Weinig inkomen, slechte gezondheid of 

echtscheiding zijn oorzaken waardoor volwassen én 

kinderen zich eenzaam voelen, met alle gevolgen van 

dien. Met de verdubbeling van het aantal 

buurthuiskamers willen we met de kerk deze  

eenzaamheid bestrijden. 
 

Wat we doen in de buurthuiskamers 

Door heel Nederland hebben we buurt-huiskamers die 

bedoeld zijn voor de directe omgeving en toegankelijk 

voor iedereen. Doel is om mensen uit een sociaal 

isolement te halen of dit isolement te voorkomen. 

Tegelijkertijd is het dé plek waar buurtbewoners elkaar 

leren kennen en de buurt versterkt wordt. Mensen kunnen 

er terecht voor een maaltijd of spelletje, hulpvragen, een 

gesprek over zingeving of bijvoorbeeld tweedehands 

kleding. Aangevuld met lokale activiteiten zoals 

huiswerk-begeleiding of muziekles voor kinderen.  

 

 

 

Gezien de nood en groeiende vraag willen we de 

komende jaren het aantal buurthuis-kamers met 100 

plekken uitbreiden, dit kan alleen met de steun van 

kerken en donateurs. 

Wilt u alstublieft bijdragen om dit mogelijk te maken? 

Hartelijk dank! 
 

Diaconale collecte Pieterskerk donderdag 29 mei 

Hemelvaartsdag 

Jeugd met een Opdracht (JmeO) in Belo Horizonte (Br) 

Belo Horizonte is een stad 

en gemeente en met zijn 

ca. 2,5 miljoen inwoners de 

op drie na grootste stad 

van Brazilië. Het is sinds 

1897 de hoofdstad van de 

staat Minas Gerais en 

vormt een driehoek met de twee grootste Braziliaanse 

steden, São Paulo en Rio de Janeiro. 
 

JmeO Belo Horizonte is in 1986 opgericht door Johan en 

Jeannette Lukasse en is onderdeel van Jeugd met een 

Opdracht Internationaal, een christelijke interkerkelijke 

zendingsorganisatie, actief in 171 landen over de hele 

wereld. Momenteel werken er 60 vrijwilligers in Belo 

Horizonte. 

Ondanks alle diversiteit, is de gezamenlijke uitdaging: 

radicale 

gehoorzaamheid 

aan de Grote 

Opdracht van 

Jezus, “Ga en 

maak alle 

volken tot Mijn 

discipelen.” (M

att 28:19). Wat 

hen beweegt is 

de passie om 

God te kennen en Hem bekend maken, vooral onder de 

kinderen in nood. De visie van JmeO is een verandering 

te zien in de levens van kinderen in nood op geestelijk, 

fysiek, intellectueel en sociaal niveau. Hiertoe zijn er 4 

ondersteunings- en adviescentra, 2 opvang- en 2 

buurthuizen, allemaal gericht op het bereiken van 

verschillende groepen kinderen en tieners in sociaal 

kwetsbare situaties, met een hoge standaard van zorg. 
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Diaconie collecte 1 juni – Werk van de Diaconie 

Deze zondag collecteert de Diaconie voor haar eigen 

werkzaamheden. U kunt hierbij denken aan de 

lunchbijeenkomsten die er het afgelopen seizoen zijn 

geweest, de middagen waarop bloemstukjes worden 

gemaakt, de attenties die op gezette tijden verzorgd 

worden, etc. 

Ook deze collecte van harte bij u aanbevolen. 

 

 
 

 
Voedselbank 

Iedere week deelt de voedselbank Stichtse Vecht voed-

selpakketten uit. Daarvoor zijn veel goederen nodig. Het 

zou prachtig zijn als u iedere week bij het boodschap-

pendoen één artikel extra koopt voor de voedselbank. Dat 

kan van alles zijn, tandpasta, rijst, jam, wasmiddel, etc. 

Behalve versproducten is alles welkom. U kunt de spul-

len in de manden in/bij de Pieterskerk en de Pauluskerk 

stoppen. Alles komt bij de voedselbank terecht, die het 

weer over de pakketten verdeelt. 

Namens de voedselbank vast onze hartelijke dank. 

 

C O L L E C T E N 
  

 Pauluskerk Pieterskerk 
  

Zondag 6 april 2025  

Zending Golfstaten 136,71  162,60 

Wijkkas                                             96,60  234,00 
 

Zondag 13 april 2025 

Noodhulp Myanmar                        649,67  327,25 

(de opbrengst van de noodhulpcollecte zal verdubbeld 

 worden door de diaconie)  

Wijkkas                                           147,50  129,00   
 

Witte Donderdag , Goede Vrijdag en Stille Zaterdag 

ZOA                                                234,95  142,55 

Wijkkas (Goede Vrijdag)                 78,20 
 

Zondag 20 april 2025 

Werkgroep Nieuwersluis                248,85    236,54 

Wijkkas 165,55  377,00 
 

Zondag 27 april 2025 

Werk van de diaconie 202,40  182,10 

Taizéviering – Wilde Ganzen 15,00 

Wijkkas 78,45  219,00 

 

 

G E Z A M E N L I J KE 

B E R I C H T E N 
 

 

 
 

Amnesty International: Doe Goed, Zoek Recht  

Rusland – extra gevangenisstraf voor journalist 
 

Op 25 mei kunt u in beide wijkgemeenten vóór en na de 

dienst  uw handtekening zetten voor de volgende zaak: 

De Russische journalist Maria Ponomarenko kreeg in 

februari 2023 zes jaar gevangenisstraf. De reden? Op 

social media had ze het Russische bombardement op een 

theater in de Oekraïense stad Marioepol veroordeeld. Die 

aanval was een oorlogsmisdaad waarbij vele 

burgerslachtoffers vielen. Op 27 maart verlengde de 

rechter Ponomarenko’s straf omdat ze 

gevangenispersoneel zou hebben aangevallen – iets wat 

ze zelf ontkent. Volgens Amnesty is ze in de cel 

mishandeld en proberen de autoriteiten haar mentaal te 

breken en het zwijgen op te leggen. Ze kreeg tegen haar 

wil onbekende medicijnen en werd meermalen in 

eenzame opsluiting geplaatst. Ze heeft als gevolg daarvan 

een zelfmoordpoging gedaan. Wij gebruiken een 

voorbeeldbrief van Amnesty International aan Russische 

autoriteiten. Wij laten hen weten dat Maria Ponomarenko 

onmiddellijk en onvoorwaardelijk moet worden 

vrijgelaten en roepen hen op ervoor te zorgen dat er een 

einde komt aan de marteling en mishandeling. Als u meer 

wilt weten kunt u naar de site van Amnesty: 

www.Amnesty.nl. Bij de lopende acties kunt u makkelijk 

een voorbeeldbrief downloaden en zelf versturen. Door 

onze handtekening te zetten werken we mee aan een 

klein stukje meer rechtvaardigheid. Ik hoop op uw 

medewerking. 

Ria van Voskuilen 

Fluitende Verhalen  

Het tweede concert in de serie Klassiek aan de Vecht 

Zondag 25 mei – 15.00 uur   

Pauluskerk Breukelen 
 

Fluitiste Marion Schopman bespeelt alle soorten fluiten – 

van barokke traverso tot altfluit, basfluit en piccolo – 

samen met pianiste Carol Ruiz Gandia. Ze nemen je mee 

op een muzikale reis door tijd, stijl en instrumenten. Van 

de verfijning van de barok tot de passie van de tango, elk 

stuk is een muzikaal verhaal vol sfeer en karakter. 

Laat je verrassen door werken van onder anderen 

Telemann, Mozart, Roussel, Piazzolla, Doppler en 

Rimski-Korsakov. 

Een middag vol klank, emotie en inspiratie! 

Entree: per persoon €15,-, basisschoolkinderen gratis  

 

http://www.amnesty.nl/
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Vooraankondiging:  

Evensong zondag 29 juni 16.30 uur  

Het Evensong projectkoor onder leiding van Eric Bakker 

uit Huizen komt weer naar Breukelen! Er is weer een 

prachtig programma samengesteld. Ds. Rodenburg is 

voorganger in deze Evensong, die plaats vindt in de 

Pieterskerk. Noteer het vast in de agenda!  

 

Open Dagen Hospice Breukelen 
 

 
 

Op vrijdag 9 en zaterdag 10 mei jl. heeft het Hospice 

Breukelen haar deuren geopend voor belangstellenden uit 

Breukelen en omliggende plaatsen. Ruim 160 

geïnteresseerden zijn deze dagen een kijkje komen 

nemen. Medewerkers en vrijwilligers hebben  vragen 

beantwoord, informatie verstrekt en rondleidingen 

gegeven. Mocht u de Open Dagen gemist hebben en toch 

geïnteresseerd zijn dan kunt u contact opnemen met de 

locatiemanager. Het telefoonnummer is te vinden op de 

website van het Hospice Breukelen.  

www.hospicebreukelen.nl 
 

Namens het Hospice Breukelen, 

Dita en Sjaak van Muiswinkel. 
 

 

 

De medewerkers en vrijwilligers 

waren  overigens zeer verrast met 

het mooie bloemstuk dat namens de 

diaconie van de Paulus- en 

Pieterskerk  enkele dagen voor 

Pasen bezorgd is bij het Hospice. 

Hartelijk dank daarvoor. 

 

 
 

Oecumenische viering Raad van Kerken 

Op 14 juni vindt in de Sint-Janskerk in Gouda een 

bijzondere oecumenische viering plaats met als thema 

‘Ja, ik geloof’. De Raad van Kerken organiseert deze 

viering om te herdenken en te vieren dat 1700 jaar 

geleden in Nicea het eerste oecumenische concilie 

plaatsvond. Met kleurrijke, gratis kaarten kunt u mensen 

uitnodigingen om samen naar de viering te komen. ‘Als 

christenen zijn we allemaal verbonden in het ene geloof’. 

Daarover spraken 1700 jaar geleden kerkleiders van de 

ongedeelde kerk met elkaar in Nicea. De Raad van 

Kerken in Nederland heet iedereen van harte welkom op 

zaterdag 14 juni om 14.00 uur in de Sint-Janskerk in 

Gouda bij deze bijzondere viering van verbondenheid 

met leden van alle kerkgenoot-schappen in Nederland. 

Het muziekkorps van het Leger des Heils en de Goudse 

koorschool Ars Musica verlenen hun medewerking. Ook 

is speciaal voor deze gelegenheid de geloofsbelijdenis 

van Nicea opnieuw op muziek gezet. 

Zou u graag willen gaan maar heeft u een lift nodig? Er is 

ruimte voor twee extra passagiers. Neem contact op met 

ds. Mariëlle Rodenburg (predikant@pieterskerk.info, 06-

22888505) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bericht van de Stichting Educatie en Herdenking 

WOII Nederlands-Indië–(Stichtse Vecht).  

In een vorig bericht heb ik u verteld over de oprichting en 

doelstelling van de stichting. Op vrijdag 15 augustus a.s.  

vindt de jaarlijkse herdenking plaats in de Pauluskerk te 

Breukelen. In aanloop naar de herdenking organiseert de 

stichting een dialoogbijeenkomst "80 jaar Vrijheid en de 

geschiedenis van Nederlands-Indië" op woensdag 18 juni 

a.s. van 19.00 – 22.00 uur. Locatie: Bonifatiushuis, 

Kerkplein 18, Breukelen. Voor iedereen die zich 

betrokken voelt bij de geschiedenis van Nederlands-

Indië, of daar juist meer over wil weten. Het thema van 

de avond is: ‘Van Nederlands-Indië naar Nederland, 

sporen van een gedeeld verleden”. We luisteren naar 

verhalen over oorlog, dekolonisatie, ontheemding en 

aankomst in een nieuw thuisland. Daarna gaan we in 

gesprek met elkaar. Het programma: 19.00 uur inloop, 

19.30 Korte lezing door Herbert Steffin, na de pauze 

gesprekken rond de dialoogtafels. Daarna afsluiten met 

een hapje en drankje. Samen maken we deze avond tot 

een levendig en betekenisvol moment.  We hopen naast 

bekende gezichten ook veel nieuwe mensen te 

ontmoeten, zeker ook jongeren! Voor meer informatie: 

https://educatie-indie-wo2sv.nl 

Aanmelden voor de bijeenkomst kan vóór 5 juni a.s. via 

email: info@indiewo2sv.nl 

Namens de stichting 

Andries van Gijn  
 

Hemelvaart vanuit de Oecumene 2025 

Met Hemelvaartsdag (donderdag 29 mei 2025) wordt er 

weer het een en ander georganiseerd. 

In de Johannes de Doperkerk is om 09.30 uur een 

Oecumenisch Morgengebed, tezamen met de Pauluskerk. 

Aansluitend koffie met wat lekkers. We hopen u dan te 

mailto:predikant@pieterskerk.info
mailto:info@indiewo2sv.nl
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zien. Het Witte Kerkje en de Pieterskerk komen om 09.30 

uur samen in de Pieterskerk.  
 

Daarnaast is er de mogelijkheid om dauw te trappen, 

georganiseerd door de Pieterskerk: 
 

Dauwtrappen op Hemelvaartsdag 

Het is al een lange traditie om op Hemelvaartsdag de 

ochtend te beginnen met dauwtrappen.  Loop je mee? 

Dan ben je om 7.45 uur welkom bij de ingang van park 

Over Holland aan de Straatweg. Er is een route van 4 en 

een van ca 6 kilometer.  Ben je alleen? Kom gerust, dan 

loop je gezellig met iemand anders. Op deze manier kun 

je fijn wandelen in verbondenheid met elkaar en genieten 

van onze mooie omgeving in de rust van de vroege 

ochtend. Aanmelden mag bij dick.oosthoek@gmail.com, 

maar hoeft niet. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Oecumenische Pinksterdienst op 8 juni 

Dit jaar hopen wij het Pinksterfeest weer samen met u en 

met velen te kunnen vieren in het park Boom en Bosch te 

Breukelen. Centraal staat de gave van Gods geest die ons 

in beweging zet om vrede en recht te verspreiden, dat 

Gods goedheid en liefde ons bezielen mag met nieuwe 

adem en moed! Onze Oecumenische Openluchtdienst 

begint zondag 8 juni a.s. om 11 uur. De dienst wordt 

geleid door voorgangers uit de deelnemende kerken. Het 

thema is “Pelgrims van de Geest”. We starten 

gezamenlijk, vervolgens is er voor de kinderen en 

jongeren een eigen Pinksterprogramma. We hopen dat we 

prachtig mooi weer hebben. Zo niet, dan zal de dienst 

verplaatst worden naar de H. Johannes de Doperkerk 

(RK), Straatweg 146 in Breukelen. 

U bent van harte welkom. 

Werkgroep Oecumene 

Koor in de Pinksterdienst 

Op zondag 8 juni organiseren we een oecumenische 

Pinksterdienst met alle betrokken kerken. We willen weer 

een koor vormen en twee liederen instuderen.  Heel fijn 

als er leden van alle kerken mee gaan doen. Frans Vonk 

zal met ons de twee liederen instuderen op de 

woensdagen 28 mei en 4 juni, om 19.30 in de 

Pieterskerk. Het zijn prachtige liederen en het belooft een 

mooie dienst te worden. Voel je welkom om mee te doen.  
 

Namens de werkgroep oecumene, Martina Meijer 

06-42505686 
 

Collectes met Pinksteren 

Er zal worden gecollecteerd voor Beautiful Kidz 

Namibia, een christelijke, interkerkelijke organisatie. 

Sinds 2003 wordt in een eigen dagverzorgingscentrum in 

de sloppenwijk "Katutura" van de hoofdstad Windhoek 

steun geboden aan kinderen in nood. In 2014 is de 

organisatie uitgebreid met het dagopvangcentrum in 

Ovitoto. De Nederlandse stichting heeft onder andere als 

doel het verzamelen van de benodigde financiële 

middelen voor dit waardevolle werk. 

Het betreft steun aan kwetsbare kinderen die vaak 

slachtoffer zijn geworden van de HIV/AIDS-epidemie. 

Veel van deze kinderen hebben een ouder verloren aan de 

gevolgen van AIDS en in veel gevallen zijn de kinderen 

zelf ook seropositief. Ondanks de dunne bevolking van 

slechts twee miljoen inwoners, telt Namibië 200.000 

weeskinderen! Er is een aanzienlijk tekort aan opvang 

voor deze kinderen. Beautiful Kidz neemt deze uitdaging 

aan! Om deze missie te volbrengen, bieden ze 

programma’s aan o.a. op het gebied van kleuterschool en 

dagopvang, bijlessen en huiswerkbegeleiding voor 

oudere jeugd, training kleuterleiding, jeugdclubs en 

wijkwerk. 

Daarnaast wordt gecollecteerd voor de Werkgroep 

Oecumene i.v.m. de onkosten verbonden aan deze dienst. 

Beide collectes van harte aanbevolen. 

 
 

 
 

Orgelconcert Pauluskerk zondag 1 juni 

Zondag 1 juni in de Pauluskerk om 15.00 uur. Werken uit 

de Noordduitse barok van Johann Sebastian Bach (1685-

1750) en Georg Böhm (1661-1733). 

Het concert begint en eindigt met een Pinksterkoraal van 

Bach: Komm, heiliger Geist, Herre Gott (BWV 651), 

resp. Komm, Gott Schöpfer, heiliger Geist (BWV 667). 

Deze vormden oorspronkelijk het eerste en laatste koraal 

uit Bachs Leipziger Choräle en zijn beide geschreven 

voor een plenumregistratie. 

Van Böhm een soort overzicht van zijn 

koraalbewerkingen. Die zijn onder te verdelen in op 

zichzelf staande koraalbewerkingen, en samengestelde. 

Die laatste groep valt uiteen in de koraalpartita’s – dat 

zijn variaties op een koraalzetting, en de reeksen 

orgelverzen, waarbij een aantal verzen van een lied 

muzikaal gestalte krijgen. 

Drie ‘enkele’ koraalbewerkingen: de koraalfantasie over 

het Paaslied Christ lag in Totesbanden, het Pinksterlied 

mailto:dick.oosthoek@gmail.com
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Nun bitten wir den heiligen Geist, en het gebedslied Vater 

unser im Himmelreich – één van de mooiste 

koraalbewerkingen uit de orgelliteratuur. 

Als voorbeeld van een koraalpartita de variatiereeks over 

Wer nur den lieben Gott lässt walten – Böhm geldt als de 

barokke grootmeester in dit genre.  

De orgelverzen over Herr Jesu Christ dich zu uns wend 

(lied 209) kun je goed registreren als een Franse 

Magnificatsuite, een idioom waar Böhm heel vertrouwd 

mee was: het eerste orgelvers met een plenumregistratie, 

het laatste met een tongwerkregistratie, en de 

tussenliggende verzen met diverse solistische registraties. 

Tussen de koraalwerken door enkele uit de Acht kleine 

Präludien und Fugen (BWV 553-560), die aan Bach 

worden toegeschreven. En wel die in d-klein, e-klein en 

F-groot (BWV554/5/6). Vrij korte werken, met een heel 

verschillend karakter. 

U bent van harte welkom op dit concert! Toegang vrij, de 

collecte na afloop is deels bestemd voor de restauratie 

van het De Koff-orgel.  

Jan Pieter Karman 

 

 

 
 

Klimaatmars op 31 mei op de Zuidas 

Klimaatmars en afwegingen 

Op vrijdag 31 mei is er weer een klimaatmars en 

GroeneKerken is daarbij. Als je ook wilt meelopen, kun 

je je aanmelden via deze pagina op de website van de 

Laudato Si’ alliantie. Dan blijf je op de hoogte van het 

laatste nieuws over de mars (aanmelden is niet 

verplicht). We verzamelen om 13.30 uur bij het gebouw 

van Vrijburg, Diepenbrockstraat 46 in Amsterdam-

Zuid. Hier is vanaf 12.30 uur een interreligieuze 

klimaatviering waar je natuurlijk ook bij kunt zijn.  

Om 14.00 uur start de klimaatmars en we lopen mee in 

het blok ‘christenen voor klimaatrechtvaardigheid’.  
 

Hieronder lees je waarom we meelopen én wat onze 

afwegingen zijn om eruit te stappen indien wij dat 

noodzakelijk vinden. 
 

Uit ervaring weten we inmiddels dat het moeilijk is om 

bij elkaar te blijven. Let daarom op ons spandoek ‘Omdat 

de schepping roept om een kerk die zorg draagt’ en maak 

een mooie button van karton (zie helemaal onderaan) om 

aan je jas of tas te bevestigen. Voor de duidelijkheid: de 

klimaatmars is een activiteit mét vergunning. 

N.B. Helaas hebben we geen geschikte locatie kunnen 

vinden voor een eigen korte viering voor inkeer en 

bezinning die we voorafgaand aan de klimaatmars wilden 

organiseren. Zoals gezegd kun je wel aansluiten bij de 

interreligieuze viering om 12.30 uur. 
 

Waarom we meelopen 

Het is voor ons als team van GroeneKerken geen 

automatisme dat we meelopen met een klimaatmars en 

we nemen jullie graag mee in onze overwegingen.  

We willen graag meelopen met deze klimaatmars. We 

voelen de urgentie van de klimaatproblematiek en de 

behoefte om ons uit te spreken tegen het onrecht dat 

klimaatverandering veroorzaakt. Gods mooie schepping – 

mensen, dieren, aarde – zucht en lijdt en wij zuchten met 

haar mee. We begrijpen daarom dat de Zuidas is gekozen 

als locatie, omdat die symbool staat voor ons 

economische systeem dat zoveel kapot maakt.  

Tegelijkertijd voelt het ongemakkelijk om te wijzen naar 

de ‘ander’. Niet alleen omdat op de Zuidas veel mensen 

van goede wil werken, maar ook omdat we beseffen dat 

we zelf deel zijn van ons economische systeem. Tijdens 

de klimaatmars willen we daarom niet alleen wijzen naar 

de ander. Natuurlijk is het heel hard nodig dat banken en 

bedrijven, die een grote impact en verantwoordelijkheid 

hebben, hun beleid veranderen! Maar we willen ook 

kijken naar ons eigen gedrag en ons eigen hart. Wat 

kunnen wij, vandaag, nu, veranderen in ons leven zodat 

mensen en al het leven op aarde tot bloei komen? We 

hopen dat de klimaatmars daarom ook een mars van 

inkeer en bezinning zal zijn. 

Het is niet ondenkbaar dat de klimaatmars, net als in 

november 2023, gebruikt wordt door groepen die 

aandacht vragen voor de situatie in Gaza. De 

studentenprotesten van afgelopen weken laten zien dat 

dat niet altijd op een vreedzame wijze gebeurt. Hoezeer 

wij ook bewogen zijn met de situatie in Israël en Gaza, 

zullen we uit de mars stappen als daar aanleiding voor is. 

De klimaatmars is bedoeld om aandacht te vragen voor 

het klimaat en het is daarvoor dat mensen op de been 

komen. Bij het ‘protestival’ na afloop van de klimaatmars 

zijn we niet aanwezig. 

We begrijpen dat een klimaatmars niet iets is waar 

iedereen zich bij thuis voelt. Dat hoeft ook niet. Meer dan 

eerder voelen we onszelf voor een dilemma geplaatst, 

gezien het toegenomen wij-zij denken en de 

‘intersectionaliteit’ in onze samenleving. Het lijkt soms 

alsof een dialoog niet meer mogelijk is, dat je niet oké 

bent als je niet precies zo denkt als een ander. Daar 

maken we ons grote zorgen over. We vinden het echter 

ook belangrijk om de schepping een stem te geven en de 

klimaatmars is één van de plekken waar dat kan. Als 

christenen kunnen we daar een boodschap van hoop laten 

klinken, omdat we geloven dat er een Schepper is die 

deze wereld in Zijn hand houdt. Alles overwegende 

hebben we daarom besloten erbij te zijn.   
 

Team GroeneKerken 

Nieuwe scriba PKN 

Dr. C.M.A. (Kees) van Ekris (1972) wordt per 1 juli de 

nieuwe scriba van de Protestantse Kerk in Nederland. De 

generale synode stemde op donderdag 10 april in met zijn 

benoeming.  De scriba van de Protestantse Kerk is lid van 

het dagelijks bestuur (moderamen) van de generale 

synode en geeft mede leiding aan de kerk. Volgens preses 

Trijnie Bouw is Van Ekris een aanstekelijke theoloog, 

met hart voor de kerk, voor de samenleving en de 

individuele mens: “Zijn spreken en optreden daagt je uit, 

https://laudato-si.nl/event/klimaatmars-zuidas/
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inspireert en zorgt voor beweging. Vanuit zijn geloof is 

gemeenschap en gemeenschapsvorming een gave en een 

opdracht.”  Gelijk na zijn benoeming stond Van Ekris in 

zijn toespraak uitgebreid stil bij het woord ‘moed’. De 

nieuwe scriba noemde onder andere dat we de moed 

moeten hebben tot ‘Gemeinsames Leben’, waarbij hij een 

verwijzing maakte naar de oorlogsdagboeken van Etty 

Hillesum: “We leven in een tijd leven vol uit-elkaar-

trekkende krachten, in de samenleving, in families, in 

lokale kerken, in synodes, en dat dat ons verzwakt. Juist 

in deze omstandigheden moeten we de oefening doen om 

tot die diepere eenheid te komen, die onder allerlei 

conflict en dispuut zit.”  

Van Ekris zei verder dat hij het komende jaar 

verschillende tafels wil organiseren, om in gesprek te 

gaan over “tien thema's waarvan wij allemaal aanvoelen 

dat ze ons bezighouden.” Hij noemde onder andere de 

onderwerpen: oorlog, Generatie Z, schepping, verharding 

en ideologische betovering.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Achtergrond  

De nieuwe scriba is een bekend gezicht in christelijk 

Nederland. Van 2023 tot 2024 bekleedde Van Ekris de 

functie van Theoloog des Vaderlands. Hij heeft meerdere 

boeken geschreven en werkt mee aan goedbeluisterde 

podcasts, waaronder ‘Eerst dit’.  Van Ekris volgt dr. René 

de Reuver op, die sinds 2016 scriba van de Protestantse 

Kerk is. Momenteel werkt Van Ekris als 

programmaleider bij Areopagus, het centrum voor 

missionaire en contextuele verkondiging van de IZB, bij 

het team Monastiek van de Wittenberg in Zeist en is hij 

docent Homiletiek in Leuven. In de periode van 2008-

2019 was hij gemeentepredikant in Zeist en Breukelen. 

Daarvoor werkte hij vier jaar in Indonesië als 

zendingspredikant.  Dr. Van Ekris deed meerdere studies, 

waaronder de opleiding Godgeleerdheid aan de 

Rijksuniversiteit Utrecht (1993-2000). In 

2018 promoveerde hij cum laude aan de Protestantse 

Theologische Universiteit op een studie naar het 

profetisch element in de prediking.  
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