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Zaterdag 3 mei 2025, 26e jaargang no. 7 
 

KERKNIEUWS 
Protestantse gemeente Breukelen 
 

Wijkgemeente Pieterskerk & Wijkgemeente Pauluskerk 
 

K E R K D I E N S T E N 
 

Protestantse wijkgemeente Pauluskerk 
 

ZONDAG 4 MEI 
10.00 uur: ds. A.W. Kuipers, Rotterdam 
Collecten: 1. KiA Noodhulp Soedan   2. Wijkkas  
 
ZONDAG 11 MEI 
10.00 uur: ds. A.W. Aarnoutse, Dienst van Schrift en Tafel 
Collecten: 1. Kia Zending - Bangladesh   2. Wijkkas  
 
ZONDAG 18 MEI 
10.00 uur: ds. A.W. Aarnoutse 
Collecten: 1. PKN Missionair Werk   2. Wijkkas 
 
Coventrygebed voor Vrede en Verzoening 
Iedere vrijdag van 12.15 tot 12.35, Pauluskerk 
 
Protestantse wijkgemeente Pieterskerk 
 

ZONDAG 4 MEI 
10.00 uur: ds. M. de Goei - Jansma, Amersfoort 
Collecten: 1. KiA Noodhulp Soedan   2. Wijkkas  
Autodienst: fam Atsma, tel. 0346 264635  
Kinderkerk: alle groepen 
 
ZONDAG 11 MEI 
10.00 uur: ds. D.M. van der Wel, Zoelen 
Collecten: 1. Kia Zending - Bangladesh   2. Wijkkas  
Autodienst: Jan den Hartog, tel. 06 5430 2974 
Kinderkerk: groepen 1 t/m 6 
 
ZONDAG 18 MEI 
10.00 uur: ds. M. Rodenburg - Splint, jeuddienst 
Collecten: 1. PKN Missionair Werk   2. Wijkkas 
Autodienst: fam. Wijnen, tel. 0346 261837 
Kinderkerk: alle groepen 
 
WEEKSLUITINGEN IN DE DRIESTROOM 
Vrijdag   2 mei 16.45 uur: zr M. Raassen 
Vrijdag   9 mei 16.45 uur: dhr A. Simons  
Vrijdag 16 mei 16.45 uur: diaken H.C.J. Hendriks 
Vrijdag 23 mei 16.45 uur: ds J.J. van der Meulen 
 
 

De volgende Kerknieuws (voor 3 weken) verschijnt op 24 
mei.  
Kopij graag vóór maandag 19 mei 18.00 uur indienen. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

A G E N D A 
 

- za. 10 mei, 9.15 uur starten bij de Pauluskerk 
     Dagje Deventer 
 

- zo. 11 mei, Pauluskerk, ca 11.30 uur 
     Opening expositie Inez Heintzberger 
 

- do. 29 mei, ingang Over Holland, 7.45 uur 
     Dauwtrappen 
 

 

M E D I T A T I E  
 

Vallen Pasen en Pinksteren bij Johannes op één dag? 
 

(Johannes 20:19 - 31) 
 

Onlangs vierden we het Paasfeest. Het hoogfeest van de 
kerk. We zongen elkaar toe ‘De Heer is waarlijk opge-
staan, Halleluja!’ Het was een fijne dag en iedereen was 
blij. 
 

In dit Bijbelgedeelte zien we dat het toen, op die eerste 
Paasdag, heel anders was.  
Vs 19: ‘Op de avond van die eerste dag van de week wa-
ren de leerlingen bij elkaar; ze hadden de deuren afge-
sloten, omdat ze bang waren voor de Joden.’ 
 

Niks geen blijdschap, geen Halleluja! Angst was er. In de 
grondtekst staat een woord waar ons woord fobie van 
komt; vrees, angst beheerste hen. Ze vreesden voor hun 
leven. 
 

Maar dan staat er dat Jezus in hun midden kwam staan. 
Wonderlijk, maar we lezen ook bij de Emmaüsgangers 
dat ze hem niet meer zagen. En deuren kunnen open, daar 
lezen we ook over in Handelingen 15:9. 
 

De discipelen waren druk met elkaar in gesprek. Ze had-
den geen oog voor wat er gebeurde. 
Jezus staat in hun midden en laat zich zien in zijn ver-
heerlijkt lichaam. De beslotenheid wordt van buitenaf 
doorbroken en de kring krijgt zijn centrum weer terug. 
Sjalom!! Vrede zij u. Dat is geen ongebruikelijke groet, 
maar hier toch wel meer dan een beleefdheidsbegroeting. 
Meer zoals Jezus in Joh 14:27 zei: Mijn vrede geef ik U. 
 

Jezus toont de discipelen zijn wonden, die zijn zijn iden-
titeit. Hij is het echt! 
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En toen brak de sluier voor de ogen van de discipelen, 
toen waren ze blij dat ze de Heer zagen. 
Alsof het de eerste keer niet tot de discipelen was door-
gedrongen zegt Jezus weer: Sjalom, ik wens jullie vrede. 
 
De woorden die Jezus vervolgens spreekt, heeft hij al 
eerder gesproken. Vs 21: ‘Gelijk de Vader mij gezonden 
heeft zend ik ook u.’ 
In Johannes 17: 18 bad Jezus: ‘Ik zend hen naar de we-
reld, zoals u mij naar de wereld hebt gezonden.’ 
Eerst in de verleden tijd en nu in de tegenwoordige tijd. 
Ze moeten erop uit, er is werk aan de winkel. 
 
En dan volgt er een opmerkelijk vers 22: Na deze woor-
den blies hij over hen heen en zei: ‘Ontvang de heilige 
Geest.’ 
Wonderlijk. De Heer is opgestaan en 50 dagen later vie-
ren wij het Pinksterfeest en gedenken we dat toen de hei-
lige Geest werd uitgestort. Vallen bij Johannes nu Pasen 
en Pinksteren op één dag?  
 
Bij nadere lezing staat er ‘blies hij hen toe.’ Niet over hen 
heen, maar gewoon blazen. Het was in die streken en in 
die tijd niet ongewoon dat een godsdienstleraar bij het af-
scheid nemen van zijn leerlingen blaast. Hij wil dan zeg-
gen dat zij in dezelfde geest moeten gaan als hij.  
De Naardense Bijbel heeft: ‘Neemt in u op aanblazing 
van de Heilige’. 
Dat is meer zoals Paulus schrijft in 1 Kor 15:45: ‘De eer-
ste Adam werd tot een levende ziel, de laatste Adam tot 
een levendmakende geest. 
 
Alleen Johannes gaat hier uitvoeriger in op dat blazen. 
Bij Lucas lezen we over dezelfde ontmoeting die eerste 
avond: Daarop maakte Hij hun verstand ontvankelijk (Lc 
24:45). 
 
Christus zelf is de inspirator, de aanblazer. Hier begint de 
nieuwe schepping! 
 
Maar toch, hier staat wel dat hij hen de heilige Geest gaf, 
dus zijn we er zo nog niet uit. 
 
Om Johannes beter te begrijpen moeten we nagaan hoe 
hij de heilige Geest verbindt met Jezus Christus. In Joh. 7 
zegt Jezus ‘Rivieren van levend water zullen stromen uit 
het hart van wie in mij gelooft’. Johannes legt dat daar 
uit: ‘Hiermede doelde hij op de Geest die de gelovigen 
zouden ontvangen, de geest was er namelijk nog niet, 
want Jezus was nog niet tot Gods majesteit verheven.’ 
 
Bij verhoging denken wij als snel aan Jezus’ opstanding 
of hemelvaart. Maar voor Johannes was die verhoging 
zijn kruisdood, het moment van zijn verhoging. In Hf 12 
zegt Johannes ‘Jezus moest eerst sterven om zijn Geest te 
kunnen uitdelen aan ieder die gelooft.’ 
 

Waarom laat Johannes de uitstorting van de Geest plaats-
vinden op de avond van de dag van de opstanding? Lucas 
schrijft in zijn evangelie over Goede Vrijdag en Pasen en 
in zijn tweede boek Handelingen over Pinksteren, vijftig 
dagen na Pasen. 
Wat Lucas in twee boeken doet, doet Johannes in één 
boek. Lucas laat ons als het ware naar twee glas-in-lood- 
ramen naast elkaar kijken en bij Johannes kijk je zo ge-
zegd door twee ramen die achter elkaar zijn geplaatst. 
Dat lijkt vreemd omdat wij nogal historisch denken en 
twee aparte delen zien, waar vijftig dagen tussen zitten. 
De eerste christenen keken meer vanuit de eenheid van 
Gods heil in Christus en daarom zien zij de verschillende 
momenten meer vanuit één perspectief.  
Daardoor zijn bij Johannes Pasen en Pinksteren bijna het-
zelfde moment gaan vormen, al vallen ze niet op één dag. 
 
En dan Tomas, die bovenste beste Tomas. Hij reageert 
precies zoals je zou verwachten. De stugge, hardnekkige 
leerling, die had voorgesteld dat ze maar met Jezus mee 
moesten gaan en met hem sterven (Joh. 11:16). Hij was 
er niet bij op die avond van de opstandingsdag. Hij ziet 
hoe opgewonden de anderen zijn. Maar hij laat zich niet 
inpakken. Uiteindelijk vermaant Jezus hem op een vrien-
delijke manier. Johannes schrijft het niet verwijtend. Was 
hij het niet zelf die met Petrus naar het graf ging? Van 
Johannes staat er in vs 8: Hij zag het en geloofde. 
Jezus toont Tomas zijn wonden. Dit is geen geest. Ook is 
het niet iemand anders die net doet of hij Jezus is. Dit is 
hij zelf. Dit is het lichaam dat de grafdoeken niet langer 
konden vasthouden. 
 
Johannes sluit af en grijpt terug op waar hij in hoofdstuk 
1 mee begon, de ontdekking dat de Messias, waarop de 
joden eeuwenlang hun verwachting stelden, de Zoon van 
God, niemand anders is dan Jezus van Nazareth. 
Er was nog veel meer te vertellen, maar dit heeft Johan-
nes opgeschreven, opdat ook wij geloven dat Jezus de 
Messias is, de zoon van God en opdat wij door te geloven 
leven door zijn naam. In hem was het leven, zeker - en 
het kan ook in jou zijn. 

Frans Vonk 
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     W IJ K G E M E E N T E  
       P I E T E R S K E R K 
 

Predikant: ds M. Rodenburg-Splint 
Kerkplein 17, 3621 BA Breukelen 
email: predikant@pieterskerk.info; 
bereikbaar per mail tijdens kantoor-
uren, m.u.v. woensdag; 
in geval van crisis bereikbaar op 
06 22 888 505 (ook whatsapp) 
Inloopspreekuur: vrijdagmorgen 
tussen 11.00 en 12.00 uur (consisto-
riekamer Pieterskerk) 

Scriba  Noortje Mur 
  email: scriba@pieterskerk.info 
Ledenadm.:   W. Mur, tel. 266842, 
  email: noortje-wim.mur@planet.nl 
Website:   www.pieterskerk.info 
Kerktelefoon:   John van den Bosch,  
  email: john.vd.bosch@kpnmail.nl, 
  tel. 266843 (na 18.00 u.)  
 
Bij de diensten 
Pasen ligt achter ons, maar we bevinden ons zeker nog in 
de liturgische “paastijd”. De natuur onderstreept dit met 
de vele kleuren groen die ontspruiten aan de takken, en 
de bonte bloemen die stukje bij beetje tot bloei komen. 
Het is een tijd van nieuw leven! 
Op zondag 4 mei gaat ds. M. De Goei-Jansma uit Amers-
foort voor. 
Op 11 mei gaat ds. D.M. Van der Wel uit Zoelen voor.. 
Het is deze zondag ook Roepingenzondag.  
 

 
Zondag 18 mei is er een jeugddienst waarbij iedereen van 
harte welkom is! Deze dienst staat in het teken van Efez. 

6:10-18. Hoe blijven we als christenen staande in een we-
reld vol afleiding en verleiding? Voorganger is uw wijk-
predikant. 
Wees van harte welkom om na de zondagviering een 
kopje koffie/ thee met wat lekkers te nuttigen in het koor 
van de kerk! 
 
Uit de gemeente 
Er zijn geen berichten uit de gemeente. 
Heeft u echter toch behoefte aan een luisterend oor, een 
bemoedigend woord of gebed? Schroom dan niet contact 
op te nemen met uw predikant, of kom langs op het in-
loopspreekuur ‘s vrijdags van 11:00-12:00. 
 
Paasteken 
In de ogen van de predikant was het welhaast een paas-
wonder te noemen: het middelste kruis boven de 
verbeelding van het graf op de tombe begon na Goede 
Vrijdag spontaan uit te lopen! Een teken van hoop en 
bemoediging voor onze gemeenschap.  
 

 
 

 
 

Het kruis wordt in de kunsten ook wel als Levensboom 
afgebeeld (zie de foto die ds. Mariëlle onlangs maakte in 
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Wismar, Duitsland): Jezus’ sterven maakte voor ons de 
weg naar het eeuwige leven vrij!  
Het uitlopende kruis is bewaard en staat nu op water om 
meer wortels te krijgen. 
 
Voorbereiding startzondag september 
Ds. Rodenburg zoekt twee vrijwilligers om samen de 
startzondag dienst van 14 september mede vorm te geven. 
Nadat in september 2024 door bijzondere omstandighe-
den de gemeenteleden van het Witte Kerkje aansloten bij 
de startzondag in de Pieterskerk kregen we daar zulke po-
sitieve reacties over, dat de moderamina van de 
Pieterskerk en het Witte Kerkje ook dit jaar het activitei-
tenseizoen samen willen starten op 14 september. Vanuit 
het Witte Kerkje werken ook twee vrijwilligers mee in de 
voorberei voorbereidingen. In mei zou ds. Rodenburg 
graag starten met het overleg. Lijkt het je leuk om mee te 
doen? Laat het weten via predikant@pieterskerk.info 
 
Wijklunch Noord 
Op zondag 25 mei aansluitend na de dienst zullen we met 
wijk Noord weer samen een lunch nuttigen in het Bonifa-
tiushuis. Zo ontmoeten we elkaar eens in ander verband! 
De gemeenteleden van Noord kunnen binnenkort een uit-
nodiging per brief verwachten. Bent u nieuw in de ge-
meente maar woont u in een andere wijk dan Breukelen 
Noord? Sluit vooral aan zodat een deel van de gemeente 
u wat beter kan leren kennen, en omgekeerd natuurlijk! 
Er komen intekenlijsten op de tombe te liggen zodat u 
zich kunt aanmelden. 
Ook namens wijkouderling Jeroen van Scherpenzeel, har-
telijke groet, ds. Mariëlle  
 
Pieterskerk schoonmaken 
Op za. 3 mei om 9 uur willen we de Pieterskerk weer 
schoonmaken. Helpt u mee? Welkom! Koffie en thee 
staan klaar!                           Jan Winkel, tel. 034624 1144 
 
 

     W IJ K G E M E E N T E 
        P A U L U S K E R K 

 

Predikant: ds A.W. Aarnoutse,  
Keizerskroon 5, 3621 RS Breukelen, 
0346 249878 of 06 20024393, 
ds.aw.aarnoutse@xs4all.nl 
Contact pastoraat: Henk Bomas, 
Schepersweg 202, 3621 JR 
Breukelen, tel. 06 83602282, hcbo-
mas.1@kpnmail.nl 

 

Scriba:  vacant 
 scriba@pauluskerkbreukelen.nl 
Kerkelijk buro:  H. de Kruijff, tel. 06 23700853 
 ledenadministratie@pauluskerk 
 breukelen.nl 
Website:  pauluskerkbreukelen.nl 
Kerktelefoon:  John van den Bosch,  
 email: john.vd.bosch@kpnmail.nl, 
 tel. 266843 (na 18.00 u.) 

Vieren 
Voordat we uitzien naar de komende diensten, eerst een 
woord van dank aan allen die betrokken waren bij de oe-
cumenische vieringen in het Triduüm: de voorbereidende 
commissie, de zangers en lectoren, kosters, streamers, be-
langstellenden. Samen vormen wij die paasgemeenschap, 
die vanuit geloofsvertrouwen en opstandingskracht leven 
wil en kritisch betrokken op deze wereldwijde samenle-
ving. Laten wij elkaar niet ontbreken. 
 
Zondagmorgen 4 mei zal onze oud-voorganger Bert (A. 
W.) Kuipers bij ons voorgaan, we zien naar hem uit.  
Op zondag 11 mei, de vierde zondag van Pasen, vieren 
we de Maaltijd van de Heer. De evangelielezing is uit Jo-
hannes 10, waar Jezus over zichzelf spreekt als ‘goede 
herder’. Zijn omgeving kan dit alleen maar polemisch 
verstaan, en terecht: het is ook kritisch bedoeld. Want wat 
is goed in de omgang met mensen? Welke waarden zijn 
er dan in het geding? Wanneer wordt het echt spannend 
en doet het pijn? Het evangelie stelt ons onontkoombare 
vragen. De Cantorij verleent medewerking met o.a. een 
‘Chant voor Psalm 23’ van Hubert Parry. U, jij bent van 
harte welkom. 
Op 18 mei, de vijfde zondag van Pasen, klinkt het evan-
gelie van Johannes 13. Jezus begint zijn leerlingen voor 
te bereiden op het naderende afscheid en geeft een nieuw 
gebod: ‘Heb elkaar lief … aan jullie liefde voor elkaar zal 
iedereen zien dat jullie mijn leerlingen zijn.’ Hoe groot 
en sterk is de ruimte van deze liefde? Betekent het in alle 
dingen hetzelfde denken en doen? Of kan het ook beteke-
nen: hoewel er diversiteit is en verschil in inzichten, stre-
ven we hetzelfde doel na: gemeente van Christus te zijn 
in een woedende wereld? 

Ds Bram-Willem Aarnoutse 
 

Vriendschap  
als trouw die blijft, 
die stand houdt  
in de hitte van de dag 
niet sterft 
wanneer het nacht wordt … 
 
Wij zijn zijn vrienden, 
met wie vrijheid wordt gedeeld. 
Geen slaven meer, 
gedwongen en gebonden, 
geketend en gebruikt. 
Maar opgegraven uit onszelf, 
uit de verstikking opgetild. 
 
Zijn hart vertaalt 
voor mij de liefde,  
die Hij van de Vader kreeg. 
En met zijn ogen 
mag ik voortaan 
kijken naar de mensen.’ 

 
Sytze de Vries - ‘Dit is zijn testament’, gelezen op Witte 
Donderdag  
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Uit de gemeente 
Op 16 april overleed onverwacht dhr G.J. (Bert) van Dijk 
in de leeftijd van 81 jaar. Wij namen afscheid van hem op 
vrijdagmorgen 25 april. In deze Kerknieuws vindt u een 
In Herinnering. 
Dhr Rien Krijgsman is vanuit Utrecht teruggekeerd naar 
Breukelen. Voor hem is een nieuwe plek gevonden in De 
Aa, kamernummer 454. Er is zeker nog een weg te gaan, 
maar dit is een mooie stap vooruit. We wensen u kracht 
en vertrouwen toe. 
We leven mee met dhr Gert Kroon (Eendrachtlaan 51, 
3621 DE), herstellende van een longontsteking. De voor-
gaande tijd had ook veel krachten gevraagd. Hopelijk 
mag het voorspoedig gaan. 
Onderling pastoraal omzien is van grote waarde. Het is 
een taak, aan ieder gemeentelid toebedacht. Laten we de 
tijd van deze lente daarvoor gebruiken, om elkaar weer 
eens op te zoeken als we elkaar lang niet hebben gezien. 
Of maak samen een mooie wandeling. Het draagt bij aan 
het gevoel van ‘samen’. 
 
Met collega Aarnoud van der Deijl, Dorpskerk Abcoude, 
heb ik kunnen afspreken dat wij voor elkaars gemeentes 
beschikbaar zijn in tijden van vakantie en pastorale nood. 
Ook collega Peter Zaadstra, Gereformeerde Kerk Koc-
kengen, is indien nodig bereikbaar. Zeer aangenaam en 
goed, als wij op elkaar kunnen rekenen. 

Ds Bram-Willem Aarnoutse 
 
 
Pastoraat 
Over een week worden de examens van het voortgezet 
onderwijs afgenomen. De jongeren van onze gemeente 
die dit jaar examen doen, wensen wij veel wijsheid en 
kracht toe. In afwachting van de uitslag komt er daarna 
een spannende tijd (of niet). Laten wij hopen op een goe-
de uitslag! 
Namens het pastoraat, 

Henk Bomas 
 
De dagen van herinnering en gedenken liggen voor ons, 4 
en 5 mei. De bevrijding van Nederland van de oorlog is 
80 jaar geleden. Een mensenleven lang. Dat het verleden 
altijd dichtbij is, werd dit voorjaar opnieuw duidelijk 
door de discussies rondom de opening van het Centraal 
Archief Bijzondere Rechtspleging in het Nationaal Ar-
chief te Den Haag. Het verleden laat je niet zomaar met 
rust. In de Pauluskerk vindt op zondagavond 4 mei om 
18.30 u. de 4-meiherdenking plaats, dit jaar voorbereid 
door de Oranjevereniging. Er klinkt muziek door piano- 
en harpspel, verhalen en herinneringen worden gedeeld. 
Aansluitend is er de Stille Tocht naar het herdenkings-
monument. U bent van harte welkom.  
Rondom deze dagen worden onze gedachten en gevoe-
lens bepaald bij gebroken levens, in langer geleden ver-
leden, of meer recent... Laten wij ons dragen en geleiden 
door de liefde en bidden om vrede voor ieder mensenkind 
in deze tijd. 
 
 

In Herinnering Gijsbertus Jacob (Bert) van Dijk 
Utrecht, 15 oktober 1943 – Maarssen, 16 april 2025 
 

Erken, dat de Heer God is; Hij heeft ons gemaakt, 
en Hem behoren wij toe. (Psalm 100: 3) 

 
In de ochtend van woensdag 16 april, midden in de Stille 
Week, overleed geheel onverwacht Bert van Dijk. Echt-
genoot van Willy van Dijk - Meybaum, vader van Judith, 
Jeroen en ‘pleegzoon’ Joop, opa van Martijn, Annema-
rieke en Sebastiaan, overgrootvader van Nikita.  
Nog op 30 maart was Bert in de dienst en vroeg om 
voorbede voor zijn twee broers, beide zo ziek, waarvan er 
een al een dag later zou overlijden. Maar het sterven van 
Bert overviel ons allen, en bracht verdriet in het hechte 
gezin. 
In het verleden was Bert werkzaam voor NS en koster 
voor De Ark in Maarssenbroek, en van 1996-2011 ook 
zeer actief in het (vrijwilligers)werk voor de Centrale 
Cliëntenraad van ’s Heeren Loo. Een betrokken mens, 
‘zorgzaam’ is het woord dat hem kenschetst.  
Nadat Wil vorig jaar verhuisde naar Maria Dommer, be-
zocht Bert haar bijna dagelijks; samen gingen ze ook naar 
de Weeksluiting. Aan dit alles kwam plotseling een ein-
de.  
Samen heeft de familie een waardige dankdienst voorbe-
reid, waarin kinderen en kleinkinderen hun dierbare her-
inneringen met ons deelden. We lazen Psalm 100, die een 
zo centrale plaats heeft in het gezin, jaarlijks gelezen 
werd op verjaardagen en bij een huwelijksdienst.  
Wij begeleidden Bert naar zijn rustplaats op de Algemene 
Begraafplaats in Maarssen. 
Het gemis zal groot zijn en het leren leven met deze lege 
plaats zal tijd vragen, en aandacht. In het bijzonder voor 
Wil, maar ook voor Judith en Jeroen en hun gezinnen. 
Mogen wij elkaar tot zegen zijn en tot goede troost. 

Ds Bram-Willem Aarnoutse 
 
Dagje Deventer (zaterdag 10 mei) 
We vertrekken om 09.15 uur vanaf de Pauluskerk 
Op zaterdag 10 mei begeven we ons naar de Hanzestad 
aan de IJssel: Deventer. 
Naar aanleiding van de aankondiging in het jaarboekje heb-
ben zich inmiddels al 6 mensen aangemeld. Gaat u ook mee? 
Het programma is als volgt: na aankomst in Deventer drin-
ken we eerst koffie om daarna de Lebuinuskerk te bezoeken.  
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In deze ooit als kathedraal dienstdoende kerk krijgen we een 
rondleiding. Hierna gaan we lunchen en daarna lopen we een 
stadswandeling van ongeveer 1,5 uur. We komen langs de 
hoogtepunten van Deventer, vele aspecten van het verleden 
komen daarbij naar voren. Hierna kan een ieder nog zelf-
standig Deventer bekijken om daarna de terugreis aan te 
gaan. 
Deze reis willen we maken met eigen auto’s, het liefst “car-
poolen”. Indien de groep groot gaat worden, zullen we per 
trein gaan en dan wordt het schema iets aangepast. 
De kosten (rondleidingen en versnaperingen) worden ge-
schat op ca € 55,- per persoon.  
 
Aanmelden bij ds. Bram-Willem Aarnoutse via predi-
kant@pauluskerkbreukelen.nl of Hans Schriever via 
coordinatie@pauluskerkbreukelen.nl . 
 
Seniorenkring 
We ontmoeten elkaar de laatste keer van dit seizoen op 8 
mei om 14.30u. Zo tussen Pasen en Pinksteren, een mooi 
moment ook om vooruit te zien naar het nieuwe seizoen 
Ons groepje is niet zo groot, er mogen gerust meer ge-
meenteleden aanschuiven. Laat uw gedachte er eens over 
gaan.  
Tot dan, hartelijke groet,  

Bram-Willem Aarnoutse 
 
Sobere maaltijden 
De zes sobere maaltijden die de afgelopen Veertigdagen-
tijd zijn gehouden, zijn door gemiddeld 15 personen be-
zocht. De prettige sfeer, de gesprekjes die er tijdens de 
maaltijd zijn gevoerd en niet te vergeten de goede zorgen 
van de vrijwillige koks, verstevigen ‘de onderlinge band’. 
Het totaalbedrag van de vrijwillige bijdragen ten behoeve 
van het Noodfonds van KerkinActie voor kinderen in Ga-
za is uitgekomen op € 252,--. Iedereen bedankt voor dit 
mooie resultaat en dit bedrag is inmiddels overgemaakt 
naar KerkinActie. 
 

Namens ZWO, 
Kees Andreae 
Wim Kaars 

 
 

D I A C O N I E 
 

Collectes 
Mocht u uw kollektegeld aan het College van Kerkrent-
meesters en aan de Diakonie willen overmaken, dan kan 
dat op de volgende bankrekeningnummers: 
 

NL16 INGB 0000 3103 26 ten name van Protestantse 
gemeente Breukelen; 
NL26 RABO 0310 6367 52 ten name van Diaconie Pro-
testantse gemeente Breukelen. Vermeldt u hierbij waar-
voor u uw bijdrage overmaakt (Pauluskerk, Pieterskerk, 
specifiek diakonaal doel).  
 

Hartelijk bedankt! 
 

 
 

Collecte 4 mei Kerk in Actie - Noodhulp Soedan 
Noodhulp aan vluchtelingen uit Soedan  
In 2023 brak er een burgeroorlog uit in Soedan. Duizen-
den mensen zijn omgekomen en miljoenen op de vlucht 
geslagen. Via haar internationale (kerkelijke) netwerk 
biedt Kerk in Actie hulp aan vluchtelingen in Soedan en 
buurlanden Zuid-Soedan en Ethiopië. Ze ontvangen land-
bouwmaterialen zodat ze in hun onderhoud kunnen 
voorzien, schoon drinkwater, keukengerei, zeep en was-
middel. Op opvanglocaties kunnen kinderen sport, spel, 
onderwijs en traumahulp krijgen. Ouders krijgen voor-
lichting over de risico’s die hun kinderen lopen op 
misbruik en mensenhandel.  
Kerk in Actie steunt via het programma Noodhulp we-
reldwijd mensen in nood, zoals de miljoenen 
vluchtelingen in Soedan.  
 

 
 

Meer lezen? kerkinactie.nl/soedan 
Help je mee om deze collecte tot een succes te maken? 
Hartelijk dank!  
 
Collecte 11 mei Kerk in Actie - Zending Bangladesh 
Kerk in Bangladesh is dienstbaar aan de samenleving  
In Bangladesh is minder dan een half procent van de be-
volking christen. Toch wil deze minderheidskerk van 
betekenis zijn voor de samenleving. Daarom leidt de kerk 
predikanten en kerkelijk werkers op en zijn er cursussen 
waar gemeenteleden leren hun geloof in woord en daad te 
delen met anderen. Ook ondersteunt de kerk kwetsbare 
groepen, zoals inheemse gemeenschappen en afgelegen 
dorpen, met diaconale activiteiten, waaronder landbouw-
training en beroepsopleidingen voor jongeren en vrou-
wen. Kerk in Actie steunt via het programma zending de 
kerk in Bangladesh.  
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In de Pauluskerk is Bangladesh dit jaar het actieland. Dus 
extra aanbevolen! Help je mee om deze collecte tot een 
succes te maken? Hartelijk dank! Meer lezen?  
kerkinactie.nl/kerkvanbangladesh 
 
Collecte 18 mei PKN -  Missionair Werk 
Elke dag brengen jongeren er uren op door: sociale me-
dia. Dus als je ze wilt bereiken met de boodschap van 
geloof, hoop en liefde moet je daar zijn. Daarom werkt de 
Protestantse Kerk samen met diverse christelijke online 
platformen waar jongeren via social media makkelijk te-
recht kunnen komen. 
 

 
 
Hier kunnen ze inspirerende en verdiepende video’s be-
kijken waar bijvoorbeeld identificatiefiguren en rol-
modellen vertellen wat het christelijk geloof voor hen be-
tekent. Een eigentijdse manier om jongeren vast te 
houden.  
Meer lezen: kerkinactie.nl/collecterooster 
We bevelen de collecte van harte bij u / jullie aan. 
 
 

C O L L E C T E N 
  

 Pauluskerk Pieterskerk 
Zondag 2 maart 2025 
KiA Zending - Egypte 187,45  
Voorjaarszending GZB - Bulgarije  176,30 
Wijkkas 129,00 134,00 
Aswoensdag, 5 maart 2025  
Voedselbank 101,00 
Wijkkas 57,15 
Zondag 9 maart 2025 
Kia Zending - China 158,20 109,80 
Wijkkas 107,95 155,00 

Biddag, woensdag 12 maart 2025 
De Hoop GGZ 136,05 48,50 
Wijkkas 79,35  
Zondag 16 maart 2025 
PKN Missionair Werk 176,30 146,75 
Wijkkas 109,70 313,00 
Zondag 23 maart 2025 
KiA Werelddiakonaat - Moldavië 238,55 122,55 
Taizévieingen - Wilde Ganzen 10,00 
Wijkkas 97,95 416,00 
Zondag 30 maart 2025 
KiA Werelddiakonaat - Colombia 165,72 131,75 
Wijkkas 10.00 u. 75,80 194,00 
Wijkkas 16.30 u.  186,00 
 
 

G E Z A M E N L I J KE 
B E R I C H T E N 

 
Uitnodiging lunch voor senioren  
Op maandag 19 mei willen we weer een lunch organise-
ren. Vorige keren was het erg gezellig en we hopen op 
weer een mooie opkomst! De lunch begint om 12.00 uur 
en vanaf 11.45 uur bent u van harte welkom. In de kerk 
ligt een lijst waar u zich kunt opgeven; ook kunt u bellen 
naar Ida Stam tel. 06-31365996. Wilt u gehaald worden 
dan kunt u dit ook aangeven. 
Namens het team, 
Ida Stam, Marianne Vedder,  
Ineke Kroon, Gerie van Voskuilen  
Marlies Wijnen  
 
Dauwtrappen op Hemelvaartsdag 
Het is al een lange traditie om op Hemelvaartsdag de 
ochtend te beginnen met dauwtrappen. Loop je mee? Dan 
ben je om 7:45 uur welkom bij de ingang van park 
Overholland aan de Straatweg. Er is een route van 4 en 
een van ca 6 kilometer. 
Ben je alleen? Kom gerust, dan loop je gezellig met ie-
mand anders. Op deze manier kun je fijn wandelen in 
verbondenheid met elkaar en genieten van onze mooie 
omgeving in de rust van de vroege ochtend. Aanmelden 
mag bij dick.oosthoek@gmail.com, maar hoeft niet. 
 
Koor in de Pinksterdienst 
Op zondag 8 juni organiseren we een oecumenische 
Pinksterdienst met alle betrokken kerken. We willen weer 
een koor vormen en twee liederen instuderen.  Zie bij-
gaand. Heel fijn als er leden van alle kerken mee gaan 
doen. Frans Vonk zal met ons de twee liederen instuderen 
op de woensdagen 28 mei en 4 juni, om 19.30 uur in de 
Pieterskerk. Het zijn prachtige liederen en het belooft een 
mooie dienst te worden. Voel je welkom om mee te doen.  
 
Namens de werkgroep oecumene, 
Martina Meijer 
06-42505686 
 
Voor een indruk van één van de liederen: zie p. 10. 
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Reisverslag Wandelend naar Pasen 2025 

Zaterdag 12 april was het zover: de 2e editie van de wan-
deltocht voorafgaand aan de Stille Week voor Pasen. 
Ruim 50 wandelaars hadden zich aangemeld om ruim 22 
km met ons mee te lopen. Na ontvangst met koffie en 
thee in de Pieterskerk en vervolgens een korte meditatie 
door ds. Mariëlle Rodenburg gingen we vanuit de Pie-
terskerk op weg. De route liep langs de Vecht via Nieu-
wersluis naar de vogelhut aan deLambertszkade, waar we 
een korte pauze hielden.  

Rond 12.30 uur kwamen we aan bij de Nicolaaskerk in 
Vreeland waar we zeer gastvrij werden ontvangen. Lange 
tafels stonden midden in de kerk voor ons klaar om de 
lunch te gebruiken; gemeenteleden uit Vreeland hadden 
vier soorten soep voor ons bereid! Na een korte mediatie 
door ds. Rineke van Ginkel en het zingen van een vers uit 
Psalm 118 werd de wandeltocht vervolgd.  

Door het historische centrum van Loenen liepen we over 
het jaagpad langs de Vecht, om uiteindelijk bij het Am-
sterdam-Rijnkanaal uit te komen en zo weer richting 
Breukelen te gaan. De tocht werd in de Pieterskerk afge-
sloten met wederom een korte meditatie door ds. Mari-
ëlle Rodenburg. Naderhand is er nog koffie en thee ge-
schonken in het Bonifatiushuis, met matzes en bruine sui-
ker erbij, verwijzend naar het ongedesemde brood dat de 
Israëlieten meenamen tijdens de Exodus. Die gebeurtenis 
wordt herdacht met Pesach, dat gelijktijdig valt met ons 
Pasen.  

We kijken als organisatie terug op een geslaagde dag met 
positieve reacties, mooie gesprekken en prachtig zonnig 
weer. Ook willen we onze dank uitspreken naar alle vrij-
willigers die deze dag opnieuw tot een groot succes wis-
ten te maken! 

Hartelijke groet, ook namens Anneke de Jong, ds. Mariël-
le Rodenburg en ds. Rineke van Ginkel, 
Jan Winkel 
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Expositie in de Pauluskerk 
Schilderijen van Inez Heintzberger 
Opening op zondag 11 mei, ca 11.30 uur 
 

Het schilderen heeft Inez per toeval ontdekt. Het was 
zomer 1999 en aan de overkant van de straat werden de 
ramen van een oud Amsterdams pand vervangen. Ze 
sjorde de afgedankte ramen uit de container en sleepte ze 
haar huis in. Daar, midden in haar woonkamer op het ta-
pijt, is ze het glas gaan beschilderen. De kozijnen fun-
geerden meteen als lijst. Zo ontstond een serie beschil-
derde Amsterdamse ramen. Daarna volgde een periode 
van een paar jaar experimenteren op en met verschillende 
materialen. Zo vond ze gaandeweg haar eigen stijl en 
techniek: het schilderen in reliëf. Intuïtief, kleur over 
kleur, net zolang totdat de juiste magische sfeer ontstaat. 
Deze gelaagdheid van kleuren geeft haar schilderijen 
diepte. 
Kleurrijke ‘olieverf-reliëf-schilderijen’ op linnen zijn het 
resultaat. Zowel abstract als figuratief. 
In de Pauluskerk is o.a. een serie landschappen te zien 
geïnspireerd op de omgeving van Breukelen. 
Inez woont in haar geliefde Amsterdam. De stad die 
bruist en energie geeft. Ook brengt ze veel tijd door aan 
de Loosdrechtse Plassen. Woest, wild, melancholisch, 
lieflijk, sereen. 
Elke dag, elk uur, is het water anders. De schittering van 
zonlicht op water. Het strijklicht over bloemen en bomen. 
Weidse, adembenemende luchten. De betovering van de 
natuur geeft rust en inspiratie, kan laten voelen dat er 
meer is dan ons alledaagse bestaan. Een glimp van het 
mysterie van het leven. 
Zie www.mooieschilderijen.nl 
Inez’s werk is onderdeel van de Kunstronde Vecht & 
Plassen en daarom is de tentoonstelling tijdens het 
Kunstrondeweekend van 17 & 18 mei (11.00 - 17.30 uur) 
extra geopend. 
Inez is er dan zelf ook om te vertellen over haar werk. 
 
Symposium ‘Van David tot vandaag’ 
Muziek in de liturgie tussen traditie en vernieuwing 
 

Welke plaats mag muziek innemen in het geheel van een 
eredienst? Een spannende vraag, die heel verschillend 
wordt beantwoord. Terwijl de ene gemeente kiest voor 
gedragen psalmgezang met ingetogen orgelbegeleiding, 
staat in een andere kerk een complete band op het podi-
um die allerhande liederen op popmelodieën ten gehore 
brengt. Zijn deze verschillen alleen een kwestie van 
smaak, of valt er vanuit Schrift, traditie en theologie meer 
over te zeggen? 
Rond deze vragen organiseert de Theologische Universi-
teit Apeldoorn (TUA) op vrijdag 6 juni een sympo-sium: 
Van David tot vandaag. Muziek in de liturgie tussen tra-
ditie en vernieuwing. Tijdens de lezingen in het och-
tendprogramma komt de thematiek vanuit diverse per-
spectieven aan de orde: vanuit de oecumenische praktijk, 
vanuit de lichte muziek en vanuit de gereformeerde tradi-
tie. Tijdens het middaggedeelte worden in zeven work-
shops diverse deelaspecten uitgewerkt. 
 

Verder is er een forum, een lunch en een avondgebed. Dit 
symposium is interessant voor theologen, predikanten, 
studenten, kerkeraden, organisten, kerkmusici, leerkrach-
ten, geïnteresseerden. 
Zie voor verdere informatie en het aanmeldformulier de 
agenda op www.tua.nl. 
 

 
 
U T R E C H T S E - O R G E L Z O M E R - 2 0 2 5 
 

Iedere donderdagavond (koopavond) in augustus wordt er 
om 20.00 u. een concert gegeven op het Peterz/Garrels/ 
Meere-orgel (1509/1823) en het Hess-kabinetorgel 
(1774) in de monumentale Jacobikerk in de Utrechtse 
binnenstad. 
 
De rode draad is dit jaar ‘Pelgrimspsalmen’. Binnen het 
boek der Psalmen zijn de pelgrimsliederen (Ps. 120 tot en 
met Ps. 134) een verzameling psalmen voor de reis die Is-
raëlieten maakten naar de tempel in Jeruzalem. Ook 
vandaag de dag begeleiden deze psalmen nog mensen op 
hun reis door het leven, en klinken zondags deze eeuwen-
oude melodieën en teksten in de kerkdiensten. Daarnaast 
is de Jacobikerk gelegen op de pelgrimsroute naar Santi-
ago de Compostela, en heeft in het verre verleden ook als 
pelgrimskerk gefungeerd. Om deze reden leek het ons 
meer dan passend om in deze serie aandacht te vragen 
voor hét kerklied bij uitstek: de Psalm. 
 
Elke organist is gevraagd een improvisatie voor te berei-
den op één van deze psalmmelodieën. 
 
De serie wordt afgesloten met het inmiddels traditionele 
Bach-concert door onze huisorganist, Gerrit Chr. de Gier. 
 
31 juli - Gerrit Christiaan de Gier 
7 augustus - Cor Ardesch 
14 augustus - Dick Sanderman 
21 augustus - Berry van Berkum 
28 augustus - 20e Utrechtse Bachconcert (Gerrit. Chr. de 
Gier). 
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Na afloop is er koffie, thee en fris verkrijgbaar. Ook is er 
de mogelijkheid om de kerk en de orgels te bezichtigen, 
en elkaar en de musici te ontmoeten. Hartelijk welkom! 
Kerk open om 19.30 u. 
 
Meer informatie op www.jacobiconcerten.nl 
 
 

 
Pelgrims van hoop 

Hymne voor het Jubeljaar 2025 

 
 
Bij ‘Koor in de Pinksterdienst’, p. 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C O L O F O N 
Inleveradres: Hr. J. van Muiswinkel, Broekdijk Oost 13, 3621 LM Breukelen, tel. 263108, emailadres: kerknieuws@msn.com 

Kopij dient op maandag voor 18.00 uur te zijn ingeleverd op bovenstaand inlever- of email-adres. 
 

EMAILS: KOPIJ S.V.P. ALS BIJLAGE IN “WORD”, LETTERTYPE TIMES NEW ROMAN, PITCH 11, UITGEVULD. 
 

Betalingen, financiële bijdragen, bestellingen etc. bij voorkeur via site.skgcollect.nl/495/ of de APPostel-app 
 

Bezorging: mw. M. Versluys, tel. 261814, 
W. Mur, Bonifatiuslaan 8, 3621 DH Breukelen, tel. 266842, email: mur00021@planet.nl; 

Bankrekeningnummer Kerknieuws: Protestantse gemeente Breukelen: NL51 RABO 0310 6764 60 
Kostprijs: € 32,50 

 

Kollektemunten bestellen: overmaken op NL60 INGB 0007231648 t.n.v. Protestantse gemeente Breukelen o.v.v. uw naam en 
aantal zakjes groene (à € 20) en/of witte munten (à € 20) - min. 2 zakjes per keer; afhalen: 1e zondag v.d. maand na de dienst 

 

Kerkdiensten via internet: www.kerkdienstgemist.nl 
Administrateur: J. Winkel, Fuut 13, 3628 CR Kockengen, tel. 0346-241144, email: j.winkel@hetnet.nl 

bankr.nr. NL16 INGB 0000 3103 26; Administratie Kerkbalans NL84 RABO 0373 7045 26, t.n.v. Protestantse gemeente Breu-
kelen 

 

Diaconie: bankrekeningnummer NL26 RABO 0310 6367 52 t.n.v. Diaconie Protestantse gemeente Breukelen 
 

Een veilige kerk: contactpersoon Hilma Thijs, 06 45626553, hilmathijs@hotmail.com;  
vertrouwenspersoon Harry Oussoren, 06 11066028, oussie69@gmail.com (Pauluskerk) 

 

Reservering en agendabeheer Pauluskerk, Pieterskerk en Bonifatiushuis: 
K. Andreae, verhuur@pknbreukelen.nl of tel. 06 42281589 

Bonifatiushuis: tel. 266899 
 

Protestantse wijkgemeente Pauluskerk 
ZWO-commissie: NL27 RABO 0336 9183 99 t.n.v. ZWO-commissie Pauluskerk, email henkhansman@ziggo.nl 

Adres Pauluskerk: Willink van Collenstraat 1, 3621 CK Breukelen, tel. 261270 
 

Protestantse wijkgemeente Pieterskerk 
Zendingscommissie: bankrekeningnummer Diaconie o.v.v. Zendingscie. Pieterskerk 

 

Adres Pieterskerk: Straatweg 59, 3621 BH Breukelen, tel. 262332 (consistorie) 
Koster: A. van der Dussen, Looijersdijk 29, tel. 264228, bert.vd.dussen@gmail.com 

 

Stichting Vrienden van de Pieterskerk Breukelen 
p/a Rietland 9, 3621 GZ Breukelen, bankr. NL27 RABO 0324 2763 89 

 

 


