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Zaterdag 13 april 2024, 25e jaargang no. 6 
 

KERKNIEUWS 
Protestantse gemeente Breukelen 
 

Wijkgemeente Pieterskerk & Wijkgemeente Pauluskerk 
 

 
 

K E R K D I E N S T E N 
 

Protestantse wijkgemeente Pauluskerk 
 

ZONDAG 14 APRIL 2024 

10.00 uur: Ds. C. Groenendijk, Maarssen 
 

Collecten: 1. Kerk in Actie Rwanda 

         2. Wijkkas Pauluskerk 

 

ZONDAG 21 APRIL 2024 

10.00 uur: Ds. N. de Jong-Dorland, Utrecht 
 

Collecten: 1. Werkgroep Nieuwersluis  

                  2. Wijkkas Pauluskerk 

 

ZONDAG 28 APRIL 2024 

10.00 uur: Ds. A.W. Kuipers, Rotterdam 
Dienst van Schrift en Tafel 

12+dienst 
 

Collecten: 1. Werk van de Diaconie 

         2. Wijkkas Pauluskerk 

19.00 uur: Taizéviering 
 

Coventrygebed, voor Vrede en Verzoening 

Iedere vrijdag van 12.15 tot 12.35 uur, Pauluskerk 

 

Protestantse wijkgemeente Pieterskerk 
 

ZONDAG 14 april 2024 

10.00 uur: Ds. D.M. van der Wel, Zoelen 
 

Collecten: 1. Kerk in Actie Rwanda    

                  2. Wijkkas Pieterskerk 

Autodienst: Jan den Hartog, 06-54302974 

Kinderkerk: Gezinsdienst Witte Kerkje 
 

ZONDAG 21 APRIL 2024 

10.00 uur: Ds. M. Rodenburg-Splint 
 

Collecten: 1. Werkgroep Nieuwersluis  

                  2. Wijkkas Pieterskerk 

Autodienst: Fam. Atsma, 06-16924549 

Kinderkerk: alle groepen 

 

 

 

 

 

ZONDAG 28 APRIL 2024 

10.00 uur: Ds. David ten Voorde, Elburg 

Collecten: 1. Werk van de Diaconie    

                  2. Wijkkas Pieterskerk 

Autodienst: Kees de Jong, 06-44123842 

Kinderkerk: Groep 1-3 

 

Gebedsmoment in de Pieterskerk 

Iedere vrijdag van 10.30 tot 11.00 uur 

 

WEEKSLUITINGEN IN DE DRIESTROOM 

Vrijdag 12 april 16.45 uur: ds. J.J. van der Meulen 

Vrijdag 19 april 16.45 uur: diaken H.C.J. Hendriks 

Vrijdag 26 april 16.45 uur: drs. M. Hekman-Klapwijk 

Vrijdag 3 mei 16:45 uur: diaken H.C.J. Hendriks 

 
 

De volgende editie van Kerknieuws verschijnt over 3 we-

ken. Kopij graag inleveren op maandag 29 april voor 

18.00 uur. 
 

A G E N D A 
 

 

Vrijdag 19 april, Pauluskerk 20:00 uur: Concert Sax-

Piano 

Zondag 21 april, Pauluskerk, 15:30 uur: Voces Lauri  
 

 

M E D I T A T I E  
 

 

De schatten van Gods Koninkrijk zijn het uitpakken 

waard. 

Matteüs 13:51-52 

We lezen hier een kort privégesprek van Jezus met zijn 

twaalf leerlingen, waarmee hij de gelijkenissen over het 

koninkrijk afsluit. Eén van die leerlingen was Matteüs, de 

auteur van het evangelie. 

 

Vorstelijke paleizen hebben vaak een schatkamer waarin 

alle kostbaarheden van de koninklijke familie worden 

bewaard. Buitenstaanders krijgen die niet te zien. In 

monumentale kathedralen bevindt zich vaak een 

schatkamer met gouden en zilveren schatten die in de 

loop der eeuwen zijn gebruikt. Vaak moet je een kaartje 

kopen om die schatten te bezichtigen. 
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Ook het koninkrijk van God heeft een schatkamer, maar 

het is niet de bedoeling dat die schat verborgen blijft. De 

schatten moeten voor een breed publiek opgediept en 

uitgepakt worden. 

Als Jezus een gelijkenis vertelt dan lijkt dat een 

eenvoudig verhaaltje, maar het heeft een diepere laag. Hij 

verkondigt een geheimenis; de goede verstaander wordt 

uitgedaagd dòòr te denken. Daarom vraagt Jezus niet: 

‘Hebben jullie dit alles gehoord?’ maar ‘Hebben jullie dit 

alles begrepen?’ Hun antwoord is spontaan. Er staat Ja, 

maar de meeste handschriften hebben Ja, Heer. Het is dus 

een erkenning van het gezag van de meester. 

 

Jezus spreekt van het koninkrijk van de hemel. Daarmee 

bedoelt hij de nieuwe wereld, waar God koning is. Met 

zijn komst op aarde is de andere werkelijkheid definitief 

doorgebroken. Jezus vertegenwoordigt de hemelse 

levenssfeer die alles zal veranderen. Te beginnen bij 

mensen die het koningschap van God erkennen. Via een 

groeiend aantal mensen zal Gods koninkrijk zich 

ontwikkelen, soms onzichtbaar (als graan dat gezaaid is 

in de aarde), altijd onstuitbaar. Kinderen van het 

koninkrijk leven in deze wereld, het zijn mensen van 

deze tijd, maar zij bevinden zich als het ware in een 

andere tijdzone. Hun klok loopt voor en wijst 

‘koninkrijkstijd’ aan. 

 

Jezus spreekt over Schriftgeleerden, de theologen van die 

tijd. We kennen ze uit het Oude Testament (Ezra, 

Nehemia) en het Nieuwe testament (Gamaliël, de 

leermeester van Paulus). Zij moesten datgene wat ze zelf 

hadden gelezen in en geleerd uit de Schrift toegankelijk 

maken voor mensen die minder belezen en geleerd 

waren. Een grote verantwoordelijkheid. 

Kennelijk is het niet zo dat een Schriftgeleerde ook 

leerling is van het koninkrijk. Sommigen haalden slechte 

dingen tevoorschijn uit hun slechte schatkamer. Daarom 

heeft Jezus het over een Schriftgeleerde die zich heeft 

laten onderwijzen, die mijn leerling is geworden. 

Jezus schrijft de Schriftgeleerden niet af maar beoordeelt 

ze individueel. In Marcus zegt hij tegen een 

Schriftgeleerde: u bent niet ver van het koninkrijk van 

God. 

Iemand die perfect past in het plaatje dat Jezus hier 

schetst komen we later tegen: Paulus. Doorkneed in de 

schriften, een theologische opleiding gevolgd bij 

Gamaliël. 

Er zijn ook Schriftgeleerden die geen theologische 

opleiding hebben gevolgd. Gewone mensen die zich laten 

leiden door het onderwijs van Jezus van Nazareth. De 

apostelen waren ook gewone mensen, vissers, geen 

geleerden. 

 

Jezus vergelijkt een Schriftgeleerde met een huismeester. 

Een goede heer of vrouw des huizes heeft altijd voorraad 

achter de hand. Verantwoordelijk vooruitdenken dat het 

huisbeheer met zich meebrengt. Zo bevindt zich in de 

schatkamer van Gods koninkrijk een onuitputtelijke 

voorraad, die we te allen tijde kunnen aanspreken. Je 

raakt er nooit doorheen. Er valt nog zo veel te ontdekken 

in de Schrift! 

Opmerkelijk is dat er staat: Nieuwe en oude dingen. Het 

nieuwe staat voorop. Onwillekeurig ben je geneigd te 

spreken over ‘Oude en nieuwe dingen’. Misschien omdat 

de uitdrukking ‘oud en nieuw’ ingeburgerd is. Of omdat 

je in de kerk bewust of onbewust wilt voortbouwen op 

het oude. Jezus’ leerlingen mochten echter juist nieuwe 

dingen uitdragen, die nooit eerder onderwezen waren in 

Israël. Door het evangelie van het koninkrijk krijgen alle 

oude dingen een nieuwe belichting. 

 

Als je een schatkist in huis hebt en je verzamelt daarin 

wat waardevol is en je doet op een gegeven moment het 

deksel open, dan liggen de nieuwe dingen bovenop. Zo is 

het ook met Gods koninkrijk. Daarmee begint een nieuwe 

tijd, een nieuwe wereld een nieuwe mensheid een nieuwe 

schepping, een nieuw verbond. En ook het Nieuwe 

Testament. Niet dat het nieuwe belangrijker is dan het 

oude, maar leerlingen van het hemelse koninkrijk 

verlangen naar het nieuwe dat God heeft beloofd. En als 

je dan verder graaft, kom je vanzelf bij het oude terecht. 

 

Schatgraven in de Schrift. Professionele schatgravers dat 

zijn de voorgangers die het evangelie voor de gemeente 

uitdiepen. En niet alleen predikanten kunnen goed 

schatgraven. De christelijke kerk is een huis vol 

Schriftgeleerden (1 Joh. 2: 27). 

 

Met de Schrift hebben we een onuitputtelijke schat in 

handen gekregen. Dan moeten we daarmee ook aan de 

slag. Daarvoor hebben we de kerk nodig. De schat is 

immers niet alleen voor jou bestemd. Schatgraven doe je 

het beste met een flinke ploeg. Samen luisteren naar een 

eeuwenoude boodschap en die toepassen in een moderne 

context. Dan zullen we nieuwe én oude dingen 

ontdekken. Het kan niet zo zijn dat we alleen maar het 

oude willen bewaren, dat is kerkelijk conservatisme. 

Wees niet bang voor nieuwe dingen, maar verwaarloos 

ook de oude dingen niet, ofwel de geloofstraditie. 

 

Ga ze maar uitpakken en uitdelen, al die schatten van het 

koninkrijk. Weet ze te waarderen in je persoonlijk leven 

en in de gemeente, maak je omgeving ermee bekend. 

Kortom, laat je verrassen door de oude waarheid die 

altijd nieuw blijft! 

 

Frans Vonk 

 

Naar aanleiding van Rob van Houwelingen in Op 

ontdekkingstocht door het Nieuwe Testament, Rob van 

Houwelingen en Myriam Klinker-De Klerck. Van harte 

aanbevolen! 
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W I J K G E M E E N T E 

P I E T E R S K E R K 
 
 

Predikant:  

ds M. Rodenburg-Splint 

Kerkplein 17, 3621 BA Breukelen 

email: predikant@pieterskerk.info; 

bereikbaar per mail tijdens kantoor-

uren, m.u.v. woensdag; 

in geval van crisis bereikbaar op 

06 22 888 505 (ook whatsapp) 

Inloopspreekuur: vrijdagmorgen 

tussen 11.00 en 12.00 uur 

(consistoriekamer Pieterskerk) 

Scriba:  J. van Muiswinkel, 

Broekdijk Oost 13, 3621 LM 

Breukelen, tel. 0346-263108, 

 email: scriba@pieterskerk.info 

Ledenadm.:  W. Mur, tel. 266842, 

 email: noortje-wim.mur@planet.nl 

Website:  www.pieterskerk.info 

Kerktelefoon:  John van den Bosch,  

 email: john.vd.bosch@kpnmail.nl, 

 tel. 266843 (na 18.00 u.)  

 
Bij de diensten 

We kijken terug op een mooie Stille Week en feestelijk 

Pasen. Het mocht werkelijk een hoogtepunt zijn voor de 

gemeente met een jubelende sfeer. De Heer is waarlijk 

opgestaan, Jubilate Deo! De komende weken hopen we 

dit vast te mogen houden.  

Zondag 14 april zal ds. D.M. van der Wel uit Zoelen de 

dienst leiden. Dit is een reguliere ochtenddienst. In het 

Witte Kerkje wordt gelijktijdig een gezinsdienst 

gehouden. zondag 21 april gaat ds. Rodenburg voor, 

aansluitend is er de Wijklunch voor wijk Noord. 

Zondag 28 april hoopt ds. David ten Voorde uit Elburg 

de dienst te leiden 

Zondag 5 mei leidt ds. Rodenburg de dienst, aansluitend 

hopen we u allen te ontmoeten op de gemeentemiddag in 

het Bonifatiushuis.  

Gezellig om ‘s zondagsmorgens ook na de dienst elkaar 

te zien en spreken, over hoe het met de ander is, of, zeg, 

over de preek? Voel geen schroom met elkaar over uw 

geloof te praten, dat is immers wat ons verbindt! Alles 

onder het genot van een kopje koffie of thee en een 

versnapering. Graag tot dan! 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Het preekrooster is weer rond!” 

Onlangs heeft het consistorieberaad, het overlegorgaan 

van onze wijkouderlingen en predikant, gesproken met de 

man die al meer dan 40 jaar het preekrooster van de 

Pieterskerk rondkrijgt: Piet Wijnen. De ouderlingen 

waren benieuwd, hoe gaat dat in zijn werk? Waar hou je 

rekening mee? Waar let je op? 

Menig kerk worstelt ermee: het preekrooster op tijd rond 

krijgen. Piet begint al zeer op tijd met zoeken, meer dan 

een jaar van tevoren. Tegenwoordig is het makkelijker 

om een beeld van een predikant te krijgen dan voorheen. 

Van iedere predikant zijn wel diensten terug te zien op 

internet die een beetje een indruk geven. Daarnaast is de 

online beschikbaarheidskalender van de Confessionele 

Vereniging – waar Piet zelf aan de wieg van stond - echt 

een uitkomst. Toch heeft Piet wel een aantal criteria waar 

hij op let. Zo moet er op het rooster een goede verdeling 

zijn tussen het aantal dames- en herenpredikanten, 

waarbij nood soms wet breekt: een open plek moet wel 

gevuld worden! De predikant moet passen bij de 

gemeente en hoe zij luistert naar het Woord. Goede 

verstaanbaarheid is ook belangrijk, en af en toe een 

jonger gezicht ertussen wordt ook gewaardeerd. De 

(reis)kosten spelen toch ook een rol. Gelukkig is er 

weinig kritiek vanuit de gemeente, en alle opmerkingen 

houdt hij in het achterhoofd. Het consistorieberaad heeft 

haar dank uitgesproken over alle inzet die Piet al 40 jaar 

levert! Nadrukkelijk willen we nog noemen dat u voor 

vragen of opmerkingen bij Piet terecht kunt 

(pietwijnen@hetnet.nl). Als er verzoeken zijn uit de 

gemeente spant hij zich daar graag voor in. Aan Piet: 

nogmaals, dankjewel!! 

 

Bloemen in de kerk! 

Na bijzonder veel jaren trouwe dienst gaat Anneke Stam 

stoppen met het verzorgen van de zondagse bloemen en 

de versiering van de kerk bij hoogtijdagen. Op de 

achtergrond kunnen we haar wel om hulp vragen. De 

kerkenraad is Anneke zeer dankbaar voor haar 

onvermoeibare inzet, de prachtige bloemen en 

bloemstukken die zij regelde en tevens zelf maakte 

gedurende al die jaren. Naast dit bericht zullen we 

Anneke ook nog via een andere weg bedanken. Je zult 

gemist worden, Anneke! Met het vertrek van Anneke 

stonden we voor een vraagstuk: wie zou haar taken 

willen overnemen? Gelukkig hebben Marlies Wijnen en 

Dita van Muiswinkel voor nu aangegeven de bossen voor 

zondag te willen verzorgen. Voor de versiering van de 

kerk per seizoen en rondom hoogtijdagen echter, hopen 

we dat er meer gegadigden zijn met een passie voor 

creativiteit, groen en bloemen die zich ervoor willen 

inzetten onze prachtige kerk nóg mooier te maken. 

Berichtgeving daarover zal volgen. Hartelijke groet,  

ds. Rodenburg 

Vooraankondiging: gemeentemiddag 

Hopelijk stond de datum al in uw agenda: op 5 mei, 

aansluitend aan de dienst, vindt de gemeentemiddag 

plaats in het Bonifatiushuis. Het inhoudelijke programma 

volgt nog. Verder is het goed om te weten dat we 

voornemens zijn enkele opnamen te maken voor een 

mailto:noortje-wim.mur@planet.nl
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video op de website. Ook kunnen we vast melden dat we 

samen gezellig een lunch zullen nuttigen. Daar zijn 

natuurlijk helpende handen bij nodig! Graag horen we 

wie wil meehelpen de lunch te verzorgen!  

Wilt u niet herkenbaar in beeld komen meldt dit dan aan 

degene die filmt. Contactpersoon: Marlies Wijnen 

marlieswijnen2@gmail.com, 06 10 87 58 45 

 

Uit de gemeente 

We zijn dankbaar dat het naar omstandigheden beter gaat 

met zr. Stien van der Paauw (Kerkweg 84 3628AR 

Kockengen). Zij heeft weer meer mogelijkheden tot 

bewegen en is daardoor ook vrolijker gestemd. Het zijn 

hoopvolle tekenen. We bidden voor br. Reijer en zr. Stien 

dat deze positieve lijn wordt voortgezet!  

Nadat hij een práchtige paasmorgendienst speelde op de 

trompet braken er moeilijke dagen aan voor de fam. 

Brouwer (Willink van Collenstraat 30 3621CM 

Breukelen). Br. Jakob heeft naar alle waarschijnlijkheid 

eerst weer een kleine tia gehad, en een dag later bleek dat 

hij een maagbloeding had. Jakob verloor veel bloed. 

Doordat de juiste personen op het juiste moment 

aanwezig waren en konden handelen, is Jakob op tijd 

opgenomen in het ziekenhuis. De familie is enorm 

geschrokken. Hoewel het spannend zou zijn , lijkt het er 

op moment van schrijven gelukkig wel op dat Jakob weer 

naar huis mag. Het is een behoorlijke achtbaan geweest, 

maar we zijn dankbaar voor hoe het lijkt af te lopen. We 

hopen en bidden voor een goed herstel, en meer inzicht in 

de achterliggende redenen. 

Zr. Schoenmaker (Mecklenburgstraat 20 3621GP 

Breukelen) is op 31 maart gevallen en verblijft sindsdien 

in het Antonius ziekenhuis. Het is voor haar nu wachten 

op een plek waar zij kan revalideren. Een 

revalidatieproces is intensief. We bidden de Heer om 

kracht voor zr. Schoenmaker, en dat er snel een goede 

plek vrij komt waar zij kan werken aan haar herstel. 

Br. Sjaak van Muiswinkel (Broekdijk Oost 13, 3621 LM 

Breukelen) heeft gestaag gewerkt aan zijn herstel. 

Voorzichtig is hij begonnen met enkele uurtjes in de 

week zijn werk in het ziekenhuis weer op te pakken. 

Omdat de focus nu moet liggen bij zijn herstel, heeft 

Sjaak in afstemming met het moderamen besloten de 

omvangrijke taken die horen bij het ambt van ouderling-

scriba neer te leggen. Deze worden nu waargenomen 

door zr. Noortje Mur. Sjaak blijft lector en wil zich graag 

op andere manieren blijven inzetten voor de gemeente. In 

de dienst van 21 april, zal Sjaak zijn ambt neerleggen. 

Wij bidden op een voorspoedig herstel voor Sjaak! 

 

Een verjaardag moet je vieren, toch?! 

Op donderdag 2 mei hoopt ds. Rodenburg 32 jaar te 

worden. Tussen 14:00-16:30 is er vrije inloop en bent u 

welkom om op visite te komen in de pastorie. Cadeaus 

zijn niet nodig! Er is wel één kanttekening: er is taart 

zolang de voorraad strekt! Verder is het goed om te 

weten dat de fam. Rodenburg sinds kort een puppy heeft 

genaamd “Bobby”, een flinke jongen van alweer 16 

weken. Vindt u honden een beetje spannend? Laat het 

van tevoren weten! Hartelijke groet, ds. Mariëlle  

Meedenken startweekend  

ds. Rodenburg zou graag met een aantal gemeenteleden 

nadenken over de inhoudelijke invulling van een 

startactiviteit in het weekend van 8 september. Het 

landelijke thema is: “Als nieuw! Leven in het licht van 

Gods Koninkrijk”. Tot op heden heeft zich slechts één 

persoon gemeld om hierover mee te denken. Dat kan toch 

beter? Neem contact op met ds. Rodenburg als u ook 

vindt dat het groepje wel wat groter mag! 

(predikant@pieterskerk.info, 06 22 888 505) 

 
Wandelend naar Pasen: een reisverslag  

Zaterdag 23 maart was het zover: het moment van de 

pelgrimstocht van Woerden, via Kockengen naar 

Breukelen was eindelijk aangebroken! De dag begon 

zowaar met een zonnetje. Wel was het pech dat 

uitgerekend die dag er werkzaamheden waren aan het 

spoor, waardoor de treinreizigers uit Breukelen via 

Utrecht moesten omreizen. Maar, niets is zonder reden! 

Hadden we niet hoeven omreizen dat hadden we een 

bijzondere ontmoeting moeten missen! Het groepje 

reizigers raakte in gesprek met een conducteur en 

vertelde dat ze een pelgrimstocht voor de boeg had.  

De conducteur begon te stralen en van het evangelie te 

getuigen! Hij had een klein gouden kruisspeldje op zijn 

uniform zitten, en aan het eind van zijn betoog haalde hij 

een klein zakje tevoorschijn waarin allemaal gouden 

kruisjes zaten. Ieder van ons kreeg er een mee. Een 

mooier begin van het pelgrimsavontuur hadden we ons 

niet kunnen wensen! 

Aangekomen in de prachtige Petruskerk in Woerden 

waren we onder de indruk van de vele mensen die zich 

hadden aangemeld. De organisatie was al blij geweest als 

we met 15 deelnemers de wandeltocht hadden kunnen 

inzetten, maar het werd het viervoudige!  

ds. Hesther Radstake van de Lutherse kerk in Woerden 

verzorgde het eerste liturgische moment: Abraham en 

Sarai gingen op pad, maar ze wisten niet hoe de weg zou 

gaan. Wel wisten ze, dat de Heer met hen zou zijn. 

 

mailto:marlieswijnen2@gmail.com
mailto:predikant@pieterskerk.info
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De lange sliert wandelaars trok wel bekijks in Woerden! 

Vrijwilligers die bezig waren zwerfvuil op te rapen rond 

het station stonden verbaasd te kijken. “Wat is er aan de 

hand?” vroeg de een, “Dat is de pelgrimstocht naar 

Breukelen!” riep de ander. Langs de meanderende Oude 

Rijn liepen we Woerden uit. 

 

Na een heerlijke tocht over de uitgestrekte kaden en 

waterlopen, met veel zon en heel af en toe een spatje 

regen, kwamen we vervroegd aan in Kockengen. Terwijl 

je met elkaar spreekt vliegt de tijd voorbij en voel je 

amper je vermoeide ledematen. Om de kosters van de 

Gereformeerde Kerk te Kockengen te ontzien deden alle 

wandelaars massaal hun wandelschoenen uit. Het was 

een komisch gezicht, want zeg eerlijk: hoe vaak loop je 

nu op je sókken door een kerk? We werden gastvrij 

ontvangen. Ds. Peter Zaadstra ging voor in het liturgisch 

moment waar de dubbelzinnigheid van de Goede / Stille 

Week centraal stond. 

Het laatste uur  liepen we via de molen onder het spoor 

door, de brug over Breukelen binnen. Men keek de ogen 

uit in de mooie Pieterskerk waar Jan Pieter Karman 

speelde en ds. Rodenburg het liturgisch moment leidde 

aan de hand van het vergezicht uit Jesaja 2:2-5.  

Zoals Jezus met Palmpasen Jeruzalem zou binnenlopen, 

zo liepen wij Breukelen binnen. Wat had deze wandeling 

de deelnemers gebracht? En wat nemen ze mee om door 

te geven aan een ander? 

 
De dag werd vrolijk afgesloten in het Bonifatiushuis met 

een echte paastraditie: matzes eten! Wat de organisatie en 

de reacties betreft kijken we positief terug op de 

wandeling. Wie weet, volgend jaar weer? 

 
Hartelijke groet, ook namens de organisatie: Jan Winkel 

en Anneke de Jong. 

ds. Mariëlle Rodenburg 
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Wijklunch 
Alle gemeenteleden te Breukelen ten noorden van de 

Kerkvaart (het watertje naast de Pieterskerk) ofwel wijk 

“noord”) zijn van harte welkom op 21 april vanaf 11:30 

in het Bonifatiushuis om samen een ontspannen maaltijd 

te nuttigen. De Pieterskerk vindt het belangrijk dat we 

betrokken zijn op elkaar. Samen zijn we kerk! ds. 

Rodenburg en wijkouderling Jeroen van Scherpenzeel 

zijn aanwezig en ontmoeten u graag. We hopen dat u 

erbij kunt zijn! U kunt zich nog opgeven 

famvanscherpenzeel@gmail.com 

of telefonisch via 06 18 39 78 37 

Hartelijke groet, ds. Mariëlle Rodenburg 

4 mei a.s. om 09.00 uur schoonmaken Pieterskerk!  

Zaterdag 4 mei willen we de Pieterskerk weer 

schoonmaken; we willen dan ook extra aandacht aan de 

buitenzijde van de kerk geven zodat we wat extra handen 

kunnen gebruiken. Ook zin een keertje mee te helpen? 

Vele handen maken het werk lichter. Weet u welkom op 

4 mei om 09.00 uur De koffie en thee met wat lekkers 

staan klaar, waar we om 10.30 uur ook weer mee 

afsluiten. Alvast onze hartelijke dank!   

Jan Winkel tel. 0346-241144 
 

W I J K G E M E E N T E 

P A U L U S K E R K 
 
 

 

Predikant: ds A.W. Aarnoutse, 

Keizerskroon 5, 3621 RS Breuke-

len, 0346 249878 of 06 20024393, 

ds.aw.aarnoutse@xs4all.nl 

Contact pastoraat: Henk Bomas, 

Schepersweg 202, 3621 JR 

Breukelen, tel. 06 83602282, 

hcbomas.1@kpnmail.nl 

Scriba:  vacant 

 scriba@pauluskerkbreukelen.nl 

Kerkelijk buro:  H. de Kruijff, tel. 06 23700853 

 ledenadministratie@pauluskerk 

 breukelen.nl 

Website:  pauluskerkbreukelen.nl 

Kerktelefoon:  John van den Bosch,  

 email: john.vd.bosch@kpnmail.nl, 

 tel. 266843 (na 18.00 u.) 
 

 

Vieren 

Zoals u zult lezen in een berichtje van Hetty Veneklaas 

vordert mijn herstel, maar is mijn energieniveau nog niet 

zover dat ik komende zondag zal kunnen voorgaan in de 

Pauluskerk. Dat spijt mij zeker, en is ook wel frustrerend, 

echter het is verstandig te luisteren naar zowel het 

lichaam alsook het advies van het moderamen. In de 

komende weken is een gastbeurt elders geannuleerd en 

waren er ook vrije zondagen ingeroosterd. Dat geeft 

ruimte om verder te herstellen. Een pas op de plaats! 

Maar, wat zeker ook genoemd moet worden is de 

dankbaarheid aan de voorbereidingsgroep voor de 

oecumenische Paascyclus en ook Gé Speelman, die op 

Witte Donderdag en Paasmorgen bereid was voor te 

gaan. Dan is het aangenaam hoeveel veerkracht er in 

onze gemeente, en de rooms-katholieke, aanwezig is. Het 

waren mooie, inspirerende Paasvieringen, toch de kern 

van ons geloven. Daarom, goede vieringen toegewenst. 

De zondag herinnert de boodschap van Pasen: 

opstandingskracht, hoop, vertrouwen, bezieling. 

En natuurlijk veel dank voor alle kaartjes met goede 

woorden uit de gemeente. Het doet goed! 

Ds. Bram-Willem Aarnoutse 

 

mailto:famvanscherpenzeel@gmail.com
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In en uit de gemeente 

Op Stille Zaterdag 30 maart overleed mevr. B.L. Moen-

van Vliet in de leeftijd van 86 jaar. Zij woonde in De Aa, 

komend uit Abcoude. De familie heeft in besloten kring 

afscheid van haar genomen, wij wensen hen Gods 

nabijheid in de tijd van gemis. 

Ook zien we om en denken aan wie leven in rouw, zoals 

mevr. Ans van der Hoeven, Nely Kreton, Willie 

Hollemans, Ria van Kralingen, en anderen die onlangs 

een sterven van een dierbare hebben ervaren. Soms na 

een lange tijd van zorg, soms geheel onverwacht. Dan de 

nieuwe tijd tegemoet gaan vraagt om moed en 

veerkracht, om vertrouwen en geduld. Laten wij ons 

dragen door de Liefde. 

Mevr. Wil van Dijk is onlangs verhuisd naar Maria 

Dommer, Vondelstraat 1, 3601 EX Maarssen, kamer 

1.40. Dat is erg wennen, zowel voor Wil als ook voor 

Bert (Duivenkamp 620, 3607 BN, Maarssenbroek). We 

wensen u toe dat de lente kracht geeft om deze 

onverwachte verhuizing een plekje te geven. 

Ds. Bram-Willem Aarnoutse 

 

Wat gunnen wij onze kinderen? 

Op vrijdagavond 12 april zijn ouders van de Pauluskerk 

uitgenodigd voor een ontmoetingsavond rondom dit 

thema. We zijn welkom bij Siwanthi en Erik Leijen, 

Karel Doormanweg 3. Inloop om 20 uur en dan om 20.30 

met elkaar in gesprek.  

Deze ontmoetingsavond is bedoeld om elkaar wat beter te 

leren kennen. En ook om van elkaar te horen wat onze 

behoeften en verwachtingen zijn t.a.v. ons jeugdwerk. 

Geloofsopvoeding is een groot woord. Wat gunnen wij 

onze kinderen en hoe spelen wij dat klaar? Ik ben 

benieuwd! 

En, om ook alvast te noemen: op zaterdag 18 mei staat 

een dagje uit op het programma naar het Museumpark 

Oriëntalis (vroeger bekend als de Heilig Land Stichting), 

bij Nijmegen. Neem eens een kijkje op hun site! 

Ds Bram-Willem Aarnoutse 

 

Naar Dordrecht! 

Zaterdag 20 april vertrekt een groepje gemeenteleden 

o.l.v. Hetty Veneklaas en Hans Schriever naar Dordrecht, 

voor een mooie wandeling door deze oude Hollandse stad 

en een bezoek aan de  

Grote (Onze-lieve-vrouwe) Kerk. Het vertrek staat 

gepland op 9.30u.  

 

Seniorengesprekskring… helaas zal ook onze 

ontmoeting van 17 april komen te vervallen, in de hoop 

dat we elkaar in mei weer kunnen ontmoeten. 

 

Wandelen … de eerstvolgende wandeling staat voor 

woensdag 1 mei gepland. U/jij bent weer van harte 

welkom. We verzamelen om 10 uur bij het 

Bonifatiushuis.  

 

 

 

 

Vanuit de kerkenraad 

Om maar meteen met de deur in huis te vallen: in goed 

onderling overleg heeft het moderamen met Bram-

Willem Aarnoutse afgesproken zijn ziekmelding officieel 

te maken. Het herstel van de problemen met de longen 

gaat langer duren dan gehoopt en verwacht. Dat is een 

tegenvaller, niet in de laatste plaats voor Bram-Willem 

zelf. We hebben afgesproken dat hij een aantal uren per 

week wel zal werken. Dat zijn er maximaal acht en die 

zal hij voornamelijk besteden aan pastoraal bezoekwerk. 

En als zijn gezondheid het toelaat zal hij zeker zo nu en 

dan zijn gezicht laten zien bij een activiteit of in een 

dienst. In vervanging voor de diensten zijn we tot begin 

juni voorzien, de meeste activiteiten kunnen gewoon 

doorgaan. Houdt u de Weekbrief of Kerknieuws daarvoor 

goed in de gaten. De kerkenraad wenst Bram-Willem 

Aarnoutse ook vanaf deze plaats veel sterkte bij het 

herstel en laten we allen bidden voor zijn gezondheid. 

Naar aanleiding van de gemeenteavond hebben we veel 

input ontvangen voor ons nieuwe beleidsplan. Het was 

goed om te zien hoeveel betrokkenheid er is en hoe er 

wordt meegedacht. Zeer veel dank daarvoor! Alle 

informatie is inmiddels verzameld en we gaan er mee aan 

de slag. De verwachting is dat we op de gemeenteavond 

in november het concept beleidsplan met de gemeente 

kunnen bespreken.  

Het moderamen vergadert op 11 april en de volgende 

kerkenraadsvergadering is op 18 april. Deze is openbaar 

en als u een keer mee wilt praten bent u van harte 

welkom. Dat is zeker een goed idee als u overweegt één 

van de openstaande vacatures (ambten) nu of in de 

toekomst te aanvaarden. 

 

Hetty Veneklaas, voorzitter/scriba, 06 18993106, 

voorzitter@pauluskerkbreukelen.nl 

 

In en Uit de Gemeente 

Bericht van overlijden 

Zoals afgelopen zondag al is afgekondigd is er een 

bericht van overlijden. 

Op zaterdag 30 maart overleed in de Aa ons gemeentelid 

Boudewina Lena Moen-van Vliet in de leeftijd van 86 

jaar. 

De begrafenis heeft afgelopen week in besloten kring 

plaatsgevonden. Wij wensen de twee zonen en hun 

gezinnen de zegen van Gods nabijheid toe voor de 

komende tijd. 

 

Voor de familie Kwak-Veenstra was het afgelopen tijd 

een zorgelijke periode met betrekking tot de gezondheid 

van Joke Kwak- Veenstra (Arianestraat 23, 3621DZ  

Breukelen). Op donderdagavond 14 maart is zij met 

spoed per ambulance naar het Antonius 

Ziekenhuis gebracht. Afgelopen tijd had Joke al last van 

kracht en energieverlies en werd de laatste 2 maanden 

slechter. Joke was al een paar keer gevallen en kon 

eigenlijk niets meer. Die donderdagavond kreeg ze 

plotseling heftige epileptische aanvallen. In het 

ziekenhuis hebben ze die aanvallen tot rust gebracht. Na 

diverse onderzoeken bleek dat het hele lichaam ontregeld 

mailto:voorzitter@pauluskerkbreukelen.nl
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was. Joke heeft een week in het ziekenhuis gelegen en is 

nu thuis om te revalideren met behulp van medicijnen en 

fysiotherapie. Het gaat nu al een stuk beter met haar.  

Inge Westra (Johan Frisolaan 9, 3482 CW Harmelen) 

heeft tijdens de wintersport haar knie gebroken en is voor 

een tijd uitgeschakeld. Zij kan dus voorlopig geen orgel 

spelen.  

 

Wij wensen Joke en Inge een voorspoedig herstel toe met 

de zegen en vertrouwen van de Heer. Een kaartje wordt 

zeker op prijs gesteld. 

 

Namens het pastoraat, 

Henk Bomas 
 

Sobere maaltijden in 40-dagentijd 

De 6 sobere maaltijden zijn, naar onze mening, goed 

bezocht. Gemiddeld kwamen er 15 personen en niet 

alleen uit de Pauluskerk. Velen bezochten ook de 

aansluitende vespers. Het totale bedrag van de vrijwillige 

bijdragen is uitgekomen op € 204,-- netto. Dit bedrag is 

bestemd voor Noodhulp van 

KerkinActie en is inmiddels op hun bankrekening 

overgemaakt. Alle koks willen we voor hun belangeloze 

bijdrage nogmaals hartelijk bedanken! 

ZWO-commissie 

 

Een bedankje 

Ik wil iedereen bedanken voor het medeleven bij mijn 

heupoperatie. En voor de vele kaarten, die ik mocht 

ontvangen tijdens mijn verblijf in Hilversum en thuis. 

Het gaat goed met mij, maar het herstel gaat langzaam. 

Groetjes van Henk Hansman. Tot gauw. 
 

Loop jij ook mee in de Nacht van de Vluchteling 

Datum    zaterdag 15 juni  2024 

Tijd   18:00 uur  

Plaats   Rotterdam 

 

Het doel? Met elkaar een zo hoog mogelijk bedrag 

ophalen voor noodhulp aan vluchtelingen en ontheemden 

in de regio. Voor mensen die wereldwijd op de vlucht 

zijn voor oorlog, conflict en onderdrukking. Naast het 

ophalen van geld, vragen lopers met hun deelname ook 

op een positieve manier aandacht voor vluchtelingen 

wereldwijd. De Nacht van de Vluchteling is een initiatief 

van Stichting Vluchteling, een noodhulporganisatie die 

zich al meer dan veertig jaar inzet voor levensreddende 

hulp aan vluchtelingen en ontheemden wereldwijd. 

Een recordaantal mensen is op de vlucht voor oorlog en 

conflict. Maar liefst 65,6 miljoen mensen hebben huis en 

haard verlaten, op zoek naar een veilig bestaan. Deze 

vluchtelingen hebben dringend behoefte aan hulp, zoals 

schoon drinkwater, tentzeil en medische zorg. Met je 

deelname kun je deze mensen helpen door je te laten 

sponsoren. Hoe meer geld je ophaalt, hoe meer noodhulp 

we met elkaar kunnen geven. Op zaterdagavond 15 juni 

is er ook een loop van 10 kilometer in Rotterdam  

Team Pauluskerk. 

Het lijkt ons als Pauluskerk een mooi gebaar om als 

gemeente een groep te vormen, die samen voor dit goede 

doel loopt. De afstand is 10 km, te lopen in Rotterdam. In 

2019 hebben 11 mensen vanuit onze gemeente de tocht 

gelopen. Loop jij ook mee ? 

 

Graag voor  23 april aanmelden bij 

J.wiersema68@kpnmail.nl  

 
 

D I A C O N I E 
 

Diaconie collecte 14 april Kerk in Actie – Zending 

Rwanda 

Kerk als plek van hoop, hulp en verzoening 

Veel daders van de genocide in Rwanda zijn inmiddels 

terug uit de gevangenis. Kerken organiseren 

‘Lichtgroepen ‘, waar slachtoffers en daders elkaar 

ontmoeten en weer leren samenleven. Zeventig procent 

van de jonge Rwandese bevolking heeft de genocide niet 

meegemaakt. Hun probleem is gebrek aan 

werkgelegenheid. Ook voor hen wil de kerk er zijn. Ze 

biedt de jongeren praktische training aan die hun kansen 

op werk vergroten. Want deze jonge generatie is de 

hoopvolle toekomst van Rwanda. 

 
Via het programma Zending van Kerk in Actie steun je 

de Rwandese kerken om jongeren en getraumatiseerde 

mensen een steun in de rug te geven. Lees meer op 

kerkinactie.nl/kerkrwanda 

Help je mee om deze collecte tot een succes te maken? 

Hartelijk dank! 
 

Diaconie collecte 21 april – Werkgroep Nieuwersluis 

 
Vandaag collecteren we voor het werk van de werkgroep 

Nieuwersluis. De werkgroep is actief in de 

vrouwengevangenis in Nieuwersluis. Zij is daar tot steun 

voor de vrouwen die daar om een of andere reden 

gevangen zitten. Dit doen ze op zowel materieel als 

geestelijk vlak. Mooi werk om vanuit de kerken te laten 

zien dat we geven om mensen doe opgesloten zitten, 

zonder over hen te oordelen.. Dit is één van de werken 

van barmhartigheid die we kunnen lezen in de Bijbel in 

Mattheus 25 waar Jezus zegt:   “Ik zat in de gevangenis 

en jullie kwamen naar Me toe”. De leerlingen begrijpen 

mailto:J.wiersema68@kpnmail.nl
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het niet en vragen: “Wanneer was U ziek of in de 

gevangenis en hebben we U bezocht?” Waarop Jezus 

zegt: “Toen jullie die dingen voor één van mijn minst 

belangrijke broeders of zusters deden, hebben jullie ze 

ook voor Míj gedaan” 

Van harte bij u aanbevolen. 
 

Diaconale collecte 28 april  

Werk van de Diaconie – Najaarsuitje 

De collecte is bestemd voor het werk van de Diaconie. 

Met deze collectes bekostigt de Diaconie deels haar 

activiteiten. De collecte van deze zondag bestemt de 

Diaconie voor het jaarlijkse uitje voor ouderen en 

alleenstaanden in de gemeente. Dat uitje zal dit jaar in het 

najaar plaatsvinden. Alle ouderen en alleenstaanden uit 

de beide wijkgemeentes zijn hierbij van harte welkom. 

We hopen hen hiermee een leuke dag te kunnen bieden. 

Meer nieuws over het uitje volgt later. 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

Voedselbank 

Iedere week deelt de voedselbank Stichtse Vecht voed-

selpakketten uit. Daarvoor zijn veel goederen nodig. Het 

zou prachtig zijn als u iedere week bij het boodschap-

pendoen één artikel extra koopt voor de voedselbank. Dat 

kan van alles zijn, tandpasta, rijst, jam, wasmiddel, etc. 

Behalve versproducten is alles welkom. U kunt de spul-

len in de manden in/bij de Pieterskerk en de Pauluskerk 

stoppen. Alles komt bij de voedselbank terecht, die het 

weer over de pakketten verdeelt. 

Namens de voedselbank vast onze hartelijke dank. 

 

 

C O L L E C T E N 
  

 Pauluskerk Pieterskerk 

Zondag 3 maart 2024 

GZB Bulgarije  142,67 

KIA Zending Libanon 158,70 

Kerk 130,60 187,00 

Evensong  256,00 

Zondag 10 maart 2024 

KIA Zending Indonesie 141,80 146,30 

Kerk 106,20 163,00 

   

Biddag 13 maart 

De Hoop GGZ                                   186,00 

Kerk                                                       2,00 195,00 

Zondag 17 maart 2024 

KIA Zending Rwanda 112,55 137,15 

Kerk 73,75 95,00 

Zondag 24 maart 2024 

PKN Missionair Werk 153,05 109,10 

Kerk 96,40 133,00 

Taize viering Wilde ganzen                  7,00 

Witte Donderdag 28 maart 

ZOA                                                  136,20  91,80 

Kerk   59,00 

Avondmaalscollecte Hospitium   73,50 

Pasen Zondag 31 maart 

KIA Werelddiaconaat Colombia 220,50 194,00   

Kerk 142,00 425,00 

 

G E Z A M E N L I J KE 

B E R I C H T E N 
 

Sax-Piano 

Datum: vrijdag 19 april 2024 

Tijd: 20.00 uur 

Plaats: Pauluskerk 

Entree: €15,- voor basisschoolkinderen gratis 

De 19de april is het concert Sax-Piano met Miriam Dirr, 

saxofoon en Carol Ruiz, piano. 

Sax-Piano was bij Klassiek aan de Vecht 1.0 in 2023 een 

groot succes: het was het best bezochte concert. De 

combinatie van piano en saxofoon is uniek en heel 

aantrekkelijk voor een breed publiek en dat willen we 

Breukelen ook  laten ervaren in de tweede editie van 

Klassiek aan de Vecht.  

Sax-Piano werkt met persoonlijke arrangementen voor 

saxofoon en piano, van klassieke muziek tot hedendaagse 

muziek en moderner stijlen zoals de “Tango Nuevo” van 

Astor Piazzolla. Saxofoon is een veelzijdig instrument 

met een prachtige klank. Het is geschikt voor allerlei 

stijlen muziek: jazz, pop, maar ook klassiek. Sax-piano 

presenteert het programma “Classics&Moderns” , met 

een bijzondere mix van originele werken en eigen 

arrangementen voor piano en saxofoon.  

Geliefde componisten zoals Bach, Scarlatti, Ravel, 

Debussy, Milhaud, Francaix, de Falla tot Piazzolla zullen 

voorbijkomen. 
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Voces Lauri met Wandering and Wondering  

Datum : zondag 21 april 2024  

Tijd:  15.30 uur  

Plaats:  Pauluskerk   

Entree: € 17,50 voorverkoop via de website 

www.voceslauri.nl / €20 op de 21ste bij de Pauluskerk 

Met Voces Lauri naar Engeland! 

Op 21 april neemt Vocaal Ensemble Voces Lauri u mee 

naar het Engeland van rond 1900 met  een uitvoering 

onder de  titel WANDERING AND WONDERING.  

Gezongen worden composities van onder andere Elgar, 

Parry, Sullivan en Stanford – die 100 jaar geleden 

overleed. Het zijn z.g. Part Songs: liederen met een 

leidende bovenstem, de onderstemmen zijn aanvullende 

harmonieën. Ze zijn soms gebaseerd op gedichten over 

romantische natuurbeleving, soms zijn het mystieke 

ervaringen op muziek gezet, t.b.v. de toentertijd populair 

wordende Choral Societies. In die tijd kwam ook het 

nationalisme op. Zowel  Elgar (Land of hope and Glory) 

als Stanford zetten deze gevoelens om in klank. Stanford 

bejubelt de maritieme grootheid  van England.  

De uitvoering wordt mede mogelijk gemaakt door 

Cultuurfonds Stichtse Vecht. In de pauze wordt u een 

drankje aangeboden.  

 

4 mei herdenking 

 

4 mei is de dag waarop we in 

het hele land alle Nederlandse 

oorlogsslachtoffers herdenken. 

Herdacht worden allereerst al 

diegenen die tijdens de 

Tweede Wereldoorlog zijn 

omgekomen of vermoord. 

Herdacht worden ook de 

Nederlanders die zijn 

omgekomen in 

oorlogssituaties en bij vredesoperaties na de Tweede 

Wereldoorlog. De Tweede Wereldoorlog staat in de 

herdenking centraal gezien de omvang en impact van 

deze oorlog voor ons land en onze samenleving. 

 

Mensen hadden op heel verschillende wijzen te maken 

met de Tweede Wereldoorlog, afhankelijk van wie ze 

waren, waar ze voor stonden, wat ze deden of waar ze 

woonden. Al die verschillende ervaringen worden 

weerspiegeld in verschillende herdenkingen door het jaar 

heen. Op 4 mei tijdens de Nationale Herdenking komen 

die verschillende ervaringen samen en worden 

gemeenschappelijk de doden herdacht. 

In Breukelen vindt de jaarlijkse herdenkingsdienst, 

georganiseerd door de Werkgroep Oecumene, op 

zaterdag 4 mei 2024 plaats in de Pauluskerk, Straatweg 

37 te Breukelen. Aanvang 18.45 uur. Hierna kan men de 

dodenherdenking bijwonen, waarvoor om 19.30 uur in 

Park Boom en Bosch verzameld wordt. 
 

 

Amnesty International: Doe Goed, Zoek Recht – 

 

CHINA – WAAR IS GAO ZHISHENG? Op 28 april 

kunt u in beide wijkgemeenten vóór en na de dienst  uw 

handtekening zetten voor de volgende zaak: De Chinese 

advocaat Gao Zhisheng wordt al bijna 7 jaar in het 

geheim vastgehouden. Hij werd opgepakt nadat hij zijn 

memoires publiceerde. Daarin schreef hij over zijn 

ervaringen als gevangene en onder surveillance in China. 

Zijn exacte locatie en huidige toestand blijven 

onduidelijk. Zonder toegang tot een advocaat, en gezien 

zijn eerdere behandeling in de gevangenis, loopt hij groot 

risico op marteling. Gao Zhisheng is een van de meest 

gerespecteerde mensenrechtenadvocaten in China. Hij 

verdedigde onder meer activisten en religieuze 

minderheden. De autoriteiten pakten hem in 2006 ook al 

op nadat hij een hongerstaking organiseerde om aandacht 

te vragen voor de vervolging van 

mensenrechtenactivisten in China. Gedurende het 

grootste deel van de volgende 10 jaar was Gao vermist, 

zat hij opgesloten of werd hij onder huisarrest geplaatst. 

Maar hij bleef zich uitspreken over 

mensenrechtenschendingen en zijn kritiek uiten op de 

Chinese Communistische Partij. Wij gebruiken een 

voorbeeldbrief van Amnesty International naar de 

minister van Openbare Veiligheid in China. Wij roepen 

hem op om Gao Zhisheng onmiddellijk vrij te laten. Als 

u meer wilt weten kunt u naar de site van Amnesty: 

www.Amnesty.nl. Bij de lopende acties kunt u makkelijk 

een voorbeeldbrief (zoals hieronder) downloaden en zelf 

versturen. Door onze handtekening te zetten werken we 

mee aan een klein stukje meer rechtvaardigheid. Ik hoop 

op uw medewerking. 

Ria van Voskuilen   

 

Minister of Public Security, Wang Xiaohong 

14 Dongchanganjie, Dongchengqu 

Beijing Shi 100741 

People’s Republic of China 

 

Breukelen, April 2024 

 

Dear Minister, 

 

I wish to express my concern about human rights lawyer 

and former prisoner of conscience Gao Zhisheng. He has 

been missing from his home in Yulin City, Shaanxi, since 

13 August 2017. A government official informed 

Zhisheng’s family in September 2017 that he had been 

http://www.amnesty.nl/
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taken to Beijing. His exact location, his condition as well 

as the grounds for his detention remain unclear. I am 

concerned that given his previous treatment in detention 

he is at grave risk of torture and other ill-treatment. 

 

Therefore, I urge you to immediately disclose the 

whereabouts and the well-being of Gao and to release 

him unconditionally. Pending his release, please ensure 

that he is not subjected to torture or other ill-treatment, 

and that he has regular, unrestricted access to his family, 

lawyers of his choice, and medical care.  

 

Thank you for your attention to this urgent matter. I am 

kindly awaiting your reply. 

 

Yours sincerely, 

 

Protestantse gemeente Breukelen, Wijkgemeente 

Pauluskerk 

p/a Lenteklokje  2 

3621 TW Breukelen 

The Netherlands  

 

Ria van Voskuilen 

 

Matineeconcert van het Nederlands Concert 

Mannenkoor 

In de 35 jaren van ons bestaan heeft het NCM al vele 

malen in Breukelen concerten verzorgd. De zangers van 

het  Nederlands Concert Mannenkoor verheugen zich op 

weer een bijzonder concert  in Breukelen. We hopen ons 

publiek opnieuw te mogen verrassen. We gaan dit doen 

op Zaterdag 1 juni 2024 in de “St. Johannes de 

Doperkerk”, Straatweg 146 in Breukelen.  

Het matineeconcert is speciaal bedoeld voor: 

“Bewoners van Zorgcentra en Senioren uit de 

Vechtstreek.” 

Het belooft een verrassend en gevarieerd programma te 

worden met als thema: 

MUZIEK ALS WERELDTAAL 

Het Mannenkoor staat zoals altijd onder leiding van de 

inspirerende dirigent Jimco Zijlstra. 

Twee van radio en TV bekende en zeer gewaardeerde 

musici, zorgen voor de begeleiding. Jaap Kramer op de 

vleugel en Marcel van de Ketterij, orgel. 

De presentatie zal ook ditmaal weer in de vertrouwde 

handen zijn van Liesbeth Reijerkerk. 

Een deel van het programma wordt verzorgd door het 

Vreelands blazersensemble ‘GoedKoper’. Dit 

Koperensemble is opgericht in augustus 2006. De musici 

van het ensemble komen uit Vreeland, Loenen aan de 

Vecht, Hilversum en Breukelen.  

Het Concert begint om 15.30 uur.  

De kerk is open om 15.00 uur   

Duur van het concert ongeveer 1 uur en 30 minuten.  

De toegang voor dit concert is GRATIS. U moet dan wel 

in het bezit zijn van een (gratis) toegangskaart. Deze 

toegangskaarten zijn verkrijgbaar bij:  

Breukelen: 

Receptie Gebouw De Driestroom, de Aa 50 ; 0346-

258400 

Boekhandel Van Kralingen, Herenstraat  4 ; 0346- 

261357 

Bibliotheek ,  Schepersweg 6c ;  0346- 262700 

Nieuwer ter Aa: 

Dorpshuis Ons Genoegen ,D. Van Trooswijkstraat 20, 

0294-230110 

Kockengen: Bloemsierkunst Carolien, Nieuwstraat 5, 

0346- 242535  

Inlichtingen over het Nederlands Concert Mannenkoor en 

over het concert: www.ncmonline.nl of bij Jan Speijers 

(NCM-Concertcommissie) tel: 06-12075432 

Tot ziens bij dit bijzonder concert. 

 

 5 mei  -  Pieterskerk - 15.00 uur  

De Stichting Vrienden van de Pieterskerk Breukelen 

organiseert een muzikale ontmoeting in de Pieterskerk. 

 

Op zondag 5 mei a.s. willen wij u en jou van harte 

uitnodigen voor een concert door de 14 jarige Demian 

Filatov in de Pieterskerk in Breukelen. Demian studeert 

aan het Conservatorium van Amsterdam. Samen met zijn 

docenten bereidt hij een afwisselend programma voor 

van 35 minuten grootse pianomuziek. 
 

 
 

De familie van Demian (vader, moeder, broer en zus) is 

aan het begin van de Oekraïneoorlog gevlucht uit 

Rusland en heeft na lange tijd een verblijfsvergunning 

gekregen. Ze wonen inmiddels in Amsterdam. De 

kinderen gaan daar ook naar school en Demian spreekt 

http://www.ncmonline.nl/
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inmiddels goed Nederlands. 

Verder zal tijdens dit concert medewerking verleend 

worden door Ds. Erick Versloot voor een kort meditatief 

moment en  hij zal ook het Bätz orgel bespelen. 

Na dit concert  is er een moment voor ontmoeting met 

een drankje en een hapje in het koor van de kerk. 

De toegang is gratis maar een vrijwillige bijdrage bij de 

uitgang is natuurlijk van harte welkom! 

Graag tot ziens op zondag 5 mei, 

 

Mede namens het bestuur van Stichting Vrienden van de 

Pieterskerk Breukelen, 

Dita van Muiswinkel - Oussoren 

 

 

Gabriel Fauré Concert 2024  

In 2024 is het 100 jaar geleden dat Gabriel Fauré (1845–

1924) is overleden. In dit herdenkingsjaar voert COV-

Hilversum drie van zijn werken uit. Gabriel Fauré: een 

begaafde componist van melodieuze, vaak ingetogen, 

muziek met een romantische inslag. Voor velen 

herkenbare klanken! Met genoegen melden wij dat Raoul 

Steffani de bariton is bij ons concert. Steffani ontving 

vorig jaar de prestigieuze Nederlandse Muziekprijs uit 

handen van staatssecretaris Gunay Uslu (Cultuur & 

Media) na een concert in het Muziekgebouw aan het IJ. 

In ons concert voeren wij achtereenvolgens uit: 

 • “Pavane” Een muziekstuk genoemd naar een waardig 

schrijdende, Spaanse hofdans. Een elegant en bekend 

muziekstuk; waarbij de koortekst de schalkse, 

luchthartige kletspraat van de dansers weergeeft. 

 • “Cantique de Jean Racine” Fauré componeerde deze 

cantique in 1865. De tekst is een bewerking van Jean 

Racine op een getijdengebed-hymne. Met dit stuk won 

Fauré de eerste prijs, toen hij afstudeerde aan de 'École 

Niedermeyer' te Parijs. 

 • “Requiem” Het Requiem van Fauré kent een lange 

ontstaansgeschiedenis: Vanaf 1877, waarin hij Libera Me 

componeerde, tot 1890, waarin hij dit stuk tenslotte 

opnam bij de overige Requiem-delen. Het Requiem ging 

in première in 1893; voor kamerorkest. Tenslotte kwam 

in 1900 de versie voor volledig orkest gereed. Fauré 

stond niet somber tegenover sterven en dood: "Het is een 

vreugdevolle bevrijding, een verlangen naar geluk aan de 

andere kant van het graf, eerder dan een pijnlijke 

ervaring". In het Requiem van Fauré klinkt deze houding 

door. Vooral onderdelen die in lijn zijn met zijn opvatting 

heeft hij opgenomen: “Dies Irae” staat daarbij niet 

centraal –het prachtige “In Paradisum” wel…  

 

CONCERT-INFORMATIE Zondag 21 april 2024, 

aanvang 15.00 uur MCO-gebouw, Heuvellaan 33 

Hilversum COV Hilversum, oratoriumkoor Strijklicht, 

orkest Roel Vogel, dirigent Solisten: Raoul Steffani, 

bariton Jonne Vogel, sopraan Volledig programma, zie: 

https://www.covhilversum.nl Kaarten: Volwassenen 

€22,50 Jongeren (tm 18 jaar) €11,- Kaarten, via het 

MCO: https://www.mcogebouw.nl/agenda/ Duur van het 

programma: ca. 60 min 
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Onderstaand is een artikel overgenomen uit Dagblad Trouw 

van 25 september 2023 

(van Maaike van Houten) 

 

De zin van 

De zin van theoloog Marianne Vonkeman: ‘God voedt 

zijn kinderen met honger’ 

Marianne Vonkeman: ‘Het bijzondere is dat als die 

honger wordt gestild, die niet kleiner wordt’. 

Meer en minder bekende Nederlanders vertellen over hun 

persoonlijke leefregel of inspirerende zin. Deze keer: 

Marianne Vonkeman (67), mystiek theoloog en schrijver. 

 

“Van jongs af aan verlangde ik al naar God, daarom ben 

ik theologie gaan studeren, en predikant geworden. Deze 

zin, ‘God voedt zijn kinderen met honger’ , kwam ik 

tegen toen ik allang aan het werk was. Het is een 

uitspraak van de destijds bekende “Toen ik deze zin zag, 

draaide er iets om in mijzelf. De honger naar God is niet 

iets dat ík heb, maar dat God geeft. Het is zijn liefde. 

“Dat is geen denk-ding, maar een bewustzijn. Als ik me 

bewust word van het verlangen naar God, dan word ik 

me bewust van Gods verlangen naar mij. De honger is 

een gift, het is nabijheid. Het duurde lang voordat ik dat 

doorhad, maar die omdraaiing werkt nog altijd door. 

‘Mensen zijn niet hoe ik denk dat ze zijn, hoe ik ze 

ingekaderd heb’ 

“Er zijn wel momenten dat het verlangen wordt vervuld, 

dat ik me dichtbij God voel, verbonden met alles, of hoe 

je het ook maar noemt. Het bijzondere is dat als die 

honger wordt gestild, die niet kleiner wordt. Het 

verlangen naar die nabijheid wordt juist groter als je die 

ervaart. 

“Ook in de liefde voor mensen werkt dat zo. Ze zijn niet 

hoe ik denk dat ze zijn, hoe ik ze ingekaderd heb. Ze zijn 

altijd meer dan ik ze ken. Dat roept verlangen op. Dat 

besef is goed, dan heb ik een juister beeld van ze. 

“God voedt zijn kinderen met honger, dat blijkt steeds 

weer waar. In de loop van mijn leven is mijn eigen leegte 

een volheid geworden die niet van mij is. Al ben ik 

gewoon bezig, vaak springt er iets van die volheid op, het 

maakt me dankbaar. 

‘Vonken van Gods grote verlangen naar ons’ 

“Ik ben nu met pensioen, maar toen ik nog predikant was 

gebruikte ik deze zin als ik in gesprek was met mensen 

die zochten naar God maar hem niet konden vinden. Hun 

eigen verlangen is al aangeraakt worden door God. 

“Hij voedt met honger, honger zelf is de voeding. Al 

onze verlangens naar heelheid, rechtvaardigheid, 

schoonheid zijn vonken van Gods grote verlangen naar 

ons. 

“Honger is heftiger dan verlangen, daarom vind ik het zo 

mooi. Honger is alomvattend. Het gaat om water en 

brood. Ik geloof niet dat God wil dat we een gebrek 

hebben aan brood, niet voor niks bidden we in het 

Onzevader: geef ons heden ons dagelijks brood. Juist dat 

fysieke aspect van honger vind ik mooi. Maar het is veel 

groter. Het hele lijf, de geest, de ziel, het verstand doen 

mee in het leven met God. 

‘We zoeken naar houvast, maar het is loslaten’ 

“Honger is een metafoor. Het gaat om existentieel 

verlangen dat in mensen leeft en die voeding is voor ons 

mens-zijn. Dat is oneindig, want God is oneindig. De 

liefde is haken en hunkeren, zegt de mystiek, dat is 

aangeraakt worden door iets oneindigs. 

“Die oneindigheid past niet in de vakjes waarin ik God en 

het leven zet. Het is makkelijker om grenzen te trekken, 

dan weet je waar je je aan moet houden. We zoeken naar 

houvast, naar zekerheid, naar waar we zin in hebben en 

gelukkig van worden. Maar het is loslaten. 

“Deze honger ontgrenst, het ontledigt me, het bevrijdt me 

van het opgesloten zitten. Je hóeft geen grip te houden, 

de leegte maakt vrij.” 
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C O L O F O N 
Inleveradres: Hr. J. van Muiswinkel, Broekdijk Oost 13, 3621 LM Breukelen, tel. 263108, emailadres: kerknieuws@msn.com 

Kopij dient op maandag voor 18.00 uur te zijn ingeleverd op bovenstaand inlever- of email-adres. 
 

EMAILS: KOPIJ S.V.P. ALS BIJLAGE IN “WORD”, LETTERTYPE TIMES NEW ROMAN, PITCH 11, UITGEVULD. 
 

Betalingen, financiële bijdragen, bestellingen etc. bij voorkeur via site.skgcollect.nl/495/ of de APPostel-app 
 

Bezorging: mw. M. Versluys, tel. 261814, 

W. Mur, Bonifatiuslaan 8, 3621 DH Breukelen, tel. 266842, email: mur00021@planet.nl; 

Bankrekeningnummer Kerknieuws: Protestantse gemeente Breukelen: NL51 RABO 0310 6764 60 

Kostprijs: € 22,50 
 

Kollektemunten bestellen: overmaken op NL60 INGB 0007231648 t.n.v. Protestantse gemeente Breukelen o.v.v. uw naam en 

aantal zakjes groene (à € 20) en/of witte munten (à € 20) - min. 2 zakjes per keer; afhalen: 1e zondag v.d. maand na de dienst 
 

Kerkdiensten via internet: www.kerkdienstgemist.nl 

Administrateur: J. Winkel, Fuut 13, 3628 CR Kockengen, tel. 0346-241144, email: j.winkel@hetnet.nl 

bankr.nr. NL16 INGB 0000 3103 26; Administratie Kerkbalans NL84 RABO 0373 7045 26, t.n.v. Protestantse gemeente 

Breukelen 
 

Diaconie: bankrekeningnummer NL26 RABO 0310 6367 52 t.n.v. Diaconie Protestantse gemeente Breukelen 
 

Een veilige kerk: contactpersoon Hilma Thijs, 06 45626553, hilmathijs@hotmail.com;  

vertrouwenspersoon Harry Oussoren, 06 11066028, oussie69@gmail.com (Pauluskerk) 
 

Reservering en agendabeheer Pauluskerk, Pieterskerk en Bonifatiushuis: 

K. Andreae, verhuur@pknbreukelen.nl of tel. 06 42281589 

Bonifatiushuis: tel. 266899 
 

Protestantse wijkgemeente Pauluskerk 

ZWO-commissie: NL27 RABO 0336 9183 99 t.n.v. ZWO-commissie Pauluskerk, email henkhansman@ziggo.nl 

Adres Pauluskerk: Willink van Collenstraat 1, 3621 CK Breukelen, tel. 261270 
 

Protestantse wijkgemeente Pieterskerk 

Zendingscommissie: bankrekeningnummer Diaconie o.v.v. Zendingscie. Pieterskerk 
 

Adres Pieterskerk: Straatweg 59, 3621 BH Breukelen, tel. 262332 (consistorie) 

Koster: A. van der Dussen, Looijersdijk 29, tel. 264228, bert.vd.dussen@gmail.com 
 

Stichting Vrienden van de Pieterskerk Breukelen 

p/a Rietland 9, 3621 GZ Breukelen, bankr. NL27 RABO 0324 2763 89 
 

 

http://www.kerkomroep.nl/

