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K E R K D I E N S T E N
 

Protestantse wijkgemeente Pauluskerk 
 

ZONDAG 24 MAART 2024 Palmpasen 

10.00 uur:  Dienstdoende ambtsdragers 

19.00 uur:  Taizéviering 
 

Collecten: 1. PKN Missionair Werk  

         2. Wijkkas Pauluskerk  

 
 

DONDERDAG 28 MAART 2024 Witte Donderdag 

20.00 uur: Ds. G.M. Speelman,  

         Mw. L. v.d. Hoven 

         Dienst van Schrift en Tafel 
 

Collecten: 1. ZOA   

                  2. Wijkkas Pauluskerk 
 

VRIJDAG 29 MAART 2024 Goede Vrijdag 

20.00 uur: Dienstdoende ambtsdragers,  

         Mw. A. Dijkhuizen 
 

Collecten: 1. ZOA   

                  2. Wijkkas Pauluskerk 
 

ZATERDAG  30 MAART 2024 Stille Zaterdag 

21.00 uur: Dienstdoende ambtsdragers,  

         Dhr. Th. Jongerius 
 

Collecten: 1. ZOA   

                  2. Wijkkas Pauluskerk 

 

Ingang zomertijd! 

ZONDAG 31 MAART 2024 Paaszondag 

10.00 uur:  Ds. G.M. Speelman          

Collecten: 1. Kerk in Actie Werelddiaconaat Colombia   

                  2. Wijkkas Pauluskerk 
 

 

 

ZONDAG  7 APRIL 2024  

10.00 uur:  Ds. E. van de Veen, Oldemarkt 
 

Collecten: 1. Beautiful Kidz of Namibia  

                  2. Wijkkas Pauluskerk 

 

 
 

Coventrygebed, voor Vrede en Verzoening 

Iedere vrijdag van 12.15 tot 12.35 uur, Pauluskerk 
 

 

 

Protestantse wijkgemeente Pieterskerk 
 

ZONDAG 24 MAART 2024 Palmpasen 

10.00 uur:  Ds. H. Dekker, Bunschoten 
 

Collecten: 1. PKN Missionair Week 

                  2. Wijkkas Pieterskerk 

Autodienst: Dhr. F. Atsma tel. 06-16924549 

Kinderkerk: Alle groepen 
 

DONDERDAG 28 MAART 2024 Witte Donderdag 

 Viering Heilig Avondmaal 

19.30 uur: Ds. M. Rodenburg - Splint 
 

Collecten: 1. ZOA   

                  2. Wijkkas Pieterskerk 

Autodienst: Fam. Wijnen tel. 0346-261837 
 

VRIJDAG 29 MAART 2024 Goede Vrijdag 

Dienst in het Witte Kerkje 

19.30 uur: Ds. G.J. Zwarts, NGK Breukelen 
 

Collecten: 1. ZOA   

Autodienst: Fam. Wijnen tel. 0346-261837 
               

ZATERDAG  30 MAART 2024 Stille Zaterdag 

19.30 uur: Ds. M. Rodenburg - Splint 
 

Collecten: 1. ZOA   

                  2. Wijkkas Pieterskerk 

Autodienst: Fam. Wijnen tel. 0346-261837 
 

Ingang zomertijd! 

ZONDAG 31 MAART 2024 Paaszondag 

10.00 uur:  Ds. M. Rodenburg - Splint 
 

Collecten: 1. Kerk in Actie – Werelddiaconaat Colombia 

                  2. Wijkkas Pieterskerk 

Autodienst: Dhr. J. den Hartog tel. 06-54302974 

Kinderkerk: Groepen 1 t/m 6 
 

ZONDAG 7 APRIL 2024 Palmpasen 

10.00 uur:  Ds. M. Patmos, Krimpen aan de Lek 
 

Collecten: 1. Beautiful Kidz of Namibia 

                  2. Wijkkas Pieterskerk 

Autodienst: Dhr. K. de Jong tel. 06-44123842 

Kinderkerk: Alle groepen 
 

Gebedsmoment in de Pieterskerk 

Iedere vrijdag van 10.30 tot 11.00 uur 
 

  WEEKSLUITINGEN IN DE DRIESTROOM 

Vrijdag 22 maart 16.45 uur: Drs. M. Hekman - Klapwijk 

Vrijdag 29 maart 16.45 uur: Mw. L. van den Hoven 

Vrijdag 5 april 16.45 uur: Dhr. F. Langeraar 

Vrijdag 12 april 16.45 uur: Ds. J.J. van der Meulen 
 
 

De volgende editie van Kerknieuws verschijnt over 3 we-

ken. Kopij graag inleveren voor maandag 8 april 18.00 

uur. 
 

A G E N D A 
 

- Maandag 8 april, 20.00 uur, Pauluskerk 

Inspiratieavond met kunstenaar, theoloog en activist 

Rikko Voorberg 

 

- Zondag 14 april, 15.00 uur, Pauluskerk 

Klassiek concert door studenten van de HKU 
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M E D I T A T I E  
“Hemel en aarde met alles wat zij bevatten, roepen mij 

van alle kanten toe dat ik U moet liefhebben […] Wie Uw 

barmhartigheid heeft ervaren zal haar nog dieper 

ervaren en voor wie u genadig bent zult u opnieuw 

genadig zijn. Anders zouden hemel en aarde uw lof 

verkondigen aan dovemansoren”, schreef kerkvader 

Augustinus na zijn bekering in zijn boek “Belijdenissen”.  

Nu het voorjaar is aangebroken begrijpen we misschien 

wel nog duidelijker wat Augustinus bedoelde. Aan de 

vooravond van de Stille Week wil met u nadenken over 

de Schepping die God lof toezingt. Juist nu.  
 

Hoort u hen roepen? Hemel, aarde, de hele schepping. In 

de verstilling van de vroege morgen - de vogels fluiten 

terwijl ik schrijf – word ik bepaald bij de lof van de 

Schepping. Zij roepen in het prille daglicht dat tussen de 

bomen doorpiept, van donker naar licht. In de 

voorjaarsbloemen – paars, wit, geel – die in al hun 

kleuren roepen: “Zie Mij, ken Mij, heb Mij lief! Zoals Ik 

jou liefhad.”  

Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn 

eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in 

Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. 

- Joh 3:16-17 

In zijn “Belijdenissen” gaat Augustinus in enkele hoofd-

stukken systematisch op zoek naar een antwoord op een 

wezenlijke vraag: Wat heb ik lief, als ik God liefheb? De 

Schepping verkondigt haar lof aan God, schrijft hij, opdat 

wie Zijn barmhartigheid heeft ervaren haar nog dieper 

ervaren zal en voor wie Hij genadig is, Hij opnieuw 

genadig zal zijn. Wat een grootste taak is er voor de 

Schepping weggelegd! Je vraagt je af waar wij zouden 

zijn zonder die lofzang. Hoe zouden we God lief kunnen 

hebben met heel ons hart, heel onze ziel en heel ons 

verstand? Zonder beperkingen leeft de Schepping het 

antwoord uit, waar wij mensen worstelen.  
 

Dankzij de lofzang van de Schepping kunnen wij iets van 

de genade van God ervaren en worden constant aan die 

genade herinnerd. Steeds weer gaan we naar God op 

zoek, misschien wel vooral wanneer het stil wordt in ons 

leven. Wanneer we de lofzang minder goed kunnen 

horen. Wanneer we aanbelanden in onze eigen Hof van 

Getsemane.  

Maar ook in de stilte is God barmhartig, genadig. De zee 

van paarse voorjaarsbloemen die onze tuin eens sierde is 

opgehouden te bestaan. De lof die eens van haar lippen 

klonk is verdampt. Maar er komt een moment dat die zee 

van lof en genade opnieuw uit de aarde op komt. Dat wat 

doodging weer levend wordt. Daar mogen wij getuigen 

van zijn. 
 

Als dat moment van ultieme stilte straks komt. Waarop 

niemand minder dan God zélf begraven ligt. Het moment 

waarop we de God die we liefhebben en zoeken niet 

kunnen vinden, omdat Hij ons éérst liefhad, ons éérst 

zocht. Laat ons dan, staande rond het graf waar alles stil 

viel, niet vergeten dat ook wij, ook dan, een stem hebben 

om God lof te zingen. Wij zijn óók de Schepping, die 

Augustinus’ zo’n belangrijke taak toedicht. Juist wanneer 

het stil wordt, is het aan ons onze stem te gebruiken om 

de hoop op Gods Barmhartigheid en genade uit te zingen. 

Wetende dat het niet lang meer duurt voordat wat 

doodging weer levend wordt. 

ds. Mariëlle Rodenburg-Splint 
 

W I J K G E M E E N T E 

P I E T E R S K E R K 
 

Predikant:  

ds M. Rodenburg-Splint 

Kerkplein 17, 3621 BA Breukelen 

email: predikant@pieterskerk.info; 

bereikbaar per mail tijdens kantoor-

uren, m.u.v. woensdag; 

in geval van crisis bereikbaar op 

06 22 888 505 (ook whatsapp) 

Inloopspreekuur: vrijdagmorgen 

tussen 11.00 en 12.00 uur 

(consistoriekamer Pieterskerk) 

Scriba:  J. van Muiswinkel, 

Broekdijk Oost 13, 3621 LM 

Breukelen, tel. 0346-263108, 

 email: scriba@pieterskerk.info 

Ledenadm.:  W. Mur, tel. 266842, 

 email: noortje-wim.mur@planet.nl 

Website:  www.pieterskerk.info 

Kerktelefoon:  John van den Bosch,  

 email: john.vd.bosch@kpnmail.nl, 

 tel. 266843 (na 18.00 u.)  
 

Pastoraal contact 

Noortje Mur is ouderling van sectie Zuid, te bereiken via 

mur002@planet.nl of 0346-266842. Jeroen van Scher-

penzeel is ouderling van sectie Noord en bereikbaar via 

famvanscherpenzeel@gmail.com of 06 18397837. Frans 

Vonk is ouderling van sectie West en hem bereikt u via 

frans.vonk@hotmail.com of 06-53275596.  
 

Bij de diensten 

De Stille Week ligt voor ons. We komen meerdere keren 

samen, worden stil gezet bij wat Jezus overkwam door de 

hand van mensen en wat Hij voor ons wilde doorstaan, 

zonder dat de mens dat ergens aan verdiend had. 

Wetende dat zijn stilte, van korte duur zou zijn. Dat Hij 

zal zegenvieren, en in Hem, wij allemaal zullen 

thuiskomen bij God. De avonddiensten in de Stille Week 

worden gezamenlijk ingevuld door de Pieterskerk en het 

Witte Kerkje. 
 

Zondag 24 maart (Palmpasen) zal ds. H. Dekker uit 

Bunschoten voorgaan. 

Donderdag 28 maart om 19:30 (Witte Donderdag) gaat 

ds. Rodenburg-Splint voor. Wij vieren het Heilig 

Avondmaal (lopend), locatie Pieterskerk.  

Vrijdag 29 maart om 19:30 (Goede Vrijdag) leidt ds. G.J. 

Zwarts uit Breukelen de dienst, locatie Witte Kerkje.  

Zaterdag 30 maart om 19:30 (Stille Zaterdag) zal ds. 

Rodenburg-Splint de samenkomst leiden, locatie 

mailto:noortje-wim.mur@planet.nl
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Pieterskerk. 

zondag 31 maart (Pasen) leidt ds. Rodenburg-Splint de 

viering van de Opgestane Heer. 

Zondag 7 april hoopt M. Patmos uit Krimpen a/d Lek ons 

voor te gaan.  

Zondag 14 april zal ds. D.M. van der Wel uit Zoelen de 

dienst leiden. Dit is een reguliere ochtenddienst. In het 

Witte Kerkje wordt gelijktijdig een gezinsdienst 

gehouden.  
 

We verwelkomen u graag en hopen u ‘s zondagsmorgens 

ook na de dienst te zien en spreken onder het genot van 

een kopje koffie of thee. Een goede week en feestelijk 

Pasen gewenst! 

 

Meedenken startweekend 

Ds. Rodenburg zou graag 

met een aantal 

gemeenteleden nadenken 

over de inhoudelijke 

invulling van een 

startactiviteit in het 

weekend van 8 september. 

Het landelijke thema is: 

“Als nieuw! Leven in het 

licht van Gods Koninkrijk”. 

Vindt u het leuk hierover mee te denken, laat het ds. 

Rodenburg dan weten! 
 

Giften 

In de Diaconie collecte van zondag 17 maart is een gift 

van 50 euro ontvangen voor GGZ de Hoop 

(biddagcollecte). Waarvoor hartelijk dank. 
 

Senioren Bijbelkring 10 april 2024 

Wij naderen het eind van het seizoen en lezen op 10 april 

a.s. Romeinen 14: 1- 15: 13. Het gaat er dan om hoe 

christenen met elkaar omgaan. In mei sluiten we het 

seizoen af. 

Wellicht denkt u er wel eens over om mee te doen. 

Aarzel dan niet en kom eens kijken. Onderling contact en 

een goed gesprek. 

Van harte welkom op woensdag 10 april a.s. 10.00 uur in 

het Bonifatiushuis.  

Frans Vonk 
 

Achteringang gaat weer open, en meer nieuws van de 

koster: 

- Vanaf 31 maart, zomertijd, zal de achteringang weer 

open zijn.  

- John van den Bosch stopt vanaf 1 mei als koster. Hij 

gaat zich nu richten op zijn taak als ouderling-

kerkrentmeester. Bedankt John, voor je inzet de 

afgelopen jaren. 

- Ik ben heel blij dat Jaap Kroon de taak van John gaat 

overnemen. De komende tijd zal Jaap ingewerkt worden. 

Bert van der Dussen 
 

 

 

W I J K G E M E E N T E 

P A U L U S K E R K 
 

 

Predikant: ds A.W. Aarnoutse, 

Keizerskroon 5, 3621 RS Breuke-

len, 0346 249878 of 06 20024393, 

ds.aw.aarnoutse@xs4all.nl 

Contact pastoraat: Henk Bomas, 

Schepersweg 202, 3621 JR 

Breukelen, tel. 06 83602282, 

hcbomas.1@kpnmail.nl 

Scriba:  vacant 

 scriba@pauluskerkbreukelen.nl 

Kerkelijk buro:  H. de Kruijff, tel. 06 23700853 

 ledenadministratie@pauluskerk 

 breukelen.nl 

Website:  pauluskerkbreukelen.nl 

Kerktelefoon:  John van den Bosch,  

 email: john.vd.bosch@kpnmail.nl, 

 tel. 266843 (na 18.00 u.) 

 

Vieren 

Met Psalm 24 openen we de viering van Palmzondag en 

de Goede Week. We lezen van de intocht van Jezus in 

Jeruzalem, het geestelijke hart van het geloof. Stad van 

dromen van vrede, juist als onvrede heerst wint het 

symbool aan sterkere kracht! We lezen uit het 

Marcusevangelie 11: 1 – 11, waarin het ‘Hosanna’ – 

‘Heer, red toch!’ van Psalm 118 doorklinkt: ‘Hosanna! 

Gezegend hij die komt in de naam van de Heer.’ 

Aangrijpend is ook de lezing uit Jeremia 4: 19 – 5: 1, 

waarin de pijn om het lijden van mensen uitgesproken 

wordt, op zoek naar een rechtvaardig en eerlijk mens. We 

herkennen daarin het lijden van mensen in onze tijd. 

Pasen vieren gaat écht door de diepte heen. 
 

Dan volgen de vieringen in de Goede Week, op Witte 

Donderdag 28 maart (20 uur), Goede Vrijdag 29 maart 

(20 uur) en de Paaswake op zaterdag 30 maart (21 uur). 

Het is het ritueel van de doortocht door de ervaringen van 

vriendschap en verraad, van samen-zijn en eenzaam-zijn, 

van recht en onrecht, van duister en licht, van leven en 

dood. Pasen reikt ons het evangelie aan, dat ons leven 

niet in duister eindigt, maar door het licht getekend is. 

In deze vieringen volgen wij het Passieverhaal van Jezus, 

zoals de evangelist Marcus ons dat heeft aangereikt. Wij 

doen dat dit jaar in de vertaling van dr Marie H. van der 

Zeyde, Marcus. Een tijding van vreugde. Het is een 

aansprekende vertaling, soms uitdagend: hoe zijn wij hier 

als lezer, als hoorder in betrokken? Wat resoneert er mee 

vanuit onze eigen levenservaringen? Van der Zeyde is 

samen met Ida Gerhardt ook dichter van meerdere 

psalmvertalingen die een plekje vonden in Gezangen 

voor Liturgie. Zo krijgt de oecumenische verbondenheid 

nog meer kracht. 
 

Op Witte Donderdag lezen we uit Marcus 14 en zullen 

wij het Tafelgebed gebruiken van Huub Oosterhuis ‘Gij 

die weet wat in mensen omgaat aan hoop en twijfel, 
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domheid, drift, plezier, onzekerheid.’ Misschien mooi, 

om het thuis al eens te beluisteren, zodat we het in de 

viering open kunnen zingen. 
 

Op Goede Vrijdag vervolgen we de lezing uit het 

Marcusevangelie 14 en 15. Dan klinkt ook het lied dat 

Sytze de Vries als ‘stapellied’ bij deze lezingen dichtte: 

‘Moeten wij niet wakker zijn?’ Een titel die ons in de 

wereld van vandaag bij de les houdt. De Cantorij zal ons 

bekend maken met de melodie. En tijdens de lezingen 

zullen we via de beamer de kleurrijke staties zien van de 

kruisweg naar Marcus door Gerard Ursem, ‘Blijf bij me’. 

Opvallend in deze kruisweg is de figuur van Christus: 

een witte figuur, d.w.z. niet afgebeeld, niet getekend, 

maar open gelaten. Ursem schrijft: ‘Ik vond het zuiver dit 

zo te doen. Jezus is immers al zo vaak ingevuld. Het 

laatste wat ik wilde was opnieuw met een interpretatie 

komen.’ 
 

In de Paaswake ontvangen wij de nieuwe Paaskaars. We 

waken en bidden bij de lezingen zoals het Dienstboek ons 

aanreikt. Het Paasevangelie uit Marcus 16 wordt gelezen. 

Wij gedenken onze doop en spreken onze 

geloofsbelijdenis uit. Als slotlied zal klinken Psalm 150: 

‘Looft God, looft hem overal!’ 

De vieringen van de Goede Week werden voorbereid 

door Annemiek Dijkhuizen, Thoon Jongerius, Lies van 

den Hoven, Gé Speelman en Bram-Willem Aarnoutse. 

Fijn, dat de Cantorij o.lv. Arnoud Heerings en Diederik 

Bos opnieuw haar medewerking kan verlenen! 
 

De Paasmorgendienst zal ook worden geleid door 

collega Gé Speelman. Fijn dat zij bereid is dit te doen. 

Het zal een vreugdevolle dienst zijn, het feest van de 

opstandingskracht. Zeker ook, omdat Leon Bomas in 

deze viering belijdenis van zijn geloofsvertrouwen wil 

afleggen. Dat is een prachtige stap voor jou en ook voor 

ons als gemeente. Het stemt tot dankbaarheid. 

Wensen wij elkaar goede vieringen en een gezegend 

Paasfeest!        

                                              Ds Bram-Willem Aarnoutse 

 

Toelichting liturgische schikking 

De basisschikking is een bolvorm, die symbool staat voor 

de aarde. Er is verandering nodig op aarde en in hoe de 

mensen daarop leven. De 40-dagentijd is een tijd van 

inkeer, waarin wij daar extra bij stilstaan. Bekering tot 

een andere leefstijl, met respect voor de natuur en voor 

elkaar is broodnodig. Jeremia inspireert ons daartoe en 

geeft ons zicht op een nieuwe toekomst. 
 

24 maart: Zesde zondag van de 40-dagentijd: 

Palmzondag 

De kleur van de zondag is rood en paars. 

Rode en paarse voile en bloemen verwijzen naar de 

intocht en naar het lijden dat komt. 

Kernwoorden: feest, hosanna, intocht, vooruitkijken naar 

de Goede Week. 
 

28 maart: Witte Donderdag 

De kleur is wit. 

De basisschikking is een bolvorm, die symbool staat voor 

de aarde. Er is verandering nodig op aarde en in hoe de 

mensen daarop leven. De witte doek en de witte bloemen 

verwijzen naar de voetwassing en dienstbaar zijn aan de 

ander. 
 

29 maart: Goede Vrijdag 

De kleur is paars. 

Ellende en duisternis op aarde worden verbeeld door de 

bol en het kruis. 
 

30 maart: Stille Zaterdag 

De kleur is wit. 

Schuin op de groene bol ligt het houten kruis. Ranken 

van klimop als teken van trouw en eeuwig leven. 
 

31 maart: Paasmorgen! 

De kleur is wit. 

Het duister is verdreven. De aarde komt opnieuw tot 

bloei. 
 

In en uit de gemeente 

In herinnering Johannes van den Hoeven 

Breukelen Nijenrode, 19 februari 1934 – Utrecht, 28 

februari 2024 

In de vroege morgen van 28 februari overleed in 

verpleeghuis ‘De Prinses’ te Utrecht ons gemeentelid 

Johannes van den Hoeven in de leeftijd van 90 jaar. Joop 

was echtgenoot van Ans van den Hoeven-Berkelaar 

(Beereveld 4, 3621 GW Breukelen) en vader van 

Marjolein, Jan en Cees, grootvader van vijf 

kleindochters. Aan wat ooit begon met een prachtige 

lentedag vol muziek in Boom & Bosch met een 

kennismaking, en later een lange brief van Breukelen 

naar Vinkeveen kwam toch nog onverwacht een einde. 

Het leven van Joop en Ans samen was een hecht en 

liefdevol huwelijk en een warm en gezellig thuis voor de 

kinderen. Jan en Cees hebben daarover in de dankdienst 

verteld. In de dienst werden daarom ook 

vertrouwensvolle liederen gezongen en klonk er mooie, 

dankbare muziek. Ans zelf verzorgde de schriftlezing, 

Psalm 139.  

In het voorbereidende gesprek werd ook genoemd, hoe 

moeilijk het was toen Joop vanwege zijn dementie moest 

worden opgenomen, juist vlak voor de eerste lockdown 

in 2022. Het niet meer bij elkaar kunnen zijn was voor 

een ieder heel verdrietig. Wel willen, maar niet kunnen. 

In de dankdienst voor het leven van Joop overheerste de 

positieve dankbaarheid. We herinneren ons Joop als een 

zorgzame en positief ingestelde vader en echtgenoot, die 

ook aan het welzijn van de gemeente van Christus zijn 

steentje heeft bijgedragen, o.a. in vier termijnen als 

diaken en voorzitter van de Diaconie. Moge zijn 

gedachtenis tot zegen zijn van allen die hem dierbaar 

waren. ‘Voor wie ons lief zijn, vragen wij God: ga met 

uw licht vóór hen uit.’ (Lied 416). 

Ds Bram-Willem Aarnoutse 
 

In herinnering Geertrudus Kreton 

Breukelen, 9 mei 1943 – Vinkeveen, 3 maart 2024 

Op zondag 3 maart overleed in het Maria-Oord ons 
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gemeentelid Ruud Kreton in de leeftijd van 80 jaar. 

Liefdevolle echtgenoot van Nely en vader van Hester en 

Peter, opa van Robin en Luna. Wat is er in zo korte tijd 

veel gebeurd en veel veranderd. Toelevend naar de 

verhuizing van de Julianastraat naar ’t Heycop 19, veel 

wegdoen van wat gaandeweg het leven verzameld werd, 

en dan hopen op een nieuwe start. Hester en Peter hebben 

daarover ook verteld, van het wonen in Breukelen, steeds 

verhuizend naar een beter plekje, meer zon, meer tuin. En 

dan stil ervaren dat de krachten in het voorbije jaar wat 

afnamen, het hart dat zorgen gaf. En toen onverwacht het 

herseninfarct, waarvan toch de hoop was dat het zich zou 

herstellen, dus revalideren. Maar Ruud zelf voelde aan 

dat het teveel was geweest en wist zich over te geven in 

vertrouwen. Wetend ook, dat er voor Nely een nieuw 

woonplekje was gevonden, waar zij ook nog samen 

hebben gewoond. Alles bij elkaar is het heel bijzonder, 

en ook moeilijk tegelijk. De veranderingen zullen nog 

tijd nodig hebben om dit afscheid te aanvaarden. Wij 

herinneren ons in Ruud een betrokken gemeentelid, ook 

bij de Kerstwandelingen en recent de Vossenjacht aan het 

begin van dit kerkelijke seizoen, als ‘Jozef’ naast 

‘Maria’. Iedere roos zal aan Ruud doen denken. Op 

vrijdag 8 maart namen wij in de Pauluskerk afscheid van 

Ruud. Wij wensen Nely, Hester en Peter en hun gezinnen 

de troost van Gods liefde. 

Ds Bram-Willem Aarnoutse 
 

Gezondheid ds. Bram-Willem Aarnoutse. 

Vorige week bleek een longontsteking de oorzaak van het 

aanhoudende hoesten in de voorbije weken. Dat naast een 

toch al overgevoeligheid van de longen. U heeft dat vast 

wel opgemerkt. Er werden woensdag enkele onderzoeken 

gedaan op de Spoed Eisende Hulp te Nieuwegein. Naast 

medicatie is het advies om de komende weken rust te 

houden. Die rust gunnen en geven we onze dominee 

natuurlijk, omdat we graag willen dat hij volledig 

herstelt. Een aantal activiteiten, zoals de 

seniorengesprekskring, zullen daarom niet doorgaan. 

Houd u daarvoor de weekbrief in de gaten. Maar er zijn 

ook activiteiten die wel door kunnen gaan, zoals het 

planten van zonnebloemzaadjes (29 maart, 15.30uur, zaal 

6) en de wandeling op (3 april, 10.00, Bonifatiushuis). 

Voor de komende vieringen zijn oplossingen gezocht; de 

voorbereidingen voor de Paascyclus zijn al eerder gedaan 

en Gé Speelman zal de leiding over een aantal diensten 

op zich nemen: zeer veel dank daarvoor! We gaan het 

samen oplossen en ik hoop op uw begrip als dingen soms 

net iets anders gaan dan dat u gewend bent. We hebben er 

alle vertrouwen in dat we elkaar binnenkort weer mogen 

begroeten en wensen ds. Bram-Willem Aarnoutse een 

voorspoedig herstel toe! 

Een kaartje zal hem goed doen (Keizerskroon 5, 3621 RS 

Breukelen). 

Hetty Veneklaas 
 

De heupoperatie van Henk Hansman is goed verlopen. 

Sinds 14 maart verblijft hij voor verder herstel in het 

revalidatiecentrum Villa Overbosch te Hilversum 

(Soestdijkerstraatweg 102, 1213 XH Hilversum). 

Volgens planning zal hij daar tot 4 april verblijven. Wij 

wensen Henk Hansman een voorspoedig herstel toe met 

Gods zegen. 
 

In het zicht van Pasen denken wij ook aan de gemeente-

leden die rouwen of ziek en/of onder medische behande-

ling zijn. Wij wensen hen veel troost en kracht toe van de 

Eeuwige. 

Namens het pastoraat, Henk Bomas 
 

Zonnebloemen zaaien … symbool van de hoop 

Op Goede Vrijdag 29 maart om 15.30uur zijn kinderen 

van de basisschoolleeftijd welkom in zaal 6 van de 

Pauluskerk om zonnebloemen te zaaien. Aarde scheppen, 

potjes vullen, zaaien, water geven en verzorgen. Zo 

groeit de zonnebloem, wortelen naar beneden, bloeien 

naar boven. Zo groeit de hoop. Je kunt het ook zien als 

verbeelding van de geloofsweg van Jezus, die zichzelf 

zaaien liet in de aarde om in meerdere glorie op te staan 

en vruchtbaar te zijn (Johannes 12: 24). 

Natuurlijk zijn vrienden en vriendinnen welkom! 

Volgens mij hebben we ruimte genoeg! En als je thuis 

lege potjes hebt – en een doosje om alles mee naar huis te 

nemen, breng maar mee.  

Tot dan, Hetty Veneklaas (& Bram-Willem Aarnoutse) 
 

Wat gunnen wij onze kinderen? 

Op vrijdagavond 12 april zijn ouders van de Pauluskerk 

uitgenodigd voor een ontmoetingsavond rondom dit 

thema. We zijn welkom bij Siwanthi en Erik Leijen, 

Karel Doormanweg 3. Inloop om 20 uur en dan om 20.30 

met elkaar in gesprek.  

Deze ontmoetingsavond is bedoeld om elkaar wat beter te 

leren kennen. En ook om van elkaar te horen wat onze 

behoeften en verwachtingen zijn t.a.v. ons jeugdwerk. 

Geloofsopvoeding is een groot woord. Wat gunnen wij 

onze kinderen en hoe spelen wij dat klaar? Ik ben 

benieuwd! En, om ook alvast te noemen: op zaterdag 18 

mei staat een dagje uit op het programma naar het 

Museumpark Oriëntalis (vroeger bekend als de Heilig 

Land Stichting), bij Nijmegen. Neem eens een kijkje op 

hun site!  

Ds Bram-Willem Aarnoutse 
 

Kort verslag gemeenteavond Pauluskerk 

Op woensdag 13 maart jl. hadden we een nuttige en 

aangename gemeenteavond. Er stonden drie onderwerpen 

op de agenda. Eerst werd inzicht gegeven in de begroting 

van 2024 en de effecten op de wijkkas. Daarmee kregen 

we ook een doorkijkje naar de toekomst. Dit door 

inzichtelijk te maken dat lagere inkomsten (de jaarlijkse 

eigen bijdrage via de actie Kerkbalans en collecten) en 

hogere kosten leiden tot een steeds kleiner wordende 

wijkkas. En dit kan over een x-aantal jaren zomaar leiden 

tot noodzakelijke ingrepen. We kunnen dus niet wachten 

om daar alvast bij stil te staan en over na te denken. Het 

voelt goed om dat met de gemeente te delen. 

Ook hebben we gesproken over vervanging van de 

antependia, de liturgische kleden en stola’s. Aan de hand 

van wat voorbeelden hebben we gezien wat mogelijk is 

en gesproken over minimale en maximale kosten. Er is 
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inmiddels een klein werkgroepje gevormd en er wordt 

flink meegedacht vanuit de gemeente. U kunt over een 

aantal maanden een voorstel tegemoet zien.  

Tot slot zijn we druk geweest met het formuleren van 

input voor het nieuwe beleidsplan (2024-2028). De 

kerkenraad vindt het fijn om deze input te krijgen, omdat 

we samen de gemeente vormen en samen de koers 

moeten bepalen. Aan de hand van een werkblad met 

vragen zijn er door de aanwezige gemeenteleden post-its 

geplakt op zeven vellen papier. De vragen gingen over: 

onze kracht, onze zwakte, onze kansen en onze 

bedreigingen. Maar ook over wat u belangrijk vindt, hoe 

u de toekomst ziet en over wat er nodig is om een 

levende gemeente te kunnen zijn. De werkbladen en post-

its liggen nog in de koffiehoek en de flappen hangen nog 

aan de deuren, dus als u niet aanwezig was tijdens de 

gemeenteavond kunt u de input nog aanvullen met wat u 

kwijt wilt. En als ik kijk naar wat er al hangt dan is dat 

zeer waardevolle informatie. Dank daarvoor! 
 

Wandelen … de eerstvolgende wandeling staat voor 

woensdag 3 april gepland: een ‘paaswandeling’, u/jij bent 

weer van harte welkom. We verzamelen om 10 uur bij 

het Bonifatiushuis.  

 
 

D I A C O N I E 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Voedselbank 

Iedere week deelt de voedselbank Stichtse Vecht voed-

selpakketten uit. Daarvoor zijn veel goederen nodig. Het 

zou prachtig zijn als u iedere week bij het boodschap-

pendoen één artikel extra koopt voor de voedselbank. Dat 

kan van alles zijn, tandpasta, rijst, jam, wasmiddel, etc. 

Behalve versproducten is alles welkom. U kunt de spul-

len in de manden in/bij de Pieterskerk en de Pauluskerk 

stoppen. Alles komt bij de voedselbank terecht, die het 

weer over de pakketten verdeelt. 

Namens de voedselbank vast onze hartelijke dank. 
 

Diaconie collecte 24 maart PKN – Missionair Werk 

Het paasverhaal voor heel Nederland 

De Protestantse Kerk werkt samen met The Passion om 

het paasverhaal aan miljoenen Nederlanders te vertellen. 

Een missionaire kans! Rond deze jaarlijkse uitzending 

ontwikkelt de 

Protestantse Kerk extra 

initiatieven om naar 

buiten gericht kerk te 

zijn. Een voorbeeld 

hiervan is een 

Passionpakket, in 

samenwerking met 

Alpha Nederland, waar-

mee kerken met buurt-

bewoners een avond 

kunnen organiseren en 

over de betekenis van 

Pasen door kunnen 

praten. Ook breder 

wordt er extra 

verdieping aangeboden met een magazine en online. Via 

het pro-gramma Missionair Werk ondersteunt de 

Protestantse Kerk missionaire activiteiten in het hele 

land. Meer informatie op kerkinactie.nl/collecterooster 

Help je mee om deze collecte tot een succes te maken?  

Hartelijk dank! 

 

Diaconale collecte 28, 19 en 30 maart ZOA 

 

 

In de Stille Week 

collecteren we voor 

ZOA. 

 

 

Stel je eens voor dat alles om je heen wegvalt. De zusjes 

Alal (11) en Sham (1) in Syrië maakten het mee. Zij 

ontvluchtten hun huis na de aardbeving vorig jaar. Nu 

hebben ze nog steeds geen veilig onderkomen en Alal 

kan al maanden niet naar school. 

Alem (47) uit Tigray in Ethiopië verloor alles wat hij 

had, toen hij met zijn gezin moest vluchten voor 

vechtende milities. “Overal werd geschoten. Ik kon niets 

meenemen en wist niet waar mijn vrouw en kinderen 

waren. Onderweg zag ik verschrikkelijke dingen, overal 

lagen dode lichamen.”  

Natalia (69) in Oekraïne was buiten toen een Russische 

raket vlakbij haar huis insloeg. Om haar heen begonnen 

mensen te schreeuwen, ze zaten onder het bloed. Vlak 

voordat een tweede raket insloeg, vluchtte Natalia naar 

een schuilkelder. Haar huis raakte ernstig beschadigd. 
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Samen willen we er zijn voor Alal, Natalia, Alem en 

duizenden anderen die de meest vreselijke dingen 

meemaken door een oorlog of ramp. Met jouw gift 

kunnen we helpen met onderdak, schoon drinkwater en 

voedsel. Help je mee? 
 

Diaconie collecte 31 maart Kerk in Actie –  

Werelddiaconaat Colombia 

Kansarme jongeren in Colombia opleiden voor horeca 

 
In het noorden van Colombia komen steeds meer 

toeristen naar de Caraïbische kust. Kansarme jongeren 

die op zoek zijn naar werk, kunnen in hun eigen 

omgeving leren hoe ze aantrekkelijke en gezonde 

maaltijden kunnen koken, onder andere in een rijdende 

kookschool. Zo kunnen ieder jaar 80 jongeren opgeleid 

worden voor werk in hotels, restaurants of foodtrucks. En 

jongeren die een eigen bedrijf willen starten, krijgen een 

mentor uit de horecasector. Via het programma 

Werelddiaconaat van Kerk in Actie steun je kansarme 

jongeren in Colombia met een opleiding en het vinden 

van werk. Lees meer op kerkinactie.nl/jongerenhoreca 

Help je mee om deze collecte tot een succes te maken? 

Hartelijk dank! 
 

Diaconie collecte 7 april Beautiful Kidz of Namibia 

 
Deze zondag collecteren we voor ons diaconaal 

jaarproject Beautiful Kidz of Namibia. Hieronder leest u 

een artikel over het project ter ondersteuning van het 

collectedoel. Van harte aanbevolen. 

Watervoorziening in Ovitoto 

Water is een schaars goed in Ovitoto, wat duidelijk te 

zien is aan de verlepte moestuin van Sarah en haar team. 

Door de droogte zijn de meeste zaaibedden leeggehaald, 

waardoor de groenten en zaailingen zijn gestorven. Er 

zijn mogelijkheden om de moestuin nieuw leven in te 

blazen. Hoewel het af en toe regent, spoelt het meeste 

water weg en is onbruikbaar. Met 3 grote daken op de 

gebouwen van Beautiful Kidz in Ovitoto kan met 

dakgoten en opvangtanks eenvoudig 40-60 kubieke meter 

water opvangen om de moestuin van water te voorzien 

tijdens droge periodes. Op dit moment ontbreekt echter 

de financiële buffer voor deze investering. 

Keukengerei 

 
Martha en Ndahafa zijn verantwoordelijk voor de keuken 

bij Beautiful Kidz. Dagelijks bereiden ze ontbijt (pap) 

voor 80 kinderen en medewerkers en verzorgen ze een 

stevige lunchmaaltijd. Met toewijding wassen, snijden, 

roeren en serveren ze in megapannen. Soms breken delen 

van versleten pannen of raken de bodems van de pannen 

in zo'n slechte staat dat er behoefte is aan nieuwe. 

Gas 

 
Er wordt ook gas verbruikt, ongeveer 2 tot 3 flessen per 

maand voor Katutura en Ovitoto. Met een prijs van 32,50 

euro per fles (645 NAM Dollar) lopen de kosten 

behoorlijk op. Na een aantal jaren beginnen ook de 

bordjes en bakjes waar de kinderen uit eten te slijten of 

zelfs kapot te gaan. Het keukenpersoneel is zeer zuinig 

op hun spullen: alles wordt zorgvuldig geteld, goed 

onderhouden en schoongemaakt, maar op een gegeven 

moment is nieuw materiaal nodig. In Katutura is er 

behoefte aan 100 nieuwe plastic bordjes en bakjes, zodat 

elk kind kan blijven genieten van heerlijke maaltijden 

bereid door Marta en Ndahafa. 
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Diaconale vakantieweken 
Diaconale vakantieweken zijn van onschatbare waarde. 

Jaarlijks genieten ruim 2700 mensen die niet meer 

gemakkelijk zelf op vakantie kunnen van een week vol 

warmte, aandacht en gezelligheid. 

De diaconale vakanties van Hetvakantiebureau.nl zijn 

voor velen een begrip. Jaarlijks organiseert het bureau 

zo’n 92 vakantiearrangementen voor 2700 mensen die 

niet meer zo makkelijk alleen op vakantie gaan. In de 

praktijk zijn dit grotendeels ouderen en mensen die zorg 

of begeleiding nodig hebben. 

 
 

Vakanties met aandacht 

Tijdens deze vakanties staan ieder jaar ruim 1750 ervaren 

en enthousiaste vrijwilligers dag en nacht klaar om de 

vakantiegasten een heerlijk vakantiegevoel te bezorgen. 

Zij helpen bij de activiteiten, (persoonlijke) verzorging en 

bieden een luisterend oor.  

Gratis vakantieweken 

Daarnaast biedt Het Vakantiebureau jaarlijks samen met 

RCN Vakantieparken 100 gratis vakantieweken voor 

gezinnen op bijstandsniveau. En een ouderenmidweek 

voor eenzame ouderen die al lange tijd niet op vakantie 

zijn geweest.  

Interesse? 

Bent u geïnteresseerd in de Diaconale Vakantieweken? U 

kunt een kijkje nemen op de website van het 

vakantiebureau: www.hetvakantiebureau.nl Hier kunt u 

informatie zoals de reisgids aanvragen. Of neem gerust 

contact op met één van de diakenen of stuur een email 

naar diaconie@pknbreukelen.nl 

 

G E Z A M E N L I J KE 

B E R I C H T E N 

  

Doe Goed, Zoek Recht – KOEWEIT – LAAT 

BEDOUNACTIVIST VRIJ! 

Op 24 maart kunt u in beide wijkgemeenten vóór en na 

de dienst  uw handtekening zetten voor de volgende zaak: 

Mohammad al-Barghash komt op voor de rechten van de 

Bedouns, een staatloze minderheid in Koeweit. Hij kreeg 

in januari 3 jaar cel opgelegd omdat hij in een interview 

met een buitenlandse zender sprak over discriminatie van 

zijn volk. Volgens de autoriteiten zou hij daarmee 

nepnieuws hebben verspreid. De autoriteiten in Koeweit 

weigeren de Bedouns, die al generaties lang in het land 

wonen, een paspoort te geven. Dit betekent onder meer 

dat ze niet mogen stemmen en beperkt toegang hebben 

tot gezondheidszorg en onderwijs. Al-Barghas uit 

regelmatig kritiek op de behandeling van de Bedouns. Hij 

werd ook al eerder opgepakt voor het organiseren van 

vreedzame protesten. Wij gebruiken een voorbeeldbrief 

van Amnesty International naar de minister van Justitie 

van Koeweit. Wij roepen hem op Mohammad al-

Barghash onmiddellijk vrij te laten. Als u meer wilt 

weten kunt u naar de site van Amnesty: 

www.Amnesty.nl. Bij de lopende acties kunt u makkelijk 

een voorbeeldbrief downloaden en zelf versturen. Door 

onze handtekening te zetten werken we mee aan een 

klein stukje meer rechtvaardigheid. Ik hoop op uw 

medewerking. 

Ria van Voskuilen   

 

De Kracht van HOOP! 

Lezing 

Inleiding: ds. Rikko Voorberg 

Datum : maand. 8 april 2024 

Tijd: 20.00 uur 

Plaats: Pauluskerk  

Onderwerp: de Kracht van  

Hoop. 

Aan de grenzen van Europa, op 

de pleinen van de steden van Nederland, op een 

festivalterrein in Zeewolde en in dagelijkse vroege – 

ochtend podcasts werkt Rikko Voorberg aan hoop. Hoop 

tegen de klippen op soms, hoop die soms de bodem 

wordt ingeslagen en soms tot ongedacht grote resultaten 

leidt. Hij is opgeleid tot dominee, maar van preken op 

kansels kwam het nauwelijks. Zijn rol is vooral in het 

publieke domein, op zoek naar nieuwe betekenissen van 

de christelijke spiritualiteit voor mensen in het nauw, 

voor mensen in rouw en voor mensen die, gevlucht voor 

oorlog, honger of uitzichtloosheid, heil zoeken in Europa 

en tegen harde muren oplopen. In zijn bijdrage zal hij 

zijn vaste adagium, een citaat dat waarschijnlijk 

afkomstig is van Augustinus uitwerken: ‘Hoop heeft twee 

prachtige dochters, Woede en Moed’. Woede over hoe de 

dingen zijn en de Moed om te durven geloven dat ze niet 

zullen blijven zoals ze zijn.’ Hoop is de ziel van 

christendom en Rikko leerde wat hoop is van rouwenden, 

vluchtelingen, opgebrande activisten en kunstenaars die 

niets op hadden met religie. Hij is initiatiefnemer van de 

PopUpKerk, levert dagelijkse PopUpGedachtes, is auteur 

van De Dominee Leert Vloeken en co-auteur van 

Onzeker Weten. Hij leidde We Gaan Ze Halen en is 

vandaag de dag artistiek leider van Graceland Festival 

(www.gracelandfestival.nl) en directeur van A World Of 

Neighbours.  

(aworldofneighbours.org) 

Van harte welkom! 
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Liefde zijt Gij 
 

Liefde zijt Gij 

liefde 

zonder spoor van haat. 
 

Licht zijt Gij 

licht 

louter licht en leven 
 

Leven zijt Gij 

leven 

midden in de dood. 
 

Maar uw liefde 

is verborgen, 

uw licht 

weet van wachten 

en uw leven 

sluimert als zaad. 
 

Soms doet wanhoop 

ons twijfelen, 

soms maakt pijn 

ons opstandig, 

soms doet de dood 

ons vervloeken 

de dag 

waarop wij geboren zijn. 
 

Daarom roepen wij 

daarom kunnen wij niet anders 

dan schreeuwen 

niet langer in staat 

te geloven 

niet langer bij machte 

geduldig 

te wachten 

op U. 
 

Alleen door Hem 

die tot zijn bitter einde 

in uw liefde heeft geloofd, 

die tot de zoete zon 

van Pasen 

deelde in onze dood, 

om Hem alleen 

vertrouwen wij 

God, op U. 
 

Liefde is Hij 

ons licht – 

en eeuwig 

ons leven. 

 

Uit Vogel van vreugde van A.F. Troost 

 

 

C O L O F O N 
Inleveradres: Hr. J. van Muiswinkel, Broekdijk Oost 13, 3621 LM Breukelen, tel. 263108, emailadres: kerknieuws@msn.com 

Kopij dient op maandag voor 18.00 uur te zijn ingeleverd op bovenstaand inlever- of email-adres. 
 

EMAILS: KOPIJ S.V.P. ALS BIJLAGE IN “WORD”, LETTERTYPE TIMES NEW ROMAN, PITCH 11, UITGEVULD. 
 

Betalingen, financiële bijdragen, bestellingen etc. bij voorkeur via site.skgcollect.nl/495/ of de APPostel-app 
 

Bezorging: mw. M. Versluys, tel. 261814, 

W. Mur, Bonifatiuslaan 8, 3621 DH Breukelen, tel. 266842, email: mur00021@planet.nl; 

Bankrekeningnummer Kerknieuws: Protestantse gemeente Breukelen: NL51 RABO 0310 6764 60 

Kostprijs: € 22,50 
 

Kollektemunten bestellen: overmaken op NL60 INGB 0007231648 t.n.v. Protestantse gemeente Breukelen o.v.v. uw naam en 

aantal zakjes groene (à € 20) en/of witte munten (à € 20) - min. 2 zakjes per keer; afhalen: 1e zondag v.d. maand na de dienst 
 

Kerkdiensten via internet: www.kerkdienstgemist.nl 

Administrateur: J. Winkel, Fuut 13, 3628 CR Kockengen, tel. 0346-241144, email: j.winkel@hetnet.nl 

bankr.nr. NL16 INGB 0000 3103 26; Administratie Kerkbalans NL84 RABO 0373 7045 26, t.n.v. Protestantse gemeente 

Breukelen 

Diaconie: bankrekeningnummer NL26 RABO 0310 6367 52 t.n.v. Diaconie Protestantse gemeente Breukelen 
 

Een veilige kerk: contactpersoon Hilma Thijs, 06 45626553, hilmathijs@hotmail.com;  

vertrouwenspersoon Harry Oussoren, 06 11066028, oussie69@gmail.com (Pauluskerk) 
 

Reservering en agendabeheer Pauluskerk, Pieterskerk en Bonifatiushuis: 

K. Andreae, verhuur@pknbreukelen.nl of tel. 06 42281589 

Bonifatiushuis: tel. 266899 
 

Protestantse wijkgemeente Pauluskerk 

ZWO-commissie: NL27 RABO 0336 9183 99 t.n.v. ZWO-commissie Pauluskerk, email henkhansman@ziggo.nl 

Adres Pauluskerk: Willink van Collenstraat 1, 3621 CK Breukelen, tel. 261270 
 

Protestantse wijkgemeente Pieterskerk 

Zendingscommissie: bankrekeningnummer Diaconie o.v.v. Zendingscie. Pieterskerk 
 

Adres Pieterskerk: Straatweg 59, 3621 BH Breukelen, tel. 262332 (consistorie) 

Koster: A. van der Dussen, Looijersdijk 29, tel. 264228, bert.vd.dussen@gmail.com 

Stichting Vrienden van de Pieterskerk Breukelen 

p/a Rietland 9, 3621 GZ Breukelen, bankr. NL27 RABO 0324 2763 89 
 

http://www.kerkomroep.nl/

