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Zaterdag 3 februari 
 2024, 25e jaargang no. 2 

 

KERKNIEUWS 
Protestantse gemeente Breukelen 
 

Wijkgemeente Pieterskerk & Wijkgemeente Pauluskerk 
 

 
 

K E R K D I E N S T E N 
 

Protestantse wijkgemeente Pauluskerk 
 

ZONDAG 4 FEBRUARI 2024 

10.00 uur: Ds. A.W. Aarnoutse 
 

Collecten: 1. Beautiful Kidz of Namibia  

         2. Wijkkas Pauluskerk  

 

ZONDAG 11 FEBRUARI 2024 

10.00 uur: Ds. G. Speelman, Breukelen 

        Dienst van Schrift en Tafel 

Collecten: 1. Kerk in Actie Noodhulp Griekenland   

                  2. Wijkkas Pauluskerk 

 

WOENSDAG 14 FEBRUARI 2024 

19.30 uur: Ds. A.W. Aarnoutse 

Collecte: Voedselbank 
 

Coventrygebed, voor Vrede en Verzoening 

Iedere vrijdag van 12.15 tot 12.35 uur, Pauluskerk 

 

Protestantse wijkgemeente Pieterskerk 
 

ZONDAG 4 FEBRUARI 2024 

10.00 uur: Ds. G. Doorn, Spakenburg,  Pieterskerk 

10:00 uur: Jeugddienst, Witte kerkje  
 

Collecten:  1.  Beautiful Kidz of Namibia 

                   2.  Wijkkas Pieterskerk 

Autodienst: Kees de Jong, 06-44123842 

Kinderkerk: groep 1 t/m 3 
 

ZONDAG 11 FEBRUARI 2024 

10.00 uur: Ds. M. Rodenburg-Splint 

Bevestiging en herbevestiging ambtsdragers 
 

Collecten: 1. Kerk in Actie Noodhulp Griekenland   

                  2. Wijkkas Pieterskerk 

Autodienst: fam. Wijnen, 0346-261837 

Kinderkerk: groep 1 t/m 8 
 

Gebedsmoment in de Pieterskerk 

Iedere vrijdag van 10.30 tot 11.00 uur 

 

 

 

WEEKSLUITINGEN IN DE DRIESTROOM 

Vrijdag  2 februari 16.45 uur: Dhr. F. Langelaar 

Vrijdag  9 februari 16.45 uur: Ds. A.W. Aarnoutse 

Vrijdag 16 februari 16.45 uur: Dhr. F. Vonk 
 
 

 

De volgende editie van Kerknieuws verschijnt over 3 we-

ken. Kopij graag inleveren op maandag 12 februari voor 

18.00 uur. 

 
 

M E D I T A T I E  
 

Als wij het Evangelie van Marcus lezen - meditatief 

 

‘Iedereen is naar U op zoek!’ zeggen Simon en de 

anderen tot Jezus. Het gerucht over Jezus ging lichtvoetig 

rond in Kafarnaüm in Galilea en in de omringende 

dorpen. Het gerucht over iemand die goed doet aan 

mensen, wie ook maar en waarvandaan. 

Onbevooroordeeld.  

Marcus beschrijft dat handelen van Jezus in Marcus 1, 

m.n. 32-38. Van overal komen mensen naar Jezus toe, 

zieke mensen, bezetenen, ik denk ook ogenschijnlijk 

‘gewone, gezonde mensen’. Het leven laat in ieders leven 

sporen na, en sommige vragen blijven lang 

onbeantwoord. Als er dán iemand is, die luisteren wil, 

met aandacht, met zorg en liefde, dan kan het wonder 

gebeuren dat de zon door de wolken heen begint te 

schijnen, dat mensen weer recht op gaan lopen. De 

vreugde het weer wint van uitzichtloosheid en 

onverschilligheid. Cynisme – niet meer durven hopen – is 

een groot kwaad voor de ziel. 

Het Marcusevangelie is het oudste van de vier die wij 

kennen uit de canon van het Nieuwe Testament. Marcus 

zou de schrijver zijn van ‘het evangelie van Petrus’, zijn 

makker. Het is van begin tot einde ‘Paasevangelie’, zo 

opent het immers: ‘Het begin van het evangelie van Jezus 

Christus, Zoon van God.’ De rooms-katholieke Nieuw-

Testamenticus Ben Hemelsoet heeft aangetoond dat de 

bedoeling van dit evangelie was om het jaarlijks in zijn 

geheel te lezen. Zoals ook jaarlijks de Thora gelezen 

wordt door de synagoge. Aan het einde immers, Marcus 

16: 7, klinken de woorden van de boodschapper-engel: 
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‘Hij gaat jullie voor naar Galilea, daar zullen jullie hem 

zien, zoals hij jullie heeft gezegd.’ Het einde voert terug 

naar het begin. De weg die thuis aangevangen wordt, 

heeft de bedoeling om weer thuis te komen, ervaringen 

rijker, veranderd, wijzer geworden. Het evangelie wil ons 

thuisbrengen, thuis bij het visioen van God voor deze 

wereld. 

 

In de gemeente lezen wij in dit (B-)jaar het 

Marcusevangelie. Wij laten ons erdoor leiden, wij laten 

ons erdoor inspireren. Naar goede gewoonte via de 

eredienst op zondag, of soms door een meditatief 

moment thuis, of in vespers die in de komende 

Veertigdagen worden gehouden. Momenten van inkeer 

en verstilling in deze onrustige wereld. Opvallend in ons 

stukje evangelie is ook het moment dat Jezus zélf, nog in 

het vroege donker van de ochtend opstond om een 

eenzame plek te vinden. Om te bidden. Om zijn eigen 

geestkracht te openen, om zich te kunnen geven aan het 

licht van de dag. Eerst bij jezelf zijn, om bij de ander te 

kunnen zijn. Deze innerlijke kracht is een ieder gegeven, 

al is het een hele kunst om die te ontdekken en te leren 

gebruiken. Laten wij in de gemeente(s) ruimte scheppen, 

om elkaar dát te bieden. Dat ieder mens zijn innerlijke 

wortels kan laten groeien, om uit te groeien tot de mens 

zoals je bedoeld bent. Het evangelie wijst ons daarin de 

weg. Het is een goede weg.  

Zo overwinnen wij ook de moeiten van onze tijd en 

samenleving. Zo draagt ons de hoop. 

 

Als dan binnenkort de Veertig dagen aanbreken, mogen 

het dagen van bezieling en inspiratie zijn die ons als 

geloofsgemeenschap goed doen.  

Ds Bram-Willem Aarnoutse 

 

Iedereen zoekt U, jong of oud, 

speurend langs allerlei wegen: 

kronkelig, vreemd, of recht, vertrouwd –  

meester, waar kom ik U tegen? 

Eens vindt U ons, bij dag of nacht, 

moe van onszelf en zonder kracht, 

dorstend naar liefde en zegen. 

 

LB 837:1; vert. Gert Landman 

 

 

 

W I J K G E M E E N T E 

P I E T E R S K E R K 
 
 

Predikant:  

ds M. Rodenburg-Splint 

Kerkplein 17, 3621 BA Breukelen 

email: predikant@pieterskerk.info; 

bereikbaar per mail tijdens kantoor-

uren, m.u.v. woensdag; 

in geval van crisis bereikbaar op 

06 22 888 505 (ook whatsapp) 

Inloopspreekuur: vrijdagmorgen 

tussen 11.00 en 12.00 uur 

(consistoriekamer Pieterskerk) 

Scriba:  J. van Muiswinkel, 

Broekdijk Oost 13, 3621 LM 

Breukelen, tel. 0346-263108, 

 email: scriba@pieterskerk.info 

Ledenadm.:  W. Mur, tel. 266842, 

 email: noortje-wim.mur@planet.nl 

Website:  www.pieterskerk.info 

Kerktelefoon:  John van den Bosch,  

 email: john.vd.bosch@kpnmail.nl, 

 tel. 266843 (na 18.00 u.)  

 
Bij de diensten 

Zo langzaam maar zeker bewegen we ons richting Pasen! 

Op 14 februari start de 40-dagentijd, waarvoor u ook dit 

jaar weer een kalender en flyer ontvangt vanuit de 

Pieterskerk.  

Het is een tijd van bezinning op de weg die Jezus gegaan 

is, door de dood heen. Een weg voor óns, zodat wij 

onverdiend en ondanks onze zonden en tekorten deel 

mogen krijgen aan dat vergezicht van genade waar we 

her en der iets van zien doorglinsteren: het Koninkrijk 

van God. 

Op 4 februari zal ds. G. Doorn uit Spakenburg ons 

voorgaan. Tevens is er voor de jeugd een jeugddienst in 

het Witte Kerkje, met als thema “All you need is…” De 

jeugd uit de Pieterskerk is hierbij weer van harte welkom. 

11 februari zal uw wijkpredikant voorgaan. In deze dienst 

wordt afscheid genomen van enkelen die zich de 

afgelopen jaren met hart en ziel ingezet hebben voor de 

kerkenraad. Ook zijn we dankbaar broeders en zusters te 

mogen verwelkomen in de kerkenraad (zie elders in dit 

Kerknieuws). Na de dienst is er een wijklunch voor de 

wijk West.  

We zien uit naar uw komst! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:noortje-wim.mur@planet.nl
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Uit de gemeente 

De nodige griep en corona virussen zijn rondgegaan de 

afgelopen periode. Voor wie om zijn of haar gezondheid 

moest denken was het opletten geblazen. Zelfs jongeren 

in blakende gezondheid moesten geregeld het onderspit 

delven. We hopen dat allen weer in goede gezondheid 

zijn hersteld! 

Voor zr. Kroon bidden we dat het verdere herstel 

voorspoedig mag gaan en zij pijnvrij mag blijven. 11 

februari zal zij voor het eerst sinds de operatie weer in de 

kerk zijn. Een bijzondere dienst voor haar. Ze zal dan in 

het ambt bevestigd worden als diaken.  

Br. Baelde is onlangs opgenomen met hartklachten. 

Afgelopen week heeft hij een pacemaker gekregen. Voor 

verder herstel zal hij waarschijnlijk enkele weken 

verblijven in zorgpension de Molenhoeve (Jan 

Blankenstraat 37 2861 BZ Bergambacht). Br. Baelde 

weet dat de gemeente met hem meeleeft. God zij met 

hem, we bidden om Zijn ontferming over zijn 

gezondheid.  

 
Wijklunch  

Alle gemeenteleden uit de omgeving van Portengen, 

Kockengen, Oud Aa, Nieuwer ter Aa en omstreken (wijk 

“west”) zijn van harte welkom op 11 februari vanaf 11:30 

uur in het Bonifatiushuis om samen een ontspannen 

maaltijd te nuttigen. De Pieterskerk vindt het belangrijk 

dat we betrokken zijn op elkaar. Samen zijn we kerk! ds. 

Rodenburg en wijkouderling Frans Vonk zijn uiteraard 

aanwezig en ontmoeten u graag. We hopen dat u erbij 

kunt zijn! U kunt zich nog opgeven 

(frans.vonk@hotmail.com of via 06 53 27 55 96). 

Hartelijke groet, ds. Mariëlle Rodenburg 

 

Een kale Pietersboom?! Het is een kwestie van tijd 

Afgelopen maanden werd het koor van de kerk 

opgefleurd met vrolijke blaadjes vol dankbaarheid die het 

wandkleed met de “Pietersboom” kleurden. Op Dankdag 

voor gewas en arbeid is er gedankt voor al deze intenties 

en mocht de gemeente haar oogst meebrengen en er iets 

van meenemen. In de maand februari laat de boom haar 

gele, rode en oranje blaadjes los. Er is ruimte voor iets 

nieuws! 

Toelevend naar Biddag (13 maart) zal er een waaier van 

bladgroen neergelegd worden bij de Pietersboom. 

Christen zijn betekent leven in afhankelijkheid van onze 

Schepper en Verlosser. Gaat u bij uzelf na: waarin ben ik 

van Hem afhankelijk? Waar wil ik de Heer voor bidden? 

Misschien zijn het zorgen voor de toekomst? Voor een of 

meerdere personen misschien? Een opleving in uw 

wandel met God? Schrijf het op en hang het aan de 

boom, anoniem of met naam en toenaam. De gebeden 

worden meegenomen tijdens Biddag.  

 

Van onder de toren 

Het voelt een beetje als het maken van een inhaalslag. Na 

de drukke kerstperiode heb ik de draad weer opgepakt als 

het gaat om de gemeente beter te leren kennen. Het liefst 

kom ik bij u allemaal zo snel mogelijk een keer op 

“kennismakingsbezoek”. Ik 

leer veel van de gesprekken 

met gemeenteleden. 

Persoonlijke verhalen, wat 

mensen bezighoudt en 

beweegt. Over Breukelen, 

de geschiedenis van de 

Pieterskerk, wat belangrijk 

wordt gevonden, wat 

spannend is met oog op de 

toekomst. Onlangs had ik 

ook mijn eerste gesprek met 

een zgn. “mentor” van de 

PKN. Iedere startende 
predikant neemt deel aan een mentortraject, omdat 

het allemaal best veel kan zijn wat er op je bordje 

belandt. Hij benadrukte dat ik de eerste twee, drie, 

zeven, jaar een “beginnend predikant” ben en dat ook 

hardop mag zeggen. Beginnend predikant of niet, de 

vragen en uitdagingen zullen altijd “voor gevorderden” 

zijn binnen de kerk. Ik mag er een weg in vinden, 

wetende dat de Heer mij de weg zal wijzen die goed is, 

gedragen door het ambt. Ik moet daarop vertrouwen, en u 

met mij. Dankbaar ben ik voor alle bemoediging, 

opbouwende kritiek en steun die ik ontvang.  Een aardig 

woord van deze en gene, maar ook door mensen die 

achter de schermen alles draaiende houden: het 

schoonmaken van het Bonifatiushuis, de kerk, dit 

Kerknieuws, de Bijbelgroep, de Weeksluiting, het 

bezoekwerk door onze bezoek dames, verzorging van 

koffie en thee na de dienst, de Kerkenraad waar nu bijna 

alle vacante plekken weer zicht hebben op een 

ambtsdrager, en zo kan ik nog wel even doorgaan. Zoals 

iemand onlangs nog herhaaldelijk tegen me zei in een 

pastoraal gesprek: “Er gaat ook zoveel goed!” Dat geldt 

niet alleen voor het persoonlijke leven van een pastorant, 

maar ook voor de kerk! We werken voor het Koninkrijk 

van God, een plan dat grootser is dan wat wij ons nu 

kunnen voorstellen en onze eigen levens overstijgt. Laten 

we ons daar op richten, dan is elke weg onontkoombaar 

de goede weg. 

Hartelijke groet vanuit de pastorie, 

ds. Mariëlle Rodenburg 

 
Evensong Pieterskerk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Binnenkort wordt er een “Evensong” gehouden in 

Breukelen. Maar, wat is dat eigenlijk? Steeds meer 

kerken in Nederland organiseren “Choral Evensongs”. 

mailto:frans.vonk@hotmail.com
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Populaire vieringen, met prachtige Engelse koormuziek 

in een vorm die veel mensen – kerkelijk en niet kerkelijk – 

aanspreekt. Zo ook 3 maart in de Pieterskerk! 

Dag in, dag uit houden Engelse kathedralen zang, 

lezingen en gebeden gaande in ochtend- en 

middaggebeden en in Evensongs. Ook al zit er slechts 

een handjevol mensen, dat deert niet: “Je denkt toch niet 

dat we voor de mensen zingen? We zingen voor God!” zo 

zou een koorlid eens gezegd hebben. De geluksvogel die 

wel eens een Evensong in St. Pauls Cathedral in Londen 

of St. John’s College in Cambridge heeft meegemaakt, 

zal bevestigen dat het een ervaring is die diepe indruk 

maakt.  

In Nederland worden Evensongs sinds 1980 

georganiseerd. Vaak maandelijks, meestal op zaterdag- of 

zondagmiddag en in monumentale kerken. Mensen uit de 

hele breedte van de kerk en daarbuiten komen er op af. 

Redenen om te gaan zijn: de verstilling, de schoonheid, 

de ervaring van heiligheid en ‘opgetild worden’ en de 

verbinding. 

 

De Anglicaanse kerk 

Een Evensong is een avondgebed in de traditie van de 

Anglicaanse kerk: een Protestantse kerk, die qua vorm 

heel dicht bij het katholicisme is gebleven. Koning 

Hendrik (Henry) VIII brak in de 16e eeuw met Rome en 

de kerkelijke wetten en stichtte zijn eigen kerk: de 

Church of England. De scheiding van Rome ging 

Hendrik om persoonlijke overwegingen en macht. Veel 

elementen uit de oude kerktraditie werden in Engeland en 

ook door Hendrik erg gewaardeerd. Ze bleven onderdeel 

van de Anglicaanse kerk, zoals de aandacht voor 

symbolen en rituelen.  

 

De Evensong en de Choral Evensong 

De getijdengebeden, zoals de vespers, noon en completen 

(voor het slapengaan) werden in de Anglicaanse kerk 

onder de noemer “Evensong” samengebracht. De teksten 

werden in 1594 gebundeld in het Book of Common 

Prayer en gebeden tijdens de Evensong.  

Wanneer teksten gezongen worden, spreken we van een 

“Choral Evensong”. Liederen worden verweven met 

teksten uit het Oude en Nieuwe Testament, de 

geloofsbelijdenis en het Onze Vader. De gesproken en 

gezongen teksten hebben in de viering hetzelfde belang. 

Koor en voorganger gaan dus samen voor. Dat maakt 

zingen een mooie, maar ook serieuze zaak.  

 

Muziek als voertaal 

In de Choral Evensong contrasteert de ingetogen 

gebedsdienst met een uitbundigheid van muzikale 

vormen en stijlen. Op de vaste teksten zijn door (Engelse) 

componisten oneindig veel variaties gemaakt, die meestal 

a-capella of met orgelbegeleiding worden gezongen. De 

vaste liederen worden naar plaatselijk gebruik 

geprogrammeerd. Zo zijn de preces en responses 

getijdengebeden: vaste teksten uit psalm 51 en 70. Een 

voorzanger zingt een vaste aanroep, het koor antwoordt 

in meerstemmige zang. Onderdeel van de responses zijn 

het Onze Vader en de voorbeden (‘collects’). Lezingen 

uit het Oude en Nieuwe Testament worden beantwoord 

met twee lofzangen: het Magnificat en Nunc Dimittis. 

Het eerste is het lied van Maria, vol verwachting 

uitkijkend naar de geboorte van Jezus. Het tweede is het 

lied van Simeon, waarin de oude man bidt om een vredig 

afscheid, nu zijn leven volmaakt is na een ontmoeting 

met de Messias. De Psalm sluit aan bij de lezingen van 

de dag. Het wordt gezien als het belangrijkste lied van de 

viering. Koor en kerk zingen samen Hymnes, voor een 

gevoel van betrokkenheid en samenzijn. Orgelspel is 

belangrijk. De Evensong begint en eindigt met een ‘organ 

voluntary’, waarbij alle aanwezigen – in tegenstelling tot 

wat vaak de praktijk is op zondagmorgen – blijven zitten 

tot de laatste noot! 

 

Over het koor 

Veel Nederlandse kerken hebben de Evensong inmiddels 

‘ontdekt’. Veel enthousiaste koorzangers hebben de 

oversteek naar Engeland al eens gewaagd. Er zijn 

landelijke bijeenkomsten en er wordt kennis 

uitgewisseld. De afgelopen twee jaar voerde een 

interkerkelijk koor ook Evensongs op in Huizen. Daar 

werd de verbindende kracht van muziek ervaren. Muziek 

– en zingen in het bijzonder – maakt iets los in jezelf en 

overbrugt verschillen tussen mensen, 

kerkgemeenschappen en tussen gelovigen en niet 

gelovigen. Misschien meer een zaak van gevoel dan van 

verstand. Luisteren, afstemmen en steeds meer durven 

laten zien, soms meer dan je zelf dacht! En dat voor iets 

dat is ontstaan uit een scheiding van kerken…  

Op 3 maart bent u van harte welkom het fenomeen eens 

zelf mee te maken. De Choral Evensong start om 17:00 

en duurt ongeveer een uur. Onder leiding van dirigent 

Eric Bakker neemt het koor uit Huizen ons mee. Ds. 

Mariëlle Rodenburg is voorganger in de dienst. Organist 

Jan Pieter Karman verblijdt ons met zijn orgelspel.  

 
Pastoraal contact 

Noortje Mur is ouderling van sectie Zuid, te bereiken via 

mur002@planet.nl of 0346-266842. Jeroen van Scher-

penzeel is ouderling van sectie Noord en bereikbaar via 

famvanscherpenzeel@gmail.com of 06 18397837. Frans 

Vonk is ouderling van sectie West en hem bereikt u via 

frans.vonk@hotmail.com of 06-53275596.  

 
Van de kerkenraad 

Sinds begin dit jaar zijn in de kerkenraad vijf vacatures 

ontstaan. Drie in het ambt van diaken en twee in het ambt 

van ouderling-kerkrentmeester.  

 

Diaken Rieneke Kaars-Vink stelt zich na een periode van 

vier jaar niet herkiesbaar. In deze periode heeft Rieneke 

zich doelmatig en vertrouwelijk opgesteld, niet alleen als 

diaken en kerkenraadslid, maar ook als lid van het 

moderamen met alle vergaderingen die daarbij horen. 

Ook diaken Jan Korver stelt zich na acht jaar niet 

herkiesbaar voor een nieuwe periode. Wel is Jan bereid 

voorlopig de diaconie te ondersteunen en zijn ambt als 

diaken nog enige tijd voort te zetten. 
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Diaken Frans Atsma heeft zich herkiesbaar gesteld, heeft 

de herbenoeming aanvaard en zal herbevestigd worden in 

zijn ambt als diaken. Daar is de kerkenraad zeer verheugd 

over en blij dat Frans met zijn vele jaren van ervaring, 

behouden blijft voor de kerkenraad. 

 

Jan Winkel en Dick Oosthoek, allebei ouderling-

kerkrentmeester, hebben zich niet herkiesbaar gesteld. 

Jan heeft zich 12 jaar actief en doeltreffend ingezet voor 

de Pieterskerk en heeft veel waardering opgebouwd in 

zowel de Pieters- als de Pauluskerk.  Jan blijft wel de 

financiële administratie verzorgen van de beide 

wijkgemeenten. Ook nemen we afscheid van Dick 

Oosthoek, Dick is actief geweest voor een periode van 8 

jaar en heeft als voorzitter de kerkenraad voortvarend 

leiding gegeven. In de coronaperiode is Dick een 

stuwende kracht geweest in onze wijkgemeente. 

 

In haar vergadering op 15 januari jl. heeft de kerkenraad 

unaniem ingestemd met de benoeming van mevrouw 

Ineke Kroon-Broere in het ambt van diaken. De 

kerkenraad heeft ook unaniem ingestemd met de 

benoeming van de heer Jan den Hartog in het ambt van 

kerkrentmeester zonder ambtelijke functie. De 

kerkenraad voelt zich gezegend dat zowel zuster Ineke 

Kroon als broeder Jan de Hartog hun benoeming hebben 

aanvaard. De namen van benoemde gemeenteleden zijn 

uit de gemeente gekomen. Dat betekent dat de gemeente 

deze leden geschikt acht voor het ambt waarin ze gesteld 

zijn. 

Gert Oskam is op dit moment kerkrentmeester zonder 

ambtelijke functie, maar is door de kerkenraad benoemd 

in het ambt van ouderling-kerkrentmeester. 

Tijdens de mededelingen in de dienst van 28 januari zijn 

de namen afgekondigd en worden, in overeenstemming 

met de kerkorde, de gemeenteleden in de gelegenheid 

gesteld bezwaren in te dienen tegen de gevolgde 

procedure of tegen de bevestiging. Deze bezwaren 

kunnen worden ingediend bij de voorzitter of scriba. 

 

Indien er geen bezwaren zijn binnengekomen zal de 

bevestiging- en herbevestiging plaatsvinden tijdens de 

dienst op zondag 11 februari. Tijdens deze dienst wordt 

ook afscheid genomen van de aftredende 

kerkenraadsleden. Voorganger is dan onze wijkpredikant 

ds. Rodenburg. 

Sjaak van Muiswinkel, scriba 

 

 

Dank 

Iedereen heel hartelijk bedankt voor de vele kaarten die 

ik mocht ontvangen tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis 

en mijn verdere herstel thuis. 

Hartelijke groet, Ina Deen 
 

 

 

 

 

W I J K G E M E E N T E 

P A U L U S K E R K 
 
 

 

Predikant: ds A.W. Aarnoutse, 

Keizerskroon 5, 3621 RS Breuke-

len, 0346 249878 of 06 20024393, 

ds.aw.aarnoutse@xs4all.nl 

Contact pastoraat: Henk Bomas, 

Schepersweg 202, 3621 JR 

Breukelen, tel. 06 83602282, 

hcbomas.1@kpnmail.nl 

Scriba:  vacant 

 scriba@pauluskerkbreukelen.nl 

Kerkelijk buro:  H. de Kruijff, tel. 06 23700853 

 ledenadministratie@pauluskerk 

 breukelen.nl 

Website:  pauluskerkbreukelen.nl 

Kerktelefoon:  John van den Bosch,  

 email: john.vd.bosch@kpnmail.nl, 

 tel. 266843 (na 18.00 u.) 

 

Vieren naar de Veertigdagen toe 

Zondagmorgen 4 februari horen wij uit 2 Koningen 4 een 

wonderlijk verhaal uit de tradities rondom Elisa, de 

profeet na Elia. En uit Marcus 1 het handelen van Jezus, 

ook in de ruimte van Israëls profeten. Als een vroege 

lente die warmte en licht brengt in levens van mensen. 

De Cantorij verleent haar medewerking.  

Op zondag 11 februari zal Gé Speelman ons voorgaan in 

een Dienst van Schrift & Tafel. Het is misschien wel 

goed om hierbij op te merken dat het gegeven het part-

time predikantschap niet altijd lukt om zelf voor te gaan 

in vieringen als deze. Dan is het zeker fijn als collega Gé 

in dit rooster zo mee wil draaien. Het heeft onze 

aandacht. 

Op woensdag 14 februari hopen wij samen met onze 

rooms-katholieke broeders en zusters de 

Aswoensdagviering te beleven. Klinken dan vertrouwde 

woorden van Jesaja 58 en Matteüs 5 die ons bepalen bij 

de kern van onze geloofsbeleving. De palmtakjes van 

vorig jaar worden aangestoken, het vuur knettert. We 

zingen dan ook het bijzondere lied 540, over Mozes, Elia 

en Jezus, de grote gestalten van het bijbelse geloof, 

leiders in moeilijke tijden. U, jij bent van harte welkom 

om zo de Veertigdagentijd aan te vangen. Met de 

uitnodiging ‘In Gods huis is ieder mens welkom’ 

openden we de Dienst van Gebeden om Eenheid van 

Christenen, zondag 21 januari in de Pieterskerk. We zien 

elkaar graag weer in de kerk. 

Ds Bram-Willem Aarnoutse 

 

Preekbespreking op 4 februari 

Vanuit verschillende kanten is gevraagd naar de 

mogelijkheid om eens na een dienst door te praten over 

de verkondiging. Om van elkaar te horen hoe de preek, 

de dienst is beleefd en welke gedachten er dan leven. Dat 

is een goed idee, zo gaandeweg in gesprek zijn met 
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elkaar, en we doen dat op zondag 4 februari, even na het 

koffiedrinken, in zaal 7. U bent van harte welkom. 

Ds Bram-Willem Aarnoutse 

 

In en uit de gemeente 

Mevr. Gerry de Hoop-Prins keerde onlangs weer terug 

naar huis (Alexiastraat 24, 3621 DX Breukelen) na een 

toch wel lang verblijf in zorghotel De Wartburg in 

Utrecht. We wensen u een goed herstel toe! 

Ds Bram-Willem Aarnoutse 

 

In en Uit de Gemeente 

Momenteel zijn er gemeenteleden die ziek of in 

behandeling zijn of rouwen om hun naasten. Verder zijn 

er gemeenteleden die het moeilijk hebben. Zoals bekend 

willen niet alle gemeenteleden vermeld worden in het 

Kerknieuws als er wat is, maar laten wij hen daarom niet 

vergeten. Als u deze gemeenteleden in het vizier heeft, 

stuur ze eens een kaartje of bel ze eens op. Een 

telefoontje of kaartje kan voor hen veel betekenen en hen 

ondersteunen. 

 

Verder stond er onlangs een artikel in Trouw van de 

Stichting Sire. Daarin geven zij tips om “hoop” te houden 

in deze neerslachtige tijden. Het pastoraat willen deze 

tips graag met u delen. 

 

1. Zoek de verbinding op 

2. Denk aan mooie dingen 

3. Je kunt vaak meer doen dan je denkt 

4. Stel jezelf een doel 

5. Fantaseer over je hoop 

6. Vergroot je weerbaarheid 

7. Je mag verdrietig zijn 

8. Omarm onzekerheid 

9. Oefen dankbaarheid 

10. Doe leuke dingen 

11. Je kunt alles leren 

12. Achter elke angst schuilt een verlangen 

 

Namens het pastoraat, 

Henk Bomas 

 

Een bijbelkring: op ontdekking door de rijkdom … 

Met degenen die zich hebben aangemeld plannen we data 

voor de komende tijd. Andere belangstellenden zijn zeker 

welkom, ik hoor graag van u.  

ds Bram-Willem Aarnoutse 

 

Seniorengesprekskring 

We ontmoeten elkaar op woensdagmiddag 14 februari in 

zaal 7 van de Pauluskerk. I.v.m. de voorjaarsvakantie is 

dat een week eerder dan gebruikelijk. Het is overigens 

zowel ‘Aswoensdag’ als ook Valentijnsdag. Kom gerust 

eens langs als u denkt: zou het iets voor mij zijn? Even 

eruit, een gezellig kopje koffie en altijd een goede 

ontmoeting, als we luisteren naar ieders gedachten. 

Ds Bram-Willem Aarnoutse 
 
 

Sobere maaltijden 

In de 40-dagentijd organiseert de ZWO-Commissie ook 

dit jaar weer sobere maaltijden voorafgaand aan de 

Vespers. Aanvangstijd 18.00 uur. Er zijn weer een aantal 

koks bereid gevonden om voor ons een eenvoudige 

maaltijd te bereiden. Het toetje wordt, zoals gebruikelijk, 

verzorgd door Wim Kaars. De intekenlijsten komen weer 

in de kerk te liggen. U bent van harte uitgenodigd ! 

Namens de ZWO-Commissie, 

Kees Andreae 

 

Van de kerkenraad 

De kerkenraad vergaderde op 25 januari en besprak o.a. 

de volgende zaken: 

Antependia: de kleden op de liturgische tafel en de 

stola’s zijn aan vervanging toe. De vlekken van o.a. het 

kaarsvet zijn niet meer te verwijderen en de stof wordt 

slap. We willen gaan nadenken over vervanging van deze 

antependia. Dat willen  we doen met een werkgroep van 

mensen uit verschillende taakgroepen (liturgiecommissie, 

kunstcommissie, etc.) en gemeenteleden en samen met 

een kunstenares. Vindt u het leuk om mee te doen in de 

werkgroep? U kunt zich opgeven bij ondergetekende. 

Zodra we voldoende mensen hebben (minimaal 5) 

kunnen we van start gaan om een voorstel te maken.  

Er is gelegenheid om de preek van 4 februari na te 

bespreken. U leest hier meer over in een bericht van ds. 

Bram-Willem Aarnoutse. 

We gaan van start met evaluatie en herziening van het 

beleidsplan ’19-‘23. De taakgroepen bekijken ieder hun 

eigen deel en de kerkenraad als geheel stelt het nieuwe 

beleidsplan op. Daarna bent u als gemeente aan zet om 

daar kritisch op te reageren. Pas dan komen we tot een 

eindproduct dat weer vier jaar mee kan: beleidsplan ’24-

‘28. Daarnaast gaan we ook nadenken over of en hoe we 

de samenwerking met andere kerken in Breukelen (de 

oecumene) willen uitbreiden.   

Bij de diaconie zullen wat verschuivingen plaatsvinden in 

de bezetting. Dick Hogeweij is vanaf de zomer een aantal 

maanden afwezig. Frans Rijper blijft daarom een half jaar 

langer aan dan eigenlijk de bedoeling was en vanaf juni 

zal Ronald Tange het diaconale team komen versterken. 

Frieda van Ewijk en Hans Hendriks zijn de andere twee 

diakenen. We zijn blij en dankbaar dat we daarmee 

compleet blijven en dat Ronald het ambt wil aanvaarden.  

Ds. Bram-Willem Aarnoutse heeft een eerste opzet 

gemaakt voor een plan met en voor de jeugd. Hij zoekt 

daarbij de samenwerking met de ouders van de kinderen 

en jeugdigen. U hoort van hem. 

De taakgroep geloof en cultuur gaat alweer van start met 

de samenstelling van het jaarprogramma ’24-’25. We 

blijven streven naar een aantrekkelijk programma voor 

iedereen, al valt de opkomst bij de activiteiten soms wat 

tegen. Het zou fijn zijn als we het aantal bezoekers 

kunnen vergroten door bijvoorbeeld nog wat meer mond-

tot-mond-reclame te maken en gasten mee te nemen. 

De vier statushouders die wonen op Vrouwenmantel 45 

hebben inmiddels hun plekje gevonden in Breukelen en 

zijn heel dankbaar voor de mooie woning en de goede 

zorgen vanuit de Protestantse Gemeente Breukelen. We 
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zijn dankbaar dat we dit hebben kunnen doen met hulp 

van zovelen. 

De volgende kerkenraadsvergadering zal plaatsvinden op 

7 maart in zaal 7 van de Pauluskerk. 

Met een hartelijke groet, 

Hetty Veneklaas 

 voorzitter@pauluskerkbreukelen.nl 

06-18993106 

 

De ZWO-commissie van de Pauluskerk vraagt 

bezorgers 

In de periode van de actie Kerkbalans 2024 vraagt ook de 

ZWO-commissie van de Pauluskerk een jaarlijkse 

bijdrage. Hiervoor dienen nog een aantal brieven bezorgd 

te worden. Voor de bezorging van deze brieven doet de 

ZWO-commissie een beroep op een aantal 

gemeenteleden die van een wandeling houden en gelijk 

een doel willen hebben. Voor de buitengebieden 

Maarssen, Kockengen en Nieuwer ter Aa zijn het er niet 

zoveel. Ik hoop op iemand die daar woont, is net zo 

handig. 

De enveloppen behoeven niet persoonlijk overhandigd te 

worden. Ik hoor graag van u. 

U kunt de enveloppen na de dienst van 11 februari 

meenemen. 

Henk Hansman (penningmeester) 

Email: henkhansman@ziggo.nl 

 of  T 06 551 33 936 

 
 

D I A C O N I E 
 

 
 

 

 
 

Diaconale collecte 4 februari  

 
Deze zondag collecteren we voor het diaconale 

jaarproject Beautiful Kidz of Namibia. Hier leest u een 

artikel van het project: 

Kinderen hebben kleuterschoolonderwijs nodig om mee 

te kunnen komen als ze officieel beginnen met school 

(grade 1 = groep 3). De kleuterschool is de basis van alle 

programma’s in het centrum van Beautiful Kidz. Het is 

van groot belang omdat ze later in regeringsscholen geen 

extra hulp krijgen. Daar zijn namelijk te veel kinderen 

per klas (40-50) en te weinig scholen waardoor er niet 

genoeg plaats is om alle kinderen onderwijs te geven. 

Deze basis helpt de kinderen om later zelfstandiger te 

kunnen werken. Ze leren d.m.v. wisselende thema’s 

bijvoorbeeld over de natuur, hun lichaam en hygiëne. 

Ook leren ze tellen en krijgen ze les in Engels (de 

voertaal op de regeringsscholen) Maandag 15 januari jl. 

ging na de zomer-vakantie in Namibië op de twee centra 

van Beautiful Kidz de school weer open. Er konden in 

Katatura zestig “nieuwe” kinderen verwelkomd worden 

door het team. Naast het onderwijzen, voeden en wassen 

van kinderen, zien ze steeds weer het belang van het 

leggen van niet alleen een sterke, maar ook een juiste en 

solide basis. De kinderen 

hebben extra aandacht en 

liefde nodig om 

traumatische ervaringen te 

verwerken. Veel van hen 

weten niet eens wat het is 

om zich geliefd en veilig 

te voelen. Ze hebben 

geleerd te vechten voor 

hun bestaan en zijn er aan 

gewend dat er naar hen 

geschreeuwd en 

gescholden wordt. In een 

liefdevolle omgeving doet 

het personeel van 

Beautiful Kidz er alles aan ze te helpen om weer kind te 

kunnen zijn. 

Bestuur Beautiful Kidz Namibia 

 

mailto:voorzitter@pauluskerkbreukelen.nl
mailto:henkhansman@ziggo.nl
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Diaconie collecte 11 februari Kerk in Actie – 

Noodhulp Griekenland 

Opvang voor gestrande vluchtelingen in Griekenland  

Nog altijd zijn er miljoenen mensen over de hele wereld 

op de vlucht. Een groot deel van hen komt uit landen 

waar het leven door oorlog of religieuze spanningen 

onmogelijk is. Op zoek naar veiligheid stranden mensen 

uit bijvoorbeeld Syrië, Afghanistan en Iran in 

Griekenland. Hier wacht hen vanwege lange procedures 

een onzekere tijd.  

 
Kerk in Actie ondersteunt organisaties die mensen op de 

vlucht opvangen en helpen met kleding, voedsel, zorg, 

onderwijs en waar mogelijk een betere plek. 

Via het programma Noodhulp helpt Kerk in Actie 

gestrande vluchtelingen in Griekenland.  

Lees meer op kerkinactie.nl/griekenland 

Help je mee om deze collecte tot een succes te maken? 

Hartelijk dank! 

 

Diaconie collecte Pauluskerk Aswoensdag 14 februari 

Voedselbank 

 
Aswoensdag is de markering van het begin van de 40-

dagen vastentijd. Voor zover u hier aan mee doet…..    

Voor veel mensen echter geldt dat ze altijd al een tekort 

aan voedsel hebben. Dus noodgedwongen moeten vasten. 

Ook in ons land, ook in Stichtse Vecht. De Voedselbank 

probeert daar wat verlichting in te brengen. Daarom 

collecteren we vandaag voor de voedselbank. 

 

 
Voedselbank 

Iedere week deelt de voedselbank Stichtse Vecht voed-

selpakketten uit. Daarvoor zijn veel goederen nodig. Het 

zou prachtig zijn als u iedere week bij het boodschap-

pendoen één artikel extra koopt voor de voedselbank. Dat 

kan van alles zijn, tandpasta, rijst, jam, wasmiddel, etc. 

Behalve versproducten is alles welkom. U kunt de spul-

len in de manden in/bij de Pieterskerk en de Pauluskerk 

stoppen. Alles komt bij de voedselbank terecht, die het 

weer over de pakketten verdeelt. 

Namens de voedselbank vast onze hartelijke dank. 

 

 

G E Z A M E N L I J KE 

B E R I C H T E N 
 

Oecumenische vespers in de veertigdagentijd 
 
De Werkgroep Oecumene 
organiseert in de 
veertigdagentijd voor Pasen 
weer vespers. Deze vinden 
plaats op dinsdag 20 en 27 
februari, 5, 12, 19 en 26 maart 
2024 in de Pauluskerk, 
Straatweg 37 te Breukelen. De 
vespers beginnen om 19.15 uur 

en duren ongeveer 20 minuten. Het thema dit jaar is 
“Houd ons in Uw hand”. Na afloop is er koffie en thee. U 
bent van harte welkom. 
 
 

 
De inzamelingsactie die gehouden is in de Pauluskerk en 

de Pieterskerk voor de Voedselbank Stichtse Vecht heeft 

in totaal 23 dozen met producten voor de Voedselbank 

opgeleverd. Vrijdag 19 januari zijn de spullen 

overhandigd aan de voedselbank. Iedereen die hier aan 

bijgedragen heeft, namens de Voedselbank heel hartelijk 

dank! 

Diaconie 

Blik van een wereldburger 

Fototentoonstelling Elbert Verbrugge 

Opening zondag 18 februari om 11.30uur in de 

Pauluskerk 

Expositie loopt tot 10 mei 

 

Op de middelbare school had hij al enorm veel interesse 

in topografie en geografie, en later kon hij zijn liefde 

voor beeld kwijt in zijn werk als film-editor bij de NOS. 

Elbert Verbrugge vindt het fantastisch om zijn blik te 

verruimen. Hij voelt zich eerder wereldburger dan 

Nederlander. Zowel als reisinformateur bij Wereldcontact 

als privé maakte hij talloze reizen naar vrijwel alle 

continenten en daar is een enorme fotocollectie uit 

voortgekomen. Tijdens deze expositie laat hij zijn 

mooiste foto’s zien op het gebied van landschappen, 

mensen en dieren. Uiteraard ontbreekt daarbij zijn 

geliefde Zuidelijk Afrika niet: “De leegheid en ruigheid. 

Het is imponerend.” 
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Wandel- en concertarrangement 2 maart 

‘Een mini-vakantie’, zo typeerde een bezoeker het laatste 

arrangement op de Herberg! Op D.V. zaterdag 2 maart bent u 

weer van harte welkom bij Pastoraal Diaconaal Centrum de 

Herberg in Oosterbeek, nu voor het voorjaararrangement met 

wandeling en concert. Na ontvangst met koffie gaan we op stap 

voor een prachtige wandeling van ongeveer 5 kilometer 

rondom Park Hemmen, een uniek gebied. De door de Herberg 

bereidde lunch nemen we mee. ’s Middags is er een concert 

met Martin Zonnenberg aan de vleugel en Marjolein de Wit 

met fluit. Zij zullen een afwisselend programma ten gehore 

brengen.  

Een leuke manier om er even uit te zijn, alleen of met uw 

ouders, broer of zus of met een vriend(in)!  

De kosten voor het volledig arrangement zijn € 30, alleen het 

concert komt op € 15. De opbrengst van deze dag komt ten 

goede aan het werk van de Herberg.     

Tijd: 10.30 uur koffie, 11.00 wandelen. Alleen concert: 14.30 

uur, zaal open om 14.00 uur.  

Informatie en opgave: concerten@pdcdeherberg.nl, 026-

3342225 (werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur).  

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:concerten@pdcdeherberg.nl
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C O L O F O N 
Inleveradres: Hr. J. van Muiswinkel, Broekdijk Oost 13, 3621 LM Breukelen, tel. 263108, emailadres: kerknieuws@msn.com 

Kopij dient op maandag voor 18.00 uur te zijn ingeleverd op bovenstaand inlever- of email-adres. 
 

EMAILS: KOPIJ S.V.P. ALS BIJLAGE IN “WORD”, LETTERTYPE TIMES NEW ROMAN, PITCH 11, UITGEVULD. 
 

Betalingen, financiële bijdragen, bestellingen etc. bij voorkeur via site.skgcollect.nl/495/ of de APPostel-app 
 

Bezorging: mw. M. Versluys, tel. 261814, 

W. Mur, Bonifatiuslaan 8, 3621 DH Breukelen, tel. 266842, email: mur00021@planet.nl; 

Bankrekeningnummer Kerknieuws: Protestantse gemeente Breukelen: NL51 RABO 0310 6764 60 

Kostprijs: € 22,50 
 

Kollektemunten bestellen: overmaken op NL60 INGB 0007231648 t.n.v. Protestantse gemeente Breukelen o.v.v. uw naam en 

aantal zakjes groene (à € 20) en/of witte munten (à € 20) - min. 2 zakjes per keer; afhalen: 1e zondag v.d. maand na de dienst 
 

Kerkdiensten via internet: www.kerkdienstgemist.nl 

Administrateur: J. Winkel, Fuut 13, 3628 CR Kockengen, tel. 0346-241144, email: j.winkel@hetnet.nl 

bankr.nr. NL16 INGB 0000 3103 26; Administratie Kerkbalans NL84 RABO 0373 7045 26, t.n.v. Protestantse gemeente 

Breukelen 
 

Diaconie: bankrekeningnummer NL26 RABO 0310 6367 52 t.n.v. Diaconie Protestantse gemeente Breukelen 
 

Een veilige kerk: contactpersoon Hilma Thijs, 06 64566553, hilmathijs@hotmail.com;  

vertrouwenspersoon Harry Oussoren, 06 11066028, oussie69@gmail.com (Pauluskerk) 
 

Reservering en agendabeheer Pauluskerk, Pieterskerk en Bonifatiushuis: 

K. Andreae, verhuur@pknbreukelen.nl of tel. 06 42281589 

Bonifatiushuis: tel. 266899 
 

Protestantse wijkgemeente Pauluskerk 

ZWO-commissie: NL27 RABO 0336 9183 99 t.n.v. ZWO-commissie Pauluskerk, email henkhansman@ziggo.nl 

Adres Pauluskerk: Willink van Collenstraat 1, 3621 CK Breukelen, tel. 261270 
 

Protestantse wijkgemeente Pieterskerk 

Zendingscommissie: bankrekeningnummer Diaconie o.v.v. Zendingscie. Pieterskerk 
 

Adres Pieterskerk: Straatweg 59, 3621 BH Breukelen, tel. 262332 (consistorie) 

Koster: A. van der Dussen, Looijersdijk 29, tel. 264228, bert.vd.dussen@gmail.com 
 

Stichting Vrienden van de Pieterskerk Breukelen 

p/a Rietland 9, 3621 GZ Breukelen, bankr. NL27 RABO 0324 2763 89 
 

 

http://www.kerkomroep.nl/

