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Zaterdag 13 januari 
 2024, 25e jaargang no. 1 

 

KERKNIEUWS 
Protestantse gemeente Breukelen 
 

Wijkgemeente Pieterskerk & Wijkgemeente Pauluskerk 
 

 
 

K E R K D I E N S T E N 
 

Protestantse wijkgemeente Pauluskerk 
 

ZONDAG 14 JANUARI 2024 

10.00 uur: Ds. S. de Vries, Schalkwijk 
 

Collecten: 1. Kerk in Actie – Binnenlands Diaconaat 

         2. Wijkkas Pauluskerk 
 

ZONDAG 21 JANUARI 2024 

Dienst van Gebed voor de Eenheid van de Kerken in 

de Pieterskerk 

10.00 uur: Voorgangers deelnemende kerken 
 

Collecten: 1. Beautiful Kidz of Namibia 

                  2. Oecumene 
 

ZONDAG 28 JANUARI 2024 

12+ dienst 

10.00 uur: Ds. A. Sneep, Amstelveen 

        Dienst van Schrift en Tafel 

19.00 uur: Taizéviering 
 
 

Collecten: 1. PKN – Jonge generaties  

                  2. Wijkkas Pauluskerk 
 

Coventrygebed, voor Vrede en Verzoening 

Iedere vrijdag van 12.15 tot 12.35 uur, Pauluskerk 

 

Protestantse wijkgemeente Pieterskerk 
 

ZONDAG 14 JANUARI 2024 

Viering Heilig Avondmaal 

10.00 uur: Ds. M. Rodenburg - Splint 
 

Collecten: 1. Confessionele Beweging 

                  2. Wijkkas Pieterskerk 

Autodienst: Dhr. K. de Jong, tel. 06 44123842 

Kinderkerk: Groepen 1 t/m 6 
 

ZONDAG 21 JANUARI 2024 

Dienst van Gebed voor de Eenheid van de Kerken in 

de Pieterskerk 

10.00 uur: Voorgangers deelnemende kerken 
 

Collecten: 1. Beautiful Kidz of Namibia 

                  2. Oecumene 

Autodienst: Dhr. F. Atsma, tel. 06 16924549 

Kinderkerk: Alle groepen  

ZONDAG 28 JANUARI 2024 

10.00 uur: Ds. N. de Boo, Zeist 
 

Collecten: 1. NBG - Bible Basics    

                  2. Wijkkas Pieterskerk 

Autodienst: Dhr. J. den Hartog, tel. 06 54302974 

Kinderkerk: Alle groepen  
 

Gebedsmoment in de Pieterskerk 

Iedere vrijdag van 10.30 tot 11.00 uur 

 

WEEKSLUITINGEN IN DE DRIESTROOM 

Vrijdag 12 januari 16.45 uur: Ds. J.J. van der Meulen 

Vrijdag 19 januari 16.45 uur: Drs. M. Hekman-Klapwijk 

Vrijdag 26 januari 16.45 uur: Pastor J. van Os 

Vrijdag 2 februari 16.45 uur: Dhr. F. Langelaar 
 
 

De volgende editie van Kerknieuws verschijnt over 3 we-

ken. Deze is voor 2 weken. Kopij inleveren uiterlijk 

maandag 29 januari, voor 18.00 uur. 
 

 

A G E N D A 
 

 

Donderdag 18 januari 20.00 uur, Pauluskerk 

 Interactieve avond over “Duurzaamheid werkt” 

Zondag 28 januari 15.00 uur, Pauluskerk 

 Concert door studenten HKU 

 Scandinavische Barokmuziek 

 

 
Namens de Kerknieuw redactie 
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M E D I T A T I E  
Over tijd en eeuwigheid 

Het nieuwe jaar is ingegaan. Een mooi moment om te 

“mediteren”, te overdenken. 2024 geeft de kalender nu 

aan. Wat zal dit jaar ons brengen? En wat kunnen wij 

bieden aan onze naasten, aan God? Een kalender, de 

klok, de tijdsindeling maakt ons leven behapbaar. Onze 

(goede) voornemens, afspraken met onszelf, kunnen we 

makkelijker realiseren met een duidelijk begin- en 

eindpunt. In de Oudheid onder Julius Caesar ontstond de 

voorloper van onze huidige Gregoriaanse kalender, een 

kalender op basis van de beweging van de zon. IJkpunten 

waren de langste en kortste dagen van het jaar.  

 

Vrijdag 22 december was de kortste dag afgelopen jaar 

en het leek sindsdien alsof het licht moeite had haar 

terrein terug te winnen. Alsof de dagen niet langer 

werden. Je zou er bijna meer in lezen. Onvoorspelbare 

weertekenen kunnen een wonderlijk karakter krijgen. 

Zoals in Jozua 10:12-13, toen de zon stil stond die dag 

dat Jozua zijn vijanden zou verslaan. Of toen Jezus stierf 

aan het kruis, en de wereld gedurende drie uur donker 

werd. Het zijn uitzonderlijke gevallen. Juist omdat 

normaal gesproken “alles zijn tijd” heeft, zoals we lezen 

in Prediker 3.  
 

Alles heeft zijn tijd, 

u zult de passage uit 

Prediker 3 goed 

kennen. Het geeft 

een poëtische 

opsomming van alle 

facetten van het 

menselijk leven. 

“Een tijd om te 

lachen, een tijd om 

te huilen. Een tijd 

om te rouwen, een 

tijd om te dansen.” 

Het lijkt wel alsof 

voor Prediker het 

leven op te delen is 

in die tegenstellingen. Het een kan niet zonder het ander. 

Zonder verdriet, kunnen we geen ware vreugde kennen. 

Zonder een moment van pech op z’n tijd, kunnen we het 

geluk misschien niet waarderen. Op z’n Johan Cruijffs 

gezegd: “Elk voordeel, heb z’n nadeel.”  
 

Niet alleen de tijd maar ook dit denken in tegenstellingen, 

lijkt bij Prediker een wetmatigheid te zijn. Misschien 

heeft u wel eens iemand horen zeggen dat het leven 

“binair” is. Daar zit het woordje “bi” in, wat “twee” 

betekent. God schiep de wereld zo dat er dag is en nacht, 

man en vrouw, leven en dood, waar of niet-waar, geluk 

en ongeluk. De tijd, die zijn beperkingen heeft, vindt zijn 

tegenover in de Eeuwigheid van God. “Alles wat God 

doet, doet Hij voor altijd,” schrijft Prediker. Alles wat wij 

doen, is in het moment van de tijd, en daarmee vluchtig.  
 

Een criticus zou kunnen zeggen dat dit denken wel heel 

“deterministisch” is. Dat er patronen zijn, structuren van 

onze werkelijkheid waar wij niets aan kunnen 

veranderen, kan een doorn in het oog zijn. Traditie, 

conventie, dat wat houvast geeft, kan daarmee een nare 

bijsmaak krijgen, té beperkend zijn, té zwart-wit. De 

eigen keuzevrijheid van de mens staat daarbij in het 

hoogste vaandel. Het leven is immers maakbaar, toch? En 

als we niet meer weten wat precies waar is, of goed of 

fout, dan heeft ieder toch het recht om dat voor zichzelf 

te bepalen? Ieder mens of iedere traditie die dat voor een 

ander doet – op welke autoriteit dan ook – zou 

moralistisch zijn. De ander onrechtmatig de les lezen, 

omdat een oordeel eigenlijk niet geveld kan of mag 

worden. 
 

Veel mensen zullen zichzelf herkennen in de criticus. Het 

is het geluid dat we in de samenleving om ons heen horen 

en wat ook doorsijpelt in ons eigen denken. Het staat op 

gespannen voet met het wereldbeeld dat we tegenkomen 

in de Bijbel, waar alles wel degelijk een plaats heeft en 

een tijd. En misschien nog wel belangrijker: een 

bedoeling. Met een idee van hoe een “goed leven” er uit 

ziet. Een leven waarin mensen tot hun “doel” komen. Dat 

in zichzelf zinvol is, omdat God het zo gewild heeft. 

Dat kritische geluid is begrijpelijkerwijs geboren uit een 

verzet tegen de benauwende kanten van traditie en 

geloof. Een optimisme over de mogelijkheden van de 

mensheid en diens vrijheid werd de nieuwe status quo. 

Maar het stelt ons, christenen anno 2024, kinderen van 

onze tijd, wel voor belangrijke vragen. Hoe willen we 

naar de wereld kijken en wat heeft voor ons daarbij 

autoriteit, en waarom? 

 

“Jezus was een revolutionair”, wordt wel eens gezegd. 

Biedt zijn leven geen ruimte voor nieuwe wegen? Jezus 

stond inderdaad op tegen de machten en krachten die in 

de samenleving van toen de dienst uitmaakten. We weten 

echter ook dat er voor Jezus maar één Autoriteit was. 

Keer op keer verwijst hij naar God de Vader, en het 

hooghouden van Zijn geboden voor een goed leven. Hem 

te kennen was het doel dat Jezus voor ogen had voor zijn 

volgelingen: “Niemand komt tot de Vader, dan door mij.” 

(Joh. 14:6)  
 

Hoe is dat voor ons? Wat zien wij als ons hoogste doel? 

Wat de toekomst brengen moge blijft een kwestie van 

speculeren. Zal er in onze samenleving weer een 

verlangen ontstaan naar de wijsheid van de eeuwen, nu 

de benauwing van traditie niet meer zo tastbaar is?  

Een antwoord op die vraag zal 2024 misschien nog niet 

brengen. Hoe maakbaar de wereld ook zou zijn, in de 

toekomst kunnen we niet kijken. Dat is toch redelijk 

zwart-wit. We gaan het leven aan met wat vluchtig is: het 

hier en nu. Met Prediker wetende dat we de Eeuwige 

hebben, als hoopvol houvast hiertegenover. 

Ds Mariëlle Rodenburg – Splint 
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W I J K G E M E E N T E 

P I E T E R S K E R K 
 

 

Predikant:  

ds M. Rodenburg-Splint 

Kerkplein 17, 3621 BA Breukelen 

email: predikant@pieterskerk.info; 

bereikbaar per mail tijdens kantoor-

uren, m.u.v. woensdag; 

in geval van crisis bereikbaar op 

06 22 888 505 (ook whatsapp) 

Inloopspreekuur: vrijdagmorgen 

tussen 11.00 en 12.00 uur 

(consistoriekamer Pieterskerk) 

Scriba:  J. van Muiswinkel, 

Broekdijk Oost 13, 3621 LM 

Breukelen, tel. 0346-263108, 

 email: scriba@pieterskerk.info 

Ledenadm.:  W. Mur, tel. 266842, 

 email: noortje-wim.mur@planet.nl 

Website:  www.pieterskerk.info 

Kerktelefoon:  John van den Bosch,  

 email: john.vd.bosch@kpnmail.nl, 

 tel. 266843 (na 18.00 u.)  
 
Uit de gemeente 

Met zr. Ineke Kroon uit Nieuwer ter Aa gaat het goed. Zij 

heeft de opdracht gekregen het rustig aan te doen. 

Inmiddels is zij in de vijfde week van haar herstel 

aanbeland. Het is lastig om stil te zitten als je gewend 

bent van alles te ondernemen maar ze “mag niet klagen”, 

aldus zr. Kroon. Ze hoeft zich niet te vervelen en kijkt 

terug op mooie feestdagen. Ook werd ze verrast door alle 

kaartjes uit de gemeente.  

Wat kan dat een mens goed doen! 
 

Onze gebeden en gedachten gaan uit naar de fam. 

Hoogendoorn. Vlak voor de kerst verloren zij hun 

schoonzoon. Zij voelen de warmte van de gemeenschap 

en zijn daar heel dankbaar voor. Zij weten dat God altijd 

nabij is. 
 

We zijn dankbaar dat Ina Deen na een ongelukkige val en 

een verblijf in het ziekenhuis weer thuis mocht komen. 

We wensen haar een goed verder herstel. We hopen 

elkaar weer snel in de diensten te ontmoeten. 
 

Mocht zij u niet meer gezien hebben: ds. Rodenburg 

wenst u alle goeds en gezondheid voor het nieuwe jaar! 

In februari zal zij starten met een dag college in de week, 

zoals afgesproken met de Kleine Synode, waardoor zij 

direct in Breukelen aan de slag mocht als 

gemeentepredikant. Dat zal een drukke tijd worden. 

Onder meer om die reden zal zij in februari-maart minder 

vaak voorgaan dan gehoopt. Een investering voor de 

lange termijn. Ondanks dat heeft ds. Rodenburg veel zin 

in het nieuwe jaar: “Voor het eerst zullen we de vier 

seizoenen met elkaar doormaken, wat een zegen!” 

 

Bij de diensten 

De winter lijkt eindelijk aan te breken! Voor de 

schaatsliefhebbers onder ons is de vrieskou hopelijk van 

langere duur. Zitten in een ijskoude kerk echter, daar 

word je meestal niet zo blij van! Gelukkig heeft zr. Dita 

van Muiswinkel geregeld dat er kleedjes zijn om u warm 

te houden tijdens de dienst. Misschien zijn ze u nog niet 

opgevallen? Zo grijs als de stenen vloer zijn ze. Ze staan 

in een open zwartmetalen mand vlak voor het koorhek. 

Geen overbodige luxe!  
 

Op 14 januari vieren we met elkaar het Heilig 

Avondmaal (lopend). De tekst die centraal staat is de 

bruiloft te Kana. Jezus verrichtte in Kana zijn eerste 

wonder. Water veranderde in wijn.  

Deze tekst past traditioneel bij de tijd van Epifanie ofwel 

“openbaring van Zijn heerlijkheid”, tussen kerst en het 

begin van de 40-dagentijd. Ds. Rodenburg gaat u voor. 

 

21 Januari vieren we de eenheid onder christenen uit de 

verschillende kerken over de wereld, en dus ook in 

Breukelen. De voorgangers en vertegenwoordigers uit de 

verschillende kerken zijn aanwezig en hebben een 

aandeel in deze oecumenische dienst. Laten we hopen dat 

de kerk volstroomt, tezamen als één lichaam van 

Christus. Ds. Rodenburg zal de preek verzorgen, en we 

hopen dat uit verschillende kerken mensen aansluiten bij 

het koortje (zie elders in dit Kerknieuws). We horen 

onder meer het verhaal van de Barmhartige Samaritaan.  
 

De 28e januari hoop ds. N. de Boo uit Zeist ons voor te 

gaan. 
 

Blijft u weer gezellig even na voor een kopje koffie of 

thee na de dienst? Van harte welkom! 

Ds. Mariëlle Rodenburg-Splint 

 

Dienst van gebed: vrijdag van 10:30-11:00 

Een verstillend moment in de 

waan van alledag. Een plek om 

samen voorbede te doen. We 

hanteren een eenvoudige liturgie 

en starten (letterlijk!) klokslag 

10:30, dus zorg dat u op tijd 

bent! De kerk wordt in stilte 

betreden en we gaan ook in stilte 

weer uiteen. U bent van harte 

welkom!  

 

mailto:noortje-wim.mur@planet.nl
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Pastoraal contact 

Noortje Mur is ouderling van sectie Zuid, te bereiken via 

mur002@planet.nl of 0346-266842.  

Jeroen van Scherpenzeel is ouderling van sectie Noord en 

bereikbaar via famvanscherpenzeel@gmail.com of 06 

18397837.  

Frans Vonk is ouderling van sectie West en hem bereikt u 

via frans.vonk@hotmail.com of 06-53275596.  

 
Giften  

Via ds. Rodenburg ontvingen we een gift van € 20 voor 

onze wijkkas. Via Ria van Eck de inhoud van de 

“koffiepot’ inzake het wekelijkse koffiedrinken een 

bedrag van € 113,50. Alle gevers en koffiedrinkers 

hartelijk dank hiervoor.  

Jan Winkel 

 

W I J K G E M E E N T E 

P A U L U S K E R K 
 

 

Predikant: ds A.W. Aarnoutse, 

Keizerskroon 5, 3621 RS Breuke-

len, 0346 249878 of 06 20024393, 

ds.aw.aarnoutse@xs4all.nl 

Contact pastoraat: Henk Bomas, 

Schepersweg 202, 3621 JR 

Breukelen, tel. 06 83602282, 

hcbomas.1@kpnmail.nl 

Scriba:  vacant 

 scriba@pauluskerkbreukelen.nl 

Kerkelijk buro:  H. de Kruijff, tel. 06 23700853 

 ledenadministratie@pauluskerk 

 breukelen.nl 

Website:  pauluskerkbreukelen.nl 

Kerktelefoon:  John van den Bosch,  

 email: john.vd.bosch@kpnmail.nl, 

 tel. 266843 (na 18.00 u.) 

 
Vieren in de groene tijd van Epifanie 

We ontvangen in de tijd van Epifanie meerdere 

vertrouwde gastvoorgangers, zoals Sytze de Vries en 

Bram Sneep. Zij gaan ons voor in het spoor van het 

Evangelie. In de kerkelijke traditie heet deze periode de 

Epifanie – ‘de tijd van het verschijnen van de Heer Jezus 

Christus’. Klassieke lezingen staan dan op het rooster 

zoals Matteüs 2 – de wijzen uit het Oosten zoeken het 

Kind, Lucas 2: 40-52 – de presentatie van de twaalfjarige 

Jezus in de tempel en vervolgens de doop van de Heer 

(uit Matteüs 3, Marcus 1, Lucas  of Johannes 1). Alle vier 

de evangelisten vermelden de doop in de Jordaan. Het 

meest kordaat is de evangelist Marcus (1: 9–12): direct 

na de doop volgt de periode van 40 dagen in de woestijn. 

De doop betekent: initiatie, ritueel, toewijding aan een 

levensopdracht. De weg van een mens, dus ook van 

Jezus, heeft een bestemming. Roeping vraagt om 

antwoord. Wat is die bestemming, dat levensdoel? We 

leiden het af aan de Stem van boven ( ‘bat kol’) bij het 

moment van de doop: ‘Jij bent mijn geliefde Zoon, in jou 

vind ik vreugde’ (Marcus 1: 11). 

Christelijk geloven waardeert het leven van ieder 

mensenkind, als een ‘geliefd mensenkind’. Ons leven 

staat in het perspectief van leven met het hart, dat 

betekent: liefde leven en recht doen, met compassie 

willen leven voor Gods Aangezicht. Zo leven, draagt bij 

aan een vreugdevol bestaan. Ons leven staat zo vaak in 

het teken van prestige, expertise, status, daar is niet 

zoveel mis mee – gebruik je talent! Maar gebruik het dan 

om de vreugde in het menselijk samenleven te 

vermeerderen. Christelijk geloven, in het spoor van haar 

joodse bronnen, wil bijdragen aan vreugde in de wereld. 

Al het overige nodige is daarvan afgeleid: vrede, hoop, 

mededogen. Laten wij ons in het nieuwe jaar 2024 in 

deze hoge opdracht herkennen en elkaar bemoedigen om 

(opnieuw) bij te dragen aan ons gemeente-zijn. Vrede en 

alle goeds, ds Bram-Willem Aarnoutse 

 

‘Wees verheugd, van zorgen vrij: 

God die wij aanbidden 

is ons rakelings nabij, 

wonend in ons midden. 

Midden onder u 

staat Hij die gij niet kent.’ 

LB 528: 5 

 

In en uit de gemeente 

We wensen de gemeenteleden die worstelen met ziekte of 

herstel vertrouwen toe en geduld. Soms gaat het even 

door diepe dalen, maar ik wens u toe dat het licht van 

januari bemoediging schenkt. En schroom niet, als u eens 

van u af wil praten. Het helpt. 
 

Mevr. Gery de Hoop-Prins verblijft na een val sinds 

enkele weken in zorghotel De Wartburg in Utrecht, 

Kennedylaan 300 te Utrecht, kamer 24. Herstel vraagt 

geduld. Hopelijk mag u met enige tijd weer huiswaarts 

keren. 

Ds Bram-Willem Aarnoutse 

 

Een bijbelkring: op ontdekking door de rijkdom … 

Ik werd in november benaderd door iemand die heel 

graag met enkele anderen een bijbelkring zou willen 

starten, om samen aan het werk te gaan met de rijke 

inhoud van de Bijbelse verhalen. Liefst een avond 

doordeweeks, van 19.45 – 21.15u. Wie doet er mee?  

Laat het gerust weten. 

 Ds Bram-Willem Aarnoutse 

 

Seniorengesprekskring 

We ontmoeten elkaar op woensdagmiddag 17 januari in 

zaal 7 van de Pauluskerk. Kom gerust eens langs als u 

denkt: zou het iets voor mij zijn? Even eruit, een gezellig 

kopje koffie en altijd een goede ontmoeting, als we 

luisteren naar ieders gedachten.  

Ds Bram-Willem Aarnoutse 
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Gedachten voor de doopdag van Dietrich W.R. 

Bethge (Bonhoeffer) 

Op woensdagavond 

17 januari lezen we 

samen deze 

prachtige tekst die 

Bonhoeffer vanuit 

zijn gevangenis te 

Berlijn-Tegel 

schreef met het oog 

op de doop van zijn 

neefje. Het vormt 

onder zijn omstan-

digheden destijds 

een reflectie op de 

tijd waarin hij leefde (mei 1944). Het gaat om de 

‘hertaling van de christelijke geloofswoorden’. Wat zegt 

deze brief ons? Ik verwijs naar het Jaarprogramma, blz. 

29. De tekst kan vooraf worden toegezonden via de mail. 

Ds Bram-Willem Aarnoutse 

 

 

D I A C O N I E 
 

 
 

 

 
 

 

 

Diaconale collecte 14 januari Pieterkerk  

 
Een nieuwe naam met een vertrouwde en heldere inhoud; 

zo zien wij deze fusiebeweging van de Confessionele 

Vereniging (van 1864 uit de Nederlandse Hervormde 

Kerk) en het Confessioneel Gereformeerd Beraad (van 

1973 uit de Gereformeerde Kerken in Nederland). 

  

In 2020 hebben wij de krachten gebundeld om de 

Protestantse Kerk in Nederland te dienen met ons 

belijdend (confessioneel) geluid: de kern van het 

evangelie is Jezus Christus, de gekruisigde en opgestane 

Heer, de Redder van de wereld. We doen dit 

ondubbelzinnig en onbekrompen vanuit de Schrift en het 

belijden van de kerk. 

Dit evangelie is tot ons gekomen in de Bijbel als Gods 

Woord en door de traditie van de kerk. Hiermee staan wij 

in de kerk en de wereld. Zij zijn de constanten in de 

telkens veranderende omstandigheden waarin wij ons 

geloof belijden en in de praktijk brengen. 

  

Het belijdende geluid is een koord dat van drie strengen 

is gevlochten: de drie-enige God (Vader, Zoon en heilige 

Geest), de twee naturen van Jezus Christus (waarlijk God 

en waarlijk mens), één Bijbel (Oude en Nieuwe 

Testament horen bijeen). Deze drie strengen zijn de 

spreek- en leesregels in het spreken over God. In dit 

belijden wil de beweging de Heer dienen binnen de 

Protestantse Kerk in Nederland. 

Met deze collecte steunen wij het werk van de 

Confessionele Beweging. Van harte aanbevolen. 

 

Diaconie collecte Pauluskerk 14 januari Kerk in Actie 

– Binnenlands Diaconaat 

Samen tegen armoede 

Armoede is een groeiend probleem in Nederland. Een 

miljoen mensen kan de eindjes nauwelijks aan elkaar 

knopen. Met de actie Samen tegen armoede staan 

kerkelijke gemeenten, gefaciliteerd door Kerk in Actie, 

op tegen armoede in Nederland.  

De acute nood wordt bestreden door het inzamelen van 

voedselpakketten voor de Voedselbank. Voor de lange 

termijn werkt Kerk in Actie samen met 

SchuldHulpMaatje om mensen te helpen uit schulden te 

komen of te voorkomen dat ze daarin terechtkomen. 

Met de campagne Samen tegen armoede draagt Kerk in 

Actie samen met lokale kerken eraan bij dat mensen in 

armoede er niet alleen voor staan.  

Via het programma Diaconaat steunt Kerk in Actie 

mensen in armoede en organisaties die strijden tegen 

armoede.  
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Lees meer op kerkinactie.nl/samentegenarmoede 

Help u/je mee om deze collecte tot een succes te maken? 

Hartelijk dank! 

 

Collecte 21 januari Beautiful Kidz Namibia en 

Oecumene 

 
Er wordt deze zondag gecollecteerd voor Beautiful 

Kidz Namibia. De zorgcentra en projecten bij 

Beautiful Kidz worden gefinancierd door publieke 

giften, nationale en internationale donaties. Sinds 

enige tijd dalen de inkomsten zowel in Namibië als 

ook in ons land.  

Dit heeft gevolgen voor het besteedbare budget, 

waardoor sommige programma’s afgelopen jaar 

"onhold" zijn gezet. In Namibië richt het team van 

Beautiful Kidz zich voornamelijk op de jongeren in 

de gemeenschap. Ze leren de jeugd dat wat er ook 

om hen heen gebeurt, zij verantwoordelijk zijn voor 

hun eigen leven en toekomst en dagen hen uit door 

hun zelfvertrouwen op te bouwen door aan-

moediging en een gezonde omgeving.  

Bij velen zien ze de ontwikkeling van opmerkelijke 

eigenschappen zoals integriteit, leiderschap, 

teamwork en verantwoordelijkheid. De medewerkers 

van het team van Beautiful Kidz willen een positief 

veranderde samenleving zien, die begint bij het 

bereiken van de kinderen en de jeugd. Met uw 

bijdrage ondersteunt u dit werk.  

 

Daarnaast wordt er gecollecteerd voor de oecumene. 

Hiermee bekostigt de Werkgroep Oecumene de 

kosten voor de activiteiten die worden georga-

niseerd, zoals bijvoorbeeld de Volkskerstzang 

afgelopen december. 
 

Diaconie collecte Pauluskerk 28 januari PKN – Jonge 

generaties 

Jongeren betrekken bij de Bijbel, dat doet de Protestantse 

Kerk met een serie van drie interactieve spellen die door 

heel Nederland worden gespeeld. Honderden jeugd-

groepen spelen dit spel op hun eigen locatie, waarbij ze 

online met elkaar in verbinding staan. Bij Sirkelslag staat 

altijd een bijbelverhaal en een diaconaal thema centraal. 

Jongeren gaan zo op een ongedwongen manier met 

geloofsonderwerpen aan de slag. Voor kerken is 

Sirkelslag een mooie kans om hen betrokken te houden. 

Meer informatie kerkinactie.nl/collecterooster 

Help je mee om deze collecte tot een succes te maken? 

Hartelijk dank!  

 
 

Diaconale collecte Pieterskerk 28 januari Nederlands 

Vlaams Bijbel Genootschap 

Voor ons jeugdwerk wordt gebruik gemaakt van het 

materiaal van Bijbel Basics van het NBG. 

Bijbel Basics is dé kindernevendienstmethode waarin de 
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Bijbel centraal staat! In deze methode zijn jij en de 

kinderen gelijkwaardige gesprekspartners en ontdek je 

samen wat de Bijbel te zeggen heeft. 

De Bijbel in 200 verhalen; dat is Bijbel Basics. Met 

Bijbel Basics beloven we dat kinderen tussen 4 en 12 jaar 

de 200 meest essentiële Bijbelverhalen twee keer 

gehoord en verwerkt hebben. Daarmee wordt een brede 

basis gelegd voor de Bijbelopvoeding van kinderen en 

staat de rijkdom van de Bijbel centraal. 

Bijbel Basics is een kindernevendienstmethode die wordt 

gebruikt in kerken in de breedte van christelijk Nederland 

en Vlaanderen. 

Middels deze collecte willen we het werk van Bijbel 

Basics ondersteunen. Van harte aanbevolen. 

 

 
 

De Kerk in Actie “Samen tegen armoede” 

inzamelingsweek voor de Voedselbank loop van zaterdag 

6 tot en met zondag 14 januari. In de week daarna 

brengen we de ingezamelde levensmiddelen naar de 

Voedselbank. Zijn beoordelen of ze het ter plaatse in 

Breukelen zelf kunnen uitdelen of als er veel is wordt het 

verder binnen Stichtse Vecht verdeelt. 

Hieronder volgt nog wat extra informatie met betrekking 

tot de actie. Hopelijk beseft u na het lezen hiervan hoe 

belangrijk het is dat we de voedselbanken steunen. 

Nogmaals de actie van harte bij u aanbevolen. We hopen 

dat zondag de 14e januari nog veel levensmiddelen in 

ontvangst genomen mogen worden. 
 

Wat houdt de actie 'Samen tegen armoede' in? 

Met deze campagne wil Kerk in Actie een bijdrage 

leveren tegen de groeiende armoede in Nederland. Op de 

korte termijn, door te helpen met voedselpakketten voor 

de Voedselbank. Voor de lange termijn, door samen met 

SchuldHulpMaatje Nederland mensen te helpen uit de 

schulden te komen of te voorkomen dat ze daarin terecht 

komen.  
 

Is de hulp tegen armoede van de overheid niet 

voldoende? 

Helaas niet. Nog altijd leven ongeveer 1 miljoen mensen 

in Nederland onder de armoedegrens. Een groeiend 

aantal kinderen gaat met een lege maag naar school. 

Gezinnen die gebruik maken van de Voedselbank zouden 

zonder deze hulp niet genoeg te eten hebben. Qua 

schuldhulpverlening is het zo dat de overheid daarin wel 

voorziet, maar slechts voor een korte periode. 

SchuldHulpMaatje onderscheidt zich van overheidshulp 

doordat zij meer inzet op preventie en mensen ook langer 

begeleidt naar een structureel schuldenvrij leven. 
 

Wat gebeurt er met de opbrengst van de actie? 

Met de opbrengst van de campagne wordt het werk van 

twee belangrijke organisaties voor armoedebestrijding 

ondersteund. Samen met lokale kerken worden zoveel 

mogelijk voedselpakketten gedoneerd aan de 

voedselbanken in Nederland. Met SchuldHulpMaatje wil 

Kerk in Actie de komende jaren 30 nieuwe locaties 

openen waar kerken en vrijwilligers getraind worden om 

mensen uit de schulden te helpen en te houden.  
 

Tot wanneer loopt de actie? 

Kerk in Actie gelooft in een duurzame aanpak. Armoede 

ontstaat niet vanzelf en is niet zomaar weg. Met de actie 

Samen tegen armoede wil Kerk in Actie in elk geval voor 

een periode van vier jaar helpen om iets te doen tegen de 

groeiende armoede in Nederland.  
 

Wat doet de Voedselbank? 

De Voedselbank deelt elke week eten uit aan mensen die 

dat tijdelijk hard nodig hebben. Vanuit 172 lokale 

voedselbanken, 10 regionale distributiecentra en met 

13.000 onbetaalde vrijwilligers worden wekelijks zo’n 

120.000 mensen geholpen, waarvan een derde kinderen 

zijn. Tegelijkertijd gaat de Voedselbank voedsel-

verspilling tegen. Dat is goed voor mens en milieu.  
 

De Voedselbank krijgt toch al veel voedsel? Waarom dan 

deze actie? 

Dat klopt, gelukkig krijgt de Voedselbanken elke week 

veel voedsel om uit te delen. Toch is deze actie om een 

paar redenen hard nodig: 
 

- Het aantal aanvragen bij de Voedselbank groeit snel, in 

2022 met 36 procent. Er is dus meer voedzaam eten 

nodig. 

https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/over-kerk-in-actie/veelgestelde-vragen/?theme=59&expanded#vraag-767
https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/over-kerk-in-actie/veelgestelde-vragen/?theme=59&expanded#vraag-769
https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/over-kerk-in-actie/veelgestelde-vragen/?theme=59&expanded#vraag-769
https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/over-kerk-in-actie/veelgestelde-vragen/?theme=59&expanded#vraag-770
https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/over-kerk-in-actie/veelgestelde-vragen/?theme=59&expanded#vraag-771
https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/over-kerk-in-actie/veelgestelde-vragen/?theme=59&expanded#vraag-772
https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/over-kerk-in-actie/veelgestelde-vragen/?theme=59&expanded#vraag-773
https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/over-kerk-in-actie/veelgestelde-vragen/?theme=59&expanded#vraag-773
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- Veel voedsel komt van bedrijven en supermarkten. Het 

goede nieuws is dat zij steeds minder voedsel verspillen. 

Het minder goede nieuws is: daardoor blijft er veel 

minder voor de voedselbanken.  

- De Voedselbank is volledig afhankelijk van 

voedseldonaties, waardoor de voedselvoorziening 

verschilt per week. Met deze actie proberen we 

voedselbanken het hele jaar door van voedsel te voorzien. 

- Wat er wordt ingezameld, is niet gelijk verdeeld over 

Nederland. Op sommige plekken komt veel voedsel 

binnen, in andere regio’s een stuk minder. Met een vast 

pakket aan levensmiddelen kunnen voedselbanken elkaar 

helpen door pakketten voor elkaar beschikbaar te maken.  
 

Wat draagt Kerk in Actie bij aan de Voedselbank? 

Met de actie Samen tegen armoede kunnen kerken en 

particulieren voedselpakketten samenstellen die bij de 

lokale voedselbanken bezorgd worden. Met deze 

pakketten kunnen de voedselbanken het hele jaar door 

klanten van een basisvoedselpakket voorzien. 

Voedselbanken die een overschot hebben delen hun 

actiedozen met voedselbanken die een tekort hebben. Zo 

streven wij naar een stabiele stroom van voedsel voor alle 

voedselbanken in Nederland.  

C O L L E C T E N 
  

 Pauluskerk Pieterskerk 

Woensdag 1 november 2023 Dankdag 

Wijkkas 87,55 

Zondag 5 november 2023 

Wijkkas 230,70 

Zondag 12 november 2023 

Wijkkas 132,35 

Zondag 19 november 2023 

Wijkkas 100,15 

Zondag 26 november 

Wijkkas 99,60 

Zondag 3 december 2023 

Kinderen in de Knel Oeganda 663,01 118,55 

Wijkkas 92,51 104,00 

Zondag 10 december 2023 

Kinderen in de Knel Myanmar 622,35 103,85 

Avondmaalscollecte Hospitium  116,36 

Wijkkas 93,60 150,00 

Zondag 17 december 2023 

KiA Binnenlands Diaconaat 198,85 111,66 

Wijkkas 222,82 129,00 

Zondag 24 december 2023 

Vluchtelingenwerk Stichtse Vecht 486,50 352,85 

Wijkkas 207,00 297,00 

Maandag 25 december 2023 1e Kerstdag 

Kinderen in de Knel Oekraïne 373,20 206,20 

Kerk 146,48 261,00 

Zondag 31 december 2023 Oudejaarsdag 

Beautiful Kidz of Namibia 236,90 121,13 

Kerk 157,45 140,00 

 

Op 24 december waren er in beide kerkgebouwen zowel 

ochtend- als avonddiensten, evenals op 31 december in 

de Pauluskerk. De vermelde bedragen in bovenstaand 

overzicht zijn steeds de opbrengsten van ochtend- en 

avonddienst samen. 

 

Verder zijn er, buiten de collecten om, in december 

diverse giften binnengekomen, waarvoor we de gevers 

hartelijk bedanken: 

- voor de Zendingscommissie Pieterskerk: € 85; 

- voor de Diaconie: € 135. 
 

G E Z A M E N L I J KE 

B E R I C H T E N 
 

Vooraankondiging 

Op 23 maart zal er een wandel- danwel pelgrimstocht 

plaatsvinden van Woerden naar Breukelen. U kunt ook 

rond lunchtijd aansluiten of afsluiten in Kockengen 

gezien het best een lange wandeling is. Dit is de zaterdag 

voor de Stille dan wel Goede Week. Een mooi moment 

voor een wandeltocht. De start en het eindpunt worden 

gemarkeerd met een liturgisch moment. We zoeken de 

samenwerking met verschillende kerken op de route en 

steken de wandeling oecumenisch in. Iedereen die mee 

wil wandelen is van harte welkom! 

Nadere informatie volgt t.z.t. Doet u ook mee?  

 

Dienst van Gebed voor de Eenheid van de Christenen 

Op zondag 21 januari 2024 vieren we de 

Oecumenische Dienst van Gebed voor de 

Eenheid van de Christenen in Breukelen. 

Het thema is “Heb God lief en je naaste 

als jezelf”. 
 

De Week van Gebed voor Eenheid van Christenen is een 

internationale gebedsweek die geboren is uit het 

verlangen naar christelijke eenheid. Het gebed om 

eenheid is een gebed van Jezus Christus zelf uit Johannes 

17 vers 21. Hij bidt: "Laat hen allen één zijn, Vader. 

Zoals U in Mij bent en Ik in U, laat hen zo ook in Ons 

zijn, opdat de wereld gelooft dat U Mij hebt gezonden." 

De jaarlijks terugkerende Week van Gebed voor Eenheid 

kent inmiddels een lange geschiedenis en is ook zélf een 

getuigenis van groeiende eenheid tussen christenen.  

Meer informatie hierover is te vinden op 

www.weekvangebed.nl. 
 

Het thema luidt dit jaar zoals genoemd: ‘Heb God lief en 

je naaste als jezelf’. Het is ontleend aan de parabel over 

de barmhartige Samaritaan, waarin Jezus laat zien wat 

het betekent om je naaste lief te hebben (Lucas 10 vers 

25-37). Ieder jaar komt het materiaal voor de dienst 

elders in de wereld tot stand. Dit jaar werkten broeders en 

zusters van het katholieke aartsbisdom Ouagadougou, 

protestantse kerken en oecumenische organisaties in 

Burkina Faso eensgezind samen ter voorbereiding, daarin 

ondersteund door de gemeenschap van Chemin Neuf. 

Burkina Faso is religieus een sterk verdeeld land. Hun 

https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/over-kerk-in-actie/veelgestelde-vragen/?theme=59&expanded#vraag-768
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samenwerking mag ook ons in Breukelen tot inspiratie 

zijn!  
 

De dienst op zondag 21 januari wordt georganiseerd door 

de Werkgroep Oecumene en wil een bijdrage leveren aan 

het gevoel van verbondenheid met elkaar en het verstaan 

van elkaars traditie. De viering begint om 10.00 uur en 

vindt plaats in de Pieterskerk, Straatweg 59, Breukelen. 

De dienst wordt geleid door voorgangers uit de 

deelnemende kerken. U bent allen van harte welkom! 

 

Gelegenheidskoor voor de Dienst van Gebed voor de 

Eenheid van Christenen: zing mee! 

Zondag 21 januari vindt de oecumenische 

viering van de Dienst van Gebed voor de 

Eenheid van de Christenen plaats in de 

Pieterskerk. De liturgie wordt samen door 

de verschillende kerken in Breukelen 

vormgegeven. Hoe mooi zou het zijn als de 

veelkleurigheid van kerkelijk Breukelen ook doorklinkt 

in de stemmen van de begeleidende zanggroep!? 

Nadrukkelijk nodigen we leden uit de verschillende 

kerken uit om mee te doen aan dit gelegenheidskoor 

onder leiding van Frans Vonk. 
 

Wees van harte welkom bij één of alle repetities voor de 

dienst: donderdag 11 en 18 januari, om 20:00 en zondag 

21 januari om 09.00 uur in de Pieterskerk. Samen maken 

we er een mooie dienst van! 
 

Hartelijke groet, namens de diverse kerken van 

Breukelen, Joukje, Annemiek, ds. Bram-Willem en ds. 

Mariëlle 

 

Verjaardagsbusjes 

Pauluskerk 

De verjaardagsbusjes hebben het tweede halfjaar €757.55 

opgebracht. Totaal komt de opbrengst in 2023 op € 

1476.44, bestemd voor het orgelfonds. 

Alle gevers en collectanten hartelijk dank. 

Geeske Oussoren 

Pieterskerk 

De busjes zijn weer geleegd. Over het tweede halfjaar 

van 2023 bracht dit een bedrag op van € 615,00. 

Het totale bedrag van 2023 is gekomen op € 1252,90. 

Dit bedrag komt ten goede aan het orgelfonds. 

Alle gevers en collectanten worden weer hartelijk 

bedankt. 

 

“DUURZAAM werkt” Praktijk en dagelijks gebruik. 

Donderdag 18 januari 2024 om 20.00 uur in de 

Pauluskerk. 

Deze avond gaat over de praktijk van duurzaam 

ondernemen rondom eten en wat dat voor u betekent.  

Hof van Gunterstein, Tony Chocolonely en Wild-Catch 

zijn heel bewust bezig hoe ze invloed kunnen uitoefenen 

om een betere wereld te creëren.  

De ondernemers zullen ons vertellen wat zij in de 

praktijk doen en wat het effect op de wereld is, waarbij ze 

hun duurzaamheid aangeven. 

 

Ook zal ter sprake komen hoe het geloof hier 

mogelijkerwijs een rol in speelt en hoe u daar een rol in 

kunt spelen en wat onze bijdrage aan een duurzamer 

leven zou kunnen zijn. Een interactieve avond dus. Van 

harte welkom. 

  

CONCERT 

The Age of Liberty: FRIHETSTIDEN / Klassiek met 

HKU talenten en Scandinavische barokmuziek. 

28 januari 2024 om 15.00 uur in de Pauluskerk 

HKU Utrechts Conservatorium, afdeling historische 

uitvoeringspraktijk o.l.v. Antoinette Lohmann. 

De achttiende eeuw was een spannende tijd in 

Scandinavië. Na een eeuw van Zweedse hegemonie 

gooide de Grote Noordse Oorlog alle verhoudingen 

overhoop. Ook in Zweden zelf veranderde alles; het grote 

rijk van weleer was niet langer vol te houden, dus het 

roer moest om. Het koningshuis, dat altijd voorop ging in 

de strijd, werd op een lager plan gezet ten faveure van de 

Riksdag, een parlement bestaande uit adel en rijke 

burgers. Een tijd van relatieve vrijheid brak aan, wat ook 

de kunsten rijkelijk deed bloeien. De Zweedse opera 

werd geleid door Johan Helmich Roman, die in Londen 

de kneepjes van het vak had geleerd bij Dr. Pepusch en 

geïnspireerd door Händel weer terugkeerde naar 

Stockholm. Na het vestigen van zijn reputatie ondernam 

Roman nog meer reizen en bracht zo de nieuwste muziek 

naar het noorden. Hij inspireerde op zijn beurt de 

volgende generatie musici om de Tijd van de Vrijheid 

van een soundtrack te voorzien.  

Werken van Roman, Agrel en Pepusch. 

Het concert is gratis toegankelijk. Er wordt bij de uitgang 

een bijdrage gevraagd ter bestrijding van de kosten. 

 

Wereldmaaltijd 

De Wereldmaaltijd op 4 februari kan helaas niet 

doorgaan. 

Amnesty International 

Doe Goed, Zoek Recht – TURKIJE  

Laat zaterdagmoeders vreedzaam demonstreren.  

Op 28 januari kunt u in beide wijkgemeenten vóór en na 

de dienst  uw handtekening zetten voor de volgende zaak: 

In Turkije komen familieleden van verdwenen 

mensenrechtenactivisten jaar in jaar uit elke zaterdag 

bijeen voor een vreedzame demonstratie. In de jaren 80 

en 90 arresteerde de politie hun dierbaren, waarna ze 

nooit meer werden teruggezien. Door buitenproportioneel 

politiegeweld en onterechte arrestaties maken de 

autoriteiten het de zogenaamde ‘Zaterdagmoeders’ 

onmogelijk om hun demonstratierecht uit te oefenen. 28 

jaar geleden begonnen de Zaterdagmoeders met hun 

demonstraties op een plein in Istanbul. Na een 

demonstratiepauze keren ze sinds april 2023 elke 

zaterdag onvermoeibaar terug. De aanpak van de politie 

en autoriteiten komt volgens mensenrechtenorganisaties 

neer op marteling. Wij gebruiken een voorbeeldbrief van 

Amnesty International naar de autoriteiten van Turkije. 

Wij roepen hen op om de Zaterdagmoeders niet meer 

lastig te vallen. Hun demonstratierecht moet worden 
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beschermd en gefaciliteerd. Als u meer wilt weten kunt u 

naar de site van Amnesty: www.Amnesty.nl. Bij de 

lopende acties kunt u makkelijk een voorbeeldbrief 

downloaden en zelf versturen. Door onze handtekening te 

zetten werken we mee aan een klein stukje meer 

rechtvaardigheid. Ik hoop op uw medewerking. 

Ria van Voskuilen   

Warm welkom bieden aan mensen op de vlucht die in 

Nederland verblijven! 

De gemeente heeft de taak om elk jaar een aantal 

statushouders een plek te geven om te wonen. 

Statushouders zijn erkende vluchtelingen met een 

verblijfsvergunning. Door hen te huisvesten via 

maatschappelijke initiatieven, helpen we ze versneld aan 

een nieuw bestaan. Dankzij tijdelijke woonplekken zoals 

bijvoorbeeld een leegstaande pastorie, sportkantine of 

buurthuis voor minimaal 6 maanden, kunnen 

statushouders aan hun nieuwe leven in Nederland 

beginnen. Daarna zal de gemeente een permanent verblijf 

aanbieden. 

De statushouders krijgen sociale begeleiding van buddy’s 

en via de gemeente een inburgerings- en taalcursus. 
 

Via de diaconie is de vraag gekomen om voor 4 

statushouders een ‘Thuis’ te maken van de leegstaande 

pastorie op Vrouwenmantel. Er is een oproep gedaan aan 

de PGB om huisraad dat over is te doneren en om te 

helpen met sjouwen en schoonmaken. Vrijwilligers van 

de Pieters- en Pauluskerk hebben hard gewerkt om de 

gedoneerde spullen her en der op te halen, bij diverse 

kringloopwinkels een en ander goedkoop aan te schaffen, 

de spullen in elkaar te zetten, lampen op te hangen, 

gordijnen op maat te maken, woning in te richten en niet 

te vergeten de woning en tuin schoon te boenen. Ook zijn 

er 4 buddy’s die klaar staan om de statushouders met een 

warm welkom te ontvangen en ze wegwijs te maken in de 

Nederlandse samenleving en in Stichtse Vecht. 
 

De 4 statushouders zijn mannen tussen de 22 en 32 jaar 

en ze komen uit Syrië (2), Ethiopië en Mali en starten op 

8 januari as. met de inburgeringscursus. 
 

Heel veel dank aan iedereen die een ‘Thuis’ voor de 

statushouders mogelijk heeft gemaakt! 
 

Dit is een nieuwe manier om goed te doen en om te zien 

naar elkaar! 
 

Namens de coördinatoren van het Thuisgeef-initiatief,  

Frans Rijper en Joke Suitela 

C O L O F O N 
Inleveradres: Hr. J. van Muiswinkel, Broekdijk Oost 13, 3621 LM Breukelen, tel. 263108, emailadres: kerknieuws@msn.com 

Kopij dient op maandag voor 18.00 uur te zijn ingeleverd op bovenstaand inlever- of email-adres. 
 

EMAILS: KOPIJ S.V.P. ALS BIJLAGE IN “WORD”, LETTERTYPE TIMES NEW ROMAN, PITCH 11, UITGEVULD. 
 

Betalingen, financiële bijdragen, bestellingen etc. bij voorkeur via site.skgcollect.nl/495/ of de APPostel-app 
 

Bezorging: mw. M. Versluys, tel. 261814, 

W. Mur, Bonifatiuslaan 8, 3621 DH Breukelen, tel. 266842, email: mur00021@planet.nl; 

Bankrekeningnummer Kerknieuws: Protestantse gemeente Breukelen: NL51 RABO 0310 6764 60 

Kostprijs: € 22,50 
 

Kollektemunten bestellen: overmaken op NL60 INGB 0007231648 t.n.v. Protestantse gemeente Breukelen o.v.v. uw naam en 

aantal zakjes groene (à € 20) en/of witte munten (à € 20) - min. 2 zakjes per keer; afhalen: 1e zondag v.d. maand na de dienst 
 

Kerkdiensten via internet: www.kerkdienstgemist.nl 

Administrateur: J. Winkel, Fuut 13, 3628 CR Kockengen, tel. 0346-241144, email: j.winkel@hetnet.nl 

bankr.nr. NL16 INGB 0000 3103 26; Administratie Kerkbalans NL84 RABO 0373 7045 26, t.n.v. Protestantse gemeente 

Breukelen 
 

Diaconie: bankrekeningnummer NL26 RABO 0310 6367 52 t.n.v. Diaconie Protestantse gemeente Breukelen 
 

Een veilige kerk: contactpersoon Hilma Thijs, 06 64566553, hilmathijs@hotmail.com;  

vertrouwenspersoon Harry Oussoren,06 11066028, oussie69@gmail.com 
 

Reservering en agendabeheer Pauluskerk, Pieterskerk en Bonifatiushuis: 

K. Andreae, verhuur@pknbreukelen.nl of tel. 06 42281589 

Bonifatiushuis: tel. 266899 
 

Protestantse wijkgemeente Pauluskerk 

ZWO-commissie: NL27 RABO 0336 9183 99 t.n.v. ZWO-commissie Pauluskerk, email henkhansman@ziggo.nl 

Adres Pauluskerk: Willink van Collenstraat 1, 3621 CK Breukelen, tel. 261270 
 

Protestantse wijkgemeente Pieterskerk 

Zendingscommissie: bankrekeningnummer Diaconie o.v.v. Zendingscie. Pieterskerk 
 

Adres Pieterskerk: Straatweg 59, 3621 BH Breukelen, tel. 262332 (consistorie) 

Koster: A. van der Dussen, Looijersdijk 29, tel. 264228, bert.vd.dussen@gmail.com 
 

Stichting Vrienden van de Pieterskerk Breukelen 

p/a Rietland 9, 3621 GZ Breukelen, bankr. NL27 RABO 0324 2763 89 
 

http://www.kerkomroep.nl/

